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NHÌN LẠI ĐỂ VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI
        

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng 
 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên 

      Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Tác phẩm “Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam” gồm các bài văn, thơ, 
nhạc và nhiếp ảnh từng đạt giải cao qua các cuộc thi do Tổng Công ty 

Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức phát động từ năm 2011 đến nay. Mở 
cuốn sách quý, chúng ta cùng suy ngẫm về những trang viết tràn đầy cảm xúc, 
ngắm nhìn những bức ảnh thể hiện các tuyến đường dây truyền tải điện hùng vĩ 
với mật độ dày đặc, phủ kín đất nước, từ Bắc vào Nam, từ đất liền ra hải đảo, từ 
núi rừng, cao nguyên xuống đồng bằng, băng qua đô thị, làng mạc, vùng sâu, vùng 
xa… Những trang viết sâu sắc và hình ảnh sống động ấy khiến chúng ta hết sức 
khâm phục và càng thêm vững tin, tự hào về những thành tựu to lớn có được từ 
công sức, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu xương đổ xuống của biết bao 
thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động làm việc ở lĩnh vực Truyền tải điện 
trong suốt mấy chục năm qua. Chính niềm tin sắt đá ấy đã trở thành động lực tinh 
thần vô giá, thôi thúc chúng ta nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, vượt qua gian nan, 
thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhìn lại 15 năm phát triển (2008 - 2023), chúng ta đã thu được nhiều kết quả 
và thành tựu to lớn trên mọi hoạt động, đặc biệt là hai mặt hoạt động chủ yếu và căn 
bản của Tổng Công ty. Đó là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo sự 
thông suốt, ngày càng phát triển của hệ thống truyền tải điện quốc gia và chăm lo xây 
dựng đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động. Về 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thông suốt và phát triển hệ thống truyền tải 
điện: EVNNPT đã và đang quản lý 29.431km đường truyền tải với tổng dung lượng 
máy biến áp là 120.500 MVA, vận hành 164 trạm biến áp điều khiển tích hợp bằng 
máy tính, đạt tỷ lệ 88,65% trên tổng số 185 trạm biến áp 220kV, 500kV,... Về đầu tư 
xây dựng, chúng ta đã phát triển hệ thống truyền tải điện quốc gia với tổng giá trị đầu 
tư qua 15 năm là 230 nghìn tỷ đồng; hoàn thành đưa vào vận hành 662 công trình 
lưới truyền tải điện, trong đó có nhiều dự án giữ vai trò “mắt xích” phục vụ giải tỏa 
công suất các nhà máy điện, như: Thủy điện Sơn La, thủy điện Lai Châu, các trung 
tâm điện lực Duyên Hải, Vĩnh Tân, Quảng Ninh, Vũng Áng, Vân Phong,…; các 

đường dây nâng cao năng lực truyền tải Bắc - Nam; các mạch vòng nhằm tăng cường 
độ ổn định, tin cậy cung cấp điện cho các thành phố lớn và các khu vực kinh tế trọng 
điểm ở cả miền Bắc và miền Nam; các dự án đảm bảo cấp điện cho Thủ đô Hà Nội, 
miền Nam và các khu vực kinh tế trọng điểm… Hệ thống truyền tải điện quốc gia đã 
vươn tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, kết nối với các nước trong khu vực, 
như: Lào, Cămpuchia, Trung Quốc. 04 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam tạo mối 
liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, góp phần vận hành linh hoạt, 
tin cậy và giảm chi phí vận hành toàn hệ thống điện. Tới nay, EVNNPT đã truyền tải 
tổng sản lượng là 2.180 tỷ kWh, với tốc độ tăng trưởng bình quân 7,74%/năm, góp 
phần quan trọng đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước và đời sống nhân dân.

EVNNPT đã thực hiện các giải pháp phù hợp với quy định để đảm bảo các 
chỉ tiêu tài chính, hoạt động có lợi nhuận và hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; 
xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo lành mạnh tình hình tài chính 
của đơn vị. EVNNPT luôn chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường công 
tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng thời đảm bảo đầy 
đủ việc làm, tích cực đổi mới công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, đẩy mạnh 
hội nhập và hợp tác quốc tế. Tổng Công ty luôn nỗ lực không ngừng cải thiện môi 
trường, điều kiện làm việc, tiền lương, thu nhập và nâng cao đời sống cho cán 
bộ, nhân viên; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí,… Công tác ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ cũng được Tổng 
Công ty quan tâm, chú trọng. Năm 2022, EVNNPT tập trung triển khai Chiến lược 
“Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2040”, cùng Đề án“Chuyển đổi số trong EVNNPT đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Thực hiện chủ đề năm 2022 là “Thích ứng 
an toàn, linh hoạt và hiệu quả” bao gồm 48 nhiệm vụ tương ứng với 3 nhóm công 
việc cụ thể, từ đó góp phần cho toàn Tổng Công ty đảm bảo thích ứng an toàn, linh 
hoạt và hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, giảm 
thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, bão lũ,… giữ vững sự thông suốt và liên 
tục của hệ thống truyền tải điện toàn quốc.

Về chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của Tổng Công ty: Chúng 
ta đã đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT (trong đó chú trọng xây dựng và thực 
hiện văn hóa số) và công tác truyền thông trong điều kiện thích ứng an toàn, linh 
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hoạt để nâng cao hiệu quả của EVNNPT. Các nội dung xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp đã được triển khai theo đúng yêu cầu của EVN và theo các kế hoạch đề ra 
với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức trong bộ Tài liệu Giá trị cốt lõi và Chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT cho 
lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, công nhân và các đơn vị. Chúng ta đã ra Bản tin Truyền tải 
điện tháng/kỳ, phát hành rộng rãi trong toàn Tổng Công ty, các đơn vị trong ngành 
Điện và các địa phương; xây dựng nhiều tấm gương người tốt, việc tốt; học tập và 
nhân rộng những mô hình, điển hình văn hóa bằng hình ảnh, bài viết, video clip… 
trên các trang thông tin, mạng xã hội. Tổng Công ty đã tổ chức phát động nhiều 
cuộc thi văn, thơ, nhạc, nhiếp ảnh vào dịp chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của 
đất nước, ngày thành lập Tập đoàn và Tổng Công ty. Đáng chú ý và vui mừng là 
những dịp này đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, nhân viên các phòng, ban, 
đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các đơn vị thành viên hăng say, hồ hởi tham gia. 
Việc tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách “Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam” 
là một trong những việc làm thiết thực, nổi bật trong lĩnh vực này.    

Bước sang chặng đường phát triển mới, nhiều khó khăn, thử thách vẫn hiện 
hữu trước mắt chúng ta. Bên cạnh những khó khăn ở tầm vĩ mô về xung đột địa 
chính trị châu Âu, tình hình lạm phát và chính sách thắt chặt tiền tệ trên thế giới 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro,… còn có nhiều khó khăn, thử thách trực tiếp nảy sinh 
trong thực tế cuộc sống và công tác, đòi hỏi mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân, người 
lao động trong toàn EVNNPT phải tiếp tục đối mặt và vượt qua. Một mặt, chúng 
ta cần khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành tốt chủ 
đề năm 2023 là: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong tất cả các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, triển khai thực hiện dự án và mọi hoạt động 
liên quan khác; thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các 
chỉ tiêu tài chính, tiết kiệm do EVN giao, sử dụng triệt để vật tư thiết bị tồn kho; 
tăng cường quản lý chất lượng dự án đầu tư, rà soát tối ưu hóa danh mục đầu tư 
xây dựng giai đoạn đến năm 2025; thực hiện các giải pháp phát triển nâng cao năng 
lực truyền tải 500kV Bắc - Nam; áp dụng các thành tựu tiên tiến của khoa học và 
công nghệ… Mặt khác, chúng ta cần tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo xây 
dựng đời sống văn hóa tinh thần trong toàn Tổng Công ty, trước nhất là tập trung 
tổ chức thực hiện Văn hóa EVNNPT một cách chi tiết và thiết thực hơn nữa, làm 
cho bản sắc văn hóa đậm đà, độc đáo, thầm lặng, nhưng hết sức vẻ vang của “người 

lính truyền tải điện” tỏa rộng, thấm sâu và trở thành nếp nghĩ, lối sống, hành vi, 
hành động của mỗi người. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển hệ thống 
truyền tải điện và xây dựng đời sống văn hóa cần được tổ chức triển khai đồng thời, 
đồng bộ và không thể tách rời nhau mà phải đan xen lẫn nhau, có sự tương hỗ lẫn 
nhau, tiến hành kiên trì, bền bỉ. 

Ngành Điện Việt Nam nói chung và EVNNPT nói riêng vô cùng trân quý 
những tấm gương, hành động tiêu biểu của các tập thể, cá nhân được phản ánh rõ 
nét, sâu sắc và sinh động trong cuốn sách suốt 15 năm qua. Những tập thể và cá 
nhân ấy đã cống hiến sức lực, trí tuệ và nhiệt huyết cuộc đời mình cho sự nghiệp 
truyền tải điện. Nhiều người còn đang sống và làm việc, nhưng cũng có người đã 
ngã xuống vì sự thông suốt an toàn của hệ thống truyền tải điện quốc gia. Họ là 
những thế hệ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, người lao động đã và đang làm việc 
tại các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các đơn vị thành 
viên. Họ xứng đáng được nhân dân tin yêu, tin tưởng và được tôn vinh bằng những 
danh hiệu cao quý: “Tượng đài lòng dân”, “Người lính giữ huyết mạch Tổ quốc”, 
“Người truyền ánh sáng và niềm tin”, “Những Anh hùng đi trên dây”,… Chúng ta 
chân thành cảm ơn những người thân, đồng nghiệp, bạn bè và cả những đối tác, 
bằng những việc làm bình dị và hữu ích, trực tiếp và gián tiếp, đã tạo điều kiện 
thuận lợi, giúp đỡ, hỗ trợ, góp phần làm nên niềm tin son sắt và những danh hiệu 
cao quý đó.

Nhân dịp xuất bản cuốn sách “Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam” chào 
mừng kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT (2008 - 2023), thay mặt Đảng ủy và 
Lãnh đạo Tổng Công ty, tôi ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các tác 
giả, các đơn vị, phòng ban liên quan đến việc tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn 
sách. Tôi tin tưởng rằng, trong thời gian tới sẽ xuất hiện thêm nhiều những tấm 
gương tiêu biểu, những hành động, việc làm tốt xứng đáng được tôn vinh của nhiều 
tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng Công ty và các đơn vị thành 
viên. Chắc chắn đó sẽ là những chất liệu quý và nguồn cảm hứng dồi dào bất tận 
cho sự ra đời của nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ 
thuật cao, phản ánh sự phát triển vững chắc và toàn diện, vươn lên tầm cao mới của 
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, trong tình hình phát triển mới của ngành 
Điện và đất nước. 
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Chương I - Chương I - Văn xuôiVăn xuôi
THẮP SÁNG NIỀM TIN
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Lời tựa

Đây là chương mở đầu cuốn sách “Vinh quang Truyền tải điện Việt 
Nam”, tuyển chọn các bài viết đạt giải (từ giải Đặc biệt đến giải Nhất, 

Nhì, Ba) trong năm cuộc thi do EVNNPT tổ chức (năm 2011, 2013, 2016, 2018, 
2020). Chương này phản ánh kỹ lưỡng nhất, đa dạng và sâu sắc nhất về cuộc sống, 
công tác, lao động, học tập của cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trong lĩnh 
vực truyền tải điện. Điều đặc biệt là hơn 30 bài viết tràn đầy nhiệt huyết là của các 
tác giả không chuyên - cũng là những người đang sống trực tiếp làm việc trong 
mọi lĩnh vực của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, có tác giả đã hoàn thành 
nhiệm vụ và nghỉ hưu. Chính điều đó đã thu hút mạnh mẽ chúng ta, dẫn chúng ta đi 
từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thậm chí tới mức “kinh ngạc” để rồi khâm 
phục khi được “chứng kiến” một cách rõ ràng cuộc sống và công việc dường như 
rất “thầm lặng” của họ. 

Mang phong cách viết tự sự, trữ tình, tả thực “có gì viết nấy”, “đời thực việc 
thực”, không né tránh cũng không tô hồng, các cây bút không chuyên đưa chúng 
ta tới sự thay đổi về nhận thức đối với công việc và cuộc sống của thợ đường dây 
- những người lính truyền tải điện. Nếu như trước đây, nhiều người cho rằng cuộc 
sống và công việc của những người làm việc trong lĩnh vực truyền tải điện, vốn 
thuộc ngành kinh tế - kỹ thuật, là lặng lẽ, khô khan tới mức buồn tẻ và “chẳng có 
chuyện gì đáng để kể!”, thì sau khi đọc những trang viết, bạn đọc bỗng cảm thấy 
vào thời điểm trước, mình đã nghĩ và hiểu chưa đầy đủ về công việc của người lính 
truyền tải điện. Nhưng chúng ta cũng rất thông cảm về cách hiểu chưa đầy đủ ấy. 
Bởi vì làm sao mà tưởng tượng được cái cảnh họ đã không ít lần phải “ăn cơm trưa 
trên đỉnh cột, giữa trời gió vù vù…”! (Bài “Lặng lẽ nghề đường dây”). Làm sao 
mà tưởng tượng được “Mỗi một lính đường dây phải là một tuyên truyền viên năng 
động” (Bài “Lên đỉnh mùa khô”) để giải thích, vận động người dân tham gia bảo 
vệ đường dây tải điện đang chạy trên những cánh rừng và xóm làng của họ! Làm 
sao mà một đội đường dây chỉ có 13 người thôi, nhưng “quản lý vận hành trăm km 
đường dây 220kV mạch kép trên địa hình toàn rừng sâu, núi cao, đi lại khó khăn, 
khí hậu vô cùng khắc nghiệt”! (Bài “Tiếng gọi từ Na Hang”),… Rất nhiều những 
câu hỏi tự đặt ra rồi lần lượt lại được giải đáp ngay từ trong tâm trí chúng ta. Rõ 
ràng là nhờ đức tính chăm chỉ, cần mẫn, sáng tạo và nỗ lực tới mức “phi thường” 
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của đội ngũ “lính truyền tải điện” và của bộ máy quản lý vận hành, mà hệ thống 
truyền tải điện luôn luôn thông suốt, không bao giờ đứt đoạn, để thắp sáng quê 
hương, đất nước.

Nhiều bài viết đã phản ánh sâu sắc mối quan hệ công tác đầy trách nhiệm, 
trong sáng, thủy chung, gắn bó một lòng giữa cá nhân với đơn vị, giữa đồng nghiệp 
với nhau, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa gia đình với thợ đường dây,… Có thể 
kể đến nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPT Đặng Phan Tường, người 
lãnh đạo tâm huyết đã đưa ra ý tưởng và trực tiếp chỉ đạo, tham gia xây dựng Tài 
liệu Văn hóa, với điểm nhấn ấn tượng là hình ảnh bông hoa 5 cánh thể hiện 5 giá 
trị cốt lõi: Tuân thủ - Tôn trọng - Trách nhiệm - Tận tâm - Tin tưởng (Bài “Người 
lãnh đạo truyền cảm hứng”). Những giá trị văn hóa độc đáo này đã và đang thấm 
sâu, tỏa rộng trong đội ngũ cán bộ, nhân viên các cơ quan, phòng, ban, đơn vị thuộc 
Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. Nhiều tấm gương tận tụy, toàn tâm, toàn ý 
cống hiến cả cuộc đời với đơn vị và sự nghiệp truyền tải điện, như: kỹ sư Võ Đình 
Thủy - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4; Phó Giám đốc Truyền tải điện Tây 
Bắc - Nguyễn Quang Phúc; Đội trưởng Đội Truyền tải điện Chơn Thành - Bùi Văn 
Vương; Trưởng phòng TCKT kiêm tổ trưởng nữ công thuộc Truyền tải điện miền 
Đông 1 - Đào Thị Diệu Thúy,… và nhiều cán bộ, nhân viên, người lao động khác. 
Tính cách họ được khắc họa sắc nét, chân thành, bình dị, sinh động, khiến bạn đọc 
hết sức cảm phục thông qua các bài ghi chép, phóng sự, hồi ký, hồi ức, tản văn,…

Nhiều bài viết làm chúng ta hiểu rõ hơn tình hình cuộc sống hiện tại của 
những người được giao nhiệm vụ giữ thông suốt dòng điện cho đất nước. Khó 
khăn, gian khổ nhiều lắm, nhưng họ vẫn duy trì cuộc sống ung dung, tự tại và lúc 
nào cũng vậy, luôn tu sửa, chỉnh trang nơi ăn chỗ ở đàng hoàng, sạch đẹp. Tác giả 
Nguyễn Thục Hiền cho chúng ta thấy “cơ ngơi” một trạm chốt ở miền núi phía Tây 
Nghệ An qua bài viết “Lên đỉnh mùa khô”: “Trụ sở Đội đường dây Con Cuông 
tọa lạc trong khuôn viên rộng 3000m2, có nhà điều hành rộng rãi, thoáng mát, hội 
trường, nhà ăn, nhà nghỉ và có cả mảnh vườn cho anh em tăng gia sản xuất cải 
thiện bữa ăn,…”. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, cùng sự động viên 
kịp thời của các cấp lãnh đạo và tổ chức Công đoàn cũng được đề cập đến trong 

một số bài viết. Tác giả Trịnh Văn Hải với bài “Bố Hiền” viết về ông Dương Danh 
Hiền, cán bộ Truyền tải điện Gia Lai là “Con người của phong trào” vì ông luôn 
quan tâm, chăm sóc đến anh chị em trong đơn vị: “Là một cán bộ công đoàn, bố 
luôn dành khoảng thời gian hợp lý cho công tác công đoàn. Bố như một đầu tàu 
khỏe mạnh kéo theo các hoạt động phong trào hoạt động hiệu quả thiết thực,..”. 
Hoạt động của các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong cơ 
quan, đơn vị, phòng, ban thuộc Tổng Công ty và các đơn vị thành viên đều hướng 
tới mục tiêu xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, làm cho mọi người thêm yên 
tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trong phần văn xuôi này, sẽ là khiếm khuyết nếu chúng ta không đề cập đến 
tính lãng mạn trong sáng, trữ tình của người lính truyền tải điện. Trong bài “Những 
người tiếp bước tương lai”, tác giả Dương Thị Hường đã viết về một loài hoa - hoa 
sứ quen thuộc, mà hầu như người lính đường dây và cán bộ, nhân viên đơn vị truyền 
tải điện nào cũng đều yêu thích, nâng niu: “Tháng Tư về, thêm một mùa hoa sứ trắng 
tinh khôi bung mình khoe sắc. Những cây sứ sừng sững với thời gian trong khuôn 
viên trạm Long Bình vẫn tỏa ngát hương thơm như muốn hòa chung trong không khí 
vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón chào ngày hội lớn - ngày sinh nhật lần thứ mười 
của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia”. Bài “Xuân về với lính Truyền tải điện”, 
tác giả Trịnh Văn Hải viết: “Với nhành lan rừng trên tay, anh công nhân vui vẻ bảo 
tôi: Đây là hoa đón xuân của lính truyền tải đấy anh ạ. Nụ cười tươi của anh lính 
thợ bên những nụ hoa chúm chím làm tôi như thấy mùa xuân đang về”. Trong công 
sở và cả ở thực địa, những bông hoa đẹp vươn mình tỏa hương thơm ngát, làm dịu đi 
áp lực khó khăn của công việc và cuộc sống đang đè nặng lên đôi vai mọi người. Ở 
khía cạnh khác, tác giả Võ Tấn Cường trong bài “Kéo dây mùa Đông phương Nam” 
đã có suy ngẫm khá trừu tượng về cuộc đời và công việc của người thợ đường dây: 
“Thời gian vẫn trôi. Cuộc đời vẫn trôi. Và dòng điện được chúng tôi nâng niu cũng 
vội vã trôi đi đến những nơi cần thiết, chưa có… dựng xây đất nước”. Rõ ràng yếu 
tố lãng mạn trong sáng, trữ tình, xuyên suốt nhiều bài viết đã góp phần phác thảo rõ 
nét cuộc sống, công việc và tính cách của “người lính truyền tải điện”, làm cho hình 
tượng ấy vừa bình dị, vừa lung linh, tươi thắm và cao quý,…
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XUÂN VỀ VỚI LÍNH TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Thân. Không khí Tết của những ngày cuối năm đang 
ngập tràn khắp mọi đường làng, ngõ phố. Lác đác những bông mai vàng đang hé nụ trong vườn. Chắc 

hẳn mọi người đều đã cảm nhận được dần hương vị của ngày Tết. Trong tiết trời se se lạnh, nhà nhà, người người 
ở khắp miền đều đang bận rộn để chuẩn bị đón một cái Tết đầm ấm, vui vẻ. Đối với những người lính của Truyền 
tải điện (TTĐ) Gia Lai, họ cũng đang rất bận rộn để chuẩn bị cho một cái Tết trong an lành. 

Lưới điện truyền tải do TTĐ Gia Lai quản lý vận hành chủ yếu đi qua đồi núi cao, suối sâu, xa khu dân cư, 
giao thông không thuận lợi và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong đó Trạm biến áp 500kV Pleiku là một điểm 
nút lớn trong hệ thống điện Việt Nam, nơi tập trung rất nhiều đầu mối đến và đi của nguồn điện. Điều này sẽ không 
tốt nếu không được san bớt tải. Để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải khu vực trong dịp diễn ra Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta, dịp Tết Nguyên đán 2016 cũng như đáp ứng kịp thời cung cấp điện 
phục vụ cho sự phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của các tỉnh Tây Nguyên, TTĐ Gia Lai chủ động triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp trong quản lý, vận hành lưới điện, như: Sửa chữa các khiếm khuyết, trục trặc của thiết bị, 
thay thế các thiết bị làm việc không tin cậy tại trạm biến áp, xử lý dứt điểm các điểm xung yếu trên lưới. Chuẩn 
bị đầy đủ các vật tư thiết bị dự phòng, sẵn sàng thay thế khi cần. Các trang thiết bị, phương tiện xe máy được bảo 
dưỡng, luôn trong trạng thái sẵn sàng lăn bánh khi có lệnh. Các phương án xử lý sự cố được lập chi tiết và thao 
diễn thuần thục. Bố trí cán bộ gặp gỡ chính quyền địa phương cũng như các già làng, trưởng bản để tuyên truyền 
vận động người dân không tổ chức vui xuân gần đường dây ảnh hưởng đến lưới điện cũng như gây nguy hiểm cho 
con người... Tất cả với một mục đích cao cả: là phục vụ nhân dân vui xuân mới.  

Xác định nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp điện cho địa bàn Tây Nguyên, năm 
nay, lãnh đạo EVNNPT đã tổ chức đón Tết sớm cho công nhân Truyền tải điện Gia Lai PTC3. Đồng chí Đặng 
Phan Tường - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban của Tổng Công ty đã 
đến thăm hỏi, tặng quà, động viên và vui Tết sớm với CBCNV Truyền tải điện Gia Lai vào ngày 25 và 26 tháng 
01 năm 2016. 

Đón Tết sớm cũng đồng nghĩa sẽ có rất nhiều cán bộ, công nhân sẽ phải ăn Tết và làm việc trên lưới điện. 
Năm nay TTĐ Gia Lai gần như 100% CBCNV đều ở lại trực Tết, chỉ một số rất ít trường hợp thật đặc biệt mới 
được nghỉ phép. Tập trung cao nhất cho việc đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong dịp Tết cổ truyền của dân 
tộc và việc tiếp nhận, giám sát thi công lắp đặt, nghiệm thu đóng điện cụm Dự án Pleiku 2 đúng tiến độ. Trong các 
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Đến với Trạm biến áp 500kV Pleiku, dọc quốc lộ 14, từ thành phố Pleiku lên huyện Chư Păh, hai bên 
đường, những vựa hoa, cây cảnh đã được bày bán. Những cây mai thế, những chậu hoa muôn sắc như đang đua 
nhau tỏa hương thơm đón ánh nắng ấm ban mai. Dòng xe cộ chở theo đầy hàng xuôi ngược tấp nập. Thế nhưng 
vào trong trạm, một cảm giác bình yên đến lạ thường, khác hẳn không khí vội vàng, tấp nập bên ngoài. Chỉ nghe 
tiếng máy chạy ù ù, đều đều và tiếng điện kêu rè rè, lách tách. Mặt bằng trạm sạch bóng, các hàng cây xanh được 
cắt tỉa gọn gàng, cơn gió nhẹ thoảng qua làm mát rượi lòng người. Các lối đi trong trạm được kẻ vẽ và dựng hàng 
rào báo hiệu khu vực điện áp cao để mọi người nhận biết khu vực không được đi vào. Anh bảo vệ đang chăm sóc 
các khóm hoa vui vẻ chào đón chúng tôi. Trong phòng điều khiển, các nhân viên trực ca đang chụm đầu thảo luận 
các phương án, các tình huống giả định theo các phương thức vận hành, nhưng vẫn chú ý theo dõi các tín hiệu điện 
đang nhấp nháy trên các tủ bảng. Các anh cho biết: Những ngày lễ, Tết trong khi mọi người được nghỉ ngơi, đi 
du lịch, thăm thú người thân, bạn bè thì các anh lại phải trực tăng cường nhiều hơn. Họ cũng rất muốn được như 
mọi người, nhưng đã theo nghề thì phải yêu nghề và đã thành quen. Gác lại thời khắc giao thừa linh thiêng bên gia 
đình, bỏ qua những niềm vui rộn ràng của Tết, họ vào ca trực, như những chú ong thợ chăm chỉ, thầm lặng làm 
việc, canh giữ cho dòng điện không ngừng được tỏa sáng. 

Tạm biệt những người lính truyền tải, đi trong mùa xuân đang về, tôi thấy thầm cảm phục các anh “Những 
người lính giữa đời thường”, với những công việc thầm lặng đã đem lại những giây phút đầm ấm, vui vẻ cho mọi 
người mỗi khi Tết đến, xuân về. Xin chúc cho các anh với những bản lĩnh và trí tuệ của lính truyền tải, sẽ luôn 
vững vàng trong mọi hoàn cảnh, hoàn thành tốt nhất công việc được Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Trịnh Văn Hải: TTĐ Gia Lai, PTC3 (Giải Nhì, năm 2016)

 
                                                  

CBCNV của đơn vị có nhiều người xa quê, nhưng trước yêu 
cầu của công việc mọi người đều vui vẻ nhận nhiệm vụ.

Rời trụ sở Truyền tải điện Gia Lai tại phố núi Pleiku, 
tôi theo chân các anh công nhân đường dây Đội truyền tải điện 
Pleiku đi kiểm tra, dọn hành lang tuyến đường dây 500kV 
mạch 3 Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông trong buổi sáng sương 
mờ, lạnh giá. Mới đi được ba khoảng cột mà lưng áo tôi thấm 
đẫm mồ hôi, nhưng chân anh vẫn thoăn thoắt đi trên lối mòn 
nhỏ do bước chân anh trong những lần đi kiểm tra tuyến tạo 
nên. Đường dây đi qua địa phận huyện Chư Prông, với những 
địa danh Plei Me, Ia Đrăng, làng Bạc, Bàu Cạn... xưa kia nơi 
đây từng diễn ra các trận đánh ác liệt và oai hùng chống giặc 
ngoại xâm, đã tạo nên người anh hùng dân tộc Kpă Klơng 
làm quân thù khiếp sợ. Sau chiến tranh, mảnh đất nơi đây đã 
hồi sinh nhanh chóng. Những đồi chè, những lô cao su bát 
ngát xanh của Nông trường cao su Chư Prông, Xí nghiệp chè 
Bàu Cạn đã xóa hết dấu bom đạn xưa, đem lại cuộc sống ấm 
no cho người dân. Dấu ấn đặc biệt nhất là đường dây 500kV 
mạch một được xây dựng đi qua nơi đây - Một công trình thế 
kỷ của ngành Điện nước ta. Tiếp nối khí thế hào hùng của 
đoàn quân năm xưa, hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân lại 
xuyên rừng, ngăn sông, bạt núi để xây dựng các tuyến đường 
dây 500kV mạch hai, mạch ba và trị dòng thác dữ Yaly trên 
dòng sông Sê San, xây nên các Nhà máy thủy điện Yaly, Sê 
San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Sê San 4A với công suất lên đến 
cả ngàn Mêgaoát. Đưa điện đi muôn nơi, phục vụ cho nhu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của vùng đất Tây Nguyên cũng như 
của đất nước.

Với nhánh lan rừng trên tay, anh công nhân vui vẻ: 
“Đây là hoa đón xuân của lính truyền tải đấy anh ạ”. Nụ cười 
tươi của anh lính thợ bên những nụ hoa đang chúm chím làm 
tôi như thấy mùa xuân đang về.
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GIAO MÙA

Mùa khô Tây Nguyên đang dần trôi qua. Tia nắng 
cuối mùa đã bớt phần bỏng rát, tiết trời dần mát 

mẻ hơn. Bầu trời xanh bao la đã thấp thoáng những vầng mây 
đen. Hạt mưa đầu mùa nhẹ rơi trên kẽ lá như muốn thúc giục 
những chồi non thức dậy sau chuỗi ngày dài trốn nắng. Đàn 
én nhỏ hót líu lo, chao liệng theo luồng gió mát như chào đón 
một mùa mưa mát mẻ đang về. Hạt mưa nhỏ làm lăn dài giọt 
mồ hôi trên má các cô thôn nữ đang hái những chùm cà phê 
chín bói trên nương. Dừng tay ngước nhìn bầu trời, anh công 
nhân của Truyền tải điện Gia Lai đang phát quang hành lang 
tuyến chợt nghĩ: Ồ, thời khắc giao mùa đã đến. 

Tây Nguyên - một vùng đất bao la, hùng vĩ, với bản 
Trường ca Đam San mang đậm bản sắc của núi rừng Tây 
Nguyên. Một anh hùng Núp xưa kia kiên cường, bất khuất 
trong đấu tranh với kẻ thù để đem lại cuộc sống tự do cho 
muôn làng. Ngày nay đồng bào Tây Nguyên đã phát huy 
truyền thống đó trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, 
nhường một phần đất canh tác của mình để xây dựng hệ thống 
truyền tải điện quốc gia và đang ngày đêm tham gia bảo vệ an 
toàn hệ thống truyền tải điện, góp phần cùng ngành Điện, đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước.

Mùa mưa Tây Nguyên đến sẽ đem lại rất nhiều lợi ích 
cho người nông dân, nhưng kèm theo đó là rất nhiều hệ lụy 
phức tạp cho công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện 
nơi đây. Hiểu điều này nên các đơn vị của Công ty Truyền tải 

điện 3 đóng trên địa bàn Tây Nguyên đã chủ động triển khai 
thực hiện rất nhiều công việc khi mùa mưa sắp về. Đặc biệt 
là những công việc trực tiếp trên lưới, phải được ưu tiên thực 
hiện xong khi giao thời giữa mùa khô và mùa mưa. Chính vậy 
nên qua hơn hai mươi năm quản lý vận hành, lưới truyền tải 
điện quốc gia luôn được vận hành an toàn, phục vụ đắc lực 
cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.      

Qua hai mươi năm vận hành lưới truyền tải điện quốc 
gia, những khó khăn gian khổ đã tôi luyện các anh thợ điện 
truyền tải vững vàng như một người lính, và mọi người vẫn 
thường gọi các anh là “Lính Truyền tải điện”. Với bản lĩnh 
ấy thì những đèo cao, suối sâu hay những chú rắn lục xanh, 
những bầy ong vò vẽ (ong thường chọn trụ điện làm nơi trú 
ngụ) cũng không ngăn được các anh hoàn thành nhiệm vụ. 
Đất Tây Nguyên bao la là thế, rừng núi Tây Nguyên gập 
ghềnh, hiểm trở là thế nhưng những bước chân các anh đi 
kiểm tra tuyến đã thành lối mòn. Có các anh, cho dù tiết trời 
Tây Nguyên có qua bao nhiêu lần giao mùa thì hệ thống lưới 
truyền tải điện quốc gia vẫn được vận hành an toàn. 

Trong cái mưa, cái gió, cái nắng luôn bất chợt của tiết 
giao mùa, trên công trường Trạm biến áp 500kV Pleiku 2, các 
nhóm công tác của các đơn vị trong Công ty Truyền tải điện 3 
vẫn miệt mài làm việc, bởi các anh hiểu rằng trạm được đóng 
điện càng sớm thì hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia trục 
qua Tây Nguyên càng được vận hành an toàn, ổn định. Màu 
áo anh công nhân truyền tải điện đang làm việc trên cao như 
tô thêm sắc cho ánh cầu vồng cuối chân đồi. Trong khoảng 
sáng, tối của khắc giao mùa cộng với ánh bóng cầu vồng, 
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chuỗi sứ cách điện bằng thủy tinh lung linh hơn bên đường 
dây truyền tải điện sáng trắng chạy dài tít tắp. Những chú 
bướm vàng thơ thẩn trên bông dã quỳ cạnh hành lang tuyến 
làm cho quãng đường đi kiểm tra tuyến của anh bớt vắng vẻ 
và bớt gập ghềng hơn. Cảnh sắc núi rừng Tây Nguyên đẹp 
mê say đã làm anh “Lính Truyền tải điện” càng thêm yêu 
nghề và yêu mảnh đất Tây Nguyên hơn. Chiều về, những 
đám mây ráng vàng lãng đãng bay che khuất ông Mặt Trời 
tạo nên những khoảng sáng tối sau những cây cột điện, cũng 
vừa lúc anh công nhân truyền tải điện hoàn thành công việc. 
Đi bên hai hàng cây, giữa cái huyền ảo của tiết giao mùa, 
hít đầy hơi thở trong lành, anh thấy bao nhiêu mệt mỏi trong 
anh đều tan biến.

Nhờ có điện, cuộc sống của người dân Tây Nguyên giờ 
đây đã được đổi mới. Ánh sáng điện đã xua tan đi bao hủ tục 
lạc hậu. Điện về thay sức người đem nguồn nước tưới dồi dào 
cho cây trái thêm trĩu cành, những vùng đất khô cằn xưa kia 
do thiếu nước nay được thay bằng những đồi cà phê, nương 
hồ tiêu tươi tốt. Những em học sinh không phải đi tìm các con 
chữ trong leo lét ánh lửa rừng nữa mà trong ánh sáng chan 
hòa từ những ngôi trường mới khang trang. Những người con 
ưu tú của đồng bào nơi đây được ngành Điện đưa đi đào tạo 
nay đang góp sức cùng mọi người quản lý vận hành hệ thống 
điện truyền tải quốc gia đi qua trên chính quê hương mình.

Thời khắc “giao mùa” năm nay đúng lúc Việt Nam ta 
gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) 
sẽ đem lại rất nhiều cơ hội phát triển cho ngành Điện nói 
chung và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia nói riêng. 

Công nghệ tiên tiến trong quản lý vận hành lưới truyền tải của các nước sẽ giúp thúc đẩy Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia phát triển vươn lên tầm cao mới.

Đặc biệt, thời khắc giao mùa năm nay đối với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia còn chào đón một 
sự kiện có ý nghĩa rất to lớn và được CBCNV trong toàn Tổng Công ty và các anh “Lính Truyền tải điện” của 
Truyền tải điện Gia Lai đang rất mong chờ, đó là sự kiện đóng điện hai xuất tuyến đường dây nhỏ 220kV Pleiku 
2 - Xekaman (Lào) đấu vào Trạm biến áp 500kV Pleiku 2, nối liền hệ thống điện truyền tải hai nước Việt Nam ta 
và nước bạn Lào. Đây là một nhiệm vụ vinh quang nhưng cũng rất nhiều thách thức đối với Tổng Công ty Truyền 
tải điện Quốc gia, bởi việc thực hiện kết nối lưới điện xuyên quốc gia sẽ gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Nhất là 
khi xử lý các vấn đề vượt qua biên giới hai quốc gia, hiệu quả năng lượng, hợp tác năng lượng và công tác quản 
lý vận hành sẽ quyết định quan trọng trong sự thành công của chương trình kết nối lưới điện ASEAN. Việc đóng 
điện thành công công trình sẽ tạo tiền đề vững chắc cho liên kết lưới điện truyền tải giữa Việt Nam với các nước 
ASEAN và các nước tiểu vùng sông Mê Kông sau này, cũng như giúp đạt mục tiêu là tạo ra một hệ thống an ninh 
năng lượng cho toàn khu vực. 

Đây là một công trình trọng điểm của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đang triển khai thi công và 
sẽ đóng điện trong ít ngày nữa. Sự kiện này đánh dấu thêm một bước phát triển mới trong mối đoàn kết, hữu nghị 
giữa hai nước và khẳng định: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia luôn hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được 
Đảng, Nhà nước và Tập đoàn tin tưởng giao phó. Mối liên kết giữa hai hệ thống truyền tải điện, mối đoàn kết hữu 
nghị giữa hai đất nước và mối giao hòa giữa hai mùa mưa nắng của đất trời sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những 
người “Lính Truyền tải điện” hoàn thành tốt sứ mạng thiêng liêng của mình: Canh giữ cho dòng điện của Tổ quốc 
luôn chảy mãi.

                                                              Trịnh Văn Hải: TTĐ Gia Lai (Giải Nhì, năm 2016)
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LẶNG LẼ NGHỀ ĐƯỜNG DÂY

Ngày tháng cứ nối tiếp trôi qua, bất kể đêm mưa rét lạnh cắt da hay ngày hè nắng nóng, những 
người làm nghề đường dây truyền tải điện vẫn lặng lẽ, rắn rỏi rảo bước dọc theo chiều dài đất 

nước, kiểm tra kỹ lưỡng từng vị trí cột, từng đoạn dây dẫn, từng con bu lông, từng sợi tiếp địa, từng gốc cây 
trong hành lang tuyến, để nhanh chóng phát hiện, sửa chữa hư hỏng trên hệ thống đường dây... đảm bảo 
cho dòng điện an toàn, ổn định.

Nghề của phái mạnh

Khi biết tôi có ý định viết về những người thợ đường dây truyền tải điện, anh Vũ Ngọc Minh - Tổng Giám 
đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tỏ vẻ hào hứng. Anh bảo rằng rất cần có những bài viết 
chân tình về những công nhân đang từng ngày tận tụy bám từng km đường dây trên khắp các vùng miền đất nước. 
Bởi ngành Điện vốn nhiều gian nan, vất vả, nhưng có lẽ vất vả và lặng lẽ nhất thì chỉ có nghề đường dây.

Người thợ đường dây truyền tải điện chỉ có nam giới sức khỏe loại tốt, đủ chiều cao, cân nặng mới theo 
được nghề, nhưng cũng chỉ có thể làm tốt công việc khi còn trẻ khoẻ. Với mỗi công nhân đường dây, sau khi trúng 
tuyển rồi phải được đào tạo thêm một khóa ngắn hạn chuyên ngành truyền tải điện trong thời gian 3 tháng, đồng 
thời phải biết bơi lội và phải thi để được cấp chứng chỉ bơi lội của Sở Thể dục Thể thao. Một năm 2 lần, công nhân 
đường dây phải được khám sức khỏe định kỳ, mỗi lần trèo cột điện làm việc ở độ cao trên 50m phải kiểm tra sức 
khỏe ngay tại chân cột. Chỉ nhìn vào quy trình và bản khuyến cáo nghề nghiệp như thế cũng đủ biết đặc thù nghề 
thợ đường dây là vất vả, nặng nhọc đến thế nào.

Anh Lữ Thanh Hải - Giám đốc Truyền tải điện Thanh Hóa chia sẻ: Để đảm bảo đường dây truyền tải điện 
vận hành an toàn, có rất nhiều công việc phải làm. Mỗi tháng công nhân phải đi kiểm tra định kỳ đường dây vào 
ban ngày ít nhất 2 lần, mỗi quý kiểm tra ban đêm ít nhất 1 lần. Mỗi lần 4 đến 5 ngày. Một nhóm công tác hai người 
phải đi kiểm tra vài chục vị trí cột, tùy theo điều kiện địa hình. Ngoài ra còn phải đi kiểm tra trước và sau những 
ngày lễ tết, những ngày mưa bão, lũ lụt.

Công việc trong mỗi lần đi kiểm tra cũng rất phức tạp không thể qua loa, đại khái. Người công nhân đường 
dây phải đi kiểm tra rất kỹ lưỡng thì mới có thể phát hiện kịp thời các hư hỏng của từng con bu lông, đinh ốc… hay 

các hiện tượng vi phạm hành lang an toàn đường dây như cây 
cao trong và ngoài hành lang đường dây, đốt nương rẫy gần 
hành lang, đào xới móng cột... để ngăn chặn kịp thời những 
nguy cơ đe dọa đến sự vận hành an toàn của đường dây.

Ăn trưa trên… đỉnh cột

Thợ đường dây truyền tải điện là một nghề rất vất vả, 
nặng nhọc, nguy hiểm, nhưng không phải ai cũng thấu hiểu. 
Ngay cả bà con địa phương nơi đóng quân của các đội truyền 
tải điện cũng chỉ nhìn thấy anh em công nhân tại trụ sở, còn 
những lúc lặng lẽ trèo đèo, lội suối, những ngày lễ tết phải 
bám tuyến không được về với gia đình, vợ con, những lúc sự 
cố đường dây, bất chấp sớm khuya, mưa bão đều phải lao lên 
tuyến tìm cho bằng được nguyên nhân và giải quyết nhanh 
gọn sự cố… thì rất ít người biết đến.

Anh Nguyễn Văn Giang - Phó Giám đốc Truyền tải 
điện Thanh Hóa kể lại: Đợt tổng sửa chữa đường dây khu vực 
Xuân Mai, Hòa Bình kéo dài hơn 1 tháng. Đợt đó, Công ty 
huy động hàng chục đội đường dây về đây thi công. Do thời 
gian thi công kéo dài, trong khi lịch cắt điện lại phải đảm bảo 
ngặt nghèo, nên các đội phải mang theo cấp dưỡng nấu cơm 
tại công trường để đảm bảo sức khỏe cho anh em. Hằng ngày, 
bộ phận cấp dưỡng phải gánh cơm đến từng chân cột điện cho 
công nhân. Hằng ngày, công nhân cũng phải liên tục trèo cột, 
ra dây từ 4h sáng đến 16h chiều, bất kể thời tiết nắng hay mưa. 
Chỗ ở thì phải thuê nhà dân, vừa chật chội, vừa thiếu thốn đủ 
thứ, buổi chiều đi làm về, hàng chục người xếp hàng chờ tắm 
chung một cái giếng đào, tối đến vài người ngủ chung một cái 
chiếu, vậy mà vẫn cứ ngủ ngon lành.
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Sau mỗi đợt như vậy, có trường hợp người nhà thậm chí không nhận ra nổi anh em vì nước da của họ cháy 
nắng đến đen sạm, người thì gầy rộc đi. Vì vậy, trong những “chiến dịch lớn”, thời gian cắt điện hằng ngày thường 
từ 4h sáng đến 16h chiều, nên công nhân thường phải thức dậy lúc 3h lo ăn sáng và chuẩn bị đồ ăn nhanh cho buổi 
trưa, sau đó làm việc liên tục từ 4h sáng cho đến 16h chiều. Thời gian ăn trưa rất khẩn trương, nên nhiều khi phải 
dùng dây thừng kéo đồ ăn, nước uống lên tận đỉnh cột cao vài chục mét rồi anh em thợ ngồi tại đó, ăn sao cho thật 
nhanh để tiếp tục làm việc. Nói về những vất vả trong công việc là thế, nhưng anh Giang vẫn hóm hỉnh: “Ấy thế 
nhưng mấy ai được hưởng cái cảm giác ăn cơm trên đỉnh cột, giữa trời gió vù vù như chúng tôi đâu, nếu thử một 
lần sẽ thấy thú vị lắm đấy”.

Vinh quang “lính truyền tải điện”

Càng trò chuyện với các anh, chúng tôi lại càng biết thêm nhiều chi tiết thú vị nữa về thợ đường đây. Đó 
là “không phải cứ mắt sáng, khỏe tay, khỏe chân, thạo tay nghề là làm tốt công việc”. Bởi các tuyến đường dây 
truyền tải điện trải dài khắp đất nước, một nhóm công tác hai người được giao quản lý vài chục vị trí cột, không 
phải lúc nào cũng thường trực tại từng đó vị trí để kiểm tra, sửa chữa, bảo vệ đường dây. Nên yếu tố quan trọng 
nữa để hoàn thành công việc đối với thợ truyền tải điện là phải gần gũi và dựa vào nhân dân. Đó cũng là lý do vì 
sao anh em cứ hay nói đùa là thợ đường dây giỏi trước tiên phải là một cán bộ dân vận thành thục.

Kể cũng phải, bởi trong nhiều tình huống như mưa lũ xói lở móng cột, kẻ gian tháo trộm thanh giằng, tiếp 
địa cột, cách điện đường dây bị vỡ, đốt nương rẫy gần đường dây… thì chỉ có người dân mới phát hiện nhanh nhất, 
ngăn chặn kịp thời, hoặc cấp báo cho nhân viên truyền tải điện. Vì vậy, người công nhân đường dây còn phải biết 
tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ an toàn đường dây.

Nghề thợ đường dây rất thiếu thốn tình cảm gia đình. Đa số anh em công nhân đều làm việc ở xa nhà… 
Những ngày lễ tết, khi mọi người sum vầy bên gia đình, thì những người thợ vẫn lặng lẽ bám tuyến, lo cho đường 
dây không xảy ra sự cố, duy trì dòng điện phục vụ lễ tết, phục vụ đất nước, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân 
dân. Vất vả và có phần thiệt thòi là thế, nhưng bù lại, những người thợ đường dây truyền tải điện được nhân dân 
rất yêu mến và gọi là “lính truyền tải điện”.

Gọi là “lính truyền tải điện” bởi họ ăn ở, sinh hoạt, làm việc đâu có khác gì những người lính. Trụ sở đội 
đường dây như những doanh trại quân đội, công nhân ăn cơm tập thể, ở phòng chung, làm việc xong cùng chơi thể 

thao, tối đến quây quần bên nhau đàn hát, có lệnh cấp trên là đi, tư thế sẵn sàng. Những ngày nghỉ ca, họ đi vào 
bản, giao lưu với bà con, giúp đỡ nhân dân kéo lại đường dây điện sinh hoạt, sửa lại cái bảng điện... tạo nên tình 
cảm thân thiết với nhân dân và cũng để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Đời “lính truyền tải điện” là thế, những con người lặng lẽ ngày đêm góp phần sức lực của mình để giữ vững 
huyết mạch dòng điện của Tổ quốc. Công việc vô cùng gian nan, vất vả, nhưng cũng thật vinh quang.

                                       Quách Văn Cường: TTĐ Tây Bắc (Giải Ba, năm 2013)
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP  
TỪ GÓC NHÌN CỦA NGƯỜI  

TRỰC TIẾP SẢN XUẤT

“Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long” 

(Huỳnh Văn Nghệ)

Cha ông ta vào những ngày xưa vào Nam từ kinh 
thành Thăng Long đã đem văn hóa từ vùng đồng 

bằng sông Hồng theo vó ngựa, theo con người… mà hội nhập 
với con người, tập tục của vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
khiến cho văn hóa vốn đa dạng của vùng đất này càng thêm 
phong phú. Bên cạnh cái lớn, cái chung của người đàn ông 
mở mang bờ cõi, người con gái Bắc theo chồng vào Nam 
“chiều chiều ra đứng ngõ sau, ngóng về quê mẹ (miền Bắc) 
ruột đau chín chiều”… Lại nữa, những doanh nhân đầu tiên từ 
kinh thành Thăng Long, từ Phố Hiến dong buồm xuôi phương 
Nam mua bán. Chính họ đã góp phần manh nha gây dựng, 
làm phong phú thêm văn hóa mua bán, văn hóa giao tiếp… 
trên mảnh đất này. Và làm chúng ta tự hỏi văn hóa là gì? Văn 
hóa là sản phẩm của loài người, văn hóa được tạo ra và phát 
triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Song, 
chính văn hóa lại tham gia vào việc tạo nên con người, và duy 
trì sự bền vững và trật tự xã hội. Văn hóa được truyền từ thế 
hệ này sang thế hệ khác thông qua quá trình xã hội hóa. Văn 
hoá là tổ hợp những dấu hiệu thuộc tính đặc điểm biểu hiện 
ngôn ngữ tiêu chuẩn… giúp ta phân biệt được chủ thể này và 
chủ thể khác.

Văn hoá âm thầm đi bên cạnh chúng ta. Chỉ cần một 
cá thể tồn tại, một gia đình được kết hợp trong một xã hội bất 
kỳ… chính là văn hoá rồi. Văn hoá đứng ngoài nhưng gắn 
chặt với cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta xây dựng nó 
thì văn hóa phát triển tốt đẹp. Không thể không có văn hoá. 
Nói rộng ra là nói về văn hóa nói chung, còn nói hẹp lại trong 
khuôn khổ bài viết là nói về văn hóa doanh nghiệp. Nó là sự 
tổng hòa của quan niệm giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, triết lý 
kinh doanh, quy phạm hành vi, ý tưởng kinh doanh, phương 
thức quản lý và quy tắc chế độ được toàn thể thành viên trong 
doanh nghiệp chấp nhận, tuân theo. Cốt lõi của văn hóa doanh 
nghiệp là tinh thần doanh nghiệp, quan điểm giá trị của doanh 
nghiệp và sự phát triển toàn diện của cán bộ công nhân viên 
của mỗi doanh nghiệp chính là mục tiêu cuối cùng. Trong 
quá trình xây dựng, mọi doanh nghiệp đều nỗ lực xây dựng 
một hệ thống quan điểm giá trị để công nhân viên chức chấp 
nhận, tạo ra sự hài hòa trong nội bộ doanh nghiệp. Bởi thế, 
có thể coi văn hóa doanh nghiệp là yếu tố tối quan trọng của 
thực tiễn doanh nghiệp đương đại. Quan trọng nhất là làm sao 
xây dựng được thái độ lao động, lao động sáng tạo, nhiệt tình 
cũng là thể hiện văn hoá doanh nghiệp. Làm quần quật, bở hơi 
tai chắc gì là biểu hiện của văn hóa.

Văn hoá doanh nghiệp có nhiều mức độ thể hiện khác 
nhau, mức dễ đó là báo cáo, là thiết bị, là khẩu hiệu băng rôn, 
là nghi thức… Mức cao hơn một chút là các giá trị mà những 
lãnh đạo mong muốn hoạch định và yêu cầu phải xây dựng 
từng bước. Mức cao hơn nữa là nhận thức, suy nghĩ của mỗi 
cán bộ công nhân viên và các nhận thức này dần dần nằm 
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trong tiềm thức mỗi người. Nó sẽ là kim chỉ nam hành động 
của mọi người thuộc doanh nghiệp đó. Nôm na rằng: 

“Việc tuy nhỏ nhưng làm ta hết nhỏ

Chiều dài băng-rôn, chiều ngang nhãn hiệu

Hệ số Ka-pê-I làm năng lực nâng cao bay bổng tựa 
cánh diều”

Lãnh đạo doanh nghiệp phải làm cho cán bộ công 
nhân viên nhìn ra giá trị của doanh nghiệp là ở tầm nhìn của 
doanh nghiệp. Ở cấp quốc gia cao nhất là văn hóa dân tộc, 
trong khu vườn văn hoá, văn hóa các doanh nghiệp là cả 
trăm ngàn hoa cùng đua nở. Mỗi doanh nghiệp phải có nét 
văn hoá riêng cho mình. 

Điện lực Việt Nam không thể giống Điện lực Singapore 
mặc dù cùng nằm trong Asean. Trong EVN, Tổng Công ty 
Điện lực Hà Nội không thể y hệt Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia… Giống nhau về văn hoá trong mỗi doanh 
nghiệp có thể tăng tính ổn định của doanh nghiệp nhưng khó 
phát triển hơn được vì không có cái riêng. 

Ngày xưa chỉ cần đi ra khỏi nhà là “Anh đi anh nhớ 
quê nhà/ Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương”. Các công 
ty cũng vậy, cần làm thế nào để công nhân viên khi xa công 
ty một ngày là đã cảm thấy… trống vắng. Cái cảm giác mênh 
mênh, mang mang làm người lao động thấy thiếu… là giá trị 
tinh thần, là sự gắn bó với công ty và đó phải chăng là văn hóa 
doanh nghiệp?

Theo cái nhìn chung, thì văn hóa doanh nghiệp phải 
xuất phát có gốc, có rễ bám sâu vào văn hóa dân tộc thì hiệu 
quả mới phát huy cao. Văn hóa dân tộc nó nằm trong tiếng ru 

của mẹ, câu hò của cha, lời ngân nga của ngoại… nó như nằm sẵn trong tiềm thức mỗi người. Kết hợp được cái 
cũ nằm ẩn mình trong tiềm thức đó và cái mới hiện thời hài hòa chắc chắn sẽ làm cho doanh nghiệp thăng hoa.

Nhiều người đã nhìn nhận rằng trong giai đoạn hội nhập kinh tế thế giới hiện nay, văn hóa doanh nghiệp cần 
chú ý đồng bộ những điều sau: Xây dựng quan niệm lấy con người làm gốc. Xây dựng quan niệm hướng tới thị 
trường. Cần phải coi nhu cầu thị trường là điểm sản sinh và điểm xuất phát của văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng 
quan niệm khách hàng là trên hết. Tiến hành khai thác văn hóa đối với môi trường sinh tồn của doanh nghiệp, xây 
dựng hình ảnh doanh nghiệp tốt đẹp. Tăng cường ý thức đạo đức chung, quan tâm đến an sinh xã hội. Xây dựng 
tinh thần trách nhiệm xã hội. Thông qua các hoạt động nhân đạo và văn hóa các doanh nghiệp đóng góp ngày càng 
nhiều hơn vào công cuộc đổi mới, vì mục đích: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Để tận đáy 
con tim mỗi công nhân ngành Điện có thể thốt lên rằng...

“Quê hương ơi!

Hôm nay chúng con về đây, tiếp sức dựng xây

Hàng trụ điện dang tay trên trời mây

Để tiếng máy bơm rậm rịt trên đồng

Để tiếng cải lương vang lảnh lót bờ sông

Lấp lánh ánh sứ như nụ cười của điện

Gieo tin yêu thương nhớ giữa mùa vàng

Mãi yêu đời yêu khắp cả nhân gian”.

                       Võ Tấn Cường: TTĐ miền Đông 2, PCT4 (Giải Nhất, năm 2018)
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Bó buộc trong căn phòng máy lạnh, tâm hồn và cảm xúc con người như bị đóng băng và trở nên trống 
rỗng. Rồi như kẻ cuồng chân nổi máu giang hồ vặt tôi quyết định rủ Nguyễn Quang Chính, phi xe 

máy theo tuyến đường dây 220kV mạch kép Bản Lả - Vinh để tìm hiểu và viết về những người thợ đường dây trên 
cung đường mới vận hành vào một ngày tháng Năm đầy nắng và gió.

Theo kế hoạch, sáng, bắt đầu từ thành phố Vinh, điểm cuối thanh cái 220kV Trạm Hưng Đông chúng tôi 
sẽ ngược tuyến đường dây đi qua các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Con 
Cuông và đến điểm đầu thanh cái 220kV tại nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ huyện Tương Dương. Phải mất hơn ba 
tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến thị trấn Con Cuông. Thị trấn heo hút miền Tây Nam xứ Nghệ, những ngày này 
không khí rộn ràng náo nhiệt chuẩn bị bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Tiếng loa đài phát ra từ mấy gian hàng 
bán đồ điện tử, vỉa hè tràn sắc đỏ, hồng, tía, xe khách vội vã, xóm chợ ồn ào, cổng chào tung bay cờ đỏ. Qua 

LÊN ĐỈNH MÙA KHÔ
      Ghi chép của: Nguyễn Thục Hiền
                Truyền tải điện Nghệ An 
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thị trấn là xã Chi Khê nơi đại bản doanh của Đội đường dây 
Con Cuông. Hai chị em tranh thủ nghỉ giải lao và nạp thêm 
năng lượng, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Nguyễn Quang 
Chính nhắc tôi buộc lại dây giày, thắt mũ bảo hiểm và nhớ là 
“bản lĩnh chính trị” phải vững vàng, không được bỏ cuộc. Tôi 
thắc mắc thì Chính chỉ cười cười:

- Trước tiên phải cho chị thưởng ngoạn cảnh đẹp bao la 
hùng vĩ của cánh rừng nguyên sinh nơi đây đã. Chiều, em sẽ 
cho chị nếm mùi gian khổ của người thợ đường dây! 

Nói rồi, Chính ngoắc tay ra hiệu tôi lên xe đi tiếp. Con 
đường Bảy huyền thoại xuyên qua cánh rừng Săng Lẻ đẹp mê 
hồn. Đang giữa trời trưa nắng nóng là vậy mà bỗng dưng cả 
không gian như được ướp lạnh. Mà đúng thế thật. Cả cánh 
rừng như chiếc máy điều hoà nhiệt độ khổng lồ đang toả khí 
mát dịu, thoáng đãng. Những cây săng lẻ cao ba bốn chục mét 
sừng sững bên nhau chạy dài tít tắp. Tán lá rừng xanh mát, 
ngút ngàn... Tôi như mụ người đi trước vẻ đẹp hoang sơ của 
cánh rừng ngàn năm tuổi. Chính chỉ tay:

- Trong kia nhiều Lan rừng đẹp lắm. 

Rồi Chính kể tôi nghe nỗi gian truân vất vả của người 
thợ quản lý đường dây khi làm nhiệm vụ tại những cánh rừng 
“đẹp mê hồn” này. Lúc đường dây mới đi vào vận hành, hàng 
tháng trời Chính bươn bả trong rừng đến tận từng chân cột để 
kiểm tra, đo phát nhiệt đường dây. Phát hiện những dấu hiệu 
khả nghi như thấy điểm tiếp xúc các mối nối có màu gạch 
cua, những vết xước, đứt một số dây tại các cổ lèo gây phóng 
điện phát nhiệt. Quá trình đi tìm kiếm để khắc phục những 

Quốc lộ 7 chạy giữa rừng Săng Lẻ

Cảnh đẹp như tranh
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khiếm khuyết tồn tại trên đường dây là những công việc đòi 
hỏi sự tỉ mẩn từng li từng tý. Có khi dùng máy đo, trèo lên 
cột kiểm tra từng đầu cốt, từng cổ lèo, khi dùng ống nhòm 
kiểm soát nhưng có khi cũng chỉ là cảm nhận của một người 
thợ để phát hiện mọi bất thường xảy ra. Nhiều khi chỉ là một 
chút bỏ qua tại các điểm bất thường không kịp thời xử lý lại 
chính là nguyên nhân phóng điện dẫn đến đứt lèo, rã lưới, mất 
điện. Nguy hiểm vô cùng. Chính vì thế mà khi lần đường tìm 
đến được chân cột cũng là lúc người mệt mỏi rã rời nhưng 
không ai dám lơ là chủ quan. Và những đoạn đường dây mới 
lại đi qua cánh rừng rậm rạp này, các lối mòn đi đến cột rất 
dễ bị cây rừng xoá mất dấu vết. Lạc lòng vòng trong rừng 
như bị ma đưa đường là chuyện vẫn thường xảy ra. Đây lại là 
vùng cộng đồng người Thái, Đan Lai, Ơ Đu sinh sống “Theo 
dấu chân nai đi trồng hạt lúa, theo dấu chân cọp đi trồng 
hạt ngô”, “Nằm ngửa thấy ong nằm nghiêng thấy cá”. Đi cả 
ngày không gặp một bóng người, mà khi gặp chắc gì đã hiểu 
được tiếng nhau mà hỏi đường.

Rời cánh rừng săng lẻ, tôi và Nguyễn Quang Chính 
bắt đầu với những cung đường ngoằn ngoèo hình chữ A, chữ 
Z ở vị trí lưng đèo đất đá sạt lở tứ tung, với nhiều khúc cua 
tay áo, chỉ vừa một chiếc ôtô tải lách qua cũng đủ để những 
ai yếu bóng vía ngồi trên xe phải rợn... tóc gáy. Chính cho xe 
dừng lại đỉnh đèo cao nhất gần 2.000m so với mặt nước biển 
để nghỉ ngơi và cho tôi được ngắm toàn cảnh núi rừng thuỷ 
điện Bản Vẽ. Đó là những cung đoạn đường dây mong manh 
lưng sườn núi, khi chạy sát xuống vực sâu khi lại uốn éo vắt 
ngang con đèo hiểm trở. Tai tôi ù ù điếc đặc cảm giác như  

những lần ngồi máy bay đang thời điểm cất cánh lấy độ cao. 
Mệt vô cùng, thế nhưng tôi vẫn quyết tâm cùng Chính đi đến 
vị trí cột 01 và đến tận điểm đầu thanh cái 220kV thuỷ điện 
Bản Vẽ như kế hoạch ban đầu. 

Thuỷ điện Bản Vẽ! Con đập hùng vĩ nối những dãy 
núi đá vôi sừng sững đang mùa nắng cháy. Nắng vàng ruộm 
quánh đặc như có thể nắm một nắm trong tay. Gió lặng ngắt 
hoặc có cũng phảng phất chút gì như xa vắng. Không một 
bóng người. Tôi bỗng thèm nghe một tiếng gọi, thèm nhìn 
thấy một bước chân ai đó dù chỉ là bước đi trên những vạt 
rừng cháy sém. Tại vị trí cột 01 tuyến đường dây 220kV Bản 
Lả - Vinh. Trên đỉnh mùa khô, trời đất đứng trân trân, không 
khí đặc quánh rịn mồ hôi. Cây cỏ lả đi. Một thoáng im lặng. 
Sự im lặng trùm ngợp cả không gian nơi đây. Nơi xảy ra sự 
kiện kinh hoàng làm xót xa lòng người vì sự ra đi trong chốc 
lát của 29 công nhân phục vụ công trường thuỷ điện do tai nạn 
sập mỏ đá. Cả tôi và Nguyễn Quang Chính đều thấy ngạt thở. 
Xa xa những dãy núi mờ xanh. Xanh một cách lặng lẽ, dửng 
dưng như không hề có máu thịt đã thấm đỏ đất này. Nước 
trong lòng hồ vẫn thăm thẳm, hai tổ máy vẫn miệt mài phát 
đi hàng trăm mêgaoát hoà vào lưới điện toả sáng lung linh 
muôn nơi.

Hai chị em lặng lẽ lên xe quay về, khi xe lên gần đỉnh 
đèo nơi có lối mòn để đi đến vị trí cột số 10 và số 11 Nguyễn 
Quang Chính cho xe dừng lại. Theo Chính thì đây là hai vị trí 
cao nhất, đường đi đến chân cột gian nan nhất trong suốt gần 
hai trăm km đường dây toàn tuyến. Thường thì khi đi kiểm 
tra anh em sẽ tấp xe ngay bìa rừng rồi vạch lá lội bộ trèo lên 
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chân cột, cả đi và về mất khoảng ba tiếng, chưa kể thời gian 
trèo lên cột kiểm tra. Thấy tôi bơ phờ, mồ hôi bê bết Nguyễn 
Quang Chính cười phá lên khen: - Trông chị thật hấp dẫn! Tôi 
bắt chước cách nói của người Mông bảo Chính: - “Dẫn” thì 
ta không biết, nhưng “hấp” thì chắc “đầy”. Hai chị em cười 
đùa vui vẻ. Chính kể lại cho tôi nghe kỷ niệm “đau buồn” lần 
đầu tiên lên đến được hai vị trí cột cao nhất tuyến này. Chính 
bảo: - Hôm đó đã gần bốn giờ chiều, thế mà thằng Hiển đội 
đường dây Con Cuông vẫn dẫn em lên hai vị trí này để đo 
phát nhiệt chị ạ. Lên được đến nơi đo xong thì trời sập tối, 
dùng đèn điện thoại lò mò xuống núi. Sờ đến xe thì ôi thôi, xe 
xịt lốp. Dắt bộ xuống dốc hàng chục cây số. Mẹ. Nhục như 
“con Tuất”. Tôi buồn cười về thái độ của Chính và bảo “quân 
tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy” cha ông nói rồi, không 
phòng bị còn cay cú cái nỗi gì.

Chỉ một chặng đường và thời gian ngắn thôi nhưng 
trong tôi như càng thấm thía hơn nỗi gian truân vất vả của 
những người thợ đường dây trên cung đường gập ghềng núi 
non hiểm trở này. Và tôi hiểu vì sao đồng chí Hoàng Đại 
Nghĩa - Trưởng đơn vị lại tập trung ưu tiên về trang bị cơ sở 
vật chất cho anh em ở điểm chốt miền núi cao! Trụ sở Đội 
đường dây Con Cuông toạ lạc trong khuôn viên rộng ba ngàn 
mét vuông, có nhà điều hành rộng rãi thoáng mát, hội trường, 
nhà ăn, nhà nghỉ và có cả mảnh vườn cho anh em tăng gia 
sản xuất cải thiện bữa ăn. Mỗi phòng nghỉ bố trí một chiếc 
tivi đời mới với đầy đủ hệ thống các kênh truyền hình để anh 
em giải trí, cập nhật thông tin. Các loại dụng cụ thể dục thể 
thao, sân bóng chuyền, cầu lông đủ để anh em rèn luyện sức 
khoẻ và vui chơi. Nhưng có lẽ yếu tố con người vẫn là điều 
mà lãnh đạo Truyền tải điện Nghệ An dành nhiều sự quan tâm 
hơn cả. Để tránh và hạn chế thấp nhất những ý kiến thắc mắc 
không cần thiết của một số anh em công nhân nơi xa xôi gian 
khổ này, đơn vị đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục, giải thích 
cho mọi người về chủ trương của cấp trên. Đồng thời quan 
tâm đến những nhu cầu thiết thực của CBCNV để có cách 

giải quyết thấu tình đạt lý. Làm được như vậy sẽ tạo được 
sự đồng thuận, đoàn kết, tin tưởng và động lực phấn đấu cho 
mọi CBCNV - Một yếu tố quyết định đến mọi thành công của 
đơn vị. Tôi đã nhiều lần trò chuyện với cán bộ đội đường dây 
Con Cuông. Đó là Trần Văn Doanh - Đội trưởng; Hồ Ngọc 
quyết - Đội phó kiêm kỹ thuật viên và Chủ tịch Công đoàn 
bộ phận Võ Minh Nghệ. Là những cán bộ có năng lực, có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, được sự tin yêu của anh em công 
nhân để độc lập tự chủ điều hành công việc tại điểm chốt xa 
xôi này. Sự khắc nghiệt của khí hậu và địa hình núi non hiểm 
trở chưa phải là điều làm anh em băn khoăn, trăn trở. Những 
công việc ấy anh em cũng quen rồi, cái khó nhất lúc này là 
làm sao khơi dậy được nhận thức của người dân địa phương 
về việc bảo vệ an toàn hành lang lưới điện. Tuyến đường dây 
chủ yếu đi qua những khu rừng rậm. Có những khoảng rừng 
Nhà nước đã khoán cho dân. Quá trình xây dựng cũng đã 
được đền bù giải toả, thế nhưng những cây tái sinh mọc lên 
rất nhanh, dân trồng rừng lại đòi đền bù lần nữa. Sự đòi hỏi 
hết sức phi lý nhưng để giải thích cho người dân hiểu thì mỗi 
một thợ đường dây phải là một tuyên truyền viên năng động. 
Võ Minh Nghệ kể rằng không ít lần anh nhận được tin nhắn 
đe doạ “Chém”. Lặn lội, mò mẫm vào bản hàng chục cây số 
để gặp chủ trồng rừng đã khó, nói để họ lọt tai lại càng khó 
hơn. Có nhiều hôm nói tưởng đứt lưỡi, tưởng êm xuôi ai dè 
cuối buổi bị “chốt hạ” một câu: Mày chặt cây của ta, thì ta 
chặt chân mày. Rứa! Hết!

Chiều buông, tạm biệt núi rừng đại ngàn, xe chúng 
tôi lại “đổ đèo” quay về nơi xuất phát: Thành phố Vinh rực 
rỡ ánh đèn. Và tôi hiểu, những vầng sáng hắt ra từ ánh điện 
lung linh ấy thấm đẫm bao giọt mồ hôi, thậm chí cả máu của 
những người thợ đường dây.

Nguyễn Thục Hiền: TTĐ Nghệ An  
(Giải Nhất, năm 2011)
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MỘT LẦN ĐI TUYẾN
 

Nhớ lại kỷ niệm một ngày đầu tháng 12 năm ngoái. Tôi quyết định theo chân nhóm công tác của Đội 
Truyền tải điện Sơn Hà để được hiểu hơn về công việc của các anh. Tôi được bố trí đi cùng nhóm 

công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm tra định kỳ ngay tại vị trí cột 236 đến 240 thuộc đường dây 500kV mạch 2 Pleiku 
- Dốc Sỏi. Vị trí này cách Quốc lộ 24 khoảng 8km, thuộc xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi giáp ranh với 
huyện Kon Plong của Tỉnh Kon Tum, ở đây đa phần đường đồi núi, đi bộ phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới đến 
được điểm công tác đúng giờ theo kế hoạch. 

Để đến hiện trường công tác đúng giờ, các anh phải dậy thật sớm, mang theo tất cả dụng cụ cần thiết cho 
công việc, vài món thức ăn nhanh như mì gói, sữa hộp và nước uống, không quên tuýp thuốc xoa để phòng khi bị 
vắt cắn. Các anh nói về “vắt cắn” mà tỉnh như không, bởi đối với anh đã “chuyện thường ngày”, còn tôi thì vội vã 
vớ vội tuýp thuốc xoa để “phòng thân”, phấp phỏng lên đường. 

Ngoài trời, thời tiết thay đổi đột ngột, do bị ảnh hưởng những đợt không khí lạnh của gió mùa đông bắc 
tràn về, cảm giác nghe lành lạnh, có khi lại buốt trong xương. Mặc dù vậy các anh vẫn bắt tay vào công việc với 
một quyết tâm rất cao. Sự khẩn trương và quyết tâm ấy đã trở thành một phong cách làm việc của các anh, họ 

bất kể trở ngại khó khăn, bất kể đêm mưa rét lạnh hay những 
ngày hè nóng bỏng, vẫn âm thầm, lặng lẽ trong công việc của 
mình, cần mẫn kiểm tra kỹ lưỡng từng vị trí cột, từng khoảng 
hành lang, nhằm phát hiện những bất thường về việc trồng 
cây, xây dựng công trình, khai thác đất đá trong và gần hành 
lang có nguy cơ gây nguy hiểm cho lưới điện; những hư hỏng 
thiết bị mới phát sinh trên dây dẫn, dây chống sét, cách điện, 
phụ kiện và các chi tiết cột. Ngoài việc kiểm tra phát hiện, 
ghi chép tỉ mỉ, những công việc được các anh kết hợp thực 
hiện ngay trong quá trình kiểm tra như phát quang hành lang 
tuyến, đường công vụ; nạo vét thông mương thoát nước móng 
cột hay xử lý tiếp xúc tiếp địa cột khi có nghi ngờ… Làm việc 
cật lực từ sáng đến chiều trong điều kiện công việc thật khẩn 
trương, mồ hôi nhễ nhại khắp người, tay cuốc, tay xẻng cào 
đất để thoát nước trong lòng mương; tay rựa để phát dọn cây 
cao ngoài hành lang tuyến, có khi gặp cây to phải dùng cưa 
máy... Các anh làm việc quên cả thời gian, mặc cho ngoài trời 
những đợt gió mùa cứ mãi thì thào thổi.  

Đi công tác cùng các anh, tôi chợt nhận ra rằng, ở 
những người lính truyền tải này không chỉ có sự khô khan của 
những con số, của đường dây và trạm biến áp, của hiệu điện 
thế 500kV mà ở họ cũng có thể bắt gặp một thoáng lãng mạn 
rất dễ thương, những tình cảm ân cần và trìu mến... Trong khó 
khăn vất vả, các anh vẫn lạc quan, vui vẻ. Thấy tôi là nữ phải 
đi cùng quãng đường vất vả, ai cũng bày tỏ sự quan tâm rất ân 
cần, trìu mến, như những người anh trai với em gái của mình. 
Sự quan tâm và tình cảm của các anh giúp tôi quên đi những 
vất vả khi lội suối băng rừng, quên cả nỗi sợ vắt cắn đã ám 
ảnh từ đầu chuyến đi. 
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Phần lớn anh em ở đây đều xa quê, hoàn cảnh 
gia đình, điều kiện kinh tế mỗi người mỗi khác, nhưng ở 
họ đều có chung một tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn 
đấu, không quản ngại gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm 
vụ mọi lúc mọi nơi. Họ luôn đặt nhiệm vụ lên hàng 
đầu, quyết tâm cho dòng điện an toàn, liên tục, phục vụ 
sản xuất, sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
an ninh quốc phòng, góp phần nâng cao đời sống nhân 
dân. Để hoàn thành tốt công việc, họ luôn phải song 
hành cùng lưới điện, đồng thời tập trung thực hiện tốt 
công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp người 
dân dễ tiếp thu, dễ hiểu, vận động toàn dân chung tay 
bảo vệ an toàn hành lang lưới điện truyền tải quốc gia, 
vì đây là vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến 
độ tin cậy cung cấp điện của đường dây. 

 Những năm qua, những người lính Truyền 
tải điện Sơn Hà đã lăn lộn với tuyến vận động người 
dân tham gia bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, bám sát 
đường dây khắc phục các sự cố trong mùa mưa bão, 
mùa khô hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao được nhân 
dân tin yêu, quý mến. Tôi còn nhớ như in cũng vào 
gần dịp này tôi tham gia cùng các anh  tặng 10 suất quà 
cho đồng bào nghèo ở xã Sơn Ba, một xã miền núi của 
huyện Sơn Hà. Mỗi người dân ở đây đều có một hoàn 
cảnh khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung đó 
là cuộc sống còn nghèo khổ thiếu thốn mọi bề. Do đó 
khi được thông báo có đoàn công tác của Truyền tải 
điện đến phát quà, hỗ trợ vật nuôi, cây trồng, con giống, người dân ai cũng mừng, khệ nệ ôm suất quà ông Đinh 
Văn Kram phấn khởi nói: “Hôm nay, được nhận quà tui mừng lắm, cảm ơn các anh, chị ở Truyền tải điện”. Rồi 
những xuất quà cuối cùng cũng được chuyển đến cho bà con nơi đây. Lúc này ai cũng mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại 

khắp cả người nhưng ai cũng thấy vui và tự hào vì đã làm được nhiều việc có ý nghĩa. Đấy chính là “nét đẹp văn 
hóa doanh nghiệp” luôn được lan tỏa trong tiềm thức của mỗi CBCNV ngành Điện. Với phương châm “mưa dầm 
thấm lâu” Đội Truyền tải điện Sơn Hà đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong từng cá nhân, chú 
trọng công tác nâng cao nhận thức, nghiêm chỉnh thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước; đồng thời biết kết hợp công tác quản lý, điều hành với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận 
động, thuyết phục người dân dọc tuyến đường dây đi qua bỏ dần các tập quán canh tác lạc hậu, không đốt nương 
làm rẫy trong và ven hành lang, phát hiện kịp thời những biểu hiện bất thường, các hiện tượng xâm hại đến tuyến 
đường dây và họ chính là hậu phương vững chắc giúp chúng ta yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

Sau một ngày theo chân các anh làm việc, tôi đã có một đêm chìm vào giấc ngủ thật ngon. Với tôi mà nói, 
chuyến đi thực tế lần này là một bài học thú vị, tôi đã học được rất nhiều từ các anh, tôi cảm thấy thật sự tự hào 
về các anh - những người thợ đường dây. Xin được cảm ơn các anh - những người công nhân thầm lặng góp công 
sức của mình để đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, liên tục, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, đóng 
góp có hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xứng đáng với niềm tin yêu của cộng đồng 
là lòng tự hào ngành Điện.      

 Dương Thị Ngọc Tiên: Truyền tải điện Quảng Ngãi (Giải Nhì, năm 2016)

Đội Truyền tải điện Sơn Hà trực thuộc 
Truyền tải điện Quảng Ngãi đóng quân tại xã Sơn 
Thành huyện Sơn Hà - một huyện miền núi cách 
xa thành phố Quảng Ngãi khoảng 30km về phía 
Tây - Bắc, điều kiện đi lại gặp nhiều khó khăn, địa 
bàn dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào dân tộc 
Hre. Tại đây đơn vị nhận nhiệm vụ quản lý vận 
hành đường dây 500kV Pleiku - Dốc Sỏi (từ vị trí 
236 đến vị trí 400) và đường dây 220kV Sơn Hà - 
Dốc Sỏi (từ vị trí 01 đến vị trí 70). Cung đoạn đơn 
vị quản lý nằm trọn ở địa bàn vùng sâu, vùng xa 
thuộc các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi: Ba 
Tơ - Sơn Hà - Trà Bồng. Đa phần các vị trí đường 
dây đi qua nằm ở các dãy núi cao nên rất khó tiếp 
cận vị trí bằng xe ôtô.

Thực hiện công tác tuyên truyền trong nhân 
dân về việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao 
áp là những nhiệm vụ thường xuyên của người lính 
truyền tải điện. Bằng tâm huyết và tình yêu với nghề, 
những người lính Truyền tải điện Sơn Hà đã nỗ lực 
vượt qua mọi khó khăn trở ngại để hoàn thành nhiệm 
vụ và để lại trong lòng người dân trên địa bàn niềm 
tin yêu, quý mến dành cho những người ngày đêm 
chăm lo dòng điện cho quê hương.
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KÉO DÂY MÙA ĐÔNG PHƯƠNG NAM

Sáng đi ca sớm. Chạy xe ra tới quán cà phê cóc đầu hẻm, cơn gió nấp ở đâu đó trên mấy tầng lầu cao, 
ùa xuống phả vào mặt mũi hơi lạnh khô khốc. Mùa lạnh đã về phương Nam. Cái lạnh ở Sài Gòn không 

căm căm như muốn cắm vào da thịt người ta mà hơi se se, luồn vào cổ áo, tay áo làm sống lưng rờn rợn, tay chân 
nổi gai ốc. Nghe nói ngoài Bắc còn lạnh hơn nhiều. Thương ghê! Chạy xe qua cầu Phú Long mới. Đến vạch sơn 
vàng chia ranh giới Sài Gòn và Bình Dương ở giữa cầu tôi dừng xe lại một tẹo, ngắm sương mù quẩn quanh đám 
lá dừa nước ven sông. Lạnh vậy mà cũng có người ra quăng chài kiếm cá!

Mùa lạnh đến, đất trời phương Nam se mình chuẩn bị thay áo mới, cánh áo mùa xuân, trời lành lạnh làm 
người ta thu mình hoài niệm những gì đã làm trong năm qua. Người ta làm việc miệt mài trong văn phòng, ngoài 
công trường, dưới hầm sâu, trên tầng cao… có cái gì đó như hối hả, thúc giục trong từng nhịp thở, trong mỗi bước 
chân đi. Đôi tay to thô cầm chắc cờ lê, mỏ lết; đôi mắt sau cặp kính nheo nheo dán vào màn hình vi tính… người 
ngoài công trường dùng tay áo lau mồ hôi trán, kẻ ở trong phòng máy dùng khăn ướt lau mắt nóng mờ, mọi người 
như quên gió mùa lạnh tràn về, để khi chợt nhận ra sự hiện diện của nó người ta cảm giác cần một thứ gì đó ấm 
áp như ánh nắng xuân vậy!

Mùa lạnh đến. Tôi đã từng leo lên xà cao chót vót, ngó xuống những cành lá run rẩy trước gió đông. Giờ 
đây, tôi và đồng đội nào có thời gian để quay đầu nhìn lại những mùa đông xưa cũ. Những đường dây kéo qua, 
những trạm điện đã khai sinh. Ánh sáng từ Lạng Sơn theo chân chúng tôi đã rọi đến mũi Cà Mau. Niềm tự hào 
qua ánh mắt của những chàng thợ điện trẻ măng. Họ được trang bị kiến thức, công nghệ để cống hiến nhiệt huyết 
tuổi xuân cho đất nước. Thời gian vẫn trôi. Cuộc đời vẫn trôi. Và dòng điện được chúng tôi nâng niu cũng vội vã 
trôi đi đến những nơi cần thiết, chưa có… dựng xây đất nước. Đôi giày bảo hộ dính đất bùn miền Tây đôi khi lang 
thang trên đồi núi cao nguyên để giúp đỡ bạn bè. Gió lạnh lướt qua những khu vườn hoa cao nguyên trở mình đón 
xuân, lướt qua những thị xã, thành phố đồng bằng… làm bao con đường ngập tràn lá vàng rơi...

Chúng ta có bốn mùa để yêu. Nàng Xuân với ánh nắng ấm áp, cảnh sắc rực rỡ bởi trăm hoa đua nở. Chàng 
Hạ với cái nóng thiêu đốt cháy da người và màu đỏ rực của hoa phượng. Nàng Thu với gió mát mẻ, mưa nhiều, 

cay cay trong mắt làn khói lam chiều. Và nhiều người lại thích bác Đông. Đôi khi đi tuần tra trong sân trạm nghe 
gió đông khuya lạnh lẽo, chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé. Mùa lạnh, ngồi bên quán cóc, để ly cà phê nóng bốc hơi 
giữa hai bàn tay, uống từng ngụm, nhìn xe cộ chạy ngang đường sao thấy thành phố thật gần gũi, thật thân thương. 
Mùa đông, chợt thấy thương ông ngoại lụm cụm dưới cái lạnh không chịu ở nhà vẫn đi thăm đồng. Mùa lạnh đi 
ngang shop áo cưới thấy chợt như ấm hơn khi người ta ướm, thử, chụp hình… đúng là mùa đông không lạnh thật!

Mùa đông phương Nam này, chúng tôi lại mặc bộ đồ kaki, đội nón vàng… đi kiểm tra làm ấm áp những 
đường dây, để mùa xuân mới theo dây về yên ả, nhẹ nhàng. Mùa lạnh năm nay, đồng đội và tôi lại nắm tay nhau 
thật chặt, kéo cáp ngầm vượt biển ra đảo xa, để mùa xuân này hạnh phúc hơn mùa xuân trước. Mùa đông phương 
Nam này đảo xa sẽ không còn cô đơn! 

Võ Tấn Cường: TTĐ miền Đông 2, PCT4 (Giải Nhất, năm 2018)



Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam

42 43

TIẾNG GỌI TỪ NA HANG

Những ngày đầu tháng 11/2012, tôi cùng chị 
Hoàng Thị Kim Dung - Trưởng ban Tuyên giáo 

& Nữ công - Công đoàn Tổng Công ty tham gia “tháp tùng” 
đoàn nhà báo đi tìm hiểu về đời sống, việc làm của người 
thợ đường dây tại Na Hang (Tuyên Quang). Đây là nơi được 
xem là gian khổ, khó khăn nhất thuộc vùng sâu, vùng xa của 
khu vực phía Bắc. Thời gian làm việc không nhiều nhưng tôi 
đã phần nào cảm nhận được những khó khăn, vất vả trong 
công việc và cuộc sống thường ngày của anh em thợ đường 
dây nơi đây.

Na Hang: “Khó chồng lên khó”

Đường từ Hà Nội lên Na Hang gần 300km thật khó 
khăn với những cung đường ngoằn ngoèo, gập ghềnh, khúc 
khuỷu, nhiều khúc cua tay áo. Chúng tôi cứ hết nghiêng sang 
trái, dụi sang phải rồi lại chúi về phía trước. Nhờ có những 
câu chuyện đùa và những trận cười nghiêng ngả trên xe giúp 
tôi bớt đi phần nào sự mệt mỏi và say xe. “Ngoài đường quốc 
lộ còn thế này, không hiểu anh em đi tuyến thì còn vất vả đến 
đâu” - tôi thầm nghĩ. Tôi nghe loáng thoáng mấy nhà báo đã 
từng lên Na Hang “an ủi” nhau: Gian khổ thế này chưa thấm 
vào đâu. Phải đến tận nơi mới hiểu thế nào là công việc và 
cuộc sống của thợ truyền tải Na Hang. 

Nằm khá xa khu dân cư, “đại bản doanh” của những 
người thợ đường dây nép giữa trảng rừng được bao quanh bởi 
những triền, đồi núi nhấp nhô. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mái 
lợp tạm, anh Vi Văn Lâm - Đội trưởng đội Đường dây Na Hang 
vui vẻ:“Các anh chị thông cảm vì trụ sở còn sơ sài lắm. Có thể 
tóm tắt lại ở mấy từ: nơi đây khó khăn chồng lên khó khăn, vất 
vả chồng lên vất vả....”. 

Anh Lâm cho biết, đội đường dây 220kV Na Hang 
chỉ có 13 người nhưng quản lý vận hành 113km đường dây 
220kV mạch kép trên địa hình toàn rừng sâu, núi cao, đi lại 
khó khăn, khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Để giữ cho đường 
dây thông suốt, hằng ngày, các anh phải băng rừng, lội suối 
để phát dọn hành lang tuyến, phát hiện, xử lý sự cố bất kể ban 
ngày hay đêm, mưa hay nắng, mùa đông rét cắt da cắt thịt hay 
mùa hè nắng nóng như chảo lửa. Sự khó khăn càng tăng gấp 
bội khi vào mùa mưa bão hay gặp sạt lở móng cột, cả đội phải 
trực 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng tất cả về người và thiết bị để 
chống bão, bố trí nhân lực đi kiểm tra trên các tuyến đường 
dây và trạm, kịp thời phát hiện và xử lý những cây cao có khả 
năng đổ gẫy, đắp kè lại những móng cột có nguy cơ bị xói lở, 
khơi thông nguồn lạch, khe suối để đảm bảo thoát nước. Điển 
hình là vụ sạt lở móng cột năm 2008. Vì trời mưa to, đường 
bùn ngập đến tận đầu gối, xe ôtô không thể chở người và 
phương tiện đến tận chân cột. Trong tình huống cấp bách đó, 
các anh phải chia nhau mang vác thiết bị, cuốc bộ hai ngày 
một đêm mới đi được hơn 12km đường rừng đến nơi xảy ra sự 
cố. Làm việc cật lực, ăn uống “dã chiến” tại chỗ với bánh mì 
và nước lọc. Cảm giác thế nào? - Tôi hỏi. Anh Lâm cười: Đã 
thấm tháp gì. Sự cố vĩnh cửu xảy vào một đêm mưa bão tháng 
5/2007 mới là đáng nhớ nhất. Anh kể: 11h đêm nghe tin trận 
bão gây sự cố, các anh phân công nhau cứ 2 người 1 cặp lần 
mò trong rừng, đến từng cột điện để phát hiện vị trí gây sự cố. 
Lúc vào còn dễ, khi quay ra nhiều người mất phương hướng 
vì cây bị bão đổ ngổn ngang, đã thế, điện thoại, bộ đàm đều bị 
ướt hết không liên lạc được. Anh thì đơn giản hơn vì đã thành 
“thổ dân” ở đây nên tìm đường không mấy khó khăn nhưng 
anh em đa phần mới vào nghề lại chưa quen đường rừng, trời 
lại tối nên bị lạc nhiều. Nhiều anh em đã mò mẫm cả đêm 
trong rừng, đi bộ hơn 7km mới ra được đường cái đón xe. Đội 
trưởng thì cứ loanh quanh ở nơi hẹn tập kết không dám về 
nhà. Gần 4 giờ sáng, đội trưởng mới thở phào nhẹ nhõm khi 
điểm quân không thấy thiếu ai. 
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Đấy là chưa kể đến những khó khăn về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng hành lang tuyến để đảm bảo 
tiến độ thi công, sự vi phạm hành lang an toàn do việc thiếu ý thức của người dân. Giải thích không dễ vì ở đây có 
tới 16 dân tộc với những khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, tập quán. Đại đa số các anh đều từ miền xuôi lên đây 
lập nghiệp, chỉ có 2/13 là người bản xứ nên các anh đã phải cố gắng rất nhiều, từ học tiếng địa phương để “phát 
sóng ngắn” (tức là nói chuyện trực tiếp với bà con không cần người dịch), đến việc học hỏi phong tục tập quán 
từng dân tộc, xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương, với trưởng thôn, già bản để tranh thủ sự giúp đỡ, 
tạo điều kiện của họ trong công việc... Hầu hết lính truyền tải đều rất giỏi công tác dân vận đấy - Anh Lâm khoe.

Dẫn chúng tôi tới vị trí 217 ĐZ 220kV Hà Giang - Thủy điện Tuyên Quang, một vị trí nằm ngay cạnh hồ 
thủy điện. Mặc dù được anh Lâm giới thiệu đây là vị trí gần trụ sở, dễ đi nhất nhưng tôi vẫn không khỏi “choáng” 
khi thấy đường đi nhỏ hẹp, không có vật dụng, thiết bị an toàn nào trợ giúp. Bên trái là cỏ lau, cây sậy um tùm, bên 
phải là lòng hồ dù cạn nước nhưng có độ sâu hun hút hàng chục mét. Do tối hôm trước vừa mới có trận mưa nhỏ 
nên đường đi khá trơn, lại chưa quen địa hình, tôi thận trọng dò từng bước mà vẫn bị trượt chân suýt rơi xuống hồ, 
may có một anh trong đội kịp nắm tay tôi kéo lại. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập vì mình vừa thoát 
nạn trong gang tấc. Cũng lúc đó trong tôi trào dâng bao niềm cảm phục anh em trong đội. Tôi chỉ đi người không 
mà còn chật vật, vậy mà anh em nơi đây còn phải mang vác lỉnh kỉnh bao thiết bị lên tuyến thì sự hiểm nguy còn 
thế nào? Không chỉ mang vác nặng khi đi lên tuyến, các anh còn phải thường xuyên treo mình trên cột cao giữa 
thời tiết khắc nghiệt hay đối mặt với hiểm nguy từ thú dữ hay rắn vắt rình rập bên cạnh đường đi của mình. Có đi 
tôi mới cảm nhận được hết những gian nan, vất vả, hiểm nguy của những người thợ đường dây mà trước đây tôi 
mới chỉ biết qua các bài viết, phóng sự hay qua lời kể của đồng nghiệp.

Quyết tâm “bám trụ”

Na Hang thật vất vả và gian khổ. Vì vậy cũng không khó hiểu khi một số anh em trẻ tuổi mới vào nghề đã 
sớm nản lòng, bỏ “rừng” để về “phố”. Thế nhưng, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trong khó khăn, gian khổ mới 
thấy hết được bản lĩnh, sự tâm huyết và nhiệt tình của 13 anh em trong đội, những người đã có “thâm niên” gắn 
bó với Na Hang ít nhất là dăm, ba năm. Riêng đội trưởng Lâm đã có hơn 20 năm trong nghề truyền tải, 6 năm làm 
bạn với miền rừng núi này. Người ít, việc nhiều, Tết cũng phải thay nhau trực, hầu như thời gian các anh dành 
cho gia đình rất ít. Nhiều khi, công việc trên tuyến đang bộn bề, gia đình lại có việc riêng cần đến bờ vai gánh vác 
của người trụ cột gia đình, các anh đã phải nén những tình cảm riêng, dồn tâm trí hoàn thành công việc của đội. 
Là người có hoàn cảnh khá vất vả, đã rất nhiều lần anh Lâm muốn xin chuyển nghề để đỡ đần cho vợ con nhưng 
công việc bộn bề cứ cuốn anh đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã hơn 20 năm. Ban ngày bận công việc còn đỡ, đêm về 
nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, nghe tiếng chim kêu vượn hót, lòng anh lại cồn cào nỗi thương vợ nhớ 
con, lại phấp phỏng nghĩ khôn nghĩ dại đủ điều. Nghe anh kể chúng tôi cứ thấy nao nao, thế nhưng chính anh 
lại “trấn an” chúng tôi: “Các anh chị cứ yên tâm, chúng tôi xác định đã nhận công việc thì phải làm tốt. Anh em 
chúng tôi vẫn không ngừng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Cấp trên sẽ luôn ghi nhận và có những chế 

độ quan tâm xứng đáng”.  Đội trưởng Lâm không chỉ truyền 
tình yêu công việc cho anh em trong đội mà còn truyền cả lửa 
nhiệt huyết cho chúng tôi. 

Trong ngôi nhà chung của đội ĐZ 220kV Na Hang 
cũng không thể không nhắc đến đội phó Nguyễn Đình Việt - 
một người còn rất trẻ tuổi đời nhưng nhiều tuổi nghề. Anh là 
người thứ hai cùng đội trưởng Lâm đặt chân lên Na Hang từ 
ngày đầu mới thành lập. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào 
ngành Điện, đến nay anh đã trở thành đội phó đội ĐZ 220kV 
Na Hang kinh nghiệm đầy mình. 

Với tinh thần lao động đầy nhiệt tình, trách nhiệm, 
năng động, sáng tạo của anh em trong đội, hơn 6 năm qua, 
cung đoạn đường dây các anh quản lý luôn vận hành an toàn, 
liên tục, ổn định, không để xảy ra bất cứ sự cố chủ quan 
nào. Mặc cho khó khăn, gian khổ, cơ sở vật chất còn thiếu 
thốn đủ bề, các anh vẫn ngày đêm bám trụ với Na Hang, 
đoàn kết một lòng, coi nhau như anh em ruột thịt, quan tâm, 
giúp đỡ lẫn nhau trong cả công việc và cuộc sống. Khi được 
hỏi về nguyện vọng của mình, đội trưởng Lâm chỉ cười và 
nói:“Chỉ mong Chính phủ cho nâng giá truyền tải lên để có 
thêm nguồn trang trải...” Mong ước của anh thật đáng trân 
trọng! Các anh không mưu cầu gì cho riêng cá nhân mình, 
lợi ích cá nhân đã hòa chung lợi ích của tập thể, của Tổng 
Công ty và ngành Điện.

Tạm biệt Na Hang, chúng tôi mang về thành phố bao 
nỗi vấn vương về những người thợ đường dây. Họ như những 
chú ong chăm chỉ, cần mẫn, lặng lẽ góp mật ngọt cho đời, giữ 
cho đường dây truyền tải luôn thông suốt. Na Hang có sức 
hút với các anh hay chính các anh đã tạo nên sức hút cho Na 
Hang? Chỉ biết, 13 người lính đường dây đã, đang và sẽ luôn 
gắn bó với Na Hang như ngôi nhà thứ hai của mình, để rồi 
những lúc đi xa, bỗng lại quay quắt nỗi nhớ Na Hang.

Lê Duyên Hải: VP Công đoàn TCT (Giải Ba, năm 2013)
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ĐƯỜNG DÂY 500KV:  
“DÂY CUNG NỎ THẦN”

Việt Nam ơi! 

Đất nước có câu chuyện An Dương Vương dùng nỏ 
thần bắn ra trăm phát, chiếc nỏ thần ấy chắc chắn cánh cung 
phải rắn chắc.

Việt Nam ơi! Câu chuyện đó chỉ là trí tưởng tượng 
hay có thực. Hình dáng nước ta cong cong tựa nào cánh 
cung, tính từ đầu Hòa Bình đến Phú Lâm (một độ cong 
tương xứng với một cánh cung). Nếu một chàng trai xung 
mãn nào đó, chịu cột dây vào giữa hai đầu ấy. Đó có phải là 
một cái nỏ thần chăng?

Đơn giản, ai cũng sẽ tư duy được rằng cánh cung phải 
làm bằng gỗ thật sự tốt và dây cung phải thật bền chắc, dẻo 
dai. Năng lượng dồn nén vào dây cung càng lớn, thì sẽ bắn ra 
trăm phát mà vẫn duy trì tốc độ, cũng như độ chính xác vào 
đích ngắm. Ngoài ra, phải có một chàng lực sĩ đủ sức kéo dãn 
dây cung ra xa, với một sức khỏe hùng tráng và bền bỉ.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
chắc chắn phải là một chàng trai hùng tráng và đường dây 
500kV phải là dây cung của chiếc nỏ thần Việt Nam.

Những năm trước, ta đã cột hai đầu “dây cung” này với 
hai đầu của đất nước làm nên điều thần kỳ, không khác gì nỏ 
thần rồi. Thuở đó, có ai đó đã tưởng tượng hình dáng đất nước 
như “chiếc nỏ thần” có phải vậy không? Có lẽ trí tưởng tượng 
ấy phải là trí tưởng tượng của một người siêu việt.

Từ trí tưởng tượng và đi đến thực tại, ai cũng biết là 
một chuyện phức hợp. Kết quả của mọi sự tính toán và nỗ 
lực, phải logic và thật là khoa học. Từ sản phẩm của trí não, 
đến thực tế ở ngoài, cũng không kém khó khăn như lúc băng 
rừng lội suối. Tư duy của con người phải làm sao thực sự 
vượt lên trên hết mọi tư duy, phải là khát khao nhưng phải 
nằm trong tầm tay thực hiện được. Bởi vì nguồn năng lượng 
vô biên này có được thì “mũi tên” mới dễ nhắm “trúng đích” 
và EVNNPT giống như một chàng lực sĩ hùng tráng, giương 
cung ra là “trúng đích”. Bao nhiêu chuyên gia, kỹ sư phải thực 
sự tài giỏi, nên tính toán chính xác từng con số, chiều dài “dây 
cung”… mới biết trí tưởng tượng là một chuyện, còn tên bắn 
ra trúng đích là một chuyện khác.

Việt Nam ơi! Sau hai cuộc chiến tranh khốc liệt, đất 
nước hoàn toàn thống nhất. Giờ đây, ước nguyện của Người: 
“Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ ta xây dựng 
hơn mười ngày qua”. Ta phải xây lại non sông, gấm vóc này 
hùng cường như lời Bác dặn dò và những người cùng tâm 
nguyện thiết tha ấy, nhìn đoán trước rằng: Điện năng phải đi 
trước một bước.

Ai cũng biết, nhắc tới đường dây 500kV thì phải nhắc 
tới người có ý tưởng xây dựng nó: Đó là cố Thủ tướng Võ 
Văn Kiệt. Thế nhưng, dưới “ánh hào quang” ngời ngời ấy, 
ta cũng phải nhìn nhận ra phía sau là đội ngũ kỹ sư đầy tâm 
huyết của ngành Truyền tải điện.

Thường khi, một việc gì đó thành công, người ta 
thường đem 3 yếu tố: Thiên thời - địa lợi - nhân hòa để xem 
xét. Rõ ràng, thiên thời là điều kiện đất nước đã được thống 
nhất từ Bắc chí Nam. Nhân hòa là cả nước đồng lòng muốn 
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có một nguồn năng lượng lớn từ điện năng. Thế nhưng, địa 
lợi thì không? Để vượt qua khó khăn này thì ai cũng biết, các 
đường dây tải điện phải vượt qua bao núi rừng ghềnh thác 
hiểm trở và đó là thử thách “ý chí” con người Việt Nam.

Hình dáng đất nước Việt Nam ta, cũng như những 
con người sống trên đó. Nó là “cánh cung” cứng cỏi, đã trải 
qua bao nhiêu thử thách? Lần lại lịch sử bốn ngàn năm dựng 
nước, chúng ta đã hiên ngang chống chọi lại bao nhiêu kẻ 
thù xâm lược. Trận Điện Biên Phủ năm xưa cho ta bài học 
về “kỹ năng” vượt núi đồi bằng xe đạp thế nào, các khẩu 
pháo cao xạ nặng hàng tấn đã được các chiến sĩ kéo lên núi 
cao, còn đường mòn Hồ Chí Minh vắt vẻo ngoằn ngoèo qua 
các núi cao hiểm trở. Nhưng dân tộc Việt Nam là dân tộc bất 
khuất, đứng lên từ những điều kiện tưởng chừng không thể 
thực hiện được và đó là một kết luận đủ để tự tin rằng, xây 
dựng đường dây 500kV vượt núi qua đồi là chuyện có thể 
thực hiện thành công.

Sau khi xây dựng 2 năm thì đường dây 500kV hoàn 
thành, một thời gian tưởng như không tưởng. Rồi ngành 
Truyền tải được thành lập, hệ thống các Công ty Truyền tải 
được viết tắt thành EVNNPT. Đó được xem như sợi “dây 
cung” của chiếc “nỏ thần” Việt Nam.

Hai mươi năm trước, đường dây 500kV được gìn giữ 
cẩn thận suốt chiều dài đất nước. Hai mươi năm nhìn lại thì 
thấy chuyện đó không mấy khó khăn, nhưng thực sự thì quá 
trình gìn giữ cho tuyến dây không bị sự cố, không bị phá hoại, 

không ngã đổ trước mưa bão, là một kỳ công không khác gì 
Kim tự tháp còn đó. Cả hai giống nhau đều chứa đựng tính 
lịch sử nhất định nào đó. Kim tự tháp còn nguyên vẹn, sau 
bốn ngàn năm còn tồn tại thì mọi người mới thấy được giá trị 
lịch sử và thời khắc phát triển của con người trước đây bốn 
nghìn năm. Vậy đường dây 500kV cũng được giữ gìn đến 
hôm nay, cho ta một bài học lịch sử xây dựng đất nước và một 
kỳ công mà tưởng như sức người không thể làm nên được 
vậy. Hậu thế thán phục không, chắc chắn là có. Vậy thì, tại 
sao những anh em công nhân ngành Truyền tải (EVNNPT), 
nhất là những anh em trong các Đội Truyền tải điện 500kV 
từ Bắc chí Nam, không tự hào sao được. Khi bạn giữ gìn cho 
đường dây không bị cây rừng va vẹt, khi đội sửa chữa kịp 
thời khắc phục những sự cố không mong muốn, khi đường 
dây tiếp tục tải bao nhiêu tỷ kW điện chạy đi khắp nơi. Một 
nguồn năng lượng cứ như từ trong rừng tuôn ra và trải đều 
rộng mọi miền đất nước và cứ đà đó giống như “dây cung” 
được kéo căng ra, lắp đặt bao nhiêu cung tên vào đấy bắn đi, 
năng lượng được tích trữ càng cao thì đích ngắm càng chính 
xác. “Đích ngắm” ấy là sự phồn thịnh của đất nước.

Chắc chắn, đà phát triển của nước ta sẽ luôn luôn 
“trúng đích”. Vậy chăng, đường dây 500kV được kéo từ Bắc 
tới Nam, nó không làm cho mọi người hình dung nó như cái 
“Nỏ Thần” hay sao?

 Nguyễn Công Liệt: Công ty Truyền tải điện 4  
(Giải Ba, năm 2016)
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HẠ CỘT

Một ngày nắng hiếm hoi, sau đợt mưa dài ngày, đường vào tuyến có đôi chỗ vẫn còn trơn trượt, xa xa 
trên đỉnh Bà Nà mây trắng vẫn bộn bề, mùa mưa như còn muốn ở lại. Nắng sớm quét một vệt dài lên 

dãy núi Sọ, gió hẩy nhẹ làm phất phơ đầu ngọn rặng bạc hà. Vượt lên trên mỗi mỏm đồi, hai hàng trụ thép, những 
sợi dây dẫn như muốn sà mình xuống thung lũng. Thời tiết quá đẹp! Cường nói với tôi. Không biết trước đây dựng 
cái cột U40 có giống như hôm nay không, khi còn cách cột một cái dốc tôi hỏi.

- Cường ơi! Sao không thấy cột nghiêng? 

Đây là hướng ngang tuyến, lên hết dốc rẽ trái nhìn dọc tuyến là thấy liền. Đúng như lời Cường nói cái thế 
trung bình tấn bốn cái chân trụ không còn. Tôi thầm nghĩ nỗ lực để giữ được cái cột mang trên mình hai đường 
dây mạch kép đứng được như bây giờ, phải có những cái đầu thực tế và dám quyết định, chuyện gì sẽ xảy ra nếu 
không giữ được, một thoáng rùng mình qua nhanh.

Tới chân trụ đã thấy một đĩa bánh đặt trên mô đất, một nắm nhang cháy nghi ngút, tiếng một công nhân 
phía sau lùm cây nói rất to về phía chúng tôi. Xin phép đi anh Cường ơi! Anh đang chuẩn bị đây. Cường trả lời 
lại, rồi đi tới chỗ đĩa bánh vuốt lại bộ đồ bảo hộ đang bận, chắp hai tay lên ngang trán, ngửa mặt nhìn dây chống 
sét. Cường nói một mạch:

- Hôm nay ngày 18 tháng 11 năm 2011 nhằm ngày 23 tháng 10 âm lịch. Tôi, Trần Đình Cường Tổ trưởng 
tổ sản xuất số 2, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Đội, Chỉ huy trực tiếp phiếu Công tác số 26/11/11 thay mặt cho 12 
anh em trong tổ, 20 anh em tăng cường từ các đội khác xin báo cáo với thổ thần và các chư vị linh thiêng. Xin 
phép được hạ cột U40! Mặc dù đã được tập thể Truyền tải tận tình cứu chữa, nhưng thế đứng của cột rất nan nguy, 
hai thanh cái chính, phía ta-luy âm đã bị cắt lìa khỏi móng trụ, cái thân hình xấp xỉ 20 tấn xưa nay vốn sống ngay 
thẳng, nay lại sống nhờ vào dây néo, xét thấy khả năng phục vụ tải điện không an toàn nên anh em tôi xin phép.  

Dứt lời khấn nôm rất tâm huyết và xúc động, Cường quay sang nói với chúng tôi: Đến hôm nay đúng một 
tháng một ngày, luôn phải có một tổ trực chiến ở đây, bốn lần xin cắt điện để xử lý, đào hố thế, căng 32 cái dây néo 
về các phía để cột đứng vững, cắt 2 chân phía ta-luy âm, dùng 2 thanh cái khác chống tạm, để móng tự do trượt 
theo đất bị sụp mà không kéo theo cột. Cùm và giằng chéo thanh cái đoạn gốc bằng cáp. Phủ bạt hơn 1.000m2, đào 
mương để không cho nước vào móng cột. Gia công thêm chân cột để tăng khả năng chịu lực, đóng hơn 100 cái 
cọc nhe,  đặt 300 bao đất củng cố thêm chân móng hạn chế lún trượt. Bằng mọi giá để cột không đổ, giữ được nó 
coi như giữ được cả khoảng néo.

- Nhưng vẫn mang điện. - Tôi hỏi.

- Đúng vậy! Chỉ cắt điện khi xử lý.

Có nguy hiểm không? - Nói không nguy hiểm thì cũng không đúng, nhưng vẫn đảm bảo, bởi vậy cho nên 

phải có người trực 24/24 thấy rục rịch phải “Alô” báo cáo xin cắt điện ngay, cũng hên cái là mưa to mà không có 
gió bão gì.

Nhưng giờ thì nó đã được cô lập sau khi đã có phương án chuyển đấu nối. Nhà máy A Vương vẫn phát, 
Trạm 220kV Hòa Khánh vẫn làm việc bình thường.

Sau khi đã chuẩn bị xong, bó nhang cũng đã cháy hết, mọi người chuẩn bị làm việc theo phân công, cán bộ 
An toàn vệ sinh lao động báo cáo đã kiểm tra trang bị bảo hộ lao động cá nhân của anh em, các dụng cụ thi công, 
các hố thế, đặc biệt các hố thế chịu lực chính đảm bảo tốt. Cường căn dặn những người đứng ở vị trí ống tăng, tời, 
phải hãm kịp thời khi hạ dây chống sét, dây dẫn, cột có thể trả về phía ta-luy dương. Dặn anh em xong, Cường 
bước tới thanh cái có bu-lông chân thang. Kiểm tra lại cái dây an toàn, cài chặt quai mũ theo từng bước chân thang. 
Cường trèo lên trước sau vài mét là Hải, công việc đầu tiên hạ dây chống sét, dây cáp quang, dây dẫn hạ từ dưới 
lên phía ta-luy âm trước theo phương án đã được duyệt.

Sau hai tuần làm việc, thanh cái cuối cùng đã được tháo khỏi bu-lông chân đế hạ nằm xuống đất an toàn. 
Nghe tin, tôi điện thoại chúc mừng anh em. Kết thúc một chiến dịch đầy những nguy hiểm, gian nan. Nhưng tất 
cả đều an toàn.

Phạm Hỏa: Truyền tải điện Quảng Nam - Đà Nẵng,  
Công ty Truyền tải điện 2 (Giải Nhì, năm 2013)
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ĐI “CẮT ĐIỆN” 

Dậy! dậy đi! dậy đi!

Tôi bật dậy khi nghe tiếng gọi từ ngoài vọng vào, nhìn đồng hồ mới 3h sáng. Phải một lúc định thần tôi mới 
tỉnh ngủ và nhớ là mình đang ngủ tại nhà nghỉ ca của Đội đường dây Sơn Hà.

Vào làm việc trong ngành Truyền tải đã lâu, nghe kể chuyện về công việc của các anh cũng nhiều, đến 
thăm anh em làm việc đã vài lần, đọc báo, xem ảnh, xem truyền hình nói về công việc của các anh cũng nhiều rồi 
nhưng tôi rất muốn tận mắt chứng kiến trọn vẹn một ngày đi “cắt điện” của một đơn vị quản lý vận hành đường 
dây, bởi vì cứ mỗi lần đi cắt điện, các anh thợ đường dây lại phải chuẩn bị tựa như những người lính chuẩn bị cho 
ngày mai ra trận, và sau mỗi đợt cắt điện, ai nấy đều gầy và đen sạm đi. Vậy là tôi quyết định đến với Đội đường 
dây Sơn Hà thuộc Truyền tải điện Quảng Ngãi, Công ty Truyền tải điện 2 trong một đợt “cắt điện” để sửa chữa 
đường dây truyền tải.

Vì nhà tôi cách trụ sở Đội đường dây Sơn Hà hơn 100km nên tôi phải đến từ hôm trước và ngủ lại nhà nghỉ 
ca của công nhân, để được theo chân các anh trọn vẹn một ngày đi cắt điện. 3h sáng - cái khoảng thời gian mà 
tất cả mọi người đều đang chìm sâu trong giấc ngủ. Tôi cũng vậy, vì lạ nhà, lại háo hức theo chân các anh đi “cắt 
điện” nên trằn trọc mãi mới ngủ được, đang chìm sâu trong giấc ngủ, nghe tiếng các anh gọi nhau dậy để đi làm, 
tôi cố dậy, dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh ngủ. Mở cửa phòng, cái rét kèm mưa phùn ùa vào lạnh buốt, tất cả các 

phòng nghỉ ca đều sáng đèn, anh em công nhân đều đã dậy 
và đang vệ sinh cá nhân, chuẩn bị ăn sáng để bắt đầu cho một 
ngày “cắt điện”. Chị Cấp dưỡng đã sẵn sàng bữa cơm sáng, 
tôi hỏi sao buổi sáng chị không nấu phở hay mì cho anh em 
dễ ăn mà lại nấu cơm? Một bát phở hay mì làm sao chịu nổi 
đến trưa cho người làm công việc nặng nhọc hả em. - Chị Cấp 
dưỡng nhanh nhảu trả lời.

Như những người lính - Các anh nhanh chóng về nhà 
ăn và tập trung ăn sáng. Có vẻ như khó “nuốt” nhưng ai nấy 
đều cố ăn cho no, đảm bảo đủ năng lượng để làm việc đến 
tận trưa. Hơn 4h bắt đầu vào việc, tiếng xe u-oát làm tan 
màn đêm giá lạnh, toàn đội mang trang phục một màu, dép 
rọ, quần áo màu xanh ô liu, mũ bảo hộ lao động màu vàng… 
mỗi nhóm công tác một việc, nhóm chuẩn bị dụng cụ, nhóm 
chuẩn bị vật tư đưa lên xe… tất cả hối hả, nhịp nhàng lên xe 
đến công trường.

Chiếc u-oát cứu thương cải hoán thành xe chở công 
nhân đã vận hành gần 20 năm trên địa hình rừng núi, gầm 
gừ, lắc lư chở công nhân kèm theo dụng cụ vật tư, băng rừng, 
vượt dốc gần 25km với hơn một giờ đồng hồ đến địa điểm 
thi công, ở đó đã có sẵn một nhóm công tác bao gồm cả công 
nhân truyền tải và công an địa phương, làm nhiệm vụ trông 
coi dụng cụ thi công và vật tư đã chuẩn bị từ hôm trước để sẵn 
sàng cho công việc của ngày hôm sau.

Công việc của lần cắt điện này là thay dây dẫn bị hư 
hỏng của một khoảng néo đường dây 220kV, trên công trường 
có nhiều nhóm công tác được điều hành bởi một người Đội 
trưởng. Tiếng bộ đàm liên lạc qua lại, tiếng người nói, tiếng 
máy, tiếng xe cùng với hệ thống đèn chiếu sáng, đèn pin qua 
lại làm cho cả một khu vực rừng núi lạnh lẽo như ấm lên. Sau 
chừng nửa tiếng, tất cả đã ổn định vào vị trí làm việc. Lệnh 
đường dây đã cắt điện và giao cho đơn vị thi công vào làm 
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việc cũng là lúc trời bắt đầu sáng. Mỗi nhóm công tác một vị 
trí cột, mỗi người một việc, như đã được lập trình sẵn, tất cả 
mọi người hối hả, chăm chú vào công việc của mình. Nhóm 
thì quay tời, nhóm thì kéo dây, người trèo lên cột, người ra 
dây, ra sứ… Tất cả mọi người đều tập trung cao độ cho công 
việc, thi thoảng nghe tiếng bộ đàm điều hành của người Đội 
trưởng và Trưởng các nhóm công tác trên đường dây.

Hơn 11 giờ trưa, chị Cấp dưỡng mang đồ ăn trưa đến 
công trường, mang đến tận tay từng người một, mỗi người 1 
cặp lồng cơm, các anh thay nhau nghỉ để ăn trưa, những anh 
đang làm việc trên cao thì dùng dây thừng kéo cơm lên tận 
đỉnh cột, ăn tại chỗ nhằm giảm thời gian và sức lực cho việc 
di chuyển lên xuống. Thời tiết lạnh là thế nhưng trên khuôn 
mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi xen lẫn với vết dầu mỡ, bụi 
bẩn nhem nhuốc, chẳng ai kịp rửa tay để ăn cơm, tôi hình 
dung ra những người lính trên chiến trường ăn vội vã cầm hơi 
rồi tiếp tục ra trận.

Thời gian buổi chiều như trôi nhanh hơn, dù đã thấm 
mệt nhưng các nhóm công tác vẫn miệt mài công việc, khẩn 
trương thực hiện những công đoạn cuối cùng để hoàn thành 
công trình đúng tiến độ. Đúng 16h tất cả các hạng mục công 
việc đã được hoàn thành và trả lưới cho điều độ đóng điện 
khôi phục cấp điện cho phụ tải. Các nhóm công tác khẩn 
trương thu dọn dụng cụ vật tư thi công, chuyển lên ôtô trở lại 
trụ sở Đội.

Một ngày làm việc căng thẳng, mệt nhọc là vậy nhưng 
trên xe trở về Đội, các anh vẫn cười nói rôm rả. Trên đường 
về, Đội trưởng Đội đường dây Sơn Hà Nguyễn Văn A cho 
biết: Việc cắt điện một tuyến đường dây truyền tải để sửa 
chữa sẽ phải ngừng cung cấp điện cả một khu vực rộng lớn, 
nên thường phải lựa chọn thời điểm phụ tải thấp nhất, thường 
là vào những ngày nghỉ cuối tuần và khi đã cắt điện thì phải 

tận dụng tối đa thời gian, huy động tối đa lực lượng và chuẩn 
bị kỹ lưỡng phương án tổ chức thi công cũng như mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để tổ chức thi công trong thời gian nhanh 
nhất, nhằm giảm thiểu tối đa thời gian cắt điện đường dây.

Cũng theo anh A nghề quản lý vận hành đường dây là 
nghề vất vả, nặng nhọc, nên chỉ có nam giới mới theo được 
nghề đường dây và chỉ làm tốt được nghề khi còn trẻ khoẻ. Khi 
tuyển vào làm nghề đường dây, ngoài việc phải tốt nghiệp các 
trường đào tạo về điện phải có đủ sức khỏe, có đủ chiều cao, 
cân nặng, không có bệnh tim mạch, huyết áp mới theo nghề 
được. Là một nghề rất vất vả, nặng nhọc, nguy hiểm nhưng 
không phải ai cũng thấu hiểu. Ngay cả bà con địa phương nơi 
đóng quân của các đội đường dây cũng không biết hết được, 
bởi họ chỉ nhìn thấy anh em công nhân sinh hoạt ở trụ sở đội 
và lên ôtô đi làm, còn những lúc lặng lẽ trèo đèo, lội suối; 
những lúc treo mình trên đỉnh cột; những ngày lễ tết phải bám 
tuyến không được về với gia đình, vợ con; những lúc sự cố 
đường dây, bất chấp sớm khuya, mưa bão đều phải lao lên 
tuyến tìm cho bằng được nguyên nhân và giải quyết nhanh 
gọn hậu quả… thì rất ít người biết đến. 

Với tôi, sau tiếng gọi “dậy đi” giữa đêm khuya làm 
tôi tỉnh dậy, sau một đêm mất ngủ và một ngày theo chân các 
anh là một đêm chìm trong giấc ngủ ngon. Chuyến đi thực tế 
này là một trải nghiệm thú vị, tôi đã hiểu được hết những khó 
khăn vất vả của các anh và hiểu tại sao mỗi lần đi “cắt điện” 
các anh lại phải chuẩn bị kỹ lưỡng đến như vậy và tôi càng 
yêu quý, trân trọng các anh nhiều hơn. Xin được cảm ơn các 
anh - những người làm nghề đường dây, những con người 
đã thầm lặng góp phần sức lực của mình để xây dựng ngành 
Điện Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam.

Dương Thị Ngọc Tiên: Truyền tải điện Quảng Ngãi, 
PTC2 (Giải Ba, năm 2013)
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THEO BƯỚC CHÂN ANH 
 NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRUYỀN TẢI ĐIỆN

                     

Ai đã từng biết đến miền Trung nắng gió, thời tiết khắc nghiệt như thế nào thì mới cảm nhận được nỗi gian 
nan vất vả của người dân miền Trung quê tôi về mùa này thường chịu những trận gió Lào làm khô rát 

cả mặt. Đối với những người thợ đường dây Truyền tải điện thì càng vất vả gấp nhiều lần với công việc trèo đèo lội 
suối để kiểm tra tuyến, chặt cây phát tuyến... 

Bàn tay chai sạn, nước da đen nhẻm với những vết trầy xước nơi bàn chân của các anh công nhân đã nói lên 
những nỗi nhọc nhằn, vất vả thường ngày mà các anh đã trải qua, tất cả vì sự an toàn của lưới điện quốc gia.

Hôm nay tôi cũng khăn gói đi tuyến với các anh để hiểu hơn về công việc thường ngày của những người thợ 
vận hành đường dây truyền tải điện. Chở trên xe là những người công nhân ai cũng có làn da giống nhau vì giãi dầu 
mưa nắng, dụng cụ của họ mang theo là những cái rựa chặt cây, máy cưa cây, dụng cụ an toàn điện, những hộp thuốc 
xịt côn trùng, những chai nước lọc được đông lạnh từ đêm qua, một vài cái bánh mỳ và có cả những chiếc khăn để 
lau những giọt mồ hôi... 

Đến tuyến rồi xe “rải quân” từ ngoài đường theo sự phân công từng tổ, mỗi tổ một ngã phải đi bộ vào tuyến 
và bắt đầu leo núi, hôm nay tổ chúng tôi được phân công phát tuyến ĐZ 500kV mạch 1 từ vị  trí 1569 đến vị trí 1580 
do Đội Truyền tải điện Huế thuộc Truyền tải điện TT Huế quản lý.

Trên đôi vai tôi lúc này chỉ có một cái rựa và mang theo một cái túi đựng nước mà sao nó nặng một cách kỳ 
lạ, những giọt mồ hôi đã làm ướt áo, đôi mắt cay sè và có vị mặn trên môi. Dốc núi cao dựng đứng chắn ở phía trước 
nhưng không thể ngăn được bước chân anh em công nhân chúng tôi. Ngồi nghỉ một lúc lại tiếp tục hành trình tiến về 
tuyến ĐZ 500kV, công việc cần đến đang còn ở phía bên kia quả đồi. Mặc dầu thấm mệt nhưng ý chí và nhiệm vụ 
cao cả chúng tôi không thể nản lòng.

Lên đến vị trí tuyến đường dây cũng là lúc mặt trời đã lên cao, giặt chiếc khăn bằng nước suối mát lạnh lau 
mồ hôi lấy lại sức để chuẩn bị cho công việc phát tuyến bắt đầu. Trước tiên chúng tôi được tổ trưởng phân công 
đi kiểm tra xem có ong làm tổ trong các lùm cây thì phải dùng bình xịt côn trùng để đuổi ong đi sau đó phân công 
mỗi người một đoạn tuyến và công việc phát tuyến được bắt đầu. 

Cái nắng gay gắt như đổ lửa đã làm cho những tấm lưng thấm đẫm mồ hôi, mọi người đều động viên nhau 
cố gắng phát cho kỹ tuyến không những phải sạch mà còn phải đẹp và thường xuyên đảm bảo khoảng cách an 
toàn, kết hợp việc chặt cây phát tuyến thì anh em công nhân cũng tranh thủ kiểm tra đoạn tuyến này xem có gì bất 
thường không. Dưới sự chỉ đạo của tổ trưởng ai nấy đều cố gắng hoàn thành công việc của mình. 

Khi mặt trời đã ở ngay trên đỉnh đầu cũng là lúc công việc vừa được hoàn thành, nghỉ ngơi một lúc để 
xuống núi, vì dốc dựng đứng khi lên đã khó nay xuống còn khó hơn, xuống đến nơi thì đồng hồ đã chỉ 3h chiều 
tìm bóng cây anh em nghỉ ngơi chờ xe tới đón, kết thúc một ngày phát tuyến nằm hát nghêu ngao mà thấy cuộc 
đời vẫn đẹp sao…!!!

Tạm gác những câu chuyện về người thợ vận hành đường dây truyền tải điện, tối nay tôi lại có dịp ghé vào 
thăm Trạm biến áp 220kV Huế nằm ở ngay chân núi Ngự Bình - TP Huế. Bước chân vào Trạm đã gợi lại cho tôi 
bao nhiêu cảm xúc trào dâng vì tôi đã từng gắn bó hơn 7 năm công tác tại đây, cũng những con người ấy, những 
người thợ ấy hôm nay họ trưởng thành hơn và vững chãi hơn. Một tách trà nóng nhâm nhi với bao câu chuyện lâu 
ngày gặp lại. Bỗng thời tiết mưa dông kèm theo tiếng sét đánh gần khu vực trạm, nhân viên trực ca đứng phắt dậy 
như một phản xạ tự nhiên, ai vào vị trí nấy theo nhiệm vụ đã được phân công, thoáng chút căng thẳng các nhân 
viên trực ca vội đi kiểm tra các tín hiệu bảo vệ rơle ở phòng điều khiển xem có gì bất thường không, đồng thời 
kiểm tra các tủ máy cắt hợp bộ 22kV xem có hiện tượng phóng điện không? còn trực phụ đi kiểm tra các cửa sổ 
cài cửa cẩn thận và bật các máy hút ẩm ở phòng 22kV... Tác phong công nghiệp của các anh đã nói lên sự chấp 
hành nghiêm túc các nội quy, quy trình và quy chế của cơ quan đề ra một cách triệt để, ý thức trách nhiệm của mỗi 
người rất cao.

Rồi thoáng chốc cơn mưa cũng qua đi và mọi sự đều an toàn không hề có biến cố gì xảy ra, lúc này mới 
thấy những nét căng thẳng trên khuôn mặt các anh đã vơi đi phần nào, tôi thầm mong cho các anh luôn có những 
ca làm việc thuận lợi.

Qua buổi trò chuyện tôi thấy các nhân viên trực ca luôn nhận thức được rằng nhờ sự quản lý điều hành chặt 
chẽ, nhịp nhàng của Lãnh đạo Truyền tải điện Thừa Thiên Huế nên lưới truyền tải điện do đơn vị quản lý luôn 
đảm bảo vận hành an toàn, các thiết bị đường dây và trạm thường xuyên được vệ sinh bảo dưỡng định kỳ với kết 
quả tốt, cộng thêm một đội quân tinh nhuệ luôn được trau dồi ý thức trách nhiệm và kiến thức vận hành, nắm bắt 
các công nghệ mới nhằm đáp ứng kịp thời theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã được Lãnh đạo đơn vị quan 
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tâm và rất chú trọng. Bởi vậy trong mọi tình huống đội ngũ 
trực tiếp vận hành thiết bị luôn tự tin, bình tĩnh xử lý chuẩn 
xác để đảm bảo công tác cung cấp điện an toàn liên tục, chất 
lượng và hiệu quả.

Trên đường về nhà gần 11h khuya đúng vào lúc mọi 
người đã yên giấc ngủ và cũng giờ này một số anh em công 
nhân vận hành trạm của chúng tôi người thì vẫn chưa đến giờ 
giao ca, người thì lại chuẩn bị một ca làm việc mới. 

Thế đấy có ai thấu hiểu được những nỗi nhọc nhằn của 
những người thợ vận hành Truyền tải điện thì mới biết trân 
trọng và quý giá từng kWh điện mà mình đang sử dụng như 
thế nào cho đúng mục đích và ý nghĩa, không nên sử dụng 
điện một cách lãng phí.

Để chúng ta có được những luồng gió mát từ điều hòa 
nhiệt độ, từ quạt điện cho giấc ngủ của người dân được sâu 
hơn và các nguồn điện cung cấp cho những nhà máy, những 
công trình đang vươn lên theo nhịp sống từng ngày, đưa nền 
kinh tế của nước nhà đạt đến một tầm cao mới thì những 
người thợ sản xuất và quản lý vận hành lưới điện như chúng 
tôi phải đổ bao nhiêu mồ hôi, sức lực và trí tuệ.

Hỡi những người thợ điện đáng kính và đáng yêu, các 
anh là những người chiến sĩ thầm lặng đang ngày đêm góp 
sức mình cho sự phát triển của ngành Điện và sự phồn vinh 
của đất nước, các anh thật đáng tự hào và trân trọng khi cất 
cao tiếng hát “dòng điện âm vang từ triệu con tim, dòng điện 
mênh mang hàng ngàn khối óc… dòng điện bao la gọi đời bay 
xa, như câu hát cháy trong lòng ta…”.

Trần Thị Thúy: TTĐ Thừa Thiên - Huế, PTC2  
(Giải Ba, năm 2016)
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TUỔI TRẺ TRUYỀN TẢI ĐIỆN GIA LAI
KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA EVNNPT

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn thanh niên: “Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu 
cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Thực hiện lời dạy của Người, tuổi trẻ của Truyền tải điện 

Gia Lai luôn không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ 
được Đảng và cấp trên giao phó.

Là những người kế thừa vừa “hồng” vừa “chuyên”

Như những đoàn viên, thanh niên trong toàn , tuổi trẻ của Truyền tải điện (TTĐ) Gia Lai đang là những 
người kế thừa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Trước hết kế thừa được tinh thần làm việc hăng say, sáng tạo, yêu nghề 
và đạo đức trong sáng của người thợ điện Việt Nam trong hơn 65 năm qua. 

Tiếp đến là kế thừa được kinh nghiệm về công tác quản lý vận hành lưới điện. Các đoàn viên thanh niên 
thời nay được học hành đầy đủ và đào tạo rất tốt về lý thuyết. Trên cơ sở nắm vững về lý thuyết, lực lượng đoàn 
viên thanh niên của TTĐ Gia Lai đã tiếp nhận rất nhanh những kinh nghiệm quý báu trong quá trình quản lý vận 
hành lưới truyền tải điện từ các thế hệ cha anh đi trước. 

Kỹ sư trẻ Nguyễn Phan Như Hùng trực vận hành chính Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 nhớ lại khi đang đi 
tập sự trực vận hành: “Lần đầu nghe tiếng chuông, còi cảnh báo cùng rú lên làm cháu giật nảy mình, toát mồ hôi, 
tay chân, miệng mồm cứ đơ cả ra không biết làm cái gì”. Không chỉ mình Hùng mà các anh em trẻ khác cũng 
cùng tâm trạng khi vào hoàn cảnh đó. Nhưng với sự nhanh nhạy của tuổi trẻ, sau một thời gian kèm cặp, hướng 
dẫn thực tế của các nhân viên vận hành lâu năm, Hùng cũng như số anh em trẻ tuổi khác đã học hỏi và nắm bắt 
rất nhanh các công việc của một nhân viên vận hành. Tự tin, chắc chắn, chính xác và nhanh chóng trong mọi thao 
tác xử lý trong vận hành, nắm vững các công nghệ mới và làm chủ hoàn toàn thiết bị tại trạm. Hiện nay các đoàn 
viên thanh niên của TTĐ Gia Lai là những “người lính truyền tải điện” có trái tim hồng, đạo đức trong sáng, giỏi 
chuyên môn, hiệu quả và năng suất lao động cao, nhiệt huyết với nghề, yêu quê hương đất nước, tiếp bước các 
cha anh đi trước, ngày đêm canh giữ cho dòng điện được tuôn chảy không ngừng, cung cấp điện kịp thời phục vụ 
sự nghiệp phát triển đất nước.

Là những người kế cận, là nguồn dự bị hùng hậu và cánh tay phải đắc lực của Đảng. Những thành tựu Đảng 
ta đã đạt được trong thời gian qua, những việc làm, những tấm gương sáng chân thực của các đảng viên chi bộ đã 
giữ vững và phát huy được lòng tin yêu đối với Đảng của các đoàn viên thanh niên của TTĐ Gia Lai. Ngày càng 
có nhiều đoàn viên thanh niên của đơn vị muốn phấn đấu để trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Đã có 20 đoàn viên của Chi đoàn TTĐ Gia Lai được chi bộ bồi dưỡng và được Đảng cấp trên chuẩn y kết nạp vào 
Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Xung kích làm việc khó

Lưới truyền tải điện do TTĐ Gia Lai quản lý trên địa 
bàn tỉnh Gia Lai có vai trò rất quan trọng, như trục xương sống 
trong hệ thống điện quốc gia. Các Đường dây 500kV mạch 
một, mạch hai, mạch ba và gần như các điểm nút nguồn lớn 
đều đấu nối về TBA 500kV Pleiku và TBA 500kV Pleiku 2. 
Với 02 TBA 500kV cùng 510km đường dây 220kV, 412,5km 
đường dây 500kV. Phần lớn các đường dây đi qua khu vực 
rừng rậm, núi cao hiểm trở. Công tác quản lý, vận hành và 
chất lượng điện năng yêu cầu ngày càng cao. Để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ nặng nề đó, tuổi trẻ của TTĐ Gia Lai đã và đang 
là lực lượng xung kích thực hiện những công việc nặng nề, 
khó khăn nhất của đơn vị. Luôn sẵn sàng lên đường sửa chữa, 
xử lý sự cố lưới điện không kể trời mưa rét hay đêm khuya; 
xuyên rừng, lội sối, vượt sông đi kiểm tra, phát dọn hành lang 
tuyến; trèo cao chót vót trên đỉnh cột hay treo lơ lửng trên dây 
dẫn để sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường dây; trực tăng 
cường vào các ngày cao điểm hay thức trắng đêm để thi công 
các phần công việc khó khăn phức tạp và nguy hiểm về điện 
tại các TBA500kV Pleiku và TBA 500kV Pleiku 2.

Trong tháng 04 năm 2020 vừa qua, toàn thể CBCNV của 
TBA 500kV Pleiku và TBA 500kV Pleiku 2 thực hiện cách ly 
cô lập xã hội để phòng chống dịch COVID-19. Các đoàn viên 
thanh niên vui vẻ thực hiện cách ly mặc dù hoàn cảnh gia đình 
rất khó khăn nhưng tuyệt nhiên họ không một lời ca thán… 
Đúng như lời dặn dò của Bác Hồ năm xưa: “Đâu cần thanh 
niên có, việc gì khó có thanh niên”. 

Mỗi một đoàn viên thanh niên là một mũi xung kích 
thực hiện Văn hóa EVNNPT 

Khi TTĐ Gia Lai triển khai thực hiện Văn hóa EVNNPT 
thì các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn TTĐ Gia Lai là lực 
lượng nòng cốt đầu tiên được giao thực hiện nhiệm vụ. Trước 

Ứng dụng công nghệ mới trong quản lý 
vận hành.

Trong ảnh: Nhân viên vận hành Trạm biến 
áp 500kV Pleiku dùng thiết bị chuyên dụng kỹ 
thuật số đo tầm soát phát nhiệt thiết bị trạm.

Tuổi trẻ của TTĐ Gia Lai đã và đang là lực 
lượng xung kích thực hiện những công việc nặng 
nề, khó khăn nhất của đơn vị.

Trong ảnh: Dùng vòi nước áp lực cao phun vệ 
sinh sứ cách điện đường dây 500kV Pleiku - Di Linh.
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đây, mỗi một “người lính truyền tải điện” của TTĐ Gia Lai là 
“một tuyên truyền viên” về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện 
cao áp. Nay, mỗi một “người lính truyền tải điện” là một mũi 
xung kích thực hiện Văn hóa EVNNPT.

Khi chưa có cuốn “Sổ tay Văn hóa EVNNPT”, việc 
thực hiện văn hóa doanh nghiệp chủ yếu theo kiểu truyền 
thống: cấp trên, người lớn tuổi gương mẫu để cấp dưới và 
người ít tuổi hơn noi theo; đảng viên gương mẫu để quần 
chúng noi theo; mọi người chấp hành nghiêm các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, 
các quy trình, quy định của ngành và những gia phong lễ giáo 
của cha ông để lại.

Cuốn “Sổ tay Văn hóa EVNNPT” ra đời và được ban 
hành. Thực sự đây là một cẩm nang và kim chỉ nam trong 
việc thực hiện văn hóa của tuổi trẻ TTĐ Gia Lai. Theo như 
Nguyễn Thị Bích Thủy - đoàn viên khối văn phòng của TTĐ 
Gia Lai chia sẻ: “Trước đây việc thực hiện văn hóa doanh 
nghiệp là một nhiệm vụ khá là trừu tượng, mơ hồ. Nay nhiệm 
vụ đó được cuốn “Sổ tay Văn hóa EVNNPT” chỉ ra rõ ràng. 
Mỗi lần đọc, suy ngẫm rồi thực hiện thấy rất là hay và thiết 
thực”. Những cái hay, cái tốt của việc thực hiện theo chuẩn 
Văn hóa EVNNPT được tuổi trẻ của TTĐ Gia Lai tiếp nhận 
rất nhanh, sức lan tỏa từ đây cũng rất lớn. Hiện nay tuổi trẻ 
của TTĐ Gia Lai có 89 đoàn viên thanh niên trên tổng số 166 
CBCNV, tất cả đều cùng có nhận thức và thực hiện như đoàn 
viên Nguyễn Thị Bích Thủy. Những việc làm đó được lặp đi 
lặp lại trong công tác và cuộc sống sinh hoạt của mỗi đoàn 
viên thanh niên TTĐ Gia Lai. Từ nền tảng 65 năm văn hóa 
truyền thống của ngành Điện Việt Nam, 89 đoàn viên thanh 
niên của Chi đoàn TTĐ Gia Lai là 89 mũi nhọn xung kích 
trong việc thực hiện văn hóa tại cơ quan. Bằng nhận thức và 
những việc làm, những hoạt động phong trào cụ thể, tuổi trẻ 

của TTĐ Gia Lai đã góp phần thúc đẩy Văn hóa EVNNPT vươn lên ngang tầm thời đại, nhằm hiện thực hóa mong 
muốn của các đồng chí lãnh đạo EVNNPT: Văn hóa EVNNPT là công cụ giúp cho việc điều hành, quản lý của 
EVNNPT được thực hiện một cách tự động.

Phát huy bản sắc Văn hóa EVNNPT qua những phong trào hoạt động giúp đỡ cộng đồng 

Việc thường xuyên phát động các phong trào hoạt động giúp đỡ cộng đồng của Chi đoàn TTĐ Gia Lai đã 
trở thành một truyền thống đẹp của tuổi trẻ TTĐ Gia Lai. Những “người lính truyền tải điện” của TTĐ Gia Lai mặc 
áo xanh thường xuyên đến tận những bản làng xa xôi, đến những trường học, bệnh viện và những gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn để giúp đỡ đã tạo được ấn tượng tốt và hình ảnh rất đẹp trong rộng rãi các cấp chính quyền và nhân 
dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Những “người lính truyền tải điện” với những thiết bị công nghệ hiện đại luôn làm 
việc chăm chỉ và khoa học để cung cấp điện cho nhân dân sử dụng tạo nên sự khâm phục của mọi người. Những 
“người lính truyền tải điện” rất điềm đạm, đúng luật khi tham gia giao thông, luôn cư xử rất văn hóa và lịch thiệp 
khi sinh hoạt tại các nơi đông người, tạo được sự cảm mến từ những người gặp gỡ, tiếp xúc. Các mỹ từ “các chú 
truyền tải điện”, “các anh truyền tải điện” được đông đảo người dân gọi một cách trìu mến, thân thương. Hiệu ứng 
của những điều đó là sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân nơi có đường dây truyền tải điện đi qua. Họ như là 
những chốt bảo vệ canh giữ không cho kẻ xấu phá hoại các công trình điện, gọi điện báo cho “các chú truyền tải 
điện” khi có cây nghiêng đổ, những cành cây, tấm bạt bay lên trụ điện. Nhờ đó mà lưới truyền tải điện của TTĐ 
Gia Lai đã nhiều lần tránh được nguy cơ gây sự cố lưới điện.

Có rất nhiều câu chuyện về “các chú truyền tải điện” gặp trên đường đi kiểm tra, phát dọn hành lang tuyến 
đã trở thành những kỷ niệm nhớ mãi của tuổi trẻ TTĐ Gia Lai. Sau đây là một số những mẩu chuyện người viết 
biết được: 

- Ôi có các chú truyền tải điện đây rồi bà nó ơi. 

Ông Lê Ngọc Bá - một cán bộ lão thành ở thôn 1, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh cười vui khi gặp nhóm 
của Phạm Thế Tuân - Đoàn thanh niên của Đội TTĐ Chư Păh trên đường đi kiểm tra tuyến về sau cơn mưa dông 
nhiệt trái mùa vừa xảy ra đêm qua.

- Có gì không bác ơi. 

- Ôi cơn mưa đêm qua làm mấy cây cao su gẫy đổ đè hết lên vườn cây tiêu nhà tôi. Vợ chồng già này đang 
không biết làm sao. May quá gặp được các chú đây, nhờ các chú tới chặt giúp vợ chồng tôi với, kẻo hỏng hết vườn 
tiêu các chú ơi. 

Cả nhóm vui vẻ chặt, dọn hết cây đổ và dựng lại các cọc tiêu bị đổ giúp cụ Bá rồi mới ra về.

Các đoàn viên thanh niên của Truyền 
tải điện Gia Lai đang tuyên truyền bảo vệ an 
toàn lưới điện cao áp.
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Chi đoàn TTĐ Gia Lai - Triển khai chương trình hoạt động xây dựng nông thôn mới tại xã IA Kênh,  
TP Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vào một ngày giữa tháng tư năm 2020, nhóm công tác của Đoàn thanh niên Đội TTĐ Chư Pứh dọn xong 
luống thực bì khô gần hành lang đường dây 500kV mạch 3 Pleiku - Di Linh thì đã hơn 11 giờ trưa. Trưởng nhóm 
Nguyễn Hữu Châu quyết định cho anh em nghỉ trưa. Còn mấy khoảng cột nữa đi qua khu vực nương rẫy của bà 
con cần phải kiểm tra, thu dọn. Định đi ăn trưa nhưng đường đi ra điểm tập kết khá xa, cả nhóm quyết định nghỉ 
chút rồi làm tiếp cho xong việc rồi sẽ ăn muộn. Dưới cái nắng nóng oi nồng không chút gió của cao điểm mùa khô 
Tây Nguyên làm chai nước lớn mang theo bên mình cạn veo từ lúc nào. Dốc cạn ngụm nước cuối cùng, cả nhóm 
tiếp tục công việc. Lúc đi ngang qua rẫy của một nhà dân, nhìn cây ổi sai chĩu cành, cây doi chín đỏ mọng nước, 
bụng sôi ùng ục vì đói và khát. Giữa trưa không có người nhưng cả nhóm đều nhìn nhau rồi cùng cười và bước 
tiếp. Tất cả hiểu nhau và cùng chung một ý niệm: “Người lính truyền tải điện” chỉ bảo vệ tài sản cho dân chứ không 
hề lấy một chút gì của dân dù chỉ một trái cây nhỏ. Khi bộ quần áo bảo hộ dày ướt sũng mồ hôi cũng là lúc công 
việc các anh hoàn thành. Tuy đã thấm mệt và đói, khát nhưng các anh vẫn bám chặt, và thấy thật vui vì những giọt 
mồ hôi rơi của các anh sẽ giúp cho đường dây được vận hành an toàn và việc cung cấp điện cho người dân chống 
nóng, chống hạn sẽ đảm bảo ổn định.

Chuyện nhớ nhất là việc sửa điện cho Trường Mầm 
non Tuổi hoa của xã IA Kênh, thành phố Pleiku.

Một buổi sáng đầu tháng 5 năm 2020 mới đây. Phạm 
Tuấn Thiện - nhân viên của Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 
đang trên đường về sau ca trực, nghĩ bụng: Chút nữa về 
sẽ chở vợ con đi sắm ít đồ dùng học tập, chuẩn bị cho cậu 
quý tử tiếp tục năm học sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch 
COVID-19, đang đi bỗng nghe tiếng gọi giật lại:

- Anh Thiện ơi, anh Thiện ơi. Ôi may quá, thấy bóng 
người mặc quần áo màu vàng truyền tải điện đi ngang qua 
trường, em gọi, may thế lại gặp đúng anh. 

- Cô giáo Hạnh à, có việc gì mà có vẻ quan trọng thế 
cô giáo?

- Gay quá anh ơi! Chuẩn bị học đến nơi rồi mà chúng 
em chẳng còn tí nước nào, các cô giáo trường em không biết 
làm sao anh ạ.

 - Sao cơ, các cô bị làm sao ạ?

- Ồ anh đừng hiểu nhầm. Cái bể nước tại điểm trường 
Mơ Nú chúng em hết nước rồi, không có nước để lau rửa vệ 
sinh bàn ghế, phòng ốc nên các cô ở đó không biết làm sao 
anh ạ (một tràng cười giòn tan của cô giáo vui tính).

- Hóa ra là vậy. Hết nước thì các cô cứ ấn bơm nước 
lên bể là được mà.

- Nếu đơn giản vậy thì em gọi truyền tải điện các anh 
làm gì. Vấn đề là các cô đã ấn nhiều lần mà không ra nước 
anh ạ.

Tham gia các chương trình  
hiến máu nhân đạo
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- Chắc là mất điện rồi. Mà anh nhớ mới gần đây các 
anh đã sửa lại hệ hống điện cho trường mình rồi mà.

- Anh ơi, cái chỗ hôm trước các anh sửa vẫn chạy tốt. 
Hôm nay là chỗ khác. Trường mầm non chúng em có những 
sáu điểm trường nằm ở sáu thôn, làng khác nhau, các cháu ở 
đây toàn là con em dân tộc đồng bào Jrai, thương lắm anh ạ. 

Sửa xong cái bơm điện, nước đã được bơm lên bể 
cho trường thì cũng đã giữa trưa. Tuy nhỡ hẹn với vợ nhưng 
Thiện thấy rất vui, vì mình đã làm thêm một việc có ý nghĩa. 

… Hết bơm không ra nước, rồi bơm cháy, nồi cơm 
điện tự dưng nấu không chín, rồi đèn bị cháy… tất tần tật 
liên quan về điện của sáu điểm trường mầm non Tuổi hoa, 
các cô giáo đều gọi và nhờ “các anh truyền tải điện” giải 
quyết hết.

Có rất nhiều việc tương tự mà các đoàn viên thanh 
niên của TTĐ Gia Lai đã giúp đỡ người dân trên địa bàn có 
đường dây tải điện đi qua. Các anh có thể đi làm về muộn 
hơn nhưng có hề chi, bởi những việc làm giúp đỡ người dân 
vô điều kiện như đã hình thành tự thân trong các anh và đó 
cũng là nét văn hóa đẹp rất riêng của “người lính truyền tải 
điện” các anh.

          Trịnh Văn Hải: TTĐ Gia Lai, PTC3  
(Giải Ba, năm 2020) 

Chi đoàn TTĐ Gia Lai - Triển khai chương 
trình Lắp đặt hệ thống chiếu sáng cho đường 
giao thông nông thôn tại làng Đê Pral và làng 
Đê Sơmi, xã Đăk Sơmei, huyện Đăk Đoa, tỉnh 
Gia Lai.

“ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI LÍNH TRUYỀN TẢI ĐIỆN”

Tốt nghiệp Khoa Văn trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, sau 13 năm làm nghề giáo viên dạy văn, dường 
như có “duyên trời xui khiến”, tôi được nhận nhiệm vụ tại Truyền tải điện Đông Bắc 1, Công ty Truyền 

tải điện 1. Trước đó, tôi vẫn nghĩ thợ truyền tải điện cũng chỉ là một công việc bình thường của người thợ điện 
thôi, nhưng sau thời gian công tác tại ngành tôi mới nhìn nhận, thấu hiểu hết được bao nỗi khó khăn, vất vả và cả 
niềm tự hào, tình yêu với công việc của những người thợ vẫn được gọi với cái tên rất đỗi thân thương là “Người 
lính Truyền tải điện” trên “Mặt trận an ninh năng lượng Quốc gia”. Là người làm công tác tổng hợp, tuyên truyền 
của đơn vị, công việc của tôi đòi hỏi thường xuyên có mặt tại công trường. Hình ảnh những người thợ với ý chí, 
nghị lực và tình yêu nghề nghiệp đã dành cho tôi những tình cảm đặc biệt, dường như luôn thường trực trong tâm 
trí, khiến tôi rất đỗi cảm phục, thôi thúc tôi phải ghi lại những khoảnh khắc không thể nào quên về hình ảnh của 
những người “lính truyền tải”. Với tình cảm đặc biệt đó, vào một ngày đẹp trời của tháng Ba năm 2018, tôi có một 
chuyến đồng hành đi tuyến với anh em Đội Truyền tải điện Hạ Long, thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 1, Công ty 
Truyền tải điện 1.

Nhóm công nhân thuộc Đội Truyền tải điện Hạ Long ai cũng đầu đội mũ bảo hộ, tay cầm dao rựa phát 
tuyến, lưng đeo dây an toàn, cơm nắm, bình tông nước đón tôi ở cửa một cánh rừng thuộc huyện Hoành Bồ, nơi 
có những tuyến đường dây điện cao thế 500kV và 220kV của đơn vị bắc qua những đỉnh núi cao chót vót. Vừa 
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mới bước xuống xe, anh Cấn Xuân Thanh, đội trưởng đã vui 
mừng, phấn khởi chạy tới, hồ hởi bắt tay tôi rất chặt. Anh quê 
ở Sơn Tây, là kỹ sư điện bậc năm, năm nay anh đã bước sang 
tuổi 55, đã có gần ba mươi năm công tác liên tục. Anh có dáng 
người khắc khổ, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ kiên nghị, từng trải 
và cả niềm kiêu hãnh của người chiến sĩ đã từng có mười năm 
phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Nhắc đến anh, cả 
đơn vị, ai cũng biết và dành sự trân trọng, quý mến không chỉ 
vì anh sống hòa đồng, vui vẻ mà còn có nhiều sáng kiến, kinh 
nghiệm của hai phần ba cuộc đời gắn với nghiệp đường dây 
được áp dụng hiệu quả và luôn hết lòng vì công việc. Anh tâm 
sự: “Từ ngày vào nghề, tuy phải xa gia đình, thời gian ở bên 
vợ con còn ít hơn cả thời gian gắn bó với dây rợ và cột điện; 
đời sống luôn gặp khó khăn, thiếu thốn tình cảm nhưng với 
bản chất của “Anh bộ đội Cụ Hồ”, mình vẫn quyết tâm bám 
trụ, gắn bó với nghề, lấy công việc làm niềm vui, luôn coi anh 
em đồng đội như những người thân, đơn vị là nhà, địa bàn 
công tác là quê hương”…

Ngừng một lát, anh ôn tồn cho tôi biết: “Là lãnh đạo, 
lại có thâm niên, kinh nghiệm trong nghề, nhưng không thể 
chỉ đạo anh em chỉ bằng mệnh lệnh. Quan trọng là phải làm 
tốt công tác tư tưởng, chính trị bởi vì “Tư tưởng không thông, 
đeo bình tông cũng nặng. Vì thế, mình còn phải sống với anh 
em bằng cái tâm, cái tình, chăm lo cho anh em như chăm 
lo cho chính những người thân trong gia đình, hiểu cá tính, 
hoàn cảnh của mỗi anh em, luôn tìm cách gần gũi, chia sẻ, 
động viên, khích lệ kịp thời để anh em tập trung hoàn thành 
tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Từ những xúc cảm đó, tôi luôn tự 
hứa sẽ cố gắng hết mình để làm tất cả những gì tốt đẹp nhất 
đem lại lợi ích cho tập thể; chia sẻ những kinh nghiệm, truyền 
ngọn lửa tình yêu, niềm đam mê với nghề Truyền tải cho thế 
hệ đàn em”.

Những vất vả, nhọc nhằn của hơn 20 năm lăn lộn với 
nghề truyền tải dường như không làm mất đi cái dáng vẻ thư 
sinh của kỹ sư Bùi Đức, đội phó, 44 tuổi, quê Thái Nguyên. 

Vợ anh làm nghề du lịch, vợ chồng anh có một căn nhà nhỏ 
xinh xắn mới xây ở xã Việt Hưng, huyện Hoành Bồ, địa 
phương đơn vị anh đóng quân. Nhóm công nhân mà tôi được 
trò chuyện, tiếp xúc có tuổi đời còn rất trẻ, người ít tuổi nhất 
sinh năm 1992. Mỗi người một quê, có anh ở mãi tận Thanh 
Hóa, Nghệ An, anh nào cũng có vóc dáng cường tráng, rắn 
rỏi, khỏe mạnh, nước da sạm đen, cháy nắng. Đa số các anh 
trong đội đều xa nhà, người thân nhưng tất cả đều coi địa bàn 
công tác là quê hương thứ hai của mình, ai cũng “yêu vợ, 
yêu người thân như yêu điện”. Anh Đức nói vui: “Khi mới ra 
trường, anh nào cũng trắng trẻo thư sinh, nhưng chỉ mới vài 
năm vào nghề thôi thì ai cũng trông cứ như ông Lý Quỳ (một 
nhân vật trong phim Tam Quốc). Qua năm tháng làm việc với 
những cột, kèo, dây rợ... với những bữa cơm hộp chan mưa, 
những vết sẹo do gai rừng, những dốc cao, núi thẳm, sông 
sâu vô cùng vất vả, gian nan mà anh em chúng tôi đã thực sự 
được tôi luyện trong “lò bát quái” để thêm đoàn kết, gắn bó, 
yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau tạo nên sức mạnh tinh 
thần vượt qua mọi thử thách. Những ngày xuân về, Tết đến, 
mọi người quây quần, vui vẻ sum họp ấm cúng bên nồi bánh 
chưng, mâm cỗ ngày Tết thì chúng tôi vẫn đang còn phải 
co ro trong giá rét, lặng lẽ bám tuyến, lo cho sự an toàn của 
đường dây để duy trì dòng điện thông suốt”.

Đang hàn huyên, trò chuyện vui vẻ, chúng tôi gặp một 
con suối sâu chắn ngang đường đi tuyến. Bây giờ đang là 
mùa khô, nước róc rách chảy hiền hòa, cá khe tung tăng bơi 
lội dưới dòng nước trong vắt, nhưng vào mùa bão lũ, để vào 
tuyến kiểm tra, khắc phục sự cố đường dây anh em phải mặc 
áo phao, chăng dây, nắm tay nhau vượt qua cơn lũ dâng cao, 
chảy xiết. Dù đã nhìn thấy cây cột điện luôn ở phía trước mặt 
nhưng phải sau ngót một giờ đồng hồ, khoảng năm đến sáu 
km băng rừng, lội suối, há mồm thi nhau thở, chúng tôi mới 
đến được khu vực rừng “ma”, nơi hành lang tuyến 220KV 
đi qua. Gọi là rừng “ma” vì ở đây bà con dân tộc thiểu số 
chôn cất phần mộ người thân của gia đình. Một anh thanh 
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niên dân tộc Sán Dìu đang cầm con dao quắm ngồi đợi sẵn 
chúng tôi. Anh bảo: “May là hôm nay rỗi rãi, chứ nếu tao bận 
thì còn lâu mới cho cái mày chặt cái cây”. Sau một hồi trao 
đổi, giải thích, đi đến thỏa thuận với anh ta về phương án đền 
bù những cây keo đã mọc cao, không nằm trong hành lang 
an toàn lưới điện (tính mỗi bên là 6m từ đường dây xuống) 
nhưng mưa bão vẫn có thể làm gãy đổ, ảnh hưởng đến an 
toàn, anh Cấn Xuân Thanh phân công anh em công nhân bắt 
đầu công việc phát quang hành lang lưới điện. Để kịp tiến độ 
thời gian, mọi người nhanh chóng tản ra các vị trí. Người thì 
thoăn thoắt chăng dây, leo trèo, người thì chặt cây, phát cành. 
Không khí làm việc rất khẩn trương. Vừa cùng làm với anh 
em, anh Thanh vừa quan sát, luôn mồm nhắc nhở đảm bảo an 
toàn, tránh cây va đập, đổ vào người, chém dao vào tay, chân 
gây tai nạn lao động. Anh cho biết: “Phát quang là công việc 
đơn giản, công việc sửa chữa, khắc phục mỗi khi sự cố xảy ra 
như sét đánh làm nứt sứ, đứt vài sợi trên dây điện... còn phức 
tạp hơn nhiều. Ở độ cao gần một trăm mét, ngang lưng trời 
giữa những ngày nắng nóng như thiêu đốt anh em còn dùng 
sức, chân tay di chuyển trên đường dây, khéo léo đu mình trên 
dây như “diễn xiếc”. Đường dây thăng bằng thì còn đỡ nguy 
hiểm, đằng này còn có những đường dây dốc ngược từ đỉnh 
núi cao hàng trăm mét xuống vực sâu thì mức độ nguy hiểm 
còn tăng lên gấp vạn lần.

Để đảm bảo an toàn lưới điện còn có rất nhiều công 
việc khác phải làm. Tôi được biết, theo chỉ đạo của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, anh em trong Đội đang gấp rút thay các tụ 
bù dọc dung lượng 1000A hiện nay bằng các bộ tụ mới 2000A 
tại các trạm 500kV đảm bảo khả năng truyền tải công suất 
cao những tháng nắng nóng; lắp thiết bị chống sét đa tia, một 
thiết bị áp dụng công nghệ chống sét mới, rất hiệu quả được 
chế tạo, áp dụng trong nước thay thế thiết bị thu lôi cũ trước 
mùa mưa bão. Để tiết kiệm thời gian, công sức, kịp thời giảm 
thiệt hại do quá trình cắt điện, khắc phục sự cố, anh em trong 
đội phải thay nhau tăng ca làm việc cả ngày lẫn đêm, túc trực 

24/24 giờ để nắm tình hình vận hành, đặc biệt là trong các dịp 
lễ, Tết. Do nơi làm việc cách xa trụ sở đóng quân, để tiết kiệm 
thời gian và xăng dầu đi lại, anh em dựng lán trại, tự phục 
vụ, nấu nướng, ăn ngủ ngay tại hiện trường. Dùng dòng dọc, 
dây thừng kéo cơm hộp, bánh mỳ, xôi, nước uống lên cho 
anh em dùng bữa ăn trưa ngay trên cột điện. Bất kể nắng hay 
mưa, ngày hay đêm, không thể qua loa, đại khái, tắc trách, 
anh em công nhân phải thường xuyên đi kiểm tra định kỳ kịp 
thời phát hiện hư hỏng, những nguy cơ đe dọa sự an toàn vận 
hành đường dây để lên kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng. 
Ngoài ra còn phải đi kiểm tra trước, trong, sau những ngày lễ, 
Tết, những ngày xảy ra mưa bão, lũ lụt.

Lưới điện do đơn vị quản lý trên địa bàn rộng phải 
đi qua địa hình phức tạp như đồi, núi, sông, suối, đặc biệt 
là đường dây đi qua các bản làng hầu hết là đồng bào dân 
tộc thiểu số, khu vực di canh, di cư. Do trình độ dân trí thấp 
nên người dân chưa có ý thức bảo vệ lưới điện truyền tải 
Quốc gia. Đã xảy ra nhiều trường hợp người dân đốt rẫy, làm 
nương, đào xới móng cột, lấy cắp các thanh sắt giằng cột, dây 
tiếp địa... Vì thế, để xứng đáng với danh hiệu đã được người 
dân trìu mến gọi các anh là “người lính thời bình”, đòi hỏi 
người công nhân truyền tải phải biết bám dân, ăn ở với dân, 
dựa vào dân, tận tình giúp đỡ dân bằng những việc làm cụ thể 
từ những việc lớn như: giúp đỡ dân phòng chống thiên tai, 
bão lũ, thu hoạch hoa màu, bảo vệ rừng, giao lưu văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao, đến những công việc rất nhỏ như 
sửa lại đường dây, cái quạt, lắp đặt bảng điện, bóng đèn, lợp 
lại mái nhà dột... Qua đó, anh em gây được sự thiện cảm, quý 
mến, đi vào lòng dân để tuyên truyền vận động người dân 
thấu hiểu và cùng chung tay bảo vệ an toàn hệ thống truyền 
tải điện.

Nói về công tác dân vận, bằng một giọng trầm ấm, 
anh Cấn Xuân Thanh cho tôi biết: “Khi làm công tác dân vận, 
không những phải xác định cho mình tư tưởng “không động 
vào cái kim, sợi chỉ của dân” mà chúng tôi còn phải nghiên 
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cứu rất kỹ từng phong tục tập quán khác nhau của mỗi cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn đơn vị quản lý, 
để anh em tránh những điều cấm kỵ, gây mất lòng dân. Một khi đã được dân quý, dân yêu thì làm việc gì cũng 
được dân ủng hộ, ngược lại thì làm việc gì cũng khó, ảnh hưởng đến chất lượng công việc, thậm chí không hoàn 
thành nhiệm vụ được giao”. Anh em công nhân trong Đội còn hồ hởi, tranh nhau kể cho tôi nghe câu chuyện về 
một “chiến công lẫy lừng” trong công tác dân vận của anh Bùi Đức mà ở đơn vị ai cũng còn nhớ mãi: Hôm ấy, trên 
đường đi tuyến về nghe có tiếng kêu cứu, vội chạy đến, anh Đức thấy một người đàn ông dân tộc Dao đang bị điện 
sinh hoạt của gia đình giật, nằm co quắp trên mặt đất. Mọi người xúm quanh nhưng không ai dám vào cứu. Nhờ 
có kiến thức cứu nạn khi bị điện giật, anh nhanh chóng lấy cây sào giật đứt dây điện, làm hô hấp nhân tạo kịp thời 
đưa đi bệnh viện cứu sống người bị điện giật. Sau khi ra viện, để trả ơn cứu mạng, người bị nạn đã đến tận đơn vị 
biếu anh một con gà mái tơ. Điều bất ngờ xảy ra khi anh Đức kiên quyết từ chối không nhận quà biếu, để bắt buộc 
anh phải nhận bằng được, họ liền tự tay làm thịt con gà ngay tại chỗ, khi chia tay còn xin lại chiếc lồng và mớ lông 
gà mang về làm kỷ niệm và lập tức đồng ý cho chặt hạ hàng trăm cây keo của gia đình họ mới trồng, nhất định 
không nhận một đồng đền bù thiệt hại nào mà trước đó, đơn vị anh đang gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình 
thuyết phục (do giá đền bù thấp) để kịp thời đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão. Đó là những 
giá trị nhân văn mang ý nghĩa hết sức cao đẹp của tình quân dân “như cá với nước” khiến tôi thật sự xúc động.

Trên đường về, tôi rẽ vào thăm trụ sở làm việc, sinh hoạt của Đội Truyền tải điện Hạ Long. Đó là hai dãy 
nhà cao tầng khang trang được quét sơn màu vàng tươi mới, nổi bật trên nền xanh thắm của núi rừng Đông Bắc. 
Loa phóng thanh của đơn vị đang phát thanh tuyên truyền về Bộ Quy tắc ứng xử “Văn hóa doanh nghiệp” của 
EVNNPT. Bước vào các căn phòng nghỉ của công nhân, tôi thấy phòng nào cũng được treo bảng nội quy nội vụ, 
giường tủ, chăn màn, quần áo được gấp nếp gọn gàng, ngăn nắp không khác gì doanh trại quân đội. Bếp, sân, nhà 
ăn, nhà vệ sinh, phòng làm việc... tất thảy đều được trang trí, trồng hoa, cây cảnh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng trên 
tuyến đường, chúng tôi lại rẽ vào thăm Trạm biến áp 220kV Quảng Ninh. Ở đây, tôi tranh thủ thời gian làm việc 
với chị Nguyễn Thị Thu Hà kỹ sư điện, Chủ tịch Công đoàn tại Trạm biến áp 220KV Quảng Ninh. Từ trước đến 
nay, tôi vẫn nghĩ nghề truyền tải không phải là nghề của các “bóng hồng”, chỉ dành cho người “vai u, thịt bắp” 
thuộc phái mạnh. Nào ngờ, khi vào ngành tôi thấy rất nhiều phụ nữ cũng yêu thích nghề truyền tải. Chị có nước da 
trắng mịn, dáng người cao dong dỏng, chân dài như người mẫu. Cái vất vả, khổ cực của nghề dường như không 
hề làm phai nhạt mà còn làm đằm thắm thêm nhan sắc, tâm hồn vô tư, yêu đời ở cái tuổi “hồi xuân” của chị. Tôi 
còn được biết, chị là một cây văn nghệ xuất sắc của đơn vị Truyền tải chúng tôi. Mỗi khi vào chiến dịch cao điểm, 
nam giới phải treo mình trên cột điện, vì là nữ, chị được ưu tiên làm những công việc dưới mặt đất. Trong giờ giải 
lao giữa ca, mặc cho mồ hôi còn đang chảy ướt đẫm bộ quần áo bảo hộ lao động, bằng chất giọng đầy truyền cảm, 
mê hoặc, qua máy bộ đàm, chị vẫn say sưa hát phục vụ các tiết mục văn nghệ làm mê mẩn anh em công nhân đang 
làm việc trên cột điện. Khi tôi hỏi điều gì đã khiến chị gắn bó với nghề, chị liền cao hứng hát “Ai cũng chọn việc 

nhẹ nhàng... gian khổ biết nhường phần ai...” rồi bùi ngùi tâm sự: “Nam giới trong nghề truyền tải đã vất vả, nữ 
giới còn vất vả gấp đôi vì về đến nhà lại còn phải làm thiên chức của người phụ nữ nữa chứ. Tuy mang phận “liễu 
yếu đào tơ” nhưng một khi đã tâm huyết với nghề chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu thua 
kém cánh đàn ông để được cùng với họ chịu đựng, chia sẻ, khắc phục mọi khó khăn, thử thách”.

Nhờ chuyến đồng hành này, tôi càng thấy khâm phục người lính truyền tải - những người đồng đội thân yêu 
của tôi, những trái tim yêu đời, lạc quan, tự tin và trách nhiệm đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, mang hoài bão, khát 
vọng, vượt qua chính mình, đi khắp mọi miền để giữ vững dòng điện cho Tổ quốc. Trong ngành Điện, để hoàn 
thành nhiệm vụ, nghề quản lý vận hành, truyền tải điện được coi là nghề đặc biệt nhất so với các nghề khác bởi 
vì họ không chỉ phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe, mà còn phải luyện cả “thần kinh thép” và trên hết, phải 
có được tinh thần “Kỷ luật - Đồng tâm” truyền thống của giai cấp công nhân Vùng Mỏ, có bản lĩnh vững vàng, ý 
chí mạnh mẽ, niềm tin sắt đá vào tương lai tươi sáng của đất nước, tạo được khối đoàn kết thống nhất, hỗ trợ nhau 
trong công việc, tuyệt đối tuân thủ quy trình, quy phạm kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động, sẵn sàng đối mặt với 
mọi nguy hiểm đang ngày đêm rình rập. 

Mười năm qua kể từ ngày thành lập (01/7/2008 - 01/7/2018), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia luôn 
nhận được tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Những câu khẩu hiệu: “Tổ quốc 
cần điện như cơ thể cần máu”, “Tất cả vì dòng điện thân yêu” đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt hành động, 
khắc sâu trong trái tim, khối óc người thợ Truyền tải. Niềm vui, niềm tự hào lớn nhất với tôi cũng như đội ngũ cán 
bộ, kỹ sư, công nhân ngành Truyền tải điện hôm nay là đã được cống hiến sức trẻ, bằng sự sáng tạo, nhanh chóng 
làm chủ thiết bị, quản lý vận hành hệ thống lưới điện, được nối tiếp kế thừa truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha 
anh đi trước, được đào tạo có trình độ ngày càng cao, hằng ngày tiếp cận, nắm bắt và làm chủ công nghệ tiên tiến, 
hiện đại góp phần xây dựng EVNNPT có vị thế chủ đạo, xứng đáng với vai trò vận hành an toàn, đảm bảo an ninh 
năng lượng Quốc gia, góp phần cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững 
an ninh, quốc phòng của đất nước ngày càng bền vững.

Phan Thị Hồng Hạnh: TTĐ Đông Bắc 1, PTC1 (Giải Ba, năm 2018)
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ẤN TƯỢNG VỀ NHÀ KIẾN TẠO GIÁ TRỊ - NGƯỜI LÃNH ĐẠO  
TRUYỀN CẢM HỨNG

Trong suốt chặng đường lao động và cống hiến, hẳn mỗi chúng ta đều có cơ hội tiếp xúc và làm 
việc với những nhà lãnh đạo ở các cấp. Mỗi vị lãnh đạo sẽ để lại những dấu ấn riêng với những 

cảm xúc khác nhau cho người tiếp xúc và CBCNV dưới quyền. Với tôi, người để lại ấn tượng vô cùng sâu 
sắc về “Tâm” và “Tầm” của nhà lãnh đạo chính là vị nguyên Chủ tịch HĐTV của Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT) chúng tôi - ông Đặng Phan Tường. 

Nhà kiến tạo giá trị

Cảm xúc khi lần đầu được diện kiến Chủ tịch vẫn in đậm trong tôi. Vào thời điểm đó, tôi đã dừng lại trước 
cửa, hít một hơi thật sâu, hồi hộp bước vào phòng ông. Trong tôi tràn ngập sự e dè khi trực diện với ánh mắt thông 
minh, sắc sảo và vẻ ngoài nghiêm nghị của ông. Tuy nhiên, cảm giác e ngại đã nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại 
sự kính nể, tin tưởng khi được làm việc trực tiếp cùng ông. Ông quan tâm đến những khó khăn, vướng mắc, động 
viên chúng tôi cố gắng hơn nữa vì EVNNPT lúc đó còn non trẻ, rất cần sự chung tay góp sức của từng cá nhân. 
Tôi trở về phòng làm việc với niềm vui và sự ấm áp, tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để góp phần vào sự nghiệp phát 
triển EVNNPT.

Sau này, khi được làm việc nhiều hơn dưới sự điều hành trực tiếp của ông, tôi đã được ông chỉ dạy rất nhiều, 
từ những điều nhỏ nhất, đơn giản như việc bắt tay đối tác sao cho vừa thể hiện sự tôn trọng lẫn sự thân thiện, lập 
và thực thi các kế hoạch công tác kèm theo cả phương án dự phòng đến những việc lớn hơn như xây dựng hệ thống, 
chiến lược quan hệ với đối tác nước ngoài. Chúng tôi học hỏi được rất nhiều từ phong cách làm việc chuyên nghiệp 
đến thái độ nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc và sự chu đáo, tinh tế trong giao tiếp của ông. Các chuẩn mực đạo 
đức, quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của EVNNPT được ông từng bước xây dựng và tạo sự lan tỏa một cách tự 
nhiên thông qua những chỉ dẫn cụ thể, những quyết sách chung đến việc làm gương trong các hoạt động hằng ngày 
từ việc tuân thủ tuyệt đối các quy định, nguyên tắc làm việc đến sự tôn trọng đối với đối tác, các đồng nghiệp và cấp 
dưới cũng như tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với công việc, văn hóa đúng giờ, văn hóa lắng nghe, văn hóa làm 
việc, hội họp… Từ đó, tôi nhận ra rằng, ông chính là người đã kiến tạo nên những giá trị văn hóa của EVNNPT và 
truyền những giá trị đó vào từng CBCNV. Những hạt mầm văn hóa được ông gieo đã không ngừng đâm chồi nảy 
lộc để làm nên bản sắc Văn hoá EVNNPT như ngày nay.

Văn hóa EVNNPT được ông quan tâm xây dựng ngay từ những ngày đầu nhậm chức Chủ tịch HĐTV bởi 
ông đánh giá văn hóa doanh nghiệp (VHDN) là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của một doanh 
nghiệp và cũng là tài sản của doanh nghiệp đó. Khởi đầu với việc ông chỉ đạo tổ chức buổi hội đàm nội bộ và trực 
tiếp chủ trì để lắng nghe ý kiến của toàn thể CBCNV. Nhiều thay đổi mang tầm chiến lược, góp phần tạo nên bản 
sắc Văn hóa EVNNPT đã được ông kiến tạo nên từ buổi hội đàm này. 
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Ông đề cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công việc và luôn là tấm gương sáng để mỗi cá nhân 
chúng tôi noi theo, tự điều chỉnh mình ngày càng hoàn thiện hơn. Quan tâm đến tình hình triển khai và những khó 
khăn, vướng mắc trong thực thi các dự án cũng như đời sống, công việc của CBCNV trên khắp mọi miền Tổ quốc, 
Chủ tịch đã trực tiếp đi kiểm tra, giám sát các dự án trọng điểm dưới trời nắng gắt cũng như mưa gió cùng các cán 
bộ và công nhân các đơn vị. Ông mang đến cho họ tình cảm ấm áp của một người cha, người anh với những món 
quà ý nghĩa cùng những chỉ đạo và chính sách thiết thực. 

Sau các chuyến thị sát tại địa bàn, nhiều trụ sở làm việc, nhà nghỉ ca của các truyền tải điện, trạm biến áp, 
đội đường dây đã được xây dựng khang trang, đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho những người lính truyền tải. 
Tận mắt chứng kiến những khó khăn, thiếu thốn và sự gian nan của các trạm biến áp, đội đường dây, ông đã chỉ 
đạo bổ sung thêm xe phục vụ kiểm tra tuyến, mua sắm đủ trang thiết bị và phương tiện làm việc cho CBCNV. 

Am hiểu và đam mê công nghệ, nhìn nhận công nghệ chính là một phương tiện đắc lực thúc đẩy tăng 
trưởng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp, ông đã 
chỉ đạo tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, đi liền với 
sự hiện đại hóa là hàng loạt lao động đối diện với nguy cơ thất nghiệp. Lấy chuẩn mực đạo đức đề cao tính nhân 
văn, coi trọng lòng nhân ái, ông trăn trở tìm giải pháp tháo gỡ, kiên quyết chỉ đạo các đơn vị sắp xếp lại lực lượng 
lao động, tuyệt đối “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 Với niềm tin mãnh liệt rằng, quản trị doanh nghiệp bằng văn hóa sẽ khơi dậy nguồn sức mạnh tiềm ẩn, 
khích lệ tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của mỗi CBCNV, ông đích thân cùng Tổ công tác, hằng ngày, hằng 
giờ nghiền ngẫm từng giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức, các quy tắc ứng xử và văn hóa giao tiếp của 
EVNNPT.  Ông cũng là người đưa ra ý tưởng thiết kế và trình bày tài liệu Văn hóa doanh nhiệp (VHDN) với điểm 
nhấn ấn tượng là hình ảnh bông hoa 5 cánh thể hiện 5 giá trị cốt lõi: Tuân thủ - Tôn trọng - Trách nhiệm - Tận 
tâm - Tin tưởng của EVNNPT. Để rồi, chỉ sau một thời gian ngắn, tài liệu Văn hóa EVNNPT hoàn thiện về nội 
dung, đẹp về hình thức đã chính thức ra mắt và được ban hành đến từng CBCNV, trở thành cẩm nang cho mỗi cá 
nhân trong công việc cũng như cuộc sống. Một sứ mệnh lớn, một tầm nhìn chiến lược, những giá trị cốt lõi... là 
những nền tảng văn hóa quý báu đã được ông đúc kết cô đọng và đầy cảm hứng. Đó là nền tảng vững chắc để mỗi 
con người EVNNPT tự tin tiến về phía trước, luôn cảm thấy tự hào và tràn đầy động lực để cùng nhau “vươn lên 
hàng đầu châu Á trong lĩnh vực truyền tải điện”.

Người lãnh đạo truyền cảm hứng

Không chỉ là người kiến tạo nên những giá trị văn hóa, ông còn một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng mạnh 
mẽ. Ông thấu hiểu việc xây dựng VHDN đã khó, việc lan tỏa tới từng CBCNV để Văn hóa EVNNPT ăn sâu bén 
rễ và phát triển trong mỗi con người EVNNPT còn khó khăn gấp bội nên ông đã trăn trở và kỳ công xây dựng 
những bài giảng văn hóa hấp dẫn, thu xếp trong quỹ thời gian hạn hẹp của mình để khai tâm Văn hóa EVNNPT 
cho CBCNV từ cơ quan Tổng Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Không ai có thể truyền cảm hứng về Văn hóa 
EVNNPT một cách sâu sắc, chi tiết, thực tế và gần gũi hơn chính tác giả. Hình ảnh vị Chủ tịch đứng lớp với tác 
phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp như một diễn giả, trực tiếp truyền đạt các nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng 

của VHDN đến lãnh đạo và CBCNV trong toàn Tổng Công ty để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Những bài giảng đầy 
nhiệt huyết của ông đã truyền lửa đến mỗi chúng tôi, lôi cuốn chúng tôi hào hứng, sôi nổi tham gia thông qua việc 
đặt ra nhiều câu hỏi, lật đi lật lại các vấn đề. Không chỉ dừng lại ở đó, ông yêu cầu chúng tôi đào sâu suy nghĩ, đưa 
ra các bình luận, kể cả những ý kiến phản biện về Văn hoá EVNNPT. Và chính con người ông, chính suy nghĩ, lời 
nói và hành động thường ngày của ông cũng luôn toát lên những giá trị văn hóa đó. Chính những câu chuyện thật 
về cách ứng xử nhân văn, đầy tình người, từ những quyết định mang tầm vóc chiến lược đến những chỉ đạo cụ thể, 
sát sao hằng ngày trong thực tế quản trị doanh nghiệp của ông đã tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mỗi cá nhân. Vì 
thế, Văn hóa EVNNPT đã được lan tỏa thật tự nhiên, thấm dần, ngấm dần vào mỗi con người. 

Nhờ quản trị doanh nghiệp bằng văn hóa, EVNNPT đã gặt hái những thành công lớn qua từng thời kỳ, 
khẳng định vị thế trong ngành Điện cũng như trong khu vực, vững bước tiến dần tới các cột mốc chiến lược đã 
hoạch định. 

Đến cuối năm 2019, EVNNPT đã xây dựng được một lưới truyền tải điện có quy mô lớn trong khu vực (xếp 
thứ 3 ASEAN và thứ 8 châu Á về quy mô đường dây và xếp thứ 4 ASEAN và thứ 11 châu Á về quy mô trạm biến 
áp); năng suất lao động (NSLĐ) cao gấp hơn 2 lần NSLĐ bình quân chung của EVN và cao gấp nhiều lần NSLĐ 
bình quân chung của cả nước. EVNNPT đã có đóng góp quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chúng tôi tự hào vì một văn hóa đã được kiến tạo, dẫn dắt và truyền cảm hứng bởi một nhà lãnh đạo có 
“Tâm” và có “Tầm”. Đó sẽ là chất keo gắn kết, để chúng tôi cùng nhau nỗ lực hơn hoàn thành sứ mệnh “Đảm bảo 
truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị 
trường điện Việt Nam”.

      Lương Lan Dung: Ban Quan hệ quốc tế EVNNPT (Giải Đặc biệt, năm 2020)
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NGƯỜI VIẾT TIẾP GIẤC MƠ  
VƯƠN TẦM CHÂU Á 

Góp rất nhiều công sức cho hàng trăm công 
trình điện lớn nhỏ, anh Nguyễn Tuấn Tùng - 

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, 
lúc nào cũng đau đáu với giấc mơ hiện đại hóa ngành 
Điện Việt Nam, giấc mơ nâng tầm đội ngũ kỹ sư điện,… vì 
những mục tiêu đầy thách thức ở phía trước.

“Kết duyên” với ngành Điện từ một cú nhầm 
“định mệnh” 

 “Vào cuối những năm 80, tôi thích cơ khí nhưng điện tử 
lại đang là ngành “hot”. Tôi cứ hình dung điện là ngành bao 
trùm cả điện tử và liên quan nhiều đến cơ khí nên đăng ký vào”, 
anh nhớ lại tuổi học trò ngây thơ khi chọn trường Đại học. Và 
cũng từ sự nhầm lẫn “không biết gì về điện” đó, anh trở thành 
sinh viên Trường Đại học Năng lượng Moskva (MEI), trường 
đại học kỹ thuật hàng đầu của Liên Xô (nay là Nga). Sau những 
bài học đầu tiên, anh vui mừng nhận ra, mình thực sự hợp với 
nghề điện. “Lúc đó, nghe gì cũng thích, học gì cũng mê…”, mắt 
anh ánh lên sự hào hứng khi nói về thời mới yêu ngành Điện. 
Vì sự say mê đó, anh vừa học vừa mày mò nghiên cứu, học một 
lèo xong Phó Tiến sĩ, đăng ký làm tiếp Tiến sĩ Khoa học và dự 
định ở lại nước ngoài để làm việc. 

Năm 1997, khi về Việt Nam nghỉ phép, anh có cơ hội 
nói chuyện với bác Trần Minh Khâm, Giám đốc đầu tiên của 
Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0). Bác Khâm 
là Phó Tiến sĩ ở Đức về, là người rất đam mê và nhiệt huyết 
với ngành Điện. Được truyền nguồn cảm hứng từ người Giám 
đốc A0 đầu tiên đó, anh quyết định ở lại Việt Nam để làm việc 
luôn. Chỉ sau 15 ngày nghỉ, anh trở thành kỹ sư của A0 vào 
ngày 15/8/1997.

Luôn được đồng nghiệp tin tưởng và sát cánh 

“Tôi thực sự may mắn khi luôn được đồng nghiệp tin 
tưởng và sát cánh. Chính vì thế, tôi dám tự tin thử nghiệm 
những công việc chưa từng có trên hệ thống điện Việt Nam”, 
anh hồi tưởng lại những giờ phút cam go nhất mà anh đã từng 
trải qua, ...

Vào đầu những năm 2000, do tình trạng thiếu điện nên 
ngành Điện thường xuyên phải cắt điện luân phiên, nhất là ở 
khu vực phía Nam. Anh, khi đó là Phó Trưởng phòng Phương 
thức của A0, đã tham gia dự án Lắp đặt mạch sa thải phụ tải 
đặc biệt khu vực miền Nam và trực tiếp tham gia quá trình 
lắp đặt thử nghiệm thiết bị tại TBA 500kV Phú Lâm. Hôm 
đó, xung quanh anh là 3 lãnh đạo đầy kinh nghiệm: Phó Giám 
đốc A0, Trưởng ban Kỹ thuật lưới điện EVN và Phó Giám 
đốc PTC4, trực tiếp chỉ đạo và “đứng canh” cho anh cùng 
cán bộ TBA thử nghiệm, để “Nếu có chuyện gì đó thì còn kịp 
thời ứng phó”. Khi kết quả thử nghiệm thành công, tất cả đều 
thở phào nhẹ nhõm và anh nhận được những cái bắt tay chúc 
mừng thật chặt. Thực sự hạnh phúc! Anh luôn nhớ mãi sự 
tin tưởng và sát cánh của các đồng nghiệp trong những tình 
huống gay go đó. Anh được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục 
nghiên cứu, áp dụng những giải pháp kỹ thuật mới, những 
sáng tạo mới.

Việc đóng điện Dự án Đường dây 500kV Pleiku - Mỹ 
Phước - Cầu Bông năm 2014 là một ví dụ. Đây là sự sáng tạo 
“chưa từng thấy trong thực tế” và rất “đặc thù” Việt Nam. Do 
chưa có thiết bị bù, nên đường dây phải “chập” 02 mạch thành 
01 mạch. Đây là việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành 
Điện Việt Nam. Do đó, khi triển khai các thủ tục để đóng điện 
đường dây, các anh đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực 
hiện xác định đồng vị pha. Anh đã cùng các đồng nghiệp (Phó 
Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất EVN, Phó Giám đốc PTC4, 
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Giám đốc Ban QLDA các công trình điện miền Trung, Trưởng phòng Kỹ thuật CPMB, PTC4,…) thảo luận nhiều 
ngày đêm với Hội đồng nghiệm thu để tìm ra giải pháp và thử nghiệm. Để đóng đúng pha, các anh phải sử dụng 
thiết bị để dò tìm từng pha. Các anh cứ đóng, rồi ngắt, đóng, rồi ngắt từng pha, ... để xác định các pha và đánh 
dấu lại. Mỗi lần đóng, ngắt đều phải gọi về A0 theo quy định. Khi dự án đóng điện thành công, mọi người đều vui 
mừng khôn xiết. Một niềm vui vỡ òa không thể đong đếm được, vì thực sự các anh đã làm được kỳ tích.

Và đó cũng là lúc anh cảm nhận được rõ nhất hạnh phúc đến từ tinh thần trách nhiệm, từ sự tận tâm với 
công việc, từ niềm tin mãnh liệt của đồng nghiệp,... Anh nghĩ rằng, tất cả cán bộ, công nhân truyền tải điện đều đã 
từng được trải nghiệm những cảm xúc như vậy.

Viết tiếp giấc mơ vươn tầm châu Á

“Nhận trọng trách Chủ tịch HĐTV EVNNPT, tôi cảm nhận được áp lực nặng nề của người đứng đầu. Các 
anh đi trước đã tạo dựng nên những nền tảng vững chắc cho EVNNPT. Tôi sẽ cố gắng phát huy và hiện thực hóa 
những giấc mơ còn dang dở...”, anh Tùng chia sẻ. 

Về chiến lược phát triển của EVNNPT, anh sẽ chỉ đạo các ban, đơn vị nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp 
để cố gắng hoàn thành các mục tiêu chiến lược: Phát triển Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đến năm 2020 trở 
thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN, năm 2025 trở thành một trong các tổ chức 

truyền tải điện thuộc 10 nước 
hàng đầu châu Á và đến năm 
2030 đạt trình độ tiên tiến trên 
thế giới trong lĩnh vực truyền 
tải điện. Trước mắt, anh sẽ 
chỉ đạo rà soát để bổ sung các 
nhiệm vụ trong kế hoạch thực 
hiện Chiến lược phát triển 
EVNNPT năm 2020 và các 
năm tiếp theo cho phù hợp.

Đối với công tác phát 
triển Văn hóa EVNNPT, anh 
cho rằng, nguyên Chủ tịch 
HĐTV EVNNPT Đặng Phan 
Tường đã xây dựng được 

một nền tảng văn hóa doanh nghiệp rất 
hệ thống và vững chắc cho EVNNPT. 
Nhiệm vụ của anh là đẩy mạnh hơn 
công tác phát triển văn hóa, để những 
giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức 
được thấm nhuần trong nhận thức và trở 
thành hành vi của mỗi CBCNV.

Anh đánh giá, 5 giá trị cốt lõi của 
EVNNPT là rất phù hợp và cần được 
làm rõ hơn để CBCNV nhận thức được 
và hành động theo. Chẳng hạn, giá trị 
Tuân thủ đang được thực hiện rất tốt ở 
EVNNPT nhưng cần vận dụng tất cả 
kiến thức mình có trong việc Tuân thủ 
thì mới tạo ra hiệu quả cao.

Với các giá trị Trách nhiệm, Tận tâm, anh cho rằng CBCNV EVNNPT là những người rất có trách nhiệm, 
có nhiều người rất tận tâm với công việc nhưng phải làm thế nào để nhân rộng số người tận tâm ngày càng nhiều 
hơn nữa. 

Anh cũng đánh giá cao những giá trị Tôn trọng, Tin tưởng. “Sự tin tưởng mang lại sức mạnh tuyệt vời. Khi 
tôi được đồng nghiệp tin tưởng, tôn trọng, sát cánh, tôi cảm giác, mình có thể làm được tất cả”.  Anh Tùng nhớ 
lại những trải nghiệm không thể nào quên của mình.

Chính vì luôn thấm nhuần các giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức của EVNNPT nên anh luôn vững tin để 
“mơ những giấc mơ lớn” và hiện thực hóa những giấc mơ đó. “Tôi nghĩ, mình cứ sống hết lòng, luôn hướng đến 
mục tiêu chung thì chắc chắn anh em sẽ đồng lòng ủng hộ, sát cánh đến cùng. Và chúng tôi sẽ hiện thực được 
những giấc mơ còn dang dở”. Anh Tùng tự tin khẳng định.

 Tổ biên tập tài liệu Văn hóa EVNNPT



Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam

82 83

VÒNG CA NGƯỜI LÍNH TRUYỀN TẢI

Xuân qua, hạ tới, thu đi, đông về, dù nắng táp 
hay mưa sa, anh vẫn đi về trên con đường ấy - 

Đường nhỏ đưa anh vào ca.

Đã không biết bao nhiêu lần con đường này bị cầy lên 
bởi những chiếc xe tải chở đầy cát, gạch, tạo nên những ổ voi, 
ổ gà chằng chịt. Cũng không biết bao nhiêu lần nó được đục 
rồi đào lên từng mảng nhỏ, to để người ta đổ lên đó những 
rọ đá răm và những xô nhựa đường được gọi là vá lại. Một 
công nghệ làm đường đặc biệt chắc chỉ ở Việt Nam ta mới 
có. Chiếc thùng phuy được kê ngay vệ đường, nhựa đường 
được nấu chảy trong phuy bằng chính những cục nhựa đó với 
vài thanh củi, khói đen ngùn ngụt bốc lên như những giếng 
dầu tại Irắc bị bom đánh cháy những năm chiến tranh vùng 
vịnh trước đây. Không biết một thùng phuy nhựa đường đó 
được nung chảy thì sẽ làm nhiệt trái đất này tăng thêm bao 
nhiêu độ? Sau mỗi lần đó, con đường như một tà áo diềm 
bâu được vá chằng, vá đụp, gồ ghề và mong manh nhưng 
không ngăn cản được bước chân anh đến nhận ca đúng giờ. 
 Tháng hạ sắp mưa, chiều đang chuẩn bị tới, trời tà còn 
chần chừ hắt từng tia nắng vàng qua thảm mây xuống mặt 
đường làm những bước chân anh như vội hơn, bỏ lại sau lưng 
những khoảng sáng, tối qua từng hàng cây, từng nóc nhà. Và 
kia, những đỉnh cột điện đã thấp thoáng sau ngọn đồi, tiếng 
điện reo rõ dần bên tai mừng vui chào đón anh vào ca như hai 
người tri kỷ lâu ngày mới gặp. 

Trạm biến áp 500kV Pleiku của anh đóng trên địa bàn 
huyện ChưPăh, tỉnh Gia Lai như một ngôi sao rực sáng giữa 
bạt ngàn xanh của núi rừng Tây Nguyên, đêm về ánh điện tỏa 
sáng lung linh trông giống trên một con tàu huyền thoại. Nhìn 
trên cao xuống, trạm như một con chíp điều khiển trung tâm 

khổng lồ, những dây điện vươn dài kết nối các nguồn điện 
trên các dòng sông miền Tây Nguyên về một mối rồi tỏa đi 
muôn nơi, đem ánh sáng tới muôn nhà.

Như một người lính già bước vào trận đánh, đầy tự 
tin với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dạn, tâm trạng vui vẻ 
anh bước vào phòng trực, nơi mà lâu nay anh đã coi là ngôi 
nhà thứ hai của mình. Những phương thức vận hành, những 
phương án xử lý sự cố đã được anh nắm chắc và thao luyện 
kỹ càng, những mạch điều khiển, mạch logic, những đèn tín 
hiệu nháp nháy, những thông số thay đổi theo phụ tải được 
anh theo dõi và giám sát chặt chẽ, các đường truyền thông và 
các giao diện được anh thường xuyên kiểm tra. Khi mặt trời 
đã lặn hẳn, phía chân trời xa đang tích tụ nhiều mây đen, báo 
hiệu sắp có cơn mưa lớn tràn qua trạm, anh cùng đồng nghiệp 
đi vòng quanh trạm kiểm tra các thiết bị xem có hiện tượng 
bất thường gì không, tránh xảy ra sự cố khi biển nước trên trời 
kia ụp xuống.

Cơn mưa đầu hạ như một kẻ háu ăn tham lam, trút 
nước ầm ào một lúc rồi lại tạnh một cách chóng vánh. Anh 
lại cùng đồng nghiệp đi kiểm tra lại các thiết bị xem có ảnh 
hưởng gì sau cơn mưa không. Như một người cha lo cho đứa 
con chu đáo, anh mở từng cánh cửa tủ nhỏ (tủ phân phối trung 
gian ngoài trời) để tìm vết nước thấm, kiểm tra từng hàng kẹp 
nhị thứ xem có dấu hiệu bị ẩm, bị move, phóng điện không, 
lau từng vết bụi bám, bắt hết lũ côn trùng, chăm sóc đến tận 
từng chi tiết nhỏ của các thiết bị. Vào lúc giờ cao điểm cũng là 
lúc các thiết bị mang tải nặng, đây là thời điểm dễ xảy ra sự cố 
nhất. Cầm chắc cây súng trên tay (súng bắn tia laze kiểm tra 
nhiệt độ) anh nhắm bắn trúng những điểm tiếp xúc, các mối 
nối giữa các thiết bị, các điểm xung yếu nhất nếu có sự phát 
nhiệt quá mức cho phép anh sẽ xử lý kịp thời, ngăn chặn xảy 
ra sự cố ngoài ý muốn. 

http://cppmb.com.vn/62-10-163/VO%CC%80NG-CA-NGUO%CC%80I-LI%CC%81NH-TRUYEN-TAI-.aspx
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Sáng ngày mai là ngày khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta, một sự kiện chính trị trọng 
đại của đất nước. Việc đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ cho thời gian diễn ra đại hội là một nhiệm vụ hết 
sức quan trọng được lãnh đạo ngành Điện các cấp đặc biệt lưu tâm và ưu tiên đặt lên hàng đầu. Anh quyết tâm làm 
tốt nhất công việc của mình để góp phần nhỏ bé vào việc hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó và anh tin rằng Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XI này sẽ thành công tốt đẹp trong lung linh ánh sáng điện. Nền kinh tế - xã hội của nước 
ta ngày càng phát triển, nhu cầu nguồn điện cung cấp cho sự phát triển đó cũng phải được đáp ứng kịp thời. Lượng 
công suất truyền tải qua trạm anh đã vượt gấp nhiều lần công suất thiết kế ban đầu, một số xuất tuyến đường dây 
500kV, ngăn Máy biến áp 500kV đã có hiện tượng quá tải. Trạm của anh đang được gấp rút nâng cấp, mở rộng, lắp 
đặt thêm thiết bị nhằm tăng công suất truyền tải cũng như đưa hết lượng công suất của các nhà máy thủy điện trên 
khu vực các tỉnh Tây Nguyên hòa lên lưới điện quốc gia. Nhiệm vụ của anh không chỉ quản lý vận hành trạm an 
toàn đảm bảo cung cấp điện tốt nhất cho đại hội Đảng mà phải đảm bảo cung cấp điện liên tục cho nhu cầu sử dụng 
điện của toàn xã hội. Một nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng thật vinh dự đối với người thợ truyền tải điện như anh.

Cơn mưa tuy ngắn nhưng cũng đủ dẫn dụ lũ mối cánh chui lên bay đan kín trước ánh đèn pha, những con 
trốn thoát khỏi chiếc lưỡi dài của các chú cóc tự rụng hết cánh bám đuôi cặp đôi với nhau đi tìm trốn riêng tư. 

Thời gian ca chiều qua đi, anh vui vì một ca trực nữa an toàn, dòng điện được anh canh giữ thông suốt liên 
tục, như người lính già đã hoàn thành nhiệm vụ, giữ yên chủ quyền của đất nước. Anh sẽ được về ngủ một giấc 
ngon lành, lấy sức cho một ca trực mới.

Con đường hôm sớm anh đi trực ca ngày ẩn hiện trong sương mù giăng dày đặc, từng hạt sương li ti vương 
trên áo anh như những viên ngọc trong veo làm ngập ngừng bước chân anh. Một chút lạnh mơn man len vào ngực 
như muốn xin chút hơi ấm từ trái tim đầy nhiệt huyết của anh. Qua một đêm dài, chiếc áo sứ của những máy cắt, 
những TU, TI thấm đẫm sương, nhỏ từng giọt đọng lại trên đôi cánh của chú bướm đêm chưa kịp đi trốn. Tiếng ù 
đều đều và hơi ấm tỏa ra từ các máy biến áp, kháng điện làm mẹ con chú mèo mướp hoang đến sưởi ấm nằm cuộn 
bên nhau ngủ say sưa, khi bước chân anh đi kiểm tra thiết bị đến gần mới rụi mắt tỉnh giấc vội chạy vào mương 
cáp để trốn. Kể từ khi có mẹ con chú đến sống trong khu vực trạm không còn hiện tượng các sợi cáp nhị thứ bị lũ 
chuột mài răng cắn đứt nữa, cảm ơn mẹ con chú nhé. Lúc anh kiểm tra thiết bị và ghi nhận các thông số của thiết 
bị xong thì mặt trời cũng đã lên cao. Các trang bản vẽ nhị thứ, mạch PLC đang chờ anh chỉnh sửa, các version 
phần mềm mới cho Rơle - Bảo vệ đang chờ anh cập nhật, các quy trình, các catalog thiết bị đang chờ anh tìm hiểu. 
Chính từ sự miệt mài nghiên cứu này cùng với những buổi tập trung toàn bộ lực lượng vận hành của trạm học tập 
và thảo luận đã phát minh ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm lợi cho Nhà nước nhiều tỷ 
đồng và giảm thiểu công sức con người bỏ ra. Hiện trạm đang được cấp trên đầu tư nâng cấp, mở rộng, có bốn đội 
công tác với quân số lên đến gần một trăm người đang làm nhiệm vụ thi công lắp đặt thiết bị của công trình “Nâng 
công suất Trạm biến áp 500kV Pleiku gia đoạn I”, anh phải thao tác đưa thiết bị ra vị trí an toàn để các nhóm công 

tác làm việc. Trong đó có một nhóm thi công tại khu vực cực kỳ nguy hiểm, anh phải làm nhiệm vụ giám sát an 
toàn cho nhóm công tác, bởi vì các thiết bị bên cạnh đang mang điện vận hành, chỉ cần một sơ suất nhỏ của nhóm 
công tác thì hậu quả sẽ rất nặng nề; có thể gây sự cố mất điện trên diện rộng và nguy hiểm đến tính mạng nhân 
viên nhóm công tác. Đây là công trình rất lớn và quan trọng, thời gian thi công gấp rút nên ngày nghỉ ca tới anh 
cùng cả kíp trực sẽ được đơn vị điều động đi kéo dải cáp, đấu nối mạch điện nhị thứ điều khiển và bảo vệ cho Máy 
biến áp 500kV đang được Xưởng cơ điện lắp đặt. 

Đầu giờ chiều, có đoàn cán bộ của ngành Điện nước bạn Lào sang tham quan và học tập tại trạm. Dẫn 
đoàn đi thực địa thiết bị dưới từ trường lớn, giữa cái nắng như đổ lửa của mùa khô Tây Nguyên, chiếc mũ bảo hộ 
cứ như chiếc lồng hấp đội trên đầu. Đi dưới nền đường xi măng, bên cạnh hơi nóng của các máy biến áp tỏa ra 
làm mồ hôi của anh và đoàn khách cứ tuôn ròng ròng, nhưng sự chăm chú lắng nghe anh giới thiệu của các đồng 
nghiệp nước bạn làm anh quên đi cái nóng chết người đó. Bao nhiêu công việc trong ca ngày đã làm cho cái lưng 
của anh như mỏi thêm, đôi mắt của anh có vẻ chậm hơn và anh biết anh cần phải ra sân tennis ngay sau khi hết ca, 
ở đó nắng chiều vàng ruộm với những pha bóng hay, những tiếng cười sảng khoái sẽ làm tan đi bao mỏi mệt và sẽ 
tiếp thêm sức mạnh cho anh để anh canh giữ cho dòng điện được tuôn chảy liên tục, đem sự diệu kỳ đến cho mọi nhà. 
 Khi giao ca xong, bước ra khỏi phòng điều khiển, tâm trạng nhẹ bay nhìn lên trời xanh bao la anh chợt nhìn 
thấy một đàn cò trắng bay vội qua. Đây là một cảnh tượng kỳ thú hiếm có đối với anh sau gần hai mươi năm rời xa 
những mảnh ruộng miền đồng bằng lên với núi rừng Tây Nguyên công tác. Mãi in đậm trong tâm trí anh là những 
cánh cò chỉ sải cánh trên những thảm lúa vàng hương thơm ngào ngạt dưới xuôi kia chứ đâu phải giữa vùng đất 
đỏ bazan này. Nhìn những cánh cò đang lướt vội lòng anh lặng đi, không gian như ngừng trôi, vẳng đâu đây tiếng 
mẹ ru hời bên cánh võng trưa kẽo kẹt.

À ...à ...ơi.

Cái cò bay lả bay la

Bay từ cửa Phủ bay ra cánh đồng

Chân trời thảm lúa mênh mông 

Cò bay mỏi cánh sao không thấy bờ

Cò ơi ta bảo thật cò

Cánh kia có mỏi cho nhờ đậu vai

À ...à ...ơi

Ký ức tuổi thơ chợt ùa về, đong đầy trong anh dạt dào bao kỷ niệm, nao nao trong dạ nỗi nhớ mẹ, nhớ quê. 
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Qua bao thăng trầm của cuộc mưu sinh, nguồn cảm xúc này 
tưởng như đã nguội lạnh nhưng nay được những cánh cò kia 
đánh thức. Khóe mắt anh ngân ngấn nước. Những cánh cò kia 
bay vội vã chứ không được thanh bình theo tiếng sáo diều vi 
vu như thuở trước. Phải chăng sự vội vã ấy là cuộc chạy trốn 
những cái bẫy lưới sẵn sàng chụp xuống đầu cò, chạy trốn 
những cọc keo dính chết người sẵn sàng bó cứng lấy đôi chân 
bé nhỏ của chú, hay chạy trốn những kẻ trọc phú lắm của 
nhiều tiền với thú tiêu khiển quái ác bằng cách dùng những 
họng súng săn đen ngòm sẵn sàng hạ gục chú một cách lạnh 
lùng. Đã không ít lần trên chuyến xe đò đưa anh về thăm quê 
khi đi qua mạn Hà Tĩnh, Nghệ An nhìn những chú cò lẩy bẩy 
trong lồng và vô số chú bị vặt sạch lông, trói chặt bày bán 
ven đường, hay những món cò đặc sản trong các quán nhậu 
làm anh hiểu tại sao những cánh cò kia vội vã bỏ những đồng 
lúa thơm bay lên chốn rừng xanh này. Mà hỡi ơi những cánh 
rừng xanh kia đâu còn xanh nữa bởi những tên lâm tặc như 
những con chuột chũi đang âm thầm ngày đêm tìm mọi cách 
chặt tận, cưa tiệt cây rừng để làm giàu bất chính, đâu còn cây 
nữa để mà cò tìm đậu. Cò ơi ta bảo thật cò, cánh kia có mỏi 
cho nhờ đậu vai. Mà ta nghe nói trong tít tận mạn Đồng Tháp 
Mười có khu bảo tồn Chàm Chim lớn lắm, hãy bay nhanh 
lên về nơi ấy và đấy mới là nơi đất lành cho các chú đậu. Ở 
đó sẽ không có những cái bẫy, những cọc keo dính và những 
họng súng đen ngòm làm hại các chú nữa đâu. Ở đấy sẽ đầy 
tôm tép, cua ốc cho các chú tha hồ mà mò. Chiều tà đã muộn, 
không biết những cánh cò kia có kịp về chốn an bình trước 
khi đêm về không?

Bộp bộp, thình thịch, tiếng bóng và tiếng bước chân 
chạy trên sân thể thao kéo anh về với thực tại. Lòng nhẹ nhàng 
hơn khi những cánh cò kia chỉ còn là những chấm nhỏ phía 
trời xa và các thiết bị trạm vẫn đang ở trạng thái làm việc bình 
thường, anh đã hoàn thành tốt ca trực. Chiều tối rồi sẽ qua đi, 

ngày mai trời sẽ lại sáng và những cánh cò kia sẽ không phải chạy trốn nữa khi Đảng và Nhà nước ta đã ban hành 
các chính sách bảo vệ các loài động thực vật trong đó có các loại cò, mọi người dân cũng có ý thức bảo vệ chúng 
nên trên bầu trời và con đường nhỏ đưa anh vào ca sẽ không còn những cánh cò chạy trốn nữa.

Đêm cuối năm trời tối đen như có thể xắt ra từng miếng, con đường anh đi trực ca khuya đêm nay được 
soi sáng bằng những chiếc đèn điện tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Đường vắng, mọi người, mọi nhà như đã ngủ say 
sau một ngày lao động nhọc nhằn. Con đường sao như dài hơn, sườn dốc hôm nay như quanh co hơn, tiết trời như 
lạnh hơn và bình lặng chứ không ào ào mưa và cảnh những cành cây ụp gẫy, những tấm tôn lợp bay vèo vèo như 
cơn bão số 9 quét qua dạo năm 2010. Cảnh đêm u tịch, trầm lắng không còn một chút dấu vết cái không khí khẩn 
trương, nhộn nhịp và những sợi gió chướng quấn chặt chân người của buổi ban chiều, anh biết rằng lại một mùa 
Tết nữa đang đến. 

Chú bảo vệ to cao khoác chiếc áo choàng dài tới gối tươi cười khi anh bước vào trạm với câu chào như khen 
ngợi: “Ôi anh khỏe thật đấy, em là em phải có chiếc áo này mới chịu nổi cái rét đêm nay anh ạ!”. Dặn dò chú bảo 
vệ trẻ tuần tra và lưu ý khu vực kho nơi tập kết các thiết bị, vật tư của công trình mở rộng trạm, phòng bị kẻ xấu 
phá hoại hoặc lấy cắp. Đi một vòng quanh trạm kiểm tra thiết bị xong, anh yên tâm cùng đồng đội tiếp nhận ca 
trực của mình. Cùng kíp trực rà soát lại lần nữa các phương án xử lý sự cố, phương án phòng chống cháy nổ, theo 
dõi các thông số kỹ thuật của các thiết bị đang làm việc, phân tích, dự đoán các tình huống có thể xảy ra trong ca 
trực hôm nay để đảm bảo một sự kiểm soát và chủ động cao nhất, quyết không để xảy ra sự cố chủ quan do sự lơ là 
của người vận hành. Năm nay thời tiết thuận lợi, mưa lớn trên đầu nguồn, lượng nước về các hồ chứa của các nhà 
máy thủy điện trong khu vực nhiều nên các nhà máy này đều phát hết công suất thiết kế, chính vì vậy các lượng 
công suất chuyển tải trên các ngăn xuất tuyến tại trạm liên tục trong tình trạng tải nặng, xác suất xảy ra sự cố rất 
cao. Sau 0 giờ là thời điểm phụ tải giảm thấp nhất trong ngày, công suất vô công sinh ra trên đường dây lớn, dung 
lượng bù của các thiết bị bù tại trạm không đủ nên điện áp tại trạm dâng cao liên tục, nếu anh xao nhãng không 
giám sát và báo cáo điều độ viên hệ thống để kịp thời điều chỉnh thì nguy cơ xảy ra sự cố quá áp là rất lớn. Chỉ 
sau khi Nhà máy thủy điện Yaly chuyển sang chế độ phát bù lên hệ thống qua trạm thì điện áp tại trạm mới được 
giữ ổn định và lúc này thần kinh của anh mới bớt căng một chút. Chắc thần kinh của các bác sĩ ở các bệnh viện 
trực, cấp cứu tính mạng cho bệnh nhân cũng chỉ căng như anh là cùng. Các báo cáo ngày, các dữ liệu đã được anh 
tổng hợp và truyền đi. Lượng công suất của các nhà máy phát lên lưới điện quốc gia qua các máy biến áp 500kV 
đạt 21.743.000kWh, công suất truyền tải qua các xuất tuyến đường dây 500kV đạt 1.648.445.500kWh, công suất 
truyền tải qua các xuất tuyến đường dây 220kV, 110kV đạt 20.582kWh, công suất cấp cho phụ tải hai tỉnh Gia Lai 
và Kon Tum đạt 320.800kWh (Số liệu ngày 29 tháng 8 năm 2012 tại Trạm biến áp 500kV Pleiku) tăng hơn rất 
nhiều so với cùng kỳ của các năm trước. Với lượng nguồn lớn như thế này thì năm nay sẽ không còn cảnh cắt điện 
luân phiên vào giờ cao điểm nữa, tránh được sự than phiền của người dân. 



Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam

88 89

Đêm nay không biết có bao nhiêu người cũng đang thức trắng, đem hết trí và lực của mình ra cống hiến cho 
quê hương, đất nước như anh nhỉ - chiến công thầm lặng của người lính thợ truyền tải điện - anh thầm cười bởi 
một chút ví von cao hứng của mình. Đêm khuya tĩnh lặng như chốn hư vô, tiếng côn trùng đã tắt sau chuỗi dài rền 
rỉ, chiếc bàn bên anh chàng kỹ sư trẻ mới vào đã ngủ gục đầu xuống bàn sau mấy hồi ngáp hết cỡ miệng. Với tay 
định lay nhẹ gọi chú dậy nhưng anh lại thôi và nghĩ “em nó còn trẻ, đang sức ăn sức ngủ, rồi dần sẽ quen với công 
việc này thôi”. Riêng anh, mắt tuy có hơi nằng nặng nhưng tuyệt nhiên vẫn tỉnh táo như thường, bởi bản lĩnh nghề 
nghiệp của anh đã được tôi luyện qua mười mấy năm vận hành rồi và hơn hết là anh hiểu rằng anh phải luôn tỉnh 
táo cho đến hết ca trực của mình. Công việc của người thợ truyền tải điện vận hành trạm biến áp như anh cứ trực 
3, 2, 1, nghỉ (ca 3, ca 2, ca 1, ngày nghỉ tương đương với các ca chiều, ca ngày, ca khuya và ngày nghỉ ca) rồi lại 
3, 2, 1, nghỉ lặp đi lặp lại suốt cả cuộc đời, lại chủ yếu ngồi nhiều trong phòng lạnh liên tục nên phần đông bị bệnh 
viêm mũi xoang và đau lưng. Nếu ai đó không xác định tư tưởng rõ ràng và không có lòng yêu nghề thì thấy nó 
nhàm chán và tẻ nhạt vô cùng. Anh biết rằng Nhà nước ta đã có những chính sách, những chế độ bồi dưỡng phù 
hợp, đặc biệt là lãnh đạo ngành Điện đã rất thấu hiểu điều này và luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho CBCNV trong ngành và những người thợ truyền tải điện trực ca vận hành trạm biến áp như anh.

Bình minh đang lên, mặt trời đã ló rạng phía đằng đông. Mùa xuân đang đến gần, cái Tết cổ truyền năm nay 
chắc sẽ đậm đà và vui hơn vì ngành Điện đã đáp ứng kịp thời cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta. Vươn 
vai, hít đầy lồng ngực cái không khí mát lành buổi ban mai, khoan khoái và thật vui vì nhiệm vụ của anh đã hoàn 
thành xuất sắc. Để làm mới mình, ngày nghỉ ca này anh sẽ viết về chính anh, những người lính thợ truyền tải điện và 
sẽ gửi bài dự cuộc thi “Vinh quang người thợ Truyền tải điện” do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức. 

Trịnh Văn Hải: TTĐ Gia Lai, PTC3 (Giải Nhất, năm 2013)

 NGƯỜI LÃNH ĐẠO LUÔN TÂM HUYẾT VỚI CÔNG VIỆC

Là một cán bộ đang giữ vị trí quan trọng của đơn vị, đó là anh Trần Dương Nghĩa - Bí thư Chi bộ, Giám 
đốc Truyền tải điện Thừa Thiên Huế. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức. Sau khi tốt 

nghiệp chuyên ngành Hệ thống điện - Đại học Bách khoa Đà Nẵng, anh về nhận công tác tại Sở Truyền tải điện 1 
(nay là Công ty truyền tải điện 2). Năm 1993 anh được đề bạt Phó Phòng Kỹ thuật Sở Truyền tải điện 1, năm 1994 
được bổ nhiệm Phó phòng kỹ thuật Công ty Truyền tải điện 2. Trong thời gian này, anh vừa làm công tác kỹ thuật 
đảm bảo vận hành lưới điện 110, 220kV, vừa tham gia chuẩn bị sản xuất đường dây 500kV (mạch 1). Ngoài ra 
còn phụ trách công tác đào tạo, kiểm tra kiến thức cho lực lượng quản lý vận hành; trực tiếp tham gia chỉ huy, xử 
lý nhiều sự cố nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn. Trong thời gian chuẩn bị tiếp nhận vận hành lưới điện 
500kV (mạch 1), anh đã trực tiếp tham gia thực hiện các công tác chuẩn bị sản xuất như: đào tạo công nhân vận 
hành, thực hiện các công tác tư vấn giám sát và nghiệm thu tiếp nhận đường dây và trạm 500kV.

Trong quá trình mở rộng lưới điện truyền tải, anh đã tham gia theo dõi lắp đặt và đóng điện nhiều công 
trình đường dây và trạm biến áp. Trong công tác sửa chữa đường dây và thiết bị trạm biến áp, anh đã tham gia lập 
phương án và chỉ huy thực hiện nhiều biện pháp áp dụng công nghệ mới như vá dây cáp quang của đường dây 
500kV bằng máy bay trực thăng tại vị trí 2204-2205 trên địa bàn xã Đakuy - Huyện Đakha tỉnh Kon Tum, thực 
hiện bảo dưỡng cáp quang bằng phương pháp cáp treo rút ngắn được thời gian thi công. Ngoài ra anh còn tham 
gia lập luận chứng khả thi và thương thảo với Ukraina để triển khai công tác sửa chữa nóng đường dây 500KV và 
năm 1998 được áp dụng vào thực tế. 

Năm 1998 anh được Công ty Truyền tải điện 2 điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Truyền tải điện (nay là 
Giám đốc Truyền tải điện Thừa Thiên Huế), từ đó đến nay anh luôn thực hiện tốt vai trò của người Lãnh đạo đơn 
vị. Anh đã chỉ đạo xử lý kịp thời các hư hỏng thiết bị, lập các giải pháp, phương án nâng cấp và hiện đại hoá các 
thiết bị đường dây, trạm biến áp. Tổ chức tiếp nhận đưa các công trình đường dây và trạm biến áp 110, 220kV mới 
vào vận hành cùng nhiều thiết bị khác trong phạm vi truyền tải điện quản lý, luôn đảm bảo an toàn hiệu quả cao. 
Về công tác tư vấn giám sát thi công đường dây 500kV (mạch 2), đây là công trình có ý nghĩa về chính trị, do đó 
Truyền tải điện Thừa Thiên Huế được Công ty Truyền tải điện 2 giao nhiệm vụ tư vấn giám sát thi công. Ngay từ 
bước đầu anh đã ý thức được tầm quan trọng của công trình này, tập trung tìm hiểu, nghiên cứu hồ sơ tài liệu để 
chuẩn bị tốt cho công tác tư vấn giám sát và chủ động chọn những cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị có 
trình độ, năng lực, phẩm chất tốt để cho đào tạo học tập về công tác tư vấn giám sát.

Sau khi tiếp nhận các vị trí, cung đoạn tư vấn giám sát, anh đã chỉ đạo cán bộ phòng Kỹ thuật (TTĐ) cùng 
với cán bộ tư vấn giám sát phối hợp với ban A miền Trung để tham gia bàn giao tim mốc kịp thời (247 vị trí), các vị 
trí đơn vị tham gia tư vấn giám sát đều đi qua địa hình phức tạp (rừng núi hiểm trở) ảnh hưởng đến việc ăn ở đi lại 
của CBCNV. Để khắc phục khó khăn trên, anh thường xuyên có mặt tại hiện trường thăm hỏi động viên và chỉ đạo 
kịp thời trong công tác thi công và tư vấn giám sát đạt chất lượng, tiến độ công trình. Trong quá trình thi công phần 
đào đúc móng, lắp đặt cột, kéo dây; anh thường xuyên nhắc nhở các tổ nhóm giám sát phải theo dõi chặt chẽ từng 
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chi tiết của công trình, các thiết bị khi lắp ráp phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo đúng thiết kế. Trên cung đoạn 
Truyền tải điện đảm nhận tư vấn giám sát có nhiều đơn vị thi công, nhiều hạng mục công trình đan xen nên việc bố 
trí cán bộ tư vấn giám sát cần có sự linh hoạt. Nhờ sự linh hoạt đó mà đơn vị đã triển khai (TVGS) thường xuyên, 
liên tục trên công trường, bảo đảm tiến độ thi công. Để thuận tiện cho việc theo dõi, chỉ huy công việc (TVGS) 
một cách khoa học anh đã chỉ đạo cho lập sổ, biểu mẫu cập nhật công tác giám sát, thi công hằng ngày, theo từng 
hạng mục, từng vị trí cụ thể để dễ dàng tra cứu khi cần thiết. Đối với các hạng mục thi công như dựng cột, kéo dây 
xong mỗi đợt anh đều tổ chức cho anh em học tập rút kinh nghiệm để làm tốt hơn cho các đợt tiếp theo. Sau khi 
hoàn thành các hạng mục thi công công trình đường dây 500KV (mạch 2) anh thường xuyên có mặt để kiểm tra, 
đôn đốc, sửa sai kịp thời những vị trí, khoảng cột chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như thiết kế. Khi lưới điện 
500kV (mạch 2) đưa vào vận hành, anh thường xuyên nhắc nhở lực lượng trực tiếp vận hành thực hiện đúng quy 
trình, quy phạm và các quy định của ngành nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất của công trình và tuyên truyền để 
công nhân ý thức được tầm quan trọng trong việc cung cấp điện đối với đường dây tải điện 500kV. Để phát triển 
mở rộng lưới điện, Truyền tải điện Thừa Thiên Huế tiếp tục được Công ty Truyền tải điện 2 giao nhiệm vụ tư vấn 
giám sát, thi công đường dây 220KV A Lưới, đây là công trình trọng điểm góp phần vào sự phát triển năng lượng 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và hệ thống lưới điện Quốc gia. Đường dây 220kV A Lưới - Huế đi qua địa bàn 
các huyện A Lưới, Hương Trà với 72 vị trí móng cột, trong đó có những vị trí thi công đều nằm ở địa hình phức 
tạp, đồi núi hiểm trở (27 vị trí phải làm kè và 6 vị trí phải xây mương thoát nước). Để an toàn trước khi tiến hành 
thi công công trình, anh đã phối hợp cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát lập phương án 
rà phá bom mìn do còn sót lại sau chiến tranh. Phối hợp Công ty Tư vấn điện 3 bàn giao tim mốc, mặt bằng tuyến 
cho các nhà thầu để triển khai thi công móng - tiếp địa. Phối hợp với Hội đồng Giải phóng mặt bằng và tái định cư 
(GPMB&TĐC) các huyện A Lưới và Hương Trà thống kê diện tích đất và công trình trên đất có tuyến đường dây 
đi qua với chủ trương không để người dân phải chịu thiệt; chi trả tiền đền bù cho nhân dân, giải phóng mặt bằng 
kịp thời để các đơn vị thi công sớm triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Sau thời gian triển khai thi công, công trình đường dây 220KV đấu nối nhà máy Thủy điện A Lưới vào hệ 
thống lưới điện quốc gia đã chính thức hoàn thành, nghiệm thu đóng điện vào ngày 28 tháng 11 năm 2011 vượt 
mức kế hoạch đề ra. Công trình hoàn thành không những thể hiện ý chí quyết tâm của tập thể đơn vị, mà còn có 
ý nghĩa về chính trị trong việc sẵn sàng của hệ thống truyền tải để nhận điện từ nhà máy Thủy điện A Lưới hòa 
vào hệ thống lưới điện quốc gia. Ngoài ra anh còn tham gia chỉ đạo giám sát, thi công treo dây mạch 2 đường dây 
220kV Hòa Khánh - Huế đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Ngoài công tác quản lý vận hành, đầu tư xây 
dựng anh luôn quan tâm đến công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Anh đã đề xuất và thực hiện 
nhiều đề tài sáng kiến; trong đó đặc biệt là đề tài nghiên cứu khoa học khoan lỗ cột (BTLT) được Hội đồng bảo 
vệ đề tài khoa học cấp Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đánh giá xuất sắc. 
Ngoài ra anh còn chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo Bảo vệ hệ thống lưới điện quốc gia tổ chức hội nghị bảo vệ 

an toàn hệ thống lưới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa công 
an tỉnh và Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện 
và công tác phòng chống cháy rừng. Anh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, kiểm 
tra hiện trường tại trụ sở làm việc, kiểm tra các tuyến đường dây 220, 500kV, trạm biến áp và các vị trí xung yếu 
trên tuyến đường dây để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.

 Qua những năm tháng công tác trong ngành Truyền tải điện, anh đã để lại cho chúng tôi bao nhiêu ấn tượng 
tốt đẹp, dù ở bất kỳ vị trí công tác nào anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương sáng để mọi người 
noi theo. Để ghi nhận những thành tích đạt được, anh được cấp trên đánh giá cao và tặng thưởng: Huân chương 
Lao động hạng Ba, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công thương, Bằng khen và Kỷ niệm 
chương Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bằng khen của Bộ Lao động Thương Binh & Xã hội; chiến sĩ thi đua cấp 
Bộ, cấp ngành và cấp cơ sở; Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bằng khen UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
và nhiều hình thức khen thưởng khác được Công ty và các sở, ban ngành địa phương khen thưởng trong công tác 
phối hợp chỉ đạo điều hành đơn vị. 

Lê Công Hữu: TTĐ Thừa Thiên - Huế, PTC2 (Giải Ba, năm 2013)
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PHƯƠNG TÀI - NGƯỜI LÀM  
NHẸ HƠN ĐÔI VAI NGƯỜI THỢ

“Trên những cung đường Truyền tải” không chỉ kể 
đến mồ hôi và máu của người thợ xây lắp điện hay những 
bước chân miệt mài không mỏi của những người công nhân 
truyền tải đang ngày đêm vững bước, không quản gian lao 
vất vả, vượt qua bao đèo cao, sông sâu, rừng thẳm để mang 
dòng điện thắp sáng mọi nẻo đường Tổ quốc, mà còn phải 
kể đến những người làm công tác văn hoá - văn nghệ, luôn 
đem lời ca, tiếng hát động viên tinh thần, làm nhẹ hơn đôi 
vai, nhanh hơn những bước chân người thợ.

Điều đó đã thôi thúc tôi viết về anh - người đã viết rất 
nhiều ca khúc tâm tình về nghề, chia sẻ, động viên với bao nỗi 
gian lao vất vả của người thợ điện, viết bao ca khúc ngợi ca 
ngành Điện Việt Nam. Đó là nghệ sĩ, người công nhân lái xe 
Truyền tải điện - Phương Tài.

Đã có rất nhiều bài báo, nhiều chương trình truyền hình 
nói về anh. Và giờ đây, chỉ cần gõ vào Google hai từ “Phương 
Tài” ta sẽ được biết nhiều hơn, nghe nhiều hơn những ca khúc 
anh đã viết được nhiều người yêu mến.

Tôi đã từng hát vang nhiều bài hát anh viết về ngành 
Điện, về nghề truyền tải của chúng tôi trong các hội diễn văn 
nghệ, hội nghị hay những buổi sinh hoạt thường ngày tại đơn 
vị, nhưng mãi rất lâu sau mới có dịp được gặp anh. Lần đầu 
tiên, đấy là khi chúng tôi cùng tham gia sửa chữa đường dây 
110kV Đồng Hới - Huế gần 10 năm trước. Anh lái chiếc xe tải 
GAZ phục vụ công việc kéo dây và thu hồi vật tư trên công 
trường. Khi anh đến, có người giới thiệu nghệ sĩ Phương Tài, 
tác giả những bài “ngành ca” của chúng mình đấy. Thế là 
những cái bắt tay sôi nổi, nhiệt tình, những cái gật đầu chào 
nhau cùng bao nụ cười thân thiện. Và nhiều lần trong công 
trình này, anh đã ôm đàn cùng hát với chúng tôi trong những 

lán trại đơn sơ, sau những giờ làm việc mệt nhọc hay trong 
những chiều mưa bất chợt xứ Huế mộng mơ.

Còn đến bây giờ, hình ảnh nhạc sĩ Phương Tài sau vô 
lăng hay với cây đàn guitar đã trở nên quá quen thuộc với hầu 
hết anh em công nhân ở những đội quản lý đường dây miền 
Trung. Có một bài báo đã nhận xét về anh: “Nghệ sĩ Phương 
Tài trưởng thành từ phong trào nghệ thuật quần chúng lại làm 
trong ngành Điện. Một ngành khô khan và hầu như chẳng liên 
quan gì đến âm nhạc. Nhưng có lẽ, ca hát và sáng tác như một 
cái duyên, cái nghiệp quyện vào cuộc đời anh, làm anh phải 
sống vì nó và phải luôn để tâm với nó”.

Đúng là đã có rất nhiều nhạc sĩ chuyên nghiệp sáng 
tác những ca khúc về ngành Điện. Nhưng ai cũng biết, ngành 
Điện thì khô khan, chỉ thấy có nhiều quy trình, quy phạm và 
lắm nguy hiểm, rủi ro. Nên để tiếp cận, có cảm xúc và viết 
được một bài hát hay, sâu sắc về ngành Điện là việc không hề 
dễ. Thế mà Phương Tài lại có một gia sản khá đồ sộ các bài 
hát, đặc biệt là các bài hát hay về ngành Điện. Bởi lẽ đơn giản, 
anh là nhạc sĩ, người công nhân lái xe truyền tải điện. Nếu như 
không từng thấm đẫm mồ hôi trên vai áo khi dô hò dựng cột 
kéo dây; không ở lán trại với những đêm mưa rừng, muỗi vắt, 
không theo từng bước chân người thợ trên những cung đường 
truyền tải chạy dài qua biết bao làng quê, bao cánh rừng, con 
sông, ngọn núi.... thì chắc sẽ không có những tứ nhạc, ca từ 
xúc động, gần gũi thân thương đến thế. Những tác phẩm của 
anh đã góp phần để công chúng hiểu thêm những gian nan, 
vất vả của nghề đường dây, những niềm vui, tình cảm và ước 
mơ của công nhân ngành Điện đối với quê hương đất nước.

Khi nào cũng vậy, giản dị và mộc mạc. Giản dị, mộc 
mạc và dễ gần trong đời thường cũng như trong âm nhạc. 
Phương Tài viết như được trút cả cõi lòng vào tác phẩm. 
Không có gì lớn lao hay khó hiểu mà linh hồn những bài 
hát anh sáng tác là những công việc thường nhật, những con 
người bình thường, hay những vật dụng khô khan. Như chỉ 
với chiếc dây da, một dụng cụ bảo hộ cá nhân cần thiết cho 
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người thợ đường dây khi trèo cao. Và anh đã từng 
chứng kiến những trường hợp tai nạn đáng tiếc 
chỉ vì chủ quan lơ đãng không mang theo dây da 
khi làm việc trên cột điện. Và thế là bài hát “Chiếc 
dây da” được anh viết với tiết tấu sôi nổi, dí dỏm: 
“Chiếc dây da theo ta năm tháng, bảo hộ an toàn 
tính mạng là em,... Khi trèo cao lắp xà, dựng cột. 
Nối điện về ngời sáng quê hương, anh phải nhớ 
an toàn là hạnh phúc. Có em theo cùng vương vấn 
vẫn vui...” như một lời nhắc nhở dễ thương cho 
anh em công nhân luôn nhớ chấp hành quy trình 
an toàn lao động. Hay trong một đêm mưa rừng, 
cùng quây quần nhâm nhi ly rượu trong lán trại đơn 
sơ đã khiến anh cảm xúc viết nên bài “Lán trại”. 
Những ca từ mà mỗi khi nghe cứ thấy nao nao.  “... 
Từ những nơi đây mang về dòng điện, ... Lán trại 
che nỗi nhọc nhằn, che nỗi nhớ thương, ... Lán trại 

ghi sâu bao điều kỷ niệm. Có nỗi cô đơn chỉ còn lại bạn. Chung ly rượu nồng kể chuyện quê hương...”. Còn nhớ 
đêm giao lưu trong lần Tập huấn công tác thi đua tuyên truyền tại Đà Nẵng năm ngoái, một đồng chí cán bộ ở đơn 
vị phía Bắc trước đây đã từng là lính xây lắp gặp lại Phương Tài. Anh xúc động kể lại những kỷ niệm thời xây dựng 
đường dây 500kV mạch 1 và nói rằng bài hát “Lán trại” đã theo các anh suốt một thời kỷ niệm trên những công 
trình xây dựng đường dây và được Cố thủ tướng Võ Văn Kiệt rất yêu thích. Rồi anh yêu cầu Phương Tài hát lại 
bài “Lán trại”. Đoạn kết bài hát như làm trầm lại không khí khán phòng “... Hôm nay phương Nam, mai về phương 
Bắc, bước chân anh đi lán trại cùng theo ...”, tôi chợt thấy đôi mắt rưng rưng ngấn nước trên khuôn mặt người 
lính xây lắp đường dây năm xưa ấy. Rất chân thật, phóng khoáng nhưng cũng đầy chất lãng mạn trong những ca 
khúc của anh. Đó là hình ảnh những “Đôi mắt lạ của cô gái Pô-Kô, ngơ ngác nhìn người thợ giăng những sợi dây 
đàn” đã làm cho những chàng công nhân trẻ như có thêm sức mạnh v.v... Và đôi khi phải chứng kiến những nỗi 
đau mất mát của đồng đội, anh lại viết nên những ca khúc xúc động như “Nhớ về anh”. Đó là khi anh viết. Còn 
khi anh hát, không kể trên sân khấu, dù giữa công trường, hay khi ngồi giữa vòng quanh đồng đội, lúc nào cũng 
say sưa với cây đàn guitar, với chất giọng khỏe, ấm áp và phong cách vẫn vậy, chân tình, hết mình... Anh hát để 
xua tan đi những gian lao, khó khăn vất vả, mệt nhọc, như mong được làm nhẹ hơn những gánh nặng trên đôi vai 
người thợ... Cái nhân ái của con người anh không chỉ dành cho đồng nghiệp. Thời gian gần đây anh tham gia rất 
nhiều các hoạt động nhân đạo từ thiện cùng Báo Thanh niên tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Nhiều sáng tác 
cảm xúc từ những việc rất đời thường như chia sẻ cùng trẻ em chất độc da cam, chia sẻ với đồng bào lũ lụt miền 
Trung, v.v... anh đã viết nhiều bài hát xúc động được VTV, Đài PTTH Đà Nẵng phát sóng giới thiệu.

Những đóng góp của anh đã xứng đáng được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng quý giá. Đó là nhiều lần anh 
vinh dự được Thủ tướng Võ Văn Kiệt chúc mừng trên công trường xây dựng đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 
1. Được Tổng Công ty Điện lực (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tặng nhiều bằng khen cho rất nhiều các tác 

phẩm bài hát hay viết về ngành Điện, nhiều giải thưởng cao trong các hội diễn văn nghệ của ngành Điện những 
năm qua. Với ca khúc: “Giọt mồ hôi rơi trên má mặt trời” do anh sáng tác và biểu diễn cùng với những người 
thợ, được truyền hình than Cẩm Phả dàn dựng đã giành được Huy chương Vàng liên hoan truyền hình toàn quốc 
năm 1994. VTV3 Đài truyền hình Việt Nam đã dàn dựng một số chương trình về Phương Tài như: “Người nghệ sĩ 
lái xe với cây đàn guitar”; “Chúng tôi nói về chúng tôi”... với thời lượng phát sóng mỗi chương trình hàng chục 
phút tạo cho người xem nhiều cảm xúc. Những sáng tác mới của anh như bài: “Chiếc dây da em” được Chương 
trình giới thiệu tác phẩm mới của Đài truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng gửi đến những người yêu âm 
nhạc. Đặc biệt, tại Hội diễn văn nghệ quần chúng Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ nhất - năm 2010, 
Phương Tài đã được Ban tổ chức trao giải Sáng tác xuất sắc.

Không chỉ riêng ngành Điện, anh còn được tặng Huy chương: “Vì sự nghiệp văn hoá quần chúng” do Bộ 
Văn hoá tặng năm 1999; năm 2005 được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Đến nay, anh đã ra hai đĩa nhạc CD 
với tên gọi “Tự  tình” gồm 12 ca khúc và “Lối về” gồm 10 ca khúc chọn lọc trong các sáng tác của anh do Nhà 
xuất bản Âm nhạc phát hành. Nhân kỷ niệm 40 năm sự kiện Ngã ba Đồng Lộc, Phương Tài vinh dự nhận giải Ba 
cuộc thi ca khúc viết về “10 bông hoa tiên liệt Ngã ba Đồng Lộc” do Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh phối hợp với 
Báo Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức với ca khúc “Ngã ba Đồng Lộc” và giải Nhì ca khúc “Tưởng nhớ 10 nụ 
hoa” do thính giả bình chọn...

Lần tôi gặp anh gần đây là vào giữa tháng 7/2010 tại thành phố Đà Nẵng, anh khoe vừa đi dự Đại hội đại 
biểu Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ VIII từ Hà Nội về. Ngồi nhâm nhi nơi quán nhỏ trên phố Lý Tự Trọng trong 
một chiều mưa dông bất chợt. Anh hạnh phúc kể cho tôi nghe chuyện thành đạt của cậu con trai đang học Thạc 
sĩ ngành Công nghệ thông tin bên Singapore. Và vui hơn nữa là đã lên chức ông ngoại. Anh tâm sự nhiều chuyện 
đời, chuyện nghề, những kỷ niệm đáng nhớ gắn với những sáng tác của anh. Tôi mừng cho anh, một người công 
nhân bình thường đã làm được những điều mà công chúng biết đến và yêu mến. Được sống cống hiến, có ích cho 
đời, có một gia đình hạnh phúc con cái thành đạt là ước mơ không dễ gì ai cũng có được như anh. Bất chợt anh 
nói: “Năm sau nữa là mình về hưu rồi!”. Thời gian trôi nhanh quá. Tôi thoáng suy tư: Rồi đây ai sẽ thay thế được 
“Giọng ca 500kV - Phương Tài” để hát cho chúng tôi nghe giữa nơi núi non hẻo lánh, trập trùng, nơi song hành 
bước chân gian khó của người thợ đường dây, nơi sân khấu lớn công diễn mừng thành quả của ngành Điện, nơi 
gặp gỡ, giao lưu bè bạn và còn sáng tác về ngành nữa. Tôi quay sang động viên anh: “Anh về hưu rồi có nhiều thời 
gian hơn chắc sẽ sáng tác nhiều hơn về nghề mình anh nhé!”. Anh rót bia, nâng và cạn ly. 

Vẫn nụ cười hiền hậu, vẫn hàng ria đậm chất nghệ sĩ trên gương mặt phong trần.

Đoàn Mạnh Hùng: TTĐ Quảng Bình, PTC2 (Giải Ba, năm 2011)



mong chờ những ngày kỷ niệm. Thậm chí, em cố tình bóc lịch đi trước mấy ngày để anh quên bén đi. Vậy mà lần 
nào anh cũng nhớ. Anh thợ điện dễ thương của em ơi. Yêu anh quá đi! Hôm nay anh lại nhắc cho em nhớ kỷ niệm 
ngày chúng mình cưới nhau? Mà lại đầu ngày mới ghê chứ. 

Em đã mong chờ anh gọi điện về. Vì em đoán chắc anh sẽ gọi về. Em đã mong chờ, một cuộc điện thoại hay 
tin nhắn của anh. Tối qua, cho con ngủ xong việc đầu tiên em làm là mở điện thoại xem tin nhắn. Không có! Em 
mở máy tính, vào Yahoo, Gmail, Facebook. Không có! Em tự nhủ với mình, anh bận lắm. Chắc là chỉ một lát nữa 
thôi! Anh nhớ mà! Và cứ vậy, mỗi lần nghe nhạc chuông tin nhắn là em lại hồi hộp. Em hy vọng đó là anh! Tim 
em như nghẹn đi khi không phải tin nhắn của anh! Lúc em chán nhất, ghét anh nhất anh lại gọi về bằng những lời 
âu yếm. Chồng ơi! Thương anh ghê! 

Lạ thiệt, lũ bạn cứ tám rằng đàn ông là vô tình. Nhưng sao anh thợ điện của em lại nhớ đủ các ngày kỷ niệm 
trong năm. Anh có thể nhớ không chỉ ngày 8/3, 20/10, Valentine, ngày sinh nhật của em và các con, ngày em cho 
anh… cầm tay, ngày anh tỏ tình với em, nụ hôn đầu tiên... Bao nhiêu ngày kỷ niệm mà mặc dù đã ghi sổ cẩn thận 
em cũng không thể nào nhớ hết! Vậy mà anh không quên ngày nào!

Qua anh, em tự nhủ rằng đó là nét văn hóa. Văn hóa đâu là cái gì cao xa hay cao sang mà thật gần gũi và 
nhân văn. Một tách trà sáng sớm mời nhau. Một lời hỏi thăm khi đau ốm. Một cử chỉ quan tâm khi người thân, bạn 
bè hay đồng đội lâm bệnh, có tin buồn… Và nét văn hóa của người thợ điện của riêng em là tinh thần vì công việc, 
là tấm lòng đồng đội, là trái tim vì vợ con. Em phải nói gì đây hơn lời yêu anh? Chàng thợ điện của em!

Võ Tấn Cường: TTĐ miền Đông 2, PCT4 (Giải Nhất, năm 2018)
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NÉT VĂN HÓA THỢ ĐIỆN… CỦA  ANH!

Sáng nay, mới vừa hơn hai giờ anh gọi điện về cho em. Giọng anh thật vui. Anh hỏi em, có biết hôm 
nay là ngày gì không? Em trả lời tỉnh rụi: Ngày gì hả anh? Em đang thay “bỉm” cho cu Sóc đây? Anh 

có chuyện gì vui hả? Giọng của anh náo nức lúc rạng ngày. Có chút gì đó nhiệt tình, có chút gì đó hạnh phúc. 
Anh bảo: Bọn anh vừa đóng điện thành công một máy biến thế mới và hôm nay là ngày kỷ niệm mười lăm năm 
ngày cưới của chúng mình. Em nhớ không?

Thực ra, em đã chuẩn bị từ chiều qua món ăn hai cha con anh thích. Em đã mua cho anh một đĩa autoCad 
mới, em đã sắm một cặp nhẫn để hai vợ chồng mình cùng đeo. Em thấy anh công việc nhiều quá. Anh không vô 
tình nhưng anh sẽ quên cho mà coi. Mấy nhỏ bạn làm chung phòng em hay nói đàn ông vốn vô tình. Nếu muốn gì, 
tốt nhất là nói huỵch toẹt ra! Ừ. Thì em biết điều đó chứ. Em thấm nhuần điều đó hơn rất nhiều người. Ngày trước 
nếu anh thất hứa em có thể nhẹ nhàng nhắc cho anh nhớ. Và giận dỗi anh mấy ngày trời chỉ vì anh không giữ lời…

Lần này thì em không dám nhắc anh nữa. Em hiểu công việc của chồng mình. Lũ bạn cứ trêu đó là… Nét 
văn hóa người thợ điện. Chồng cứ hết lòng vì mấy cái máy biến áp, máy cắt, trụ, sứ, dây… Chồng đem lòng yêu… 
trăng treo đầu sứ buổi tối. Đem trái tim rung động với mặt trời hừng đông. Thiệt là thấy ghét quá chừng đi! Chúng 
mình đã sống với nhau mười mấy năm. Hương vị tình yêu giờ thắm đượm hơn nhiều. Mấy năm nay em không còn 
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“LÃO” CƯỜNG

Thấy cái cách của “lão” Cường tỉ mẩn kiểm tra từng chút quai nón hay các sợi dây đeo an toàn trước mỗi 
công tác là Trần Quang ưa không nổi.

Quang bực mình nói với “lão”: 
- Sáng nào tụi em cũng đeo vào người, thử tại chân trụ như quy trình. Rồi đến kỳ hạn như quy định đội mình 

đều gởi đi kiểm tra. Anh kiểm tra kỹ là tốt nhưng em nghĩ chẳng cần đâu! 
Lão lườm Quang:
-  Thế chiều hay tối qua có cậu nào lấy đồ đi xử lý sự cố làm đổ, rớt kềm búa hay vật tư… vào đống dây an 

toàn. Hoặc sau đợt kiểm tra các anh em leo lên, leo xuống vướng móc bung chỉ… đi làm về mệt quá quên bẵng 
không báo thì sao?  Nếu không kiểm tra trước, đến vị trí công tác cách cả chục cây số, cậu mới phát hiện nó hỏng 
thì cậu… quay về lấy à? Cái này vừa là tuân thủ tôn trọng, vừa là trách nhiệm tận tâm! Anh đang thể hiện văn 
hóa doanh nghiệp của NPT mình trong công việc đó em à!” - Nghe vậy Trần Quang… đứng hình.

Quang lại ghét những lần “lão” đem chuyện sai sót về phiếu công tác, lệnh công tác… của anh em ra giữa 
cuộc họp mà phân tích, mà “giảng đạo”. May mà “lão” chỉ là an toàn viên, “lão” mà làm trưởng trạm thì còn mệt nữa.

Nhớ hôm bữa toán công tác xử lý sự cố vệ sinh tiếp điểm cầu dao một ngăn lộ đường dây. Toán công tác 
thay mấy bộ tiếp điểm xong, trực phụ định mở một pha tiếp địa lưu động để thử tiếp xúc cho nhanh thì… có người 
vỗ vai và cái giọng ồm ồm của “lão” vang lên sau lưng: 

- Làm vậy là sai nghen cưng! Em là trực phụ được tăng cường theo dõi toán công tác thì phải luôn đảm bảo 
cho toán công tác nằm trong vùng bảo vệ của hai bộ tiếp địa 02 đầu. Muốn tháo em cũng không được tự ý. Em 
phải hỏi ý kiến của trực chính. Phải làm 01 bộ tiếp địa khác phía trên bộ muốn tháo. Phải báo cáo điều này cho 
các anh trưởng trạm và phụ trách kỹ thuật của phòng kỹ thuật nữa đó cưng ah! Em phải nhận diện tất cả mọi mối 
nguy để an toàn cho anh em chứ! 

Đứng gần đó Quang thấy “lão” nói đúng quá, phải làm theo thôi.
Còn nữa, mỗi đợt kiểm tra an toàn hằng năm, điểm số của “lão” bao giờ cũng cao nhất đội, ở trong hàng 

“top” của trạm. Chờ đó “lão” ah! Năm nay ta sẽ cho “lão” sáng mắt ra!
Nghĩ thầm trong bụng rồi Quang quyết tâm thực hiện. Ra hiện trường, Quang xem kỹ các phương án thi 

công, biện pháp an toàn trước, rà soát lại qui trình, quy phạm, qui định và để ý… cách “lão” xử lý tình huống, cách 
“lão” chăm chút dụng cụ.

Có lần một cậu bị va chân vào trụ sắt máu chảy đầm đìa Quang đứng giúp đỡ “lão” sơ cứu cho cậu bạn. 
Nhìn đôi tay thoăn thoắt băng bó của “lão”, miệng thì “lão” động viên người bị thương, bụng Quang thấy “nể” 
“lão” thiệt. Mỗi khi vào họp Quang để ý kỹ các phân tích của “lão” về các sai sót. Về nhà, Quang thường xuyên 
đọc các qui trình, qui phạm. Tập làm đi, làm lại phần mềm trắc nghiệm online.

Và đợt kiểm tra an toàn đầu năm ngoái, điểm của Quang đã vọt lên cao nhất đội, nhưng vẫn… bằng 
“lão” Cường. Hôm họp đội anh đội trưởng khen Quang thì “lão” chêm vô một câu “còn phải cố nhiều lắm cậu 
bé ah!” Cuối năm đó, “lão” xin thôi làm an toàn viên vì lớn tuổi. Anh đội trưởng ướm lời, Quang nhận làm an 
toàn viên ngay. Quang cũng muốn vừa làm vừa tự rèn luyện thêm, luôn ôn tập để làm việc an toàn hơn và để 
cho “lão” biết mặt! 

Quang thật ngạc nhiên khi anh đội trưởng nói với 
Quang là chính “lão” đề nghị anh cho Quang đi thi “an toàn 
vệ sinh viên giỏi” của công ty. Quang dẹp tự ái hỏi han “lão” 
nhiều hơn và Quang ngạc nhiên trước vốn kiến thức, kinh 
nghiệm… cũng như ngoại ngữ của “lão”. Quang cũng thắc 
mắc: “Sao anh không làm đội trưởng hay ra công ty ngoài làm 
việc?” “Lão” cười hềnh hệch: “Đây là cái nghiệp rồi nhóc. 
Tôi cũng chẳng có số làm quan. Tôi chỉ tâm niệm dù ở cương 
vị nào, mình hãy cứ làm tốt phần việc của mình”. Rồi “lão” 
hát nữa chứ “đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi 
ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay!...”. Quay lại Quang, “lão” 
cười khà khà: “Tôi chỉ còn một câu tiếng Anh mà đi các công 
ty lao động nào cậu cũng thấy treo băng-rôn đó là “the safety 
first”. Mà các cậu gọi tôi là “lão”, tôi cũng thích vậy! Cái này 
là đoàn kết thống nhất, nhân văn nhân ái đó nghen!”

- Gọi là “bố” thì không hợp vì nhìn anh trẻ quá! Gọi là 
anh cũng không được vì anh hơi… có tuổi. Nên tụi em nhất 
trí gọi là “lão” vì anh cũng… khó tính! - Quang phì cười theo.  

Nhờ cố gắng hết sức và sự động viên, chỉ dẫn tận tình 
của anh em trong đội, Quang đã thi đạt vào đội tuyển của 
công ty và được cử ra hội thi của Tổng Công ty.

Sáng sớm, xe chạy ngang đội ra sân bay Tân Sơn Nhất. 
Thấy cái bóng áo xanh lom khom bên đống dụng cụ… Quang 
biết chắc đó là “lão”. Bất chợt Quang thấy một niềm lạc quan, 
tin tưởng… dâng lên trong lòng. Hướng về  phía “lão”, Quang 
xòe bàn tay 5 ngón ra, sau đó cung tay lại đưa nắm tay ngang 
như ký hiệu 5T... tự nhiên Quang thấy cay cay khóe mắt, Quang 
siết chặt nắm tay: “Em sẽ cố gắng “lão” ah!”  

                    
NHÂN VẬT TRONG BÀI
Lão Cường: Võ Tấn Cường - Kỹ sư điện - An toàn viên
Trực chính trạm 220kV Bình Hòa từ năm 2002 đến nay
Phụ ca trạm 220kV Hóc Môn từ 1992 - 2002
Quang: Trần Quang Vũ - Kỹ sư điện hiện là Trực chính trạm 220kV 
Bình Hòa - An toàn viên                     

Võ Tấn Cường: TTĐ miền Đông 2, PCT4  
(Giải Nhất, năm 2018)
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ANH ẤY

Chuẩn bị trước cả tuần nhưng tối nay Thảo lại bồn 
chồn. Không hiểu các hộp thuỷ tinh dán bằng si-

li-côn có vừa với các rơ-le trên nóc máy biến thế không nữa? 
Cắt điện lúc này khó lắm. Phải khuya, cỡ một, hai giờ mới 
được. Rồi phải kiểm tra lại cho chính xác mức dầu trong một 
pha của sứ 220kV, vì bình thường do mặt kính của li-vô mờ 
anh em nhìn không rõ được, rồi sơn lại giàn phun sương của 
hệ thống phòng cháy chữa cháy nữa. Biết bao nhiêu là việc. 
Phải chuẩn bị vật tư. Phải lên phương án thật an toàn cho anh 
em. Phải liên hệ xe cẩu để làm việc trên cao… Tối qua, ngồi 
uống trà ở nhà anh Minh công đoàn, ảnh nói với Thảo ráng 
thực hiện cái sáng kiến chống vô nước rơ-le nội bộ của máy 
biến thế coi như… là công trình của trạm chào mừng ngày 
Công đoàn Việt Nam vậy. Thảo cười trừ. 

- Cái này có gì đâu mà lớn lao vậy anh Minh.

- “Thì ăn thua ở tấm lòng, ở tinh thần trách nhiệm của 
mình đối với công việc, đối với công ty, đối với ngành Điện 
đó em. Nhiều khi chỉ cần anh em mình biết với nhau, giữ cho 
thiết bị an toàn, không sự cố là tiết kiệm, là làm lợi cho công 
ty, cho ngành Điện, cho đất nước biết bao nhiêu tiền đó em. 
Anh em mình làm những công việc thầm lặng, chỉ cần lương 
tâm mình biết, vui sướng là cũng hạnh phúc rồi em ơi. Ai 
cũng nghĩ đến việc lớn lao, cũng dành phần nhẹ nhàng. Gian 
khổ dành cho ai hở chú ba?

- Làm việc khuya quá. Lại nhiều toán công tác thay 
phiên nhau. Phải tỉnh táo để giám sát, chắc chắn là anh em đói 
bụng lắm cho mà coi. - Thảo phân vân.

- Ah! Anh đã phân công cho anh em mua bánh mì, 
bánh tây, cà phê gói… làm công tác “hậu cần” cho em rồi.

- Anh chu đáo ghê. - Thảo cười phà phà.

- Quỷ sứ! Tối mai tao để chú ba mày nhịn cho biết. - 
Anh Minh đấm vào vai Thảo cười.

* * *

Hồi chiều đi làm bà xã lại cằn nhằn: “Riết rồi ông yêu 
cái trạm điện của ông hơn mẹ con tui há. Thôi thì dọn đồ lên 
đó ở luôn đi”. Nói vậy thôi, chứ bả cũng nhét chai dầu gió vô 
túi xách, còn dặn tối trời có lạnh thì lấy ra xức vào sau hai hố 
tai. Lúc anh đẩy xe ra đường đi làm, nghe nhỏ con gái nói: 
“Hôm nay ba không được đi chơi công viên với mẹ và bé Su. 
Ba đi làm rồi. Hôm nào đi chơi ba cũng đi làm. Không được 
đi với Su. Thương ba quá à!”. Anh thấy khoé mắt cay cay.

***

Trời vừa chạng vạng tự dưng đổ mưa. Bực thật! Chắc 
ông trời “rảnh” quá nên thử người trần gian đây. Toán công 
tác của anh Hoà cũng đến sớm. Nhìn trời mà ngao ngán.

- Thôi tụi em đi ngủ! Chừng nào cắt điện xong. Trời 
hết mưa kêu tụi em dậy nha. Thèm ngủ lắm anh Thảo ơi!

- Ừ. Mấy chú đi ngủ đi. Tụi anh kêu cho - Anh thở dài. 
Không biết công việc sẽ xong kịp không đây. 

***

Nói vậy chớ trời nào phụ lòng người hiền, khoảng 22 
giờ là tạnh mưa. Thiết bị sạch sẽ hơn. Sau khi cắt điện và làm 
các biện pháp an toàn đúng theo quy trình, anh lần lượt bàn 
giao cho các toán công tác.

Mệt thiệt! Anh nhìn lên cái máy biến thế lớn, các máy 
cắt điện đã cắt điện giờ đã đầy người. Do đã có phương án 
trước nên các toán công tác không bị giẫm chân nhau khi làm 
việc. Công việc nhịp nhàng, nhịp nhàng theo thời gian. Tiếng 
í ới lấy dụng cụ của các cậu trẻ, tiếng đọc thông số đo lường 
trầm trầm của mấy anh làm lâu năm... làm đêm nay trạm hết 
vắng. Có cái gì đó tươi mới, rạo rực, phơi phới... như cái 
không khí sau mưa đang bao trùm lên công việc.

Cái điện thoại bên hông lại reo. Chà! Giờ này sếp vẫn 
gọi để nắm bắt tình hình, nhắc nhở an toàn và cho chỉ đạo xử 
lý các tình huống trên khả năng của anh. Cảm động là câu 
nói... “Kiếm cái gì bồi dưỡng cho anh em nha Thảo. Thức 
đêm làm việc mệt và mất sức lắm đó”.
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Cổng trạm lại mở. Một chiếc xe tiến vào đậu trước 
phòng điều hành. Nhìn xa quá anh không rõ. Dáng ai mà quen 
vậy cà. Trời! Giờ này mà anh chủ tịch công đoàn cấp trên 
xuống đây chi vậy ta. Chèn đéc ơi! Cả chị phụ trách nữ công 
kìa. Mấy anh bảo vệ lúi húi mang xuống bánh mì, bánh bao, 
nước... Anh chủ tịch công đoàn bảo anh: “Anh và chị M. ghé 
đây thăm anh em chút thôi. Đêm nay nhiều trạm, nhiều đội 
đường dây công tác nên Công đoàn cũng ráng đi ủy lạo, động 
viên tinh thần anh em. Em nói các đội nếu được thì sắp xếp 
thời gian, công việc cho anh em nghỉ giải lao tí đi. Tỉnh táo và 
khoẻ khoắn làm việc vẫn tốt hơn”.

Mấy cậu trẻ đã ùa tới tự lúc nào. Tiếng cười đùa, trêu 
chọc chị nữ công của họ làm không khí vui vẻ mà ấm áp lên. 
Nhìn mái tóc điểm sương của anh chủ tịch công đoàn đang 
bay lất phất trong gió, dưới ánh đèn cao áp tự dưng anh thấy 
mình nhỏ bé qua. Dòng điện đi qua thanh cái và máy biến thế 
không cắt điện còn lại của trạm reo lên i...a, i...a như chuẩn 
bị đón chào ngày mới tươi trẻ, năng động và hừng hực sức 
sống hơn. Mọi người làm việc hết sức để chào mừng ngày 
thành lập tổ chức công đoàn của anh em công nhân mình. 
Không băng rôn, không khẩu hiệu, không ánh sáng của các 
đèn flash... Chỉ cần có trái tim nhiệt huyết, lòng sục sôi dâng 
hiến hết sức mình cho công việc, cho Tổ quốc. Trong anh lại 
vẳng lên câu hát mà anh rất yêu thích “Đừng hỏi Tổ quốc đã 
làm gì cho ta. Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. 
Trên sợi dây chống sét có con chim đi ăn đêm vừa đậu lại. Nó 
nghiêng nghiêng cái đầu nhìn xuống. Hẳn nó ngạc nhiên lắm 
vì những con người thầm lặng, hết mình cho công việc cũng 
rất thầm lặng để dòng điện tuôn chảy theo dòng đời. 

(Anh Duy Thảo nguyên là trưởng trạm 220kV Hóc Môn, trưởng 
trạm 220kV Trảng Bàng, trưởng trạm 220kV Bình Tân hiện công 

tác tại Truyền tải điện TP Hồ Chí Minh - Công ty Truyền tải điện 4)

Võ Tấn Cường: TTĐ miền Đông 2, PCT4  
(Giải Nhất, năm 2018)
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TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI THỢ  
SỬA CHỮA “NÓNG” ĐZ 500KV

ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Ghi chép của Mạnh Hùng

Đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 được đưa vào 
vận hành, đã liên kết hệ thống điện của cả ba miền. Tầm 
quan trọng của nó được ví như huyết mạch chính nguồn 
năng lượng của cả nước. Lúc này, do yêu cầu đảm bảo cung 
cấp điện liên tục, nên việc cắt điện để sửa chữa đường dây 
càng khó khăn hơn. Trước yêu cầu bức bách đó, Tổng Công 
ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) 
đã giao nhiệm vụ cho Công ty TTĐ 2 triển khai việc áp dụng 
công nghệ sửa chữa đường dây đang mang điện. Sau một 
thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, Công ty đã quyết định chọn 
công nghệ của công ty Ukrinterenego (Cộng hoà Ukraina) 
làm đối tác. Sau đó là lựa chọn đội ngũ kỹ sư, công nhân 
sửa chữa có sức khoẻ, trình độ để đào tạo nắm bắt về yêu 
cầu của công việc; hiểu biết về kỹ thuật, công nghệ mới, 
làm quen với các thiết bị, dụng cụ sửa chữa nóng; học tập 
ngoại ngữ để có thể giao tiếp với chuyên gia,… và cuối cùng 
chỉ chọn lại 09 người gửi đi Ukraina học tập. Đó là những 
người đầu tiên thực hiện công việc sửa chữa “nóng” ĐZ 
500kV tại Việt Nam.

Trong dịp đi thực tế về Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng 
viết bài nhân dịp 10 năm thành lập Tổng Công ty Truyền tải 
điện Quốc gia, tình cờ chúng tôi gặp tổ công tác của Trung 
tâm Dịch vụ kỹ thuật 2, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải 
điện đang làm việc tại đây. Trong cái nắng oi giữa bốn bề 
chằng chịt những thiết bị điện, kỹ sư Nguyễn Thanh Sơn, chỉ 
huy trực tiếp tổ công tác hồ hởi tiếp chuyện chúng tôi ngay tại 

công trường. Khi được hỏi về những kỷ niệm trong nghề, anh nói: “Trước đây chúng tôi gọi là Đội Sửa chữa thí 
nghiệm (trực thuộc Công ty Truyền tải điện 2). Hơn hai mươi năm qua có nhiều kỷ niệm để kể lắm, nhưng thực 
tình anh em chúng tôi chỉ quen với công việc, chứ nói về mình thì…”. Câu nói bỏ lửng khi một công nhân đến xin 
phép anh đem mẫu dầu vừa lấy từ một máy biến áp để đưa đi thí nghiệm. Anh đứng dậy vỗ vai người công nhân 
rồi giới thiệu luôn: “Đây là Trần Quốc Phi, nhân viên đội sửa chữa “nóng” đường dây, người đầu tiên thực hiện 
công việc sửa chữa đường dây 500kV khi đang mang điện tại Việt Nam đấy!”. Mọi ánh nhìn đổ dồn về Phi, ai 
nấy đều có vẻ như vừa bất ngờ vừa thán phục. Không ngờ, người thanh niên có tầm vóc nhỏ nhắn, nhưng dáng vẻ 
nhanh nhẹn này lại là “nhân vật lịch sử” của riêng ngành Điện chúng ta. Suy nghĩ ấy, đã thôi thúc tôi tò mò, muốn 
gặp gỡ để nghe câu chuyện của anh, người đầu tiên thực hiện công việc tiếp xúc với dây dẫn đường dây siêu cao 
áp 500kV đang mang điện.

Sau nhiều lần lỡ hẹn vì anh luôn bận bịu với lý do “công việc đang gấp rút theo tiến độ”, cuối cùng, tôi 
cũng có dịp được trò chuyện với anh, nghe anh hào hứng kể lại những kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời người 
công nhân truyền tải điện. 

Khi được hỏi: 

- Cảm xúc của anh khi được lựa chọn trong số ít ỏi cán bộ, công nhân được gửi sang Ukraina học tập ngày ấy?

Anh nhớ lại: 

- Khi ấy, mình còn rất trẻ, tuổi chỉ ngoài đôi mươi và mới có gần bốn năm thâm niên QLVH đường dây 
500kV thôi. Khi được lựa chọn trong số 09 cán bộ nhân viên được đi học, cảm giác rất vui sướng và tự hào. Vì đã 
hiểu rõ được mục đích, yêu cầu, tính chất công việc và được lãnh đạo công ty tin tưởng giao nhiệm vụ nên mong 
muốn sớm được tiếp cận công nghệ mới, hiện đại của các nước tiên tiến để áp dụng vào công việc của mình.

Khi thấy mình nhỏ con nhất đoàn, thì bản thân mình nghĩ sẽ phải cố gắng rất nhiều. 

- Đây là công việc hoàn toàn mới mẻ, các anh có gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập ở nước 
ngoài không?

- Có chứ! Hồi đó là vào đầu tháng 9/1998, khi thời tiết Việt Nam đang còn nắng nóng thì bên Ukraina nhiệt 
độ thường khoảng hơn 100C. Một phần không quen với cái lạnh, đặc biệt khi thực hành liên tục trên độ cao năm 
sáu chục mét càng thấy lạnh hơn. Khó khăn thứ 2 là về ngôn ngữ. Mặc dù được bổ túc tiếng Nga một thời gian 
trước khi đi và có phiên dịch viên, nhưng khi thực hiện công việc, phiên dịch không trèo cao được, chỉ đứng dưới 
đất nên việc giao tiếp giữa chuyên gia hướng dẫn và học viên cũng có không ít hạn chế. Thứ ba là những trang bị 
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bảo hộ, thiết bị dụng cụ cho người Tây đều quá khổ so với người Việt Nam. Người to lớn nhất của mình cũng chỉ 
dùng được size nhỏ nhất của họ. Còn mình lại là người nhỏ nhất trong đoàn nữa… - Anh cười. Nụ cười hiền trên 
khuôn mặt chất phác, hiền hậu. Anh kể tiếp: - Nhưng người Việt Nam mình vốn dĩ sáng tạo, chịu khó, một phần 
đã được chuẩn bị tinh thần trước nên trong đoàn ai nấy đều quyết tâm cao, chăm chỉ học tập và luôn nhận được sự 
khen ngợi của các chuyên gia hướng dẫn.

- Với thời gian không nhiều, việc học tập lý thuyết và thực hành chắc chắn sẽ rất vất vả?

- Để tiếp cận với công việc mới mẻ này không chỉ riêng tôi mà còn cả một tập thể quyết tâm rất cao, không 
quản khó khăn vất vả, ai cũng chú tâm học hành. Chúng tôi được các chuyên gia nước bạn tận tình hướng dẫn kỹ 
về lý thuyết và tỉ mỉ trong từng thao tác thực hành. Sau hai tuần đầu tiên học lý thuyết, nắm vững các quy trình an 
toàn, quy trình sử dụng dụng cụ, thiết bị, trang bị bảo hộ mới học thực hành. Đầu tiên được thực hành trên mô hình 
đường dây 750kV không mang điện có độ cao đến 60m. Suốt gần hai tháng trời, khi cả lý thuyết và thực hành đã 
thuần thục, chúng tôi được thực hành trực tiếp với đường dây 365kV đang mang điện. Cũng khá hồi hộp khi lần 
đầu tiên tiếp cận phần mang điện, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đều làm tốt phần đẳng thế với lưới 365kV. 

- Sau khi học tập về nước, các anh có áp dụng công nghệ mới ngay vào công việc sửa chữa của mình không?

- Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo về nước, chúng tôi chưa thể áp dụng ngay mà thường xuyên thực 
hành trên các đường dây 500kV mạch 1 và đường dây 2 mạch Pleiku - Yaly khi không mang điện. Vì có một số 
khó khăn nảy sinh bởi khi chúng tôi học thực hành bên Ukraina là mô hình đường dây 750kV và thực tế trên đường 
dây 365kV nên có một số khác nhau so với thực tế đường dây 500kV ở nước ta, khác nhau cả về sơ đồ công nghệ 
lẫn quy trình. 

Trong 2 năm vừa thực hành trên thực tế vừa chỉnh sửa, gia công sơ đồ công nghệ và quy trình cho phù hợp 
với đường dây 500kV. Khi cả đội thuần thục mọi thao tác và nắm vững quy trình, phương án tổ chức thi công. Lúc 
đó Lãnh đạo Công ty mới đồng ý quyết định áp dụng thực hiện công việc thực tế trên đường dây đang mang điện 
của mình.

- Chắc kỷ niệm lần đầu tiên làm việc trên đường dây 500kV đang mang điện sẽ không quên đối với anh và 
toàn đội?

- Vâng, sẽ không bao giờ có thể quên được! - Nét mặt phấn chấn hẳn lên khi hỏi về kỷ niệm cũ, anh hào 
hứng kể: - Đó là ngày 09/09/2001 khi thực hiện thay 01 bát cách điện chuỗi đỡ hình V bị vỡ tại vị trí 1707 ĐZ 

500kV cung đoạn Đà Nẵng - Pleiku. Trong cuộc họp chuẩn bị, anh Đàm Quang Vinh (lúc đó là Phó giám đốc Công 
ty TTĐ 2) đã giao nhiệm vụ cho tôi làm thợ chính trực tiếp làm việc nơi có điện. Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ quan 
trọng này và tự tin có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì đây chính là niềm mơ ước của tôi, cũng như của toàn đội từ 
khi được đơn vị cử đi học tập công nghệ mới này. Khi toàn đội bố trí sơ đồ công nghệ, tôi thấy tâm lý hoàn toàn 
thoải mái và tự tin. Tôi xin chỉ huy trực tiếp được lên vị trí ghế thao tác để quan sát khi di chuyển ghế ra vị trí dây 
dẫn thử sơ đồ. Khi thử xong sơ đồ công nghệ tôi tự tin ngồi vào trong ghế để các đồng nghiệp đưa ra vị trí công 
tác. Khi ghế còn cách vị trí dây dẫn khoảng 20cm, tôi tiến hành đẳng thế với đường dây và nhanh chóng làm đẳng 
thế cố định trong tiếng vỗ tay của tất cả mọi người đứng dưới. Bước đầu thành công, tôi bắt đầu thao tác cẩn thận 
từng động tác của mình, từ bố trí sơ đồ công nghệ giải phóng tải trọng của chuỗi cách điện ra khỏi dây dẫn, thay 
cách điện mới. Khi hoàn thành công việc tôi tách đẳng thế rời khỏi vị trí công tác trong tiếng vỗ tay không ngớt. 
Vui mừng và xúc động đến rơi nước mắt khi được Lãnh đạo Công ty,  các chuyên gia ôm hôn, bắt tay và tặng hoa 
chúc mừng. 

Cảm xúc ấy mỗi khi nhớ lại, kể lại vẫn còn nguyên vẹn trong tôi!

* * *

... Ngồi trước mặt tôi, người công nhân trẻ ngày ấy bây giờ đã bước sang tuổi bốn mươi. Đôi bàn tay chai 
sạn hơn, nước da rám sạm màu nắng gió. Hơn hai mươi năm trong nghề, bậc thợ 6/7, kinh nghiệm công việc dày 
dạn hơn, bởi vậy anh luôn là hạt nhân, niềm tin của đội. Dù công việc khó khăn đến mấy, anh vẫn thể hiện được 
phẩm chất can đảm, sáng tạo và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Sự đóng góp của anh mãi đáng tự hào. Vì thành công của việc áp dụng công nghệ sửa chữa nóng đường 
dây 500kV cho đến hôm nay, không chỉ đơn thuần nhằm giảm thiểu thời gian ngừng cung cấp điện để sửa chữa 
đường dây mà còn thể hiện được trình độ, khả năng làm chủ thiết bị, nắm bắt và ứng dụng công nghệ tiên tiến, 
hiện đại của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật 2, Công ty Dịch vụ kỹ thuật Truyền tải điện nói riêng, của toàn thể đội 
ngũ CBCNV Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và ngành Điện Việt Nam nói chung. 

Đoàn Mạnh Hùng: TTĐ Quảng Bình, PTC2 (Giải Ba, năm 2018)
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BỐ HIỀN

Bố Hiền, một “Người lính Truyền tải điện” 
hiện đang công tác tại Trạm biến áp 500kV 

Pleiku 2 - Truyền tải điện Gia Lai - Công ty Truyền tải 
điện 3. Anh em trong trạm thường gọi là Bố Hiền, bởi 
tất tần tật về bố đối với chúng tôi đều ở hạng cha chú cả 
và đều thật một trăm phần trăm. 

Sinh ra trong thời buổi khói lửa chiến tranh chưa tắt

Tên thật của Bố Hiền là Dương Danh Hiền. Bố sinh ra 
ở một nơi có cái tên thật đặc biệt: làng Quỳnh Đôi, tên làng 
cũng chính là tên xã và xã chỉ có một làng duy nhất, thuộc 
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Một miền quê giàu truyền 
thống cách mạng. Tuổi thơ không yên bình bởi tiếng máy 
bay đế quốc gầm rú điên cuồng bỏ bom đánh phá trên quê 
hương bố (khu vực Cầu Giát) thập niên bảy mươi đã tạo nên 
sự mạnh mẽ và tính can trường trong bố. Tình yêu quê hương 
đất nước, yêu độc lập tự do cứ lớn dần lên trong cậu bé Hiền.

Khi chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra. Trải qua những trận chiến ác liệt trên những cao điểm 1509, 685, 
1100,…, đồi trắng (đồi đá vôi bị pháo địch bắn phá ngày đêm đốt thành vôi trắng) trên chiến trường Vị Xuyên, 
những giây phút chiến đấu quật cường giành giật với địch từng đoạn chiến hào, từng mét đất quê hương với bao 
máu xương của đồng đội bố đã đổ xuống. Chưa bao giờ bố thấy “Đất nước độc lập - tự do” quý báu và thiêng liêng 
đến thế. Không sợ hy sinh, gian khổ, quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ quê hương đất nước, bố cắm chốt trên 
tuyến đầu cho đến khi hòa bình trên khu vực được thiết lập. Với những thành tích đã đạt được, bố được quân đội 
kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chiến tranh kết thúc, bố xuất ngũ về quê. Gác lại quá khứ, bố tập trung ôn 
lại kiến thức phổ thông để đi thi đại học. Do hoàn cảnh gia đình, bố chọn học Trường Trung cấp Kỹ thuật điện, 
mặc dù đã trúng tuyển trường Đại học Xây dựng.

Người có duyên đóng điện những công trình điện lớn

Bố Hiền là một trong những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng nghề vận hành hệ thống điện 
siêu cao áp đầu tiên của nước ta. Khi Công trình đường dây 500kV Bắc - Nam được khởi công xây dựng, cũng 
đúng lúc bố tốt nghiệp Trường Trung cấp Kỹ thuật điện. Bố là một trong 9 người xuất sắc của khóa học được Sở 

Truyền tải điện I (nay là Công ty Truyền tải điện 2 - PTC2) 
đến tận trường tuyển chọn và đưa đi đào tạo về vận hành trạm 
biến áp 500kV. Sau thời gian đào tạo về lý thuyết, bố được 
điều về công tác tại Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng. Vừa học 
tập, nghiên cứu, vừa tìm hiểu thực tế về thiết bị 500kV. 

Bố kể lại:

Thời ấy ai ai cũng tò mò, háo hức muốn được nhìn 
tận mắt, sờ tận tay thiết bị 500kV xem nó thế nào. Khi những 
chiếc xe siêu trường, siêu trọng chở các kiện hàng khủng về 
trạm có lực lượng an ninh đi theo bảo vệ, mọi người đều bị 
ngợp bởi các thiết bị to lớn và hiện đại ngoài sự tưởng tượng. 
Giây phút hồi hộp ấy cũng qua nhanh, nối tiếp chuỗi thời gian 
dài bố và anh em, ban ngày thì ra công trường vừa tìm hiểu 
thực tế, vừa chứng kiến các bước lắp đặt, vừa thực hành thao 
tác thử thiết bị, mặc cho tiết trời hè miền Trung nắng nóng 
như đổ lửa. Vui nhất là truyện học tiếng Anh, bởi cánh lính 
trẻ của bố thường hay mạnh dạn. Hễ cứ gặp vị chuyên gia 
nước ngoài nào là sáp lại gần tranh thủ hỏi rồi bắn vài từ a bờ 
cờ chưa đến đầu đến đũa gì cả, lúc bí quá không nói được thì 
dùng động từ “tay quơ” làm cho những ông Tây cũng phải 
bật cười (Chuyên gia nước Úc, Pháp làm tư vấn, giám sát thi 
công lắp đặt thiết bị). Ấy vậy mà vốn tiếng Anh của bố tiến 
bộ nhanh nhờ những lần tranh thủ như vậy. Khi đêm về lại lăn 
lưng ra học quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố thiết bị; 
đọc bản vẽ nhị thứ; tìm hiểu về catalogue thiết bị mới, về cấu 
hình các rơ-le, bảo vệ… chỉ thỉnh thoảng cả nhóm mới ngồi 
lại vừa nghỉ uống trà vừa thảo luận trao đổi những vấn đề còn 
mới lạ, chưa hiểu rõ. Sau ba tháng hầu như ai cũng sút mất 
vài ký trong lượng.

Giây phút lịch sử ĐÓNG ĐIỆN rồi cũng tới. Với trình 
độ chuyên môn được khẳng định qua những lần thao dượt 
và sát hạch, bố là một trong những người vinh dự được lựa 
chọn là người tham gia đóng điện. Mọi công việc đã xong.  
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Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đồng ý và ra lệnh ĐÓNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500kV BẮC - 
NAM. Điều độ viên Điều độ Hệ thống điện Quốc gia truyền mệnh lệnh đóng điện của Thủ tướng xuống trạm: vào 
lúc 19 giờ 6 phút ngày 27 tháng 5 năm 1994 tại Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng, dưới sự hồi hộp đến tột độ của rất 
đông các vị quan khách và CBCNV đơn vị, với bản lĩnh của một người lính, bình tĩnh, tự tin, chính xác, bố ấn nút 
đóng điện. “Rào” tiếng điện phóng vụt vào trạm. Tất cả thời gian, không gian như ngưng lại, phải mấy giây sau 
mọi người như bừng tỉnh và cùng hô to - Thành công rồi - Những cái ôm, cái bắt tay nắm chặt, lời chúc mừng, 
tiếng hoan hô vang dậy. Giây phút lịch sử vàng son của ngành Điện nói chung và ngành Truyền tải điện vừa được 
chính bố góp phần ghi dấu. 

Việc đóng điện và đưa vào vận hành thành công công trình đường dây 500kV Bắc - Nam làm cho bố và 
mọi người quên đi những khó khăn, vất vả đã qua. Bố thấy yêu công việc biết bao. Đất nước phát triển mạnh mẽ 
khi đường dây 500kV Bắc - Nam chuyển tải lượng công suất lớn cung cấp cho phụ tải làm cho bố thấy vui và tự 
hào với nghề của mình.

Ở thành phố chưa được bao lâu (Trạm biến áp 500kV Đà Nẵng thuộc thành phố Đà Nẵng), bố lại được điều 
đi Tây Nguyên sau ba tháng đường dây 500kV Bắc - Nam được đưa vào vận hành. Đến nhận công tác tại Trạm 
biến áp 500kV Pleiku, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Ngoài việc bổ sung cho lực lượng quản lý vận hành trạm ra 
bố còn có nhiệm vụ quan trọng nữa đó là: xây dựng Đảng. Chi bộ Truyền tải điện Gia Lai - Kon Tum được thành 
lập (Gồm các đơn vị: Trạm biến áp 500kV Pleiku, Đội Truyền tải điện Hòa Bình, Đội Truyền tải điện Đăk Tô, Đội 
Truyền tải điện Đăk Lei thuộc PTC2) bố là một trong 5 đảng viên đầu tiên của chi bộ. Dù ở cương vị nào, bố cũng 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và là người đảng viên gương mẫu.

Năm 2008, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được thành lập, đánh dấu một bước phát 
triển mới của ngành Điện nước ta. Để đáp ứng kịp thời sự phát triển của đất nước, Trạm biến áp 500kV Pleiku liên 
tục được cải tạo nâng cấp, mở rộng lắp đặt thêm nhiều thiết bị mới để đồng bộ với các công trình đường dây 500kV 
mạch 2, mạch 3… được xây mới do Tổng Công ty làm chủ đầu tư. Qua mỗi công trình xây dựng, bố Hiền và anh 
em trạm đều thêm bước trưởng thành, khẳng định trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp của mình trong công 
tác quản lý vận hành. Không biết do cái duyên hay do trình độ chuyên môn vững vàng, tính chính xác, cẩn thận 
của bố mà bố thường được chọn là người tham gia đóng điện những công trình này và đều đóng điện thành công. 
Như đóng điện đưa vào vận hành: Máy biến áp 500kV thứ hai (MBA AT1) thuộc công trình “Nâng công suất Trạm 
biếp áp 500kV Pleiku giai đoạn I” năm 2009; MBA 500kV- 50MVA số 3 (MBA AT5) thuộc dự án “Nâng công 
suất Trạm biếp áp 500kV Pleiku giai đoạn II” năm 2010; MBA 220kV thứ hai (AT4) năm 2011; công trình nâng 
dung lượng bộ Tụ bù dọc 500kV TBD505 xuất tuyến Pleiku đi Di Linh năm 2012, nâng khả năng tải của đường 
dây này từ 1000A lên 2000A; công trình nâng dung lượng bộ Tụ bù dọc 500 kV TBD502 xuất tuyến Pleiku đi Đắk 
Nông năm 2013, nâng khả năng tải của đường dây này từ 1000A lên 2000A; đường dây 500kV mạch 3 Pleiku - Mỹ 
Phước - Cầu Bông năm 2015…

Ông Trần Quyết Đoán, một thương binh quê gốc ở Quảng Trị sống cạnh Trạm biến áp 500kV Pleiku nói 
rằng: Từ ngày trạm các chú xây dựng ở đây, chúng tôi được cấp điện, nên cuộc sống gia đình tôi và người dân cả 
xã Nghĩa Hòa này, cả tỉnh Gia Lai này đều khá hẳn lên. Chú nhìn xem, những đồi đất này ngày trước để hoang 
hóa, cỏ dại mọc, bây giờ cây cà phê xanh tươi tốt cũng nhờ có điện chạy máy bơm nước tưới đó. Quả đúng như 
vậy. Ngày bố mới lên nhận công tác ở trạm, xung quanh trạm chỉ thấy toàn đồi đất đỏ và người dân lam lũ lắm. 
Nay thì người dân sống đông đúc và toàn nhà cao cửa rộng, cuộc sống khá giả.

Năm 2016, Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 được thành lập. Lực lượng vận hành rất mỏng. Đại đa số đều là 
các kỹ sư trẻ mới ra trường, kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp chưa hề có. Là một đảng viên, một nhân viên 
vận hành kỳ cựu, bố lại được điều sang nhận nhiệm vụ tại Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 làm nòng cốt cho Trạm 
biến áp 500kV Pleiku 2. Bố vui vẻ khăn gói lên đường đi nhận nhiệm vụ mới mặc dù biết công việc mới cũng 
không kém phần khó khăn, vất vả.

Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 là một trạm tích hợp tự động - một công nghệ mới hoàn toàn so với Trạm biến 
áp 500kV Pleiku, nơi bố đã công tác hơn hai mươi năm. Format lại bộ nhớ, làm lại từ đầu. Chuỗi ngày và đêm học 
tập, tìm hiểu, nghiên cứu lại bắt đầu. Những mưa rào, nắng lửa chẳng hề làm bố nao núng tinh thần. Với lợi thế đã 
nắm chắc kiến thức cơ bản về thiết bị 500kV cộng với sự kiên nhẫn, cần cù, chịu khó học hỏi nên bố nắm bắt và 
làm chủ được công nghệ mới tại trạm khá nhanh. Gần đến thời điểm đóng điện bố đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận 
vận hành trạm. Lần này không phải cái duyên nữa mà là với bản lĩnh nghề nghiệp và kinh nghiệm đóng điện những 
lần trước nên bố chính thức được chỉ định tham gia đóng điện trạm lần đầu. Và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, trạm 
được mang điện vận hành an toàn. 

Sau đóng điện, có một chú kỹ sư trẻ lân la hỏi bố: Lúc đóng điện bác có lo và hồi hộp không? Bố trả lời mà 
như căn dặn: mọi việc cái gì mình đã hiểu rõ và nắm chắc phần chủ động rồi thì không có gì phải lo cả, việc đóng 
điện này cũng giống như những lần đã và sẽ đóng điện tiếp nữa. Hiểu rõ, nắm chắc + chủ động = thành công, bố 
nói mà cứ như đọc bản tuyên ngôn độc lập làm nét mặt chú kỹ sư trẻ cứ dãn tươi ra và câu trả lời của bố đã như 
vô tình gieo sự tự tin lớn vào tâm người kỹ sư trẻ kia. Hầu như những anh em công nhân, kỹ sư trẻ mới vào trạm 
như những tờ giấy trắng. Tác phong làm việc, học tập và cách đối xử với đồng nghiệp của bố đã dẫn dắt họ học 
tập và làm theo.

Tận tâm và trách nhiệm với công việc

Bình thường bố làm nhiều, nói ít, tận tâm và trách nhiệm cao với công việc. Nhưng khi chỉ huy trong công 
tác vận hành thì bố hay nói nhiều, nhắc lại nhiều lần việc tuân thủ đúng quy trình, quy phạm; đề cao công tác an 
toàn; luôn kiểm tra kỹ lưỡng anh em trong nhóm việc thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cũng như sử dụng 
các BHLĐ cá nhân đúng theo quy trình. Bố luôn nói: Việc đảm bảo an toàn phụ thuộc vào chính bản thân mình, 
nghề vận hành trạm biến áp không phải là khó nhưng cũng không dễ đối với những ai cứ làm hời hợt.
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 Một số chú kỹ sư trẻ ban đầu thấy việc làm của bố thường hay sốt ruột. Về sau, khi vỡ nhẽ ra và hiểu được 
những việc làm của bố là cần thiết và quan trọng thì các chú mới tâm phục, khẩu phục bố.

Con người của phong trào

Là một cán bộ Công đoàn bố luôn dành khoảng thời gian hợp lý cho công tác công đoàn. Bố như một đầu 
tàu khỏe mạnh kéo theo các hoạt động phong trào hoạt động hiệu quả thiết thực. Các hoạt động như hiến máu nhận 
đạo, đóng góp tiền cho các hoạt động thiện nguyện, tương thân tương ái, vệ sinh môi trường xung quanh trạm, 
trồng cây xanh lấy bóng mát… bố luôn xắn tay lên làm chứ không đứng chỉ đạo suông. 

Về thể thao bố là một con người đa năng. Môn gì bố cũng chơi được và còn chơi giỏi, chơi hay nữa là khác. 
Thời trẻ thì bóng chuyền, bóng đá và là cây bi-da có hạng. Lớn tuổi chút thì quần vợt bố chơi cũng hay, đặc biệt 
là môn bóng bàn thì bố là vô đối ở cơ quan. 

“Làm séc bóng bàn chứ” - câu mời mà như ra lệnh của bố sau khi hết ca trực nhưng cánh lính trẻ lại rất 
khoái. Những tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi và những câu cười đùa vui vẻ, thoải mái sau mỗi séc đấu làm bố và các 
tay bóng thấy khỏe hẳn ra. Những căng thẳng và mệt nhọc trong ca trực tan biến đi. Phanh áo ngực đón ngọn gió 
mát lành, miệng ngân nga câu hát “…Truyền tải điện Việt Nam, tương lai đang thắp sắng… hạnh phúc đến muôn 
nhà…” trong bài hát Hành khúc Truyền tải điện Việt Nam, bố truyền cả cái sảng khoái sang tất cả mọi người đang 
ngồi trên thảm cỏ nghỉ giữa trận đấu.

Bố Hiền vừa đạt giải Nhất môn bóng bàn tại giải đấu cấp Tổng Công ty ở Thủ đô Hà Nội do Tổng Công ty 
Truyền tải điện Quốc gia tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Công ty.

Người anh cả của trạm

 Sống mẫu mực, không hút thuốc, không say sưa rượu chè. Nói năng nhẹ nhàng, đúng mực. Thường hỏi 
thăm, động viên kịp thời anh em nhất là số kỹ sư trẻ mới nhận công tác lại ở xa nhà. Ngoài công tác vận hành ra, 
trong cuộc sống hằng ngày, anh em chúng tôi cũng hay xin ý kiến tư vấn của bố trong xử lý công việc riêng của 
mình. Là người lớn tuổi nhất trạm nên có lúc bố như là một người anh cả, đôi khi bố như là một người cha.

Người bạn của các con

Bố Hiền có hai người con gái rất ngoan, xinh xắn và học rất giỏi. Là những môn sinh giỏi có tiếng của 
Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương Gia Lai nên hai cô con gái bố đều trúng tuyển và học tại các 
trường đại học danh giá tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các con của bố giỏi thế nhưng việc dạy kiến thức học hành 
đều nhờ vợ hết bởi vợ bố là cô giáo. Còn bố chỉ dạy các con về gia phong, lễ giáo và đạo làm người thôi. Ngoài 
thời gian làm việc ở cơ quan, thời gian ở nhà, bố bảo, bố là người cha nhưng cũng là người bạn của các con. Các 
con ngoan ngoãn, gia đình đầm ấm điều đó làm cho bố luôn yên tâm làm việc. Công việc hoàn thành tốt làm cho 

bố thấy vui vẻ khi ở nhà. Mấy chú kỹ sư trẻ thì lúc nào cũng Bố Hiền, Bố Hiền, tranh nhau đăng ký làm “phò mã” 
cho bố.

Bố Hiền được cái nết ngủ cũng thật không giống ai. Mới thấy cụ đặt lưng xuống giường xong là đã nghe 
bố kéo gỗ rồi. Tiếng kéo gỗ của bố trầm bổng cứ như lên thác, xuống ghềnh vậy. Nhưng chỉ cần có tiếng động 
nhẹ thôi là bố tỉnh như sáo liền. Có người nói nết ngủ của bố sướng thật. Bố nói: Cái ngủ cũng phải luyện đấy, cái 
nghề vận hành này nếu không ngủ đủ giấc thì sẽ không đủ sức để thức đêm trực được, có khi còn thao tác sai nữa 
ấy chứ. Luyện thể dục thể thao còn dễ chứ luyện được cả ngủ thì bố đúng là sư phụ thật.

Tiết tháng Năm, trời Tây Nguyên trong xanh cao vời vợi. Nhìn những trụ điện 500kV hiên ngang, sừng 
sững giữa đất trời bao la, bố như nhìn thấy cả tương lai đang rộng mở: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ 
phát triển mạnh mẽ hơn nữa về mọi mặt, sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Truyền tải điện Việt Nam sẽ 
luôn là niềm tin yêu của mọi người. 

Khi được biết tôi xin viết về bố như một tấm gương sáng người thợ truyền tải điện, bố Hiền nhẹ nhàng 
nói: “Đừng viết về mình, vì mình cũng bình thường như biết bao những người lính truyền tải điện khác thôi”. 
Bản thân người viết chỉ muốn được ghi lại về hình ảnh đẹp của một người thợ truyền tải điện thuộc thế hệ đời 
đầu của nước nhà.

     Trịnh Văn Hải: TTĐ Gia Lai (Giải Nhì, năm 2018)
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NỮ TRƯỞNG PHÒNG NĂNG ĐỘNG

Thân thiện, năng động, hiện đại, tài giỏi là những cảm nhận về chị Phạm Quỳnh Nga - Bí thư chi 
bộ, Trưởng phòng Vật tư, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Trưởng ban Nữ công Công đoàn 

Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

Chị Phạm Quỳnh Nga tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại trường Đại học Ngoại thương năm 2001. 
Tháng 6 năm 2002, chị đăng ký và được tuyển dụng vào công tác tại phòng Vật tư của NPMB.

Mặc dù được đào tạo chuyên ngành kinh tế nhưng khi chuyển sang làm kỹ thuật, chị đã không ngừng học 
hỏi nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, phát huy lợi thế gia đình có truyền 
thống làm việc trong ngành Điện, cùng với sự nỗ lực của bản thân, chị đã nhanh chóng nắm vững quy trình quản 
lý dự án đầu tư xây dựng lưới truyền tải điện, đặc biệt là quy trình trong lĩnh vực quản lý vật tư, hợp đồng cung 
cấp vật tư thiết bị.

Việc bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Mỹ năm 2007 giúp chị càng tự tin, sáng tạo 
hơn trong công việc. Chị đã cùng đồng nghiệp nghiên cứu xây dựng hai đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao. Đó 
là: Định mức - đơn giá hiệu chỉnh sản xuất kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng các công trình điện; Định mức tỉ lệ 
chi phí công tác tiếp nhận vật tư thiết bị nhập khẩu cho các dự án lưới điện đến 500kV. Hai sáng kiến này đã lần 
lượt được Bộ Công Thương công nhận và đưa vào áp dụng từ năm 2011, 2012.

Với những cống hiến của bản thân, tháng 10/2009, chị vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Từ tháng 7/2011, chị được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng, sau đó được tín nhiệm bầu làm Bí thư 
Chi bộ Vật tư.

Trong suốt quá trình làm việc, chị Phạm Quỳnh Nga luôn không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, phong 
cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữ vững bản lĩnh chính trị trong sáng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh 
đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên cương vị người quản lý, chị Phạm Quỳnh Nga là Bí thư Chi bộ gương mẫu, Trưởng phòng tận tâm và 
có trách nhiệm. Chị tổ chức công việc một cách quyết đoán, khoa học và hợp lý.

Chị luôn sắp xếp tối thiểu hai nhân viên, đôi khi huy động tối đa nhân lực cùng làm một việc nhằm tăng 
sự đoàn kết, tương hỗ lẫn nhau, đảm bảo nghiệp vụ của toàn phòng luôn thông suốt. Chẳng hạn, năm 2016 phần 
mềm ERP được đưa vào hoạt động trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên, chị đã chỉ 
đạo 3/4 nhân viên phòng hỗ trợ chuyển đổi mã vật tư từ 8 ký tự thành 16 ký tự. Đến cuối năm, chị huy động toàn 
thể CBCNV cùng kiểm kê tồn kho để đảm bảo thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác.

Hằng tuần, chị đều phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể cho từng nhân viên; căn cứ vào kết quả hoàn thành 
nhiệm vụ để chấm điểm chỉ số hoàn thành công việc của mỗi người một cách khách quan, công khai.

Định kỳ, chị luôn tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong phòng, trên cơ sở đó, cùng đội ngũ 
quản lý của phòng đánh giá, rà soát tiến độ và đề ra những giải pháp và phương hướng phù hợp để hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ được giao.

Trong công tác tổ chức nhân sự, chị luôn tìm cách bồi dưỡng năng lực cá nhân, xây dựng đội ngũ nhân sự có 
trình độ cao, phát triển toàn diện và đồng đều; sắp xếp, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên tới hiện trường các công 
trình điện, trực tiếp chứng kiến việc lắp đặt các vật tư thiết bị; tổ chức hoặc cử nhân viên tham gia các khóa đào 
tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cũng như bổ sung các kỹ năng cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.

Với mỗi nhân sự được tuyển dụng vào làm việc tại phòng, chị tận tình chỉ bảo, hướng dẫn về nội quy làm 
việc, các quy trình nghiệp vụ trong phòng, đồng thời bố trí để nhân viên làm quen dần từ các công việc đơn giản 
đến phức tạp. Chị ân cần thăm hỏi về tính cách, sở thích, hoàn cảnh gia đình. Đồng thời, lắng nghe nhận xét, góp 
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ý từ những người khác giúp chị nắm bắt được những điểm yếu, điểm mạnh của nhân sự mới, qua đó, vạch ra định 
hướng giúp cho nhân viên đó nhanh chóng hoàn thiện kỹ năng của mình.

Trong cuộc sống, chị Phạm Quỳnh Nga luôn cởi mở, thân thiện với mọi người, quan tâm đến đời sống tinh 
thần của CBCNV. Hằng năm, chị chủ động tổ chức những buổi dã ngoại cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong 
phòng cùng các thành viên trong gia đình họ. Kết hợp với đó là các hoạt động team building vui nhộn, giúp mọi 
người gắn kết và hiểu nhau nhiều hơn.

Trong các hoạt động tuyên truyền, thực thi văn hóa doanh nghiệp cũng như công tác đoàn thể xã hội của 
NPMB, chị Phạm Quỳnh Nga luôn là người dẫn đầu. Chị linh hoạt trong công tác khánh tiết, khéo léo dẫn chương 
trình, sôi nổi tổ chức các hoạt động vui chơi cho con em CBCNV, sáng tạo triển khai các hoạt động của phụ nữ, 
tích cực tham gia các phong trào thể thao, hoạt náo trong vai trò cổ động viên. Nhiều chương trình có sự đóng góp 
của chị đều thành công tốt đẹp: Chương trình gala cuối năm 2015, Cuộc thi văn hóa giao tiếp năm 2016, Ngày hội 
Văn hóa  tại NPMB năm 2019, phong trào nữ công nghiên cứu khoa học, các chuyến đi thăm công trình điện, các 
hoạt động tuyên truyền về các chiến dịch do cấp trên phát động...

Tại Đại hội đại biểu Công đoàn NPMB lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2008 - 2013, chị vinh dự được bầu làm Ủy 
viên Ban Chấp hành. Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2019, chị được bầu làm Trưởng ban Nữ công Công đoàn. Đáp 
lại sự tín nhiệm của lãnh đạo và người lao động, chị vẫn thường xuyên sáng tạo nhiều hoạt động, phong trào có ý 
nghĩa giúp cho công tác công đoàn của NPMB ngày càng hiệu quả, sâu sắc hơn.

Dù công việc bận rộn nhưng chị luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò người mẹ đảm trong gia đình. Các con của 
chị đều ngoan ngoãn, hiếu thảo. Gia đình đầm ấm, yêu thương là động lực mạnh mẽ để chị cống hiến cho sự nghiệp.

Tại nơi sinh sống, chị thường xuyên vận động các thành viên trong gia đình, hàng xóm cùng thực hiện tốt 
các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chị tích cực tham gia các phong trào, 
hưởng ứng cuộc vận động của tổ dân phố như: chung tay làm sạch đẹp ngõ, phố, đóng góp từ thiện, trang trí khu 
dân cư mỗi dịp lễ tết, tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em...

Từ khi ra trường đến nay, thấm thoắt đã 18 năm chị Phạm Quỳnh Nga gắn bó với phòng Vật tư Ban Quản 
lý dự án các công trình điện miền Bắc. Những nỗ lực không nhỏ của chị đã góp phần đáng kể vào thành tích chung 
của Ban. Công tác cung cấp vật tư thiết bị cho các dự án điện luôn đúng tiến độ, kể cả đáp ứng các tình huống 
phát sinh khẩn cấp. Các vật tư thiết bị còn lại sau đầu tư xây dựng được tận dụng một cách phù hợp, đưa vào các 
dự án đang triển khai nhằm giảm giá trị tồn kho, giảm giá trị mua mới thiết bị, góp phần thực hiện tốt công tác tối 
ưu hóa chi phí.

“Chị Phạm Quỳnh Nga, đối với tôi, vừa là người thầy, vừa là chị gái. Chị đã chỉ bảo tôi cách tiếp cận và giải 
quyết công việc một cách hiệu quả. Ngoài ra, chị rất tâm lý khi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sống và gợi ý 
tôi cách giải quyết vướng mắc trong cuộc sống cá nhân. Tôi cảm thấy yên tâm khi làm việc cùng chị”. Đó là cảm 
nhận của chị Đỗ Kim Ngọc, Phó Trưởng phòng Vật tư về Trưởng phòng của mình.

Anh Nguyễn Phú Hưng, Trưởng phòng Kỹ thuật, người đã từng trực tiếp làm việc dưới sự lãnh đạo, quản 
lý của chị, nhận xét: “Chị Phạm Quỳnh Nga là người luôn đặt công việc lên hàng đầu, tâm huyết với nghề. Đồng 
thời, chị là người phụ nữ đảm đang, vẹn toàn cả việc cơ quan và gia đình”.

Được mọi người ghi nhận là xuất sắc, tài giỏi nhưng chị Phạm Quỳnh Nga khá khiêm tốn. Mặc dù nhiều 
lần được đề cử khen thưởng các danh hiệu hằng năm nhưng chị luôn chủ động nhường cho các đồng chí khác.

Với chị, niềm vinh dự được cống hiến hết mình cho sự phát triển của NPMB là phần thưởng cao quý nhất.

Nhóm tác giả - Ban QLDA các công trình miền Bắc (Giải Nhì, năm 2020)
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VĂN HÓA… TÌNH NGƯỜI

Trong cái xóm nghèo cũng có những gia đình ky 
cóp được chút đỉnh nay đem ra sửa sang nhà cửa. 

Cái gọi là nhà của mấy mẹ con chị thực chất chỉ là một đám 
tôn mục nát, rúm ró quay thành hình vuông. Đôi chỗ được 
trang trí bằng những tấm pa-nô quảng cáo cũ mà chị xin được. 
Xã cũng giúp đỡ chị được tí vốn. Chị mở quán nước với mấy 
phin cà-phê, dăm chai nước ngọt, ít hũ kẹo, vài gói thuốc, 
bình rượu đế. Được cái trước sân có cây bàng nên những sáng 
không mưa, những trưa nắng nóng mấy chú trong xóm đi làm 
hồ cũng ghé ngang uống trà đá… thiếu. 

Mỗi lần nhìn cây bàng chị lại ứa nước mắt. Chồng chị 
- anh công nhân đường dây bị tai nạn lao động khi tham gia 
công tác khai hoang đường dây 220kV từ Trị An về Biên Hòa 
- đã trồng trước cái ngày oan nghiệt ấy. Trong cái quán ọp ẹp, 
nhăn nhúm đó. Một gia đình nhỏ với một phụ nữ khắc khổ, 
một bà lão lọm khọm, hai đứa nhỏ một học lớp 1, một đi mẫu 
giáo - yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Mấy hôm nắng buôn 
bán được chút đỉnh chị còn mua tí cá cho bà cụ và hai nhóc. 
Những bữa mưa dầm chị mua gạo thiếu của bà Hai tạp hóa, 
quơ vội nắm rau dền mọc ở đám đất hoang rồi cả nhà sì sụp 
với nước mắm cho qua bữa. Trong chén cơm mặn đắng chị 
không biết đó là nước mắm hay nước mắt của mình nữa. Tối 
đến mấy bà cháu, mẹ con trải manh chiếu rách trên cái nền đất 
lồi lõm ngả lưng. Nghe đứa lớn dạy đứa nhỏ đếm sao trên trời 
chị thấy mẹ mình quay đi gạt nước mắt.

Nói khí không phải, một năm đôi lần có mấy cô làm 
“nữ công gia chánh“ gì đó cùng cơ quan cũ với chồng chị 
đến thăm và cho chút quà. Của ít, lòng nhiều. Thú thiệt thấy 
mấy anh chị làm Công đoàn và Nữ công Truyền tải điện miền 
Đông đến thăm chị rơi nước mắt. Họ tình nghĩa và tình cảm 
quá! Họ đến cũng đông mà không có chỗ ngồi chị mắc cỡ 
muốn chết. Nhưng biết làm sao!

Đâu hồi đầu năm nghe mấy cô ấy nói sẽ báo cáo cấp trên giúp đỡ gia đình sửa lại cái nhà. Mẹ ngồi thừ ra 
và trầm ngâm, chị biết bà đang nghi ngờ vì trên đời ai mà tốt như vậy lại cho mình cả gia tài. Bà lặng lẽ têm miếng 
trầu ngồi trầm ngâm nhìn lên bàn thờ con trai. Quay lại nhìn hai đứa nhỏ đang bi bô ăn bánh mấy cô cho, bà gạt 
nước mắt chảy ngược vào trong ngay cả tấm quà nhỏ bé kia cũng là xa xỉ với gia đình. Tiền mà vào nhà khó, như 
gió vào nhà trống. Khó khăn chồng chất khó khăn may là nhờ mấy chú trong Ủy ban xã xin miễn giảm học phí 
nên chị nhẹ gánh về chuyện học hành của các con một tí. Không may, trong một lần đi bệnh viện khám, đứa con 
thứ hai của chị được bác sĩ phát hiện mắc bệnh tim. Ngồi một lúc, cái nóng trong nhà khiến mấy cô chú phải bước 
ra dưới bóng cây bàng. Những người còn lại dùng khăn tay hay tờ báo phe phẩy quạt. Đứa lớn cười nói làm chị 
bụm miệng nó không kịp “Chiều có mưa là vui lắm nè! Má lấy xô hứng chỗ này, con với em đem thau hứng đằng 
trước, bà ngoại khiêng cái thùng bể hứng chỗ cái bếp”. “Mấy cháu học bài ở đâu?” - một bác lớn tuổi trong đoàn 
hỏi thăm. “Dưới gốc bàng kia kìa, mát lắm bác ơi. Mỗi lần muốn học tụi cháu đem chiếu trải dưới gốc cây… nằm 
bẹp lên đó mà học bài”. Nghe chị kể chuyện, nhìn đứa nhỏ vô tư, nhìn cả gia đình rồi nhìn túp nhà, nhiều người 
trong đoàn lén quay đi lau vội nước mắt. Bữa ăn còn thiếu thốn, cả đời làm việc nhọc nhằn, một tổ ấm lành lặn, 
tươm tất ngay cả khi mơ ngủ họ cũng nào dám nghĩ đến. 

Có lẽ do cảm động vì gia cảnh bần hàn khó khăn, vì muốn có một nghĩa cử cao đẹp cho đồng đội, nên đoàn 
công tác hôm ấy đã trình bày nỗi niềm này với Lãnh đạo và Công đoàn Truyền tải điện miền Đông cũng như Lãnh 
đạo và Công đoàn Công ty mà chồng chị từng làm việc. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “đền ơn đáp nghĩa” 
đúng như lời ông bà mình đã dạy, Lãnh đạo ở công ty chồng chị muốn chia sẻ và góp phần làm giảm bớt những 
khó khăn cho những công nhân thuộc Tập đoàn Điện lực không may mắn hay gia đình của họ, đặc biệt là đối với 
những công nhân đã đóng góp xây dựng và phát triển ngành Điện, Lãnh đạo Công đoàn Điện lực đã có ý tưởng 
xây dựng nhiều “Mái ấm Công đoàn” để phần nào đùm bọc những công nhân ngành Điện có hoàn cảnh khó khăn, 
cần có được một tổ ấm giúp cho họ có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Điều này chị cũng nghe mấy 
cô, mấy cậu đến đây thăm nói cho biết chứ chị cũng không có rành rẽ gì!

Có lẽ trên đời có nhiều ông tiên nên điều thần kỳ đã đến với gia đình của chị, nhờ sự quan tâm của các cấp 
Lãnh đạo, Công đoàn chị được hỗ trợ số tiền là năm mươi triệu đồng để chung tay giúp chị xây lại ngôi nhà mới. 
Hôm có quyết định cô tổ trưởng nữ công vui mừng chạy đến gọi “chị Mỹ ơi! chị Mỹ à” từ đầu đường. Không cao 
sang một tấm, hai tấm. Ngôi nhà đầy ắp tình cảm của công nhân ngành Điện, dưới ánh mặt trời nó lấp lánh lòng 
yêu thương của những con người với nhau. Bà cháu, mẹ con nhà chị đã có một tổ ấm và cũng là nơi để mưu sinh 
cho gia đình.

Dưới ánh đèn compact tiết kiệm mỗi tối, hai đứa trẻ ê a đọc bài ở gần cửa sổ, bà lão nheo nheo mắt mạng 
lại mấy tấm áo cũ. Nhờ đồng đội ngành Điện hay nói cao hơn là nhờ Đảng và Nhà nước gia đình chị đã có một tổ 
ấm. Ngoài kia, gió xuân về nhẹ nhàng lay động mấy nhánh bàng. Chị có cảm giác anh về đâu đây đang mỉm cười 
ấm áp!

                       Võ Tấn Cường: TTĐ miền Đông 2, PCT4 (Giải Nhất, năm 2018)
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“NỮ CÔNG SPMB, TỪ ZERO ĐẾN HERO”

Đọc cái tựa đề “đao to búa lớn” như trên, chắc chắn nhiều người sẽ cười và bảo: “Mấy chị phụ nữ Ban A 
với những việc lặt vặt như nấu ăn, cắm hoa, tỉa củ, làm bánh... mà cũng cho mình là anh hùng ư?” Nhưng 

nếu ai đã từng trải nghiệm những lần chị em Ban Quản lý dự án các công trình Điện miền Nam (SPMB) đi thi nữ 
công gia chánh, thì đều gật gù: “Các chị ấy giỏi thật, gọi là Hero cũng không sai”.

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, có lẽ cho đến ngày nay câu nói đó chưa bao giờ là lỗi thời. Chính 
vì thế, dù bận việc cơ quan đến tối mắt tối mũi, nhưng cứ đến ngày như 8/3 hoặc 20/10, chị em SPMB lại hội họp 
nhau lại, để tìm một chương trình thật hay cho ngày của mình. Ngoài những lần đi tham quan dã ngoại để tăng 
cường tình đoàn kết, thì các chương trình thi nữ công gia chánh cũng được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, dù có 
chị cũng suy nghĩ hơi chạnh lòng: “Ngày của phụ nữ mà phụ nữ vẫn tiếp tục vào bếp”. Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ 
vậy thôi, khi đã đồng lòng tham gia, các chị em trong từng tổ Nữ công đều cố gắng, suy nghĩ, tìm tòi ý tưởng, sau 
đó lại vượt qua các khó khăn để tìm nguyên liệu, chế biến, sau đó lại phải trang trí, tạo hình và thậm chí cả những 
“bí kíp” giữ cho tác phẩm của mình hoàn hảo nhất, nhằm tạo ấn tượng đặc biệt với Ban giám khảo.

Những tác phẩm mà chị em mang ra trình làng nhiều lúc khiến khán giả và các đội bạn phải ngạc nhiên. 
Nhìn tác phẩm “Gánh hàng rong” của Tổ 1, với nón lá, bánh tráng, cóc, ổi, bánh tét... nho nhỏ xinh xinh cùng 
phần thuyết minh đầy cảm động khiến Ban giám khảo phải rớm nước mắt. Và tất nhiên tác phẩm ấy giành luôn 
giải Nhất trong lần thi “Trưng bày trái cây”. Lần thi cắm hoa, bình hoa “Gửi nắng cho em” của Tổ 3 với những 
cành bích đào Hà Nội nụ chúm chím xinh xinh cùng bao lộc biếc khi mà vào dịp 8/3 thì Tết đã hết từ lâu. Được 

biết, để có những cành đào này, tác giả đã cầu kỳ tìm mua từ Hà Nội và chuyển bằng máy bay vào Sài Gòn, rồi 
cho chúng “uống B1” nuôi 4 ngày trong phòng máy lạnh với sự cố gắng vượt bậc tạo dấu ấn Hà Nội “xưa” giữa 
phương Nam đầy nắng.

Gây ấn tượng nhất đối với tôi có lẽ là lần nữ công SPMB “Mang chuông đi đánh xứ người” tại Huế. Đây là 
cuộc thi Nữ công thanh lịch, với yêu cầu các thí sinh tham gia đủ các tài năng “cầm, kỳ, thi, họa” từ Ban tổ chức. 
SPMB mang đi đội hình ít người nhất, vừa diễn viên, vừa đạo diễn, vừa thi tài năng. Tất cả nhân sự chỉ gói gọn 
trong 8 người, trong khi các đội thi khác với nhân lực hoành tráng, có đội lên đến hơn hai chục người. 

Biết Ban A khó khăn, nhằm giảm bớt chi phí thuê dụng cụ nhà bếp và chén đĩa nên các chị em tiết kiệm 
“khuân” toàn bộ dụng cụ từ nhà ra Huế. Thậm chí có chị còn cầu kỳ mang cả thực phẩm từ miền Nam ra để chế 
biến món ăn, đến mức Trưởng ban giám khảo là một chuyên gia nấu ăn nổi tiếng ở Huế phải bày tỏ khâm phục. Để 
có thể chuẩn bị 2 bàn tiệc trong khoảng thời gian khá ngắn, các chị em chạy đua với thời gian và nỗ lực hết mình, 
mỗi người một nhiệm vụ, ai bếp chính thì tập trung nấu, còn các “chân” phụ trợ thì người dọn bàn, người trình 
bày, thậm chí cả đồng chí chủ tịch công đoàn cũng bị “lôi” vào làm nhân viên bưng bê. Tinh thần cuộc thi sôi nổi 
khiến chị em nhà mình cười từ đầu đến cuối. Lúc này cảm giác buồn vì đội thi SPMB không trang bị đồng phục, 
nhân lực quá ít đã biến mất từ bao giờ. Mang tinh thần đi thi học hỏi là chính, các chị em SPMB đã gây bất  ngờ 
với mọi người ở nhà khi mang về giải Đặc biệt “Món ăn vùng miền” qua những món ăn đặc trưng của miền sông 
nước Nam bộ và sự trang trí ấn tượng.

Không chỉ nấu ăn giỏi, phụ nữ SPMB còn là những diễn viên tài năng. Nếu ai có tình cờ đột nhập hậu 
trường chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ chương trình “Vì sự tiến bộ của phụ nữ 2017” tại Nha Trang, khán giả 
mới có thể hiểu chị em SPMB đã khổ luyện ra sao cho cuộc thi này. Vốn chỉ là những diễn viên tay ngang, được 
tập hợp lại từ những cán bộ công đoàn, những chị đạt giải Nữ công 2 giỏi (lại cũng vì đi ít người để tiết kiệm chi 
phí cho Ban), nhưng chị em đã mang lên sân khấu một tiết mục ấn tượng đến nỗi, theo thông tin ngoài lề thì Ban 
giám khảo phải tranh luận rất lâu để trao giải cho SPMB. Tiết mục bằng đèn neon đặc biệt (và rất thời thượng vào 
thời điểm ấy) đã giới thiệu được tới người xem về những công việc khó khăn, vất vả và đầy vinh quang mà các 
CBCNV SPMB đã và đang đảm nhận trên các công trình đường dây và trạm trải dài từ Ninh Thuận tới Cà Mau. 
Dù cuối cùng chỉ giành giải Ba, nhưng chị em SPMB cũng đã tự hào lần đầu tiên có tiết mục lọt vào top 3 những 
đội mạnh nhất về văn nghệ - nơi mà vốn trước kia chỉ dành cho các đội văn nghệ mang đầy tính chuyên nghiệp 
của các công ty truyền tải.

Những kỷ niệm đầy ấn tượng trong quãng thời gian đáng nhớ khi tôi còn sinh hoạt với các chị em nữ của 
SPMB thì còn rất nhiều và đều là những kỷ niệm không thể nào quên. Mong rằng trên những chặng đường sắp 
tới, các chị, các em, sẽ tiếp tục đoàn kết, cùng với lãnh đạo Ban chung tay xây dựng SPMB trở thành một đơn vị 
ngày càng vững mạnh.

Đinh Thị Thu Hạnh: Cán bộ hưu trí,  
Ban QLDA các công trình điện miền Nam (Giải Nhì, năm 2020)
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CHUYỆN KỂ VỀ MỘT “THỦ LĨNH”

- Chào cô.

 - Ô. Thắng, lâu rồi không gặp, cô bắt tay chúc mừng tân Giám đốc cái nào. 

- Dạ, cháu cảm ơn cô! 

Nhận cái bắt tay chúc mừng của tôi trong sự khiêm nhường bẽn lẽn, Thắng - hàng xóm của tôi, ngày nào 
mới chân ướt chân ráo được tuyển dụng vào cơ quan đã bị tôi “túm cổ” xách lên sân khấu hát chào mừng Đại hội 
Công nhân viên chức lao động của đơn vị nay đã là một vị Giám đốc vững vàng, chững chạc. Nguyễn Sỹ Thắng, 
sinh năm 1973, gia nhập làng Truyền tải điện đến nay đã hơn 25 năm. Tháng 1 năm 2019 chính thức được bổ 
nhiệm chức vụ Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh, với trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Kỹ sư Hệ thống 
điện, thực sự tôi không mấy ngạc nhiên về điều đó bởi anh đã là một thủ lĩnh tài năng rất nhiều lĩnh vực trong suốt 
quá trình công tác mà tôi được biết. 

Bí thư Đoàn thanh niên năng nổ, nhiệt huyết

 “Cán bộ nào, phong trào ấy” quả không sai khi dành câu nói đó cho Nguyễn Sỹ Thắng, một thời là Bí thư 
Đoàn Thanh niên Truyền tải điện Nghệ An. Với nhiều tài lẻ như chơi bóng đá, bóng chuyền, tennis, đàn, hát, dẫn 
chương trình; cái gì cũng chơi được và (theo như cách nói của các bạn trẻ ) là ... “chơi hơi bị hay”. Với cương vị 
thủ lĩnh Đoàn Thanh niên, Nguyễn Sỹ Thắng đã tham mưu cho cấp trên tổ chức các hoạt động phong trào như thi 
đấu thể thao giữa các chi đoàn với nhau, giao lưu văn nghệ nhằm thu hút các đoàn viên thanh niên tham gia các 
phong trào đoàn thể của đơn vị. Những giải bóng đá, bóng chuyền hay những đêm giao lưu văn nghệ ra đời thực 
sự đã trở thành một sân chơi bổ ích lành mạnh cho cán bộ công nhân viên sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt 
mỏi. Qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết trong và ngoài cơ quan đơn vị. Không chỉ giải trí mà “thủ lĩnh Thắng” đã 
biến ngày 26/3 của Đoàn Thanh niên thành ngày Hội thao truyền thống hằng năm của đơn vị được các cấp chính 
quyền nhiệt tình ủng hộ cùng đông đảo CBCNV tham gia. 

Cũng từ hoạt động phong trào nổi trội đó mà chúng tôi được Công đoàn cấp trên chọn làm nòng cốt cho Đội 
văn nghệ toàn công ty tham dự Hội diễn Văn nghệ quần chúng của ngành Điện lúc bấy giờ. Cô cháu tôi cùng anh 
em khăn gói “quả mướp” ra Hà Nội ăn ở tập trung để luyện tập cả tháng trời. Tôi được phân công làm Đội trưởng 
Đội văn nghệ Công ty. Thể lệ cuộc thi năm đó đòi hỏi phải có ít nhất một tiết mục phản ánh chân thực ngành nghề 
đang làm. Tôi phát hoảng. Ba chữ “Truyền tải điện”, chỉ nói thôi đã ngúc ngắc rồi thì làm sao mà phổ nhạc được. 
Công việc thì toàn những tên gọi chẳng giống ai; là cột là kèo là bu lông, ốc vít. Làm sao để có bài hát về ngành 
nghề của mình đây? Đang hoang mang chưa biết phải làm thế nào thì Nguyễn Sỹ Thắng hiến kế cho tôi. “Cô ơi, 
cháu thấy trong các tạp chí ngành Điện mà cháu hay đọc có rất nhiều bài thơ viết về ngành ta hay lắm!”. “Ừ nhỉ. 
Thế mà cô không nghĩ ra!”. Và bài hát “Kiểm tra đêm” - lời thơ của bác Lương Vĩnh Phúc (cán bộ ngành Điện 
mà tôi chưa một lần được gặp mặt) đăng trong Tạp chí Điện lực được Nhạc sỹ An Thuyên phổ nhạc, ra đời. Bài 

hát do Tốp ca nam trình bày đã đạt Huy chương Vàng tại Hội diễn ngành Điện lực Việt Nam năm đó với số điểm 
rất cao. Không chỉ vang lên trong kỳ Hội diễn mà bài hát “Kiểm tra đêm” đã trở thành một trong những tiết mục 
yêu thích, được biểu diễn nhiều lần trong các kỳ đại hội hoặc lễ lớn của Công ty Truyền tải điện 1. Bài hát thực sự 
chinh phục được người nghe bởi đã vẽ chân thực hình ảnh người thợ đi kiểm tra đêm trên tuyến đường dây rất rõ 
nét. Dù khó khăn gian khổ “Trời về tối, thăm thẳm núi rừng” nhưng “Trời đêm nay hát khúc nhạc yêu quê hương” 
và các anh những người thợ đường dây xuyên màn đêm băng rừng cho dòng điện quê hương lung linh tỏa sáng. 
Như bạn Mạnh Hùng, một cây đơn ca của Truyền tải điện Thanh Hóa đã thốt lên sau khi tập xong bài hát này là: 
“Hay!Hay dã man!”. Nhớ lại ký ức vui vẻ này, tôi không bao giờ quên những đóng góp không nhỏ của Bí thư 
Đoàn Thanh niên Nguyễn Sỹ Thắng. 

Với vai trò một cán bộ Đoàn anh đã giúp Công đoàn đơn vị chăm lo cho các cháu con cán bộ, công nhân 
viên bằng những việc làm thiết thực. Đó là những đêm Hội trăng rằm Trung thu cùng các cháu múa hát, đóng kịch, 
đủ trò thi thố mà các cháu vô cùng thích thú. Và không ai khác đích thân bí thư Thắng vào vai khi là chú cuội, khi 
lại là ông địa bụng bự cùng múa sư tử cho các bạn nhỏ chung vui. Tổ chức động viên khen thưởng các cháu học 
giỏi bằng những chuyến đi chơi dã ngoại, tham quan các di tích lịch sử Cách mạng. Bằng tài năng, nhiệt huyết và 
luôn cống hiến hết mình, thủ lĩnh Thắng đã từng bước đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của đơn 
vị phát triển vững mạnh. Anh đã rất xứng đáng khi được nhận “Danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” 
của Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội trao tặng và Bằng khen của Trung ương đoàn.  

Từ người “lính” xuất sắc đến người chỉ huy tài giỏi

Hơn hai mươi năm lăn lộn, trực tiếp làm việc trên tuyến đường dây, từ một cậu lính mới vào nghề đến cán 
bộ Kỹ thuật viên, Đội phó và là Đội trưởng Đội Quản lý vận hành đường dây Vinh. Nguyễn Sỹ Thắng đã nếm 
trải đủ những nỗi gian truân vất vả của một người lính truyền tải điện. Đó là sự đối mặt khắc nghiệt của thời tiết, 
những đêm dài lạnh giá cắt da, cắt thịt hay những ngày hè cháy nắng cùng anh em lặng lẽ bám tuyến. Cũng như 
các anh em đồng nghiệp, là công nhân truyền tải dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn phải giữ vững bản lĩnh như một 
người lính, có sức chịu đựng mạnh mẽ, ngoài việc phải có chuyên môn nghề Điện thì phải có sức khỏe thật tốt 
mới đảm đương được công việc. Đặc thù nghề nghiệp đã tôi luyện cho người lính đường dây đức tính kiên nhẫn, tỉ 
mỉ. Ngay như công việc kiểm tra đường dây không thôi cũng không được phép qua loa mà phải đến tận từng vị trí 
móng cột, nắm rõ tình trạng từng con bu lông, từng sợi dây néo. Bởi vì, chỉ cần một trong những phụ kiện nhỏ hư 
hỏng vẫn có thế gây nên sự cố đổ cột, đứt dây. Khi sự cố xảy ra thì hậu quả khôn lường, nhiều khi phải đánh đổi 
cả sinh mệnh. Vì thế mà mỗi một người thợ đường dây lúc nào cũng sẵn sàng tinh thần của người lính xung vào 
trận chiến. Bất chấp tất cả mọi khó khăn nhằm tìm cách nhanh nhất khắc phục sự cố đảm bảo cho lưới điện tiếp 
tục vận hành an toàn thông suốt. Việc tìm kiếm đúng nguyên nhân, vị trí nơi gây ra mất điện là một nỗi ám ảnh 
của người thợ đường dây. Khi lặn lội giữa mông lung của những khu rừng nguyên sinh rậm rạp, tối tăm mặt mũi, 
khi trèo đèo lội suối vượt qua dòng sông cuồn cuộn nước để đi tìm sự cố. Nếm trải và đã không ít lần phải trả giá 
nên Nguyễn Sỹ Thắng luôn trăn trở, mò mẫm tìm tòi học hỏi để từng ngày đưa những sáng kiến kỹ thuật áp dụng 
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vào công việc cho anh em đỡ khổ. Rất nhiều sáng kiến của người cán bộ ham học hỏi ấy đã được Hội đồng khoa 
học cấp trên thẩm định để đưa vào áp dụng thực tế. Trong đó, phải kể đến sáng kiến “Vẽ sơ đồ lưới điện trên nền 
bản đồ Google Earth”. Hiểu một cách nôm na là nó giúp người thợ đường dây dễ dàng tìm địa điểm, vị trí móng 
cột mình muốn đến. Cung cấp các loại dữ liệu thông tin, địa lý... tất cả được hiển thị trên chiếc điện thoại di động 
cầm tay để người dùng dễ dàng tiếp cận nhanh nhất nơi mình cần đến, rút ngắn thời gian tìm kiếm một cách đáng 
kể, có ý nghĩa đặc biệt trong công tác xử lý khắc phục sự cố xảy ra. Nhận thấy những tiện ích, tính năng ưu việt 
cũng như tính hiệu quả mà sáng kiến đem lại, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đã đưa vào áp dụng trong 
toàn Tổng Công ty. 

Những trải nghiệm quý báu trong thời gian trực tiếp sản xuất cũng như ở cương vị Đội trưởng, anh đã tích 
lũy được nhiều kiến thức về ngành nghề, nhiều kinh nghiệm kỹ năng chuyên môn để giải quyết sắc bén, nhanh 
nhạy trước những biến cố xảy ra. Không những thế, anh coi nơi đây là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách, bồi đắp 
bản lĩnh tinh thần để anh trưởng thành là một Đội trưởng được cấp trên tin tưởng, cấp dưới yêu mến, nể phục. Có 
được niềm tin ấy, không phải ngày một ngày hai mà đó là cả một quãng thời gian dài cùng nhau làm việc. Anh đã 
coi nhân viên dưới quyền của mình như nguồn tài sản quý giá và ngược lại anh được mọi người nể trọng. Sự tương 
tác qua lại từ những hành động nhỏ dần tạo nên niềm tin lớn. Đội quản lý vận hành đường dây Vinh dưới sự dẫn 
dắt chỉ đạo của Đội trưởng giàu năng lực chuyên môn kết hợp với đầu óc tư duy nhạy bén Nguyễn Sỹ Thắng đã 
trở thành đơn vị xuất sắc nhất trong mọi lĩnh vực tại Truyền tải điện Nghệ An. Chính vì thế mà hầu hết các công 
trình cắt điện sửa chữa lớn đều được cấp trên giao cho Đội đường dây Vinh đảm nhận thi công. Hàng trăm công 
trình thi công lớn nhỏ luôn an toàn tuyệt đối về người, đường dây luôn vận hành thông suốt. Anh cùng đồng đội 
luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Một thuyền trưởng dạn dày kinh nghiệm 

Năm 2014, anh được điều động vào công tác tại Truyền tải điện Hà Tĩnh với chức vụ Phó Giám đốc phụ 
trách khối đường dây. Với anh, Nghệ An - Hà Tĩnh đã như hai anh em một nhà nên việc hòa nhập nơi làm việc 
mới của anh không hề có khó khăn. Anh tiếp tục phát huy khả năng chuyên môn sẵn có cùng anh em tiếp tục làm 
tốt công tác Quản lý vận hành đường dây trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Anh chú trọng nâng cao công tác quản lý kỹ 
thuật trên lưới điện, các nguyên nhân có khả năng gây sự cố như tiếp địa trị số cao, cây cao ngoài hành lang, các 
điểm tiếp xúc có hiện tượng phát nhiệt, cách điện bẩn có hiện tượng hư hỏng... đã được phát hiện và xử lý triệt để. 
Nắm được thực trạng của tuyến đường dây đi qua vùng khí hậu vô cùng khắc nghiệt của mảnh đất Hà Tĩnh. Nắng 
lắm, mưa nhiều và gió như chưa bao giờ ngừng thổi. Mùa nắng nóng thì gió Phơn Tây Nam thổi rất mạnh, mùa 
mưa bão thì chẳng khác gì vùng trũng hút gió, vì thế mà các khung định vị trên đường dây đã bị hư hỏng nặng. 
Với đầu óc luôn suy nghĩ phát huy sáng kiến anh đã có giải pháp “Tận dụng má tĩnh từ các khung định vị bị hỏng 
để gia công, cải tạo thành má động” nhằm bổ sung sửa chữa thiết bị khiếm khuyết trên đường dây để tránh lãng 
phí và giảm chi phí giá thành truyền tải điện. 

Tháng 1 năm 2019, anh chính thức được cấp trên Quyết định giao chức vụ Giám đốc Truyền tải điện Hà Tĩnh. 
Có thể nói rằng, anh đã bước đi trên chính đôi chân của mình một cách vững vàng và sẵn sàng cầm chắc tay lái của 
người thuyền trưởng đầy bản lĩnh, giàu kinh nghiệm. Anh chủ động phối hợp với Công đoàn thúc đẩy sản xuất cũng 

như mọi hoạt động phong trào, không ngừng đưa Truyền tải điện Hà Tĩnh phát triển toàn diện. Những năm qua, hệ 
thống truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã vận hành an toàn tuyệt đối, không xảy ra bất cứ sự cố nào. 

Và những phần thưởng cao quý

Nhiều năm liền anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và được nhận nhiều bằng khen của Công ty, Bộ Công 
thương, UBND tỉnh. Đặc biệt, năm 2017 anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

Để có được thành quả như ngày hôm nay, ngoài việc anh được các bậc tiền bối dìu dắt, được anh em đồng 
nghiệp hỗ trợ đắc lực cùng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân thì không thể không kể đến gia đình, một điểm 
tựa vững chắc, là bến đỗ tinh thần của anh. Người mà tôi muốn kể đến đó chính là vợ anh, chị Đinh Thị Phượng, 
hiện là Phó Chủ tịch Công đoàn kiêm Trưởng ban Nữ công Công ty Điện lực Nghệ An và là cộng tác viên xuất sắc 
của Bản tin Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Chính người phụ nữ thông minh ấy không chỉ nhận ra năng lực của chồng để có thể hoàn toàn gửi gắm 
tương lai mà còn biết cách tốt nhất giúp chồng mình gặt hái thành công trong công việc. Chuyện trò với chị, tôi 
luôn nhận thấy được tính cách độc lập và năng lượng tích cực tỏa ra từ con người đam mê công việc. Chị luôn đồng 
hành cùng chồng bằng cách gánh vác đảm đương mọi công việc gia đình như nuôi dạy con cái ngoan ngoãn, học 
giỏi, vun vén tổ ấm hạnh phúc bền vững để cho chồng toàn tâm toàn ý vì công việc. Và tôi tin rằng người thuyền 
trưởng Nguyễn Sỹ Thắng sẽ càng ngày càng chắc tay lái đưa con tàu Truyền tải điện Hà Tĩnh vươn xa một cách 
vững vàng.

                     Nguyễn Thục Hiền: Cán bộ hưu trí, PTC1 (Giải Ba, năm 2020)

Đ/c Nguyễn Sỹ Thắng và tập thể cán bộ Truyền tải điện Hà Tĩnh
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NGƯỜI CÔNG NHÂN TRUYỀN TẢI  
LÀM DÂN VẬN KHÉO

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh 
công tác dân vận là một nhiệm vụ chiến lược, có 

ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng trong bất 
kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào. Người khẳng định: “Việc 
dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng 
kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Đối với nghề Truyền tải điện, do đặc điểm các đường 
dây chạy dài qua nhiều địa hình, địa bàn dân cư khác nhau, 
nên để làm tốt công tác quản lý vận hành, đòi hỏi đội ngũ 
cán bộ, công nhân không chỉ giỏi về kỹ thuật chuyên môn 
mà còn phải là những cán bộ dân vận khéo. Mỗi người công 
nhân phải luôn trau dồi kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng 
tuyên truyền, vận động khi tiếp xúc, quan hệ với nhân dân từ 
lời nói đến việc làm, nhằm thông tin hình ảnh, văn hoá doanh 
nghiệp Truyền tải điện với xã hội; có nghĩa vụ tuyên truyền 
các quy định của pháp luật về an toàn hành lang đường dây; 
vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ lưới điện cao áp.

Mặc dù công tác dân vận được coi là một trong những 
yêu cầu, nhiệm vụ bắt buộc, nhưng để vận dụng thực tế khi 
tiếp xúc, giải quyết những va chạm, vướng mắc với người 
dân, không phải ai cũng có thể làm tốt. Nhiều năm qua, anh 
Cao Ngọc Huyền, công nhân bậc 6/7 của Đội Truyền tải điện 
Đồng Hới, Truyền tải điện Quảng Bình là người nổi bật trong 
công tác dân vận khéo, luôn được đơn vị tin tưởng giao nhiệm 
vụ quản lý các “điểm nóng” trên tuyến.

Khi trò chuyện với anh Ngô Văn Quyết, Đội trưởng 
Đội Truyền tải điện Đồng Hới về tấm gương làm dân vận 

khéo của đơn vị, anh kể: “Anh Huyền thuộc thế hệ “lính 500 mạch 1”, có thâm niên tuổi nghề, tuổi đời thuộc lứa 
đàn anh trong Đội. Với tính tình điềm đạm, gương mặt hiền lành, đôn hậu, cách nói chuyện chân thành dễ tạo cảm 
giác thân thiện khi tiếp xúc với mọi người… Những vụ việc nổi bật về công tác tuyên truyền vận động nhân dân 
mà anh Huyền được giao nhiệm vụ có thể kể đến, đó là: Năm 2005, khi đường dây 500kV mạch 2 mới đưa vào 
vận hành, toàn tuyến Truyền tải điện Quảng Bình quản lý còn vướng mắc về việc giải phóng đền bù hành lang 
với bốn hộ dân khu vực phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Đặc biệt, vườn bạch đàn nằm ngay dưới tuyến 
đường dây của hộ gia đình bà Nguyễn Thị H. Sau những nỗ lực vận động của chính quyền và các ban ngành liên 
quan, gia đình chỉ đồng ý cho chặt ngọn đảm bảo khoảng cách theo quy định. Việc này gây khó khăn rất lớn cho 
đơn vị quản lý khi phải thường xuyên theo dõi khoảng cách vi phạm, vì với cây bạch đàn khi chặt ngọn sẽ đâm 
cành phát triển tốc độ rất nhanh. Lúc này anh Cao Ngọc Huyền được giao nhiệm vụ quản lý đoạn tuyến. Sau một 
thời gian ngắn, kiên trì qua lại, tạo sự gần gũi thân tình và thuyết phục, gia đình bà H. đã đồng ý cho chặt sát gốc 
toàn bộ số cây vi phạm mà không đòi hỏi gì thêm.

Đến năm 2008, khi đường dây 500kV mạch 2 đã đi vào vận hành được hơn ba năm, nhưng đoạn tuyến qua 
khu vực dân cư thôn 3A, Thị trấn Nông trường Lệ Ninh lại xảy ra vướng mắc với một số hộ dân liên quan việc hỗ 
trợ đền bù, dẫn đến khiếu kiện kéo dài. Có hộ dân dựng lại nhà ở trong hành lang, cản trở công nhân kiểm tra phát 
dọn tuyến và để cây trồng phát triển cao có nguy cơ vi phạm an toàn vận hành đường dây. Vụ việc nghiêm trọng 
đến mức chính quyền phải thực hiện cưỡng chế giải toả toàn bộ số cây trong hành lang, di dời nhà ra khỏi hành 
lang. Từ đó, cũng gây ảnh hưởng đến tình cảm, mối quan hệ giữa các hộ dân xung quanh với đơn vị quản lý vận 
hành đường dây. Một lần nữa, anh Huyền lại được phân công quản lý đoạn tuyến khu vực khó khăn này. Bằng khả 
năng thuyết phục khéo léo của mình, trong thời gian quản lý đoạn tuyến anh đã gặp gỡ trao đổi, tháo gỡ những 
bức xúc và tuyên truyền cho bà con hiểu và ủng hộ việc bảo vệ an toàn hệ thống lưới truyền tải điện. Từ đó cho 
đến nay, mọi việc liên quan đến công tác quản lý vận hành qua khu vực này đều được bà con nhiệt tình ủng hộ.

Và gần đây nhất là trường hợp vướng mắc do không thống nhất giá cả đền bù cây cao ngoài hành lang theo 
quy định, liên quan đến cả hai đường dây 500kV mạch 1 và 2 với hộ dân ông Hoàng Ngọc X. thuộc xã Phú Thuỷ, 
huyện Lệ Thuỷ. Những hàng keo tràm trồng dọc sát ngoài hai phía hành lang đã lên cao, khi mùa mưa bão đến gần có 
nguy cơ gây mất an toàn cho đường dây. Đã rất nhiều lần, đơn vị phối hợp với chính quyền xã, lực lượng công an tỉnh, 
huyện thuyết phục vận động nhưng vẫn không đạt kết quả. Đến mức, đơn vị đã phải dùng cáp chằng néo từng cây để 

Tuyên truyền cho người dân về an toàn  
hành lang lưới điện cao áp

Kiểm tra cường độ điện trường
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đề phòng cây đổ. Lúc này anh Huyền đã trực tiếp đề xuất với 
Lãnh đạo và đưa ra biện pháp giải quyết. Một lần nữa anh lại 
được đơn vị tin tưởng giao nhiệm vụ. Vận dụng các mối quan 
hệ bạn bè với những người con ông X. và dần dà tác động. 
Cuối cùng anh đã thuyết phục được gia đình đồng ý cho đơn 
vị đền bù số cây ngoài hành lang theo giá quy định của UBND 
tỉnh. Thành tích này được Lãnh đạo Truyền tải khen ngợi và 
đánh giá cao trong công tác dân vận, được thưởng điểm lao 
động xuất sắc trong tháng… Đó là những vụ việc điển hình, 
là bài học kinh nghiệm quý báu cho đơn vị trong công tác vận 
động nhân dân tham gia bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải”.

Khi được hỏi: - Theo anh, công tác dân vận có tầm 
quan trọng như thế nào đối với công việc quản lý đường dây? 
Anh Huyền tâm sự: - Đối với nghề truyền tải, mỗi mét dây 
đi qua đều liên quan đến tài sản, đến hoạt động dân sinh của 
nhân dân. Vì vậy, phải làm sao đảm bảo hài hoà lợi ích của 
hai bên, đồng thời phải tuyên truyền cho bà con hiểu được 
tầm quan trọng của lưới điện truyền tải Quốc gia, về các quy 
định  an toàn điện,… Mặt khác, do bán kính quản lý rộng nên 
khó có thể trực tiếp và thường xuyên có mặt trên tuyến. Việc 
quan hệ tốt với nhân dân dọc tuyến để bà con tham gia nắm 
bắt và thông tin kịp thời những tình hình bất thường về thiết 
bị, xâm phạm hành lang an toàn, ngăn ngừa các biểu hiện 
phá hoại, vi phạm đến công trình là hết sức cần thiết.

- Từ thực tế trong công việc, anh có thể rút ra một số 
kinh nghiệm thực tế khi tiếp xúc vận động nhân dân tham gia 
bảo vệ đường dây? Anh chia sẻ: - Tôi nghĩ Dân vận tốt đơn 

giản chỉ là những lời nói, việc làm của mình sao cho thấu 
tình, đạt lý để bà con hiểu, tin tưởng, ủng hộ công việc của 
mình. Và muốn như vậy, trước hết phải đảm bảo hài hoà lợi 
ích hai bên, tôn trọng tài sản của nhân dân. Khi thường xuyên 
qua lại kiểm tra, sửa chữa đoạn tuyến, cần tìm hiểu các hộ 
dân liên quan, dành thời gian gặp gỡ, lâu dần trở thành quen 
thân với gia đình họ. Từ đó, ân cần thăm hỏi gia đình khi có 
công việc, lễ tết. Khi đã có được mối quan hệ tốt, bà con tin 
tưởng, quý mến, thì họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ mình như thông 
tin tình hình trên tuyến, tham gia bảo vệ thiết bị công trình, 
thậm chí giúp đỡ các công việc khác như phát quang móng 
cột, hành lang, v.v…

Có thể nói, công tác tuyên truyền vận động nhân dân 
tham gia bảo vệ lưới điện luôn được các đơn vị quản lý vận 
hành xác định là nhiệm vụ quan trọng, song song với công 
tác quản lý kỹ thuật. Mỗi người công nhân là một tuyên 
truyền viên, phải nắm vững địa bàn, có mối quan hệ tốt với 
nhân dân xung quanh đoạn tuyến được giao quản lý. Những 
việc làm hiệu quả, thiết thực như anh Cao Ngọc Huyền xứng 
đáng là tấm gương tiêu biểu, điển hình dân vận khéo, góp 
phần động viên người dân tích cực tham gia bảo đảm an toàn 
vận hành hệ thống lưới điện truyền tải điện Quốc gia.

Đoàn Mạnh Hùng: CTV tuyên truyền,  
Truyền tải điện Quảng Bình (Giải Ba, năm 2020)
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CHUYỆN Ở TRỤ 1906 
Tôi vẫn nhớ như in lời của ông Tư nói với tôi hôm đám giỗ ở nhà chú Bảy: Chú Ba nè sắp có mưa to đấy.
Ủa sao ông biết hay vậy!
Không biết mới là lạ tau sống ở đất Phước Sơn đến chừng này tuổi chỉ cần ngó thấy thay đổi của vài loại 

cây cỏ là đoán ra liền à. 
Ông kể hồi chiến tranh chống Mỹ nhờ có ông mà đơn vị thoát lũ không biết bao nhiêu lần mà nói. Đó là 

những ngày cuối tháng 10 năm 1996, cho đến tận bấy giờ đã hơn 10 năm đi qua tôi vẫn không thể nào quên được 
trận mưa lịch sử đã cuốn phăng một khối lượng đất đá đến hàng trăm mét khối dưới chân móng trụ 1906, Đường 
dây 500kV Bắc Nam.

Vị trí 1906 cách trụ sở đội Phước Sơn khoảng 4km theo hướng đường dây về phía Hòa Bình, cách đường 
quốc lộ 14B nay là đường Hồ Chí Minh độ 1 cây số, nhìn thì rất gần, nhưng muốn đến được vị trí móng cột phải 
lội qua suối 4 lượt, khi cách trụ chừng 100m, nhưng không đi thẳng được mà phải đi vòng qua mé trái mất độ mười 
lăm, hai chục phút.

Theo lịch công tác tuần cuối tháng của đội là vét mương thoát nước, kiểm tra kè móng, trời bắt đầu đổ mưa 
công việc cứ chậm lại dần bởi vì có một số vị trí không tới được. Mưa suốt ngày đêm, thông tin liên lạc với các 
chốt bảo vệ lúc được lúc mất, việc kiểm tra một số vị trí trọng yếu vô cùng khó khăn, nước suối dâng lên rất nhanh. 
Trục đường 14B, đường và tuyến bị sạt lở, các phương tiện giao thông ngừng hoạt động, giá cả bắt đầu tăng đột 
biến, quần áo khô ít lại. Sáng ngày 31/10 nhận được thông tin từ chốt 1907 tại vị trí 1906 bị lở từ mép suối lên tới 
móng. Một thoáng suy nghĩ và quyết định ngay bằng mọi giá phải vào được tận nơi để kiểm tra trước khi báo cáo 
về công ty. Tranh thủ lúc mưa nhỏ, nước suối rút phối hợp với chốt bảo vệ chúng tôi đã căng được dây thừng qua 
bốn khúc suối, tới trưa mấy anh em chúng tôi lên tới mặt móng. Thật là khủng khiếp, toàn bộ phần mái kè bị trôi 
sạch hai chân trụ phía suối đã nhìn thấy mặt bê-tông móng. Anh em khẩn trương tạo dòng chảy về hai phía không 
cho nước đổ vào mặt móng, cấm tới gần chỗ sạt lở vừa làm vừa nhìn trời, mây đen kìn kịt cuộn về phải rút nhanh 
kẻo không kịp, đúng thế thật, vượt qua khúc suối thứ ba đưa dây thừng lên cao thì trời đổ mưa. Đến chốt bảo vệ 
tôi trả máy kenwood và dặn họ giữ thông tin với đội theo quy định, nước suối dâng nhanh đục ngầu chảy mạnh 
vừa bám dây thừng vừa quan sát, gỗ lao xuống va đập vào đá nghe đến rợn người. Quá trưa mọi người qua suối an 
toàn, lạnh đói, trở về đội ăn tạm bát cơm với cá khô.  Công việc của tôi lúc này thảo một bức điện báo cho Truyền 
tải công ty về hiện trạng vị trí 1906 và xin ý kiến chỉ đạo.

Người đến tăng cường cho đơn vị đầu tiên là đội trưởng đội Giằng, anh nói nhận được điện báo là phi lên 
ngay. Người thứ 2 trưởng truyền tải, người thứ ba là Giám đốc công ty. Khi đó vào khoảng 18 giờ mưa nhỏ qua 
máy ICom từ đội Giằng báo: “Có sếp lên, khởi hành tại đội lúc 12 giờ trưa”. Chưa kịp hỏi sếp nào thì không liên 
lạc được nữa, đường 14B từ cầu Xơi tới Phước Sơn sạt lở không biết bao nhiêu chỗ. Từ trưa tới giờ chỉ có vài 
người từ dưới đó lên, họ nói núi đổ xuống bít hết đường rồi. Chúng tôi vẫn cứ kiên nhẫn đợi, trời vẫn đổ nước, 
chợt từ phía xa có ánh đèn, mọi người thét thật to có phải sếp đó không.

- Sếp đây! Có phải anh em truyền tải đấy không?
- Đúng rồi Sếp  Z1(1) của chúng ta rồi. 
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Chúng tôi không nhận ra anh, nếu anh không lên tiếng, người lấm lem, bê bết bùn đất, tôi hỏi:
- Anh Đông anh đi có một mình thôi à? - Ừ lái xe ở lại Giằng. 
- Anh cũng liều đấy.
- Lính mà cậu, lúc đầu tớ cũng định quay về, nhưng sau phải quyết định, mình là Giám đốc mà cậu. - Vừa 

đi anh vừa kể. 
- Sáng nay không biết linh tính thế nào tớ bảo lái xe đi lên đội Giằng, tới nơi mới biết ở trên này bị sạt lở, 

anh em trong đội cho biết anh Lưu đã đi rồi, anh Thái đi qua đây sáng nay, mình nói với đội thuê cho mình cái xe 
ôm thiệt ngon để mình đi Phước Sơn, ôtô chỉ đến bên này cầu Xơi, cũng may mình chạy xe Min cũng tốt nên anh 
ta cũng an tâm, các cậu biết không! xe chỉ chạy được khúc đầu, còn khúc sau cứ thay nhau người ngồi người đẩy, 
có chỗ hai người phải khiêng xe. Tới gần cầu 32 thì không thể đi được nữa mà trở lại càng không thể, anh xe ôm 
đưa cho mình cái đèn pin anh ta nói còn khoảng hơn hai chục cây, vẫn khuyên mình nên ở lại, nhưng mình không 
chịu, anh ta tiễn mình một đoạn rồi quay lại, mình ớn nhất là lúc không thấy đường nữa bởi núi sạt xuống mặt 
đường giống như chuyển dịch y nguyên cây cối vậy, mưa khủng khiếp thật.

- Tình hình anh em thế nào, vị trí nào sạt lở đã có phương án gì chưa? - anh quay sang hỏi tôi. Tôi báo cáo 
anh những công việc đã triển khai tại vị trí 1906 và tình hình chung của đơn vị. 

- Bây giờ cậu đưa mình tới được không? 
Nước suối to lắm vả lại đêm hôm nguy hiểm, anh nên ăn cơm nghỉ ngơi. Mọi người cũng đồng tình theo ý 

kiến của tôi. Ăm cơm xong anh nói bố trí anh chỗ ngủ với anh em trực thông tin cho thuận tiện.
- Đêm qua mưa suốt đêm sáng nay vẫn từng đợt mưa không dứt, nước đầy cả mặt sân không chảy kịp, quần 

áo ướt phơi đầy cả hội trường, anh em tập trung đầy đủ nhưng cũng chưa thể đi được. Anh nói với tôi:
- Chốc nữa nước rút ta vào đó nắm tình hình ra sao, sau đó đến công ty xăng dầu để liên hệ họ dự trữ nhiên liện 

cho mình, đến bưu điện hợp đồng thuê một kênh để liên lạc, sang đội quản lý đường bộ phối hợp giải phóng đường, 
sáng sớm nay mình đã điện thoại gặp lãnh đạo huyện rồi. Tôi bố trí anh em khi nước rút hạ dây thừng xuống để Z1 
bám vào dây đi qua. Sau khi quan sát xem xét mức độ sạt lở, các biện pháp tạm thời của đơn vị anh nói: 

- Cậu yên tâm nội trong chiều tối nay hoặc ngày mai các đơn vị sẽ tăng cường tới dùng rọ đá đặt từ dưới 
chân suối, hạn chế không cho sạt lở tiếp, có mấy việc cần làm ngay. Mua và khai thác đá hộc để làm kè. Thuê nhà 
cho anh em tăng cường có chỗ ở. Cậu nên nhớ công tác an toàn lao động phải quán triệt thường xuyên nhắc nhở 
không được làm ẩu nguy hiểm đến tính mạng. 

Rời khỏi vị trí 1906 về tới thị trấn Khâm Đức, trong người đã thấm lạnh, chúng tôi đi đến Công ty thương 
mại, không gặp được Giám đốc, cô nhân viên chỉ tôi qua dãy nhà phía sau hỏi anh có ở nhà không. Cửa nhà khép 
hờ, tôi gõ cửa một lúc có tiếng trẻ khóc, một phụ nữ xấp xỉ tuổi 30 người đậm, da trắng, mắt đen vừa bước ra vừa 
cài khuy áo, hình như chị ta đang cho con bú. Tôi tự giới thiệu và muốn gặp chồng chị để bàn công việc, chị nói.

- Anh vừa đi mà em cũng không biết đi đâu. Miệng nói, tay chị kéo ghế mời chúng tôi bỏ đồ mưa vô nhà 
uống chén nước nóng cho ấm để chị nhờ người tìm anh về. 

Anh em chúng tôi thật khó xử không phải vì ái ngại mà bởi lẽ lúc sáng đi đâu có bận quần dài, chỉ bận quần 
cộc với đồ đi mưa lội suối cho thuận tiện, tôi thì bối rối không biết làm sao. Z1 đỡ lời: 

- Thôi chị ạ! Anh em chúng tôi đang vội nếu anh về chị nói giùm, khoảng đầu giờ chiều chúng tôi quay lại.
Ra tới cổng anh nhìn tôi cười, đúng là trường hợp này ta không nghĩ tới. 
Những ngày tiếp theo mưa lớn về đêm còn ban ngày có phần giảm, nhưng nước suối vẫn chảy mạnh, dưới 

sự điều hành và chỉ đạo của Z1, công việc xử lý bớt nguy hiểm hơn. Máy bay trực thăng chở rọ đá, lương thực, 
thực phẩm, quần áo bảo hộ, tuy vất vả nhưng tinh thần ai cũng phấn chấn. Các bữa ăn được cải thiện, có áo quần 
khô để bận. Từ dưới mép suối một bờ kè hình cung bằng rọ đá được hình thành chắc chắn, lực lượng tăng cường 
của truyền tải Kom Tum - Gia Lai toàn thanh niên khỏe mạnh bốc xếp đá cả ngày dưới suối không biết mệt mỏi, 
vẫn đùa vui tự hào là lính đánh thuê. Công việc tại vị trí sạt lở hầu như họ đảm nhận hết, anh em chúng tôi phải rải 
quân kiểm tra trên toàn tuyến. Mấy ngày sau mưa ít lại, cả đơn vị chúng tôi tập trung đi đến vị trí 1890 cách đơn 
vị hơn 20km để ngăn một dòng chảy mới hình thành chảy vào trụ móng. Bốn ngày sau khi hoàn thành công việc, 
trở về đơn vị, mọi người đã rút hết, cậu lái xe đơn vị đưa cho tôi mảnh giấy ghi “Anh về Đà Nẵng, quần áo của 
em, anh mượn bận anh gửi lại. Cảm ơn em, có dịp về công ty ghé chơi nhé: Z1!”

Chuyện xảy ra đã hơn chục năm, sau đó thỉnh thoảng tôi cũng có về công ty, nhưng chưa một lần gặp anh 
để tâm sự. Hằng năm mỗi khi mùa mưa tới nhớ lại những khó khăn, nguy hiểm của người thợ đường dây chống 
chọi với mưa lũ, để đảm bảo cho dòng điện liên tục an toàn. 

Một thời đã đi qua, tất cả đó giờ chỉ là kỷ niệm. 
 

Phạm Hỏa: Truyền tải điện Quảng Nam - Đà Nẵng,  
Công ty Truyền tải điện 2 (Giải Nhì, năm 2011)

 Z1: Là phiên hiệu của Giám đốc Công ty Nguyễn Hà Đông.
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LÒNG TIN ĐÃ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI CỦA MỘT CON NGƯỜI!

Khi tôi được nhận vào công tác tại Trạm biến áp 110kV Huế thuộc Truyền tải điện Huế vào cuối năm 
1997, công việc chính của tôi là nấu ăn, cắt cỏ và dọn dẹp vệ sinh trong khu vực trạm nên mọi người 

thường gọi tôi với cái tên quá đỗi thân thương “Chị nuôi”.
Với diện tích 25.000m2 và các khu vực OPY thời đó chưa rải đá nên cỏ ơi là cỏ. Cỏ ngập lối đi, có những 

chỗ cỏ cao gần nửa người, thời đó đâu đã có máy cắt cỏ mà phải cắt bằng kéo. Một núi khó khăn trước mắt đã làm 
cho tôi nhụt chí và chán nản. Nhưng rồi tính cần cù, tôi chinh phục dần dần và đã đưa mọi thứ thuộc về công việc 
của mình theo một sự sắp đặt ngăn nắp.

Vì trạm quá rộng lại thuộc đất đồi nên cỏ lau là chủ yếu, cỏ này tốt nhanh quá, tôi thấy không thể bằng sức 
người có thể khống chế kịp nên tôi đã đề nghị với cấp trên có thể tạo điều kiện cấp cho tôi một máy cắt cỏ. 

Khó khăn lại xuất hiện khi lưỡi cắt cỏ dễ đụng tới dây cáp thì nguy hiểm lắm. Bởi vậy, chỉ dám cắt ở những 
vùng đất trống còn ở các khu vực OPY thì cũng phải cắt bằng tay. Thế rồi tôi cố tìm tòi làm sao để công việc của mình 
vừa làm sạch cỏ trong một diện tích quá rộng như thế vừa có thời gian để nấu cho anh em có những bữa cơm ngon.

 Tôi đã tìm ra cách tận dụng khung lưỡi dao và thử quấn cước vào xem sao, kết quả thật bất ngờ ngoài sức 
tưởng tượng đó là vừa năng suất gấp 10 lần và hệ số an toàn quá cao (ví dụ có va chạm vào sợi cáp ngầm thì cước 
cũng không thể làm tổn thương được vì dây cước thì mềm mà vỏ cáp thì cứng) từ đó cứ trong vòng 2 - 3 ngày là 
tôi lại cắt xong một vòng quanh trạm và như thế này mới có cơ hội ngắm những thảm cỏ bằng phẳng trông thật 
mát mẻ và sạch đẹp.

Tôi còn nhớ anh Trần Thanh Phong thời đó đang làm trưởng phòng Kỹ thuật, ra công tác ở trạm anh đã phát 
biểu: “Cắt cỏ từng thảm đẹp như thế này thì cần gì phải rãi đá nữa, vì rãi đá làm cho nhiệt độ ở OPY tăng nhanh 
ảnh hưởng không tốt đến thiết bị”. Một lời nói tưởng chừng như giản đơn ấy nhưng đã tạo cho tôi một động lực là 
phải cố gắng để góp một phần nào đó vào sự an toàn cho thiết bị trạm.

Công việc cứ thế qua đi với bao nhiêu khó khăn vất vả và tôi tâm niệm đây là nghề nghiệp mình sẽ gắn bó 
mãi dài lâu như thế này.

Như một định mệnh! Anh Trần Dương Nghĩa được phân về làm lãnh đạo Truyền tải điện Thừa Thiên Huế 
của chúng tôi. Lần đầu tiên anh đến trạm để tìm hiểu sơ qua về tâm tư nguyện vọng và cuộc sống của từng nhân 
viên trong đơn vị. Anh thăm hỏi anh em có gì đề xuất và cần hỗ trợ gì trong công việc không? Tôi như vỡ òa trong 
cảm xúc! Nguyện vọng đơn giản của tôi là “trên đường đi làm cho tôi đi chợ mua đồ nấu ăn phục vụ cho anh em 
rồi mới tới cơ quan luôn” (vì thời đó tôi còn đi xe đạp mà từ nhà tới cơ quan là 4km) nguyện vọng đó đã được đề 
xuất với Trạm trưởng và đã được đồng ý.

Những ngày sau đó công việc cũng như trước nhưng thực tế đã có nhiều thuận lợi, chỉ một sự quan tâm nhỏ 
đã thay đổi suy nghĩ và tình cảm trong tôi làm cho tôi yêu đời, yêu nghề và làm việc không mệt mỏi.

Thời gian cứ thế trôi đi, cứ mỗi một lần anh Nghĩa lên trạm kiểm tra là anh lại hỏi han quan tâm (điều mà 
trước đây tôi chưa từng có được từ những người lãnh đạo khác) làm cho tôi tự tin hơn, trong công việc cũng được 
tạo điều kiện nhiều hơn. Rồi tôi cũng cố gắng tham gia các lớp học vào ban đêm từ trung cấp rồi đại học. Khi Trạm 
được mở rộng và nâng cấp lên thành Trạm 220kV thì dự án rải đá trong khu vực trạm được thực hiện, và trạm cũng 
có người nấu ăn thay thế. Tôi được về văn phòng làm việc. Đáp lại sự tin tưởng của cấp trên về tôi, tôi luôn hết 
mình vì công việc. Ở vị trí phân công nào của cấp trên tôi cũng nỗ lực hết mình. Khi tôi có đủ sự tự tin mới khám 
phá ra mình còn có thể làm thơ, viết bài đăng tin trên tạp chí ngành, điều mà trước đây chỉ nằm trong chiêm bao 
tôi cũng chẳng dám mơ là mình có thể làm được.

Giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực! Đó là nhận xét của mọi người khi nói về anh. Ai chưa hiểu thì sợ anh vì 
anh khó gần, nhưng với tôi anh là một người lãnh đạo biết ươm mầm cho ước mơ của những con người biết vươn 
lên trong cuộc sống. Sống và làm việc với anh tôi mới nhận ra rằng “Sự chân thành và quan tâm của lãnh đạo là 
một nghệ thuật sống để các cộng sự cấp dưới luôn luôn nỗ lực hết mình vì công việc chung mà không cần phải so 
đo tính toán”. Cảm ơn anh một con người nghiêm khắc đã khiến chúng tôi phải luôn hoàn thiện mình hơn trong 
công việc, một con người biết đặt niềm tin vào những tình cảm giữa con người với con người để tạo sự tự tin trong 
cách ứng xử, trong mọi lĩnh vực công tác và trong đời thường cho dù bạn ở đâu, vị trí công tác nào, địa vị nào 
giữa cuộc sống quanh ta…!!!

Trần Thị Thúy: Truyền tải điện Thừa Thiên - Huế, PTC2 (Giải Ba, năm 2018)
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Chương II - ThơChương II - Thơ
DÒNG ĐIỆN TÌNH YÊU
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Lời tựa 

Để giãi bày được tình cảm và tình yêu vô bờ bến của cán bộ, kỹ sư, công 
nhân, người lao động lĩnh vực Truyền tải điện Quốc gia đối với cuộc 

sống và công việc, thì Thơ là một phương tiện biểu đạt lý tưởng nhất. Với hơn 50 bài 
thơ chọn lọc phản ánh các khía cạnh khác nhau của đề tài, nhưng cảm xúc chủ đạo 
xuyên suốt vẫn là hình tượng người lính truyền tải điện, được khắc họa từ nhiều góc 
độ, tựa như viên ngọc quý đa chiều, khiến chúng ta nhìn ngắm mặt nào cũng thấy 
đẹp, từ đó càng thêm cảm phục và yêu mến họ. Có được điều đó bởi lẽ tác giả của 
những bài thơ ấy không ai khác chính là đội ngũ người thợ đường dây, cán bộ, kỹ sư, 
công nhân viên, người lao động công tác tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia 
và các đơn vị trực thuộc. Những tác phẩm thơ được tuyển chọn trong Chương II này 
đều là những tác phẩm đạt giải cao (từ giải Đặc biệt đến giải Nhất, Nhì, Ba) trong 
năm cuộc thi do EVNNPT tổ chức (năm 2011, 2013, 2016, 2018, 2020).

Mở đầu chương là những bài thơ phác thảo hình tượng người thợ đường dây 
hào sảng, hiên ngang, quả cảm cùng với hệ thống truyền tải điện, hòa quyện trong 
cái lớn lao, bao la và kỳ vĩ của đất trời. Điển hình là bài “Trường ca truyền tải điện” 
của Nguyễn Thế Thành: “Đứng giữa đất trời hùng vĩ/ Lặng ngắm toàn cảnh nước 
non/ Kìa!/ Những đường dây truyền tải Bắc - Nam/ Đang mỗi ngày chuyển mạch 
sự sống”. Còn tác giả Lê Quang Hội lại lần giở trang sử vàng của ngành Điện lực, 
tưởng nhớ công lao những người từng tham gia xây dựng tuyến đường dây 500kV 
Bắc - Nam huyền thoại, để viết thành bài “Tượng đài lòng dân”: “Tượng đài truyền 
tải năm trăm/ Tạc bằng xương máu hàng trăm con người/ Đã thành bất tử ai ơi/ 
Lòng dân ghi nhớ đời đời không quên”. Qua bài “Trạm tôi”, Nguyễn Hùng Anh đã 
cho thấy khi cái lớn lao và cái đẹp hòa làm một, sẽ tạo ra “bức tranh thơ”, sự cộng 
hưởng của thiên nhiên và con người vô cùng ấn tượng: “Bình minh buổi sáng vàng 
như lụa/ Chiếu xuống trạm tôi vạt nắng đầy/ Phù Mỹ bừng lên màu sức sống/ Trụ 
thép vươn mình đón mây bay”. Lại nữa, Nguyễn Quang Chính đã sử dụng song 
hành cụm từ “Điện và Hoa” cho bài thơ ngắn cùng tên, toát lên sự hãnh diện chính 
đáng và yêu quý công việc truyền tải điện từ trong tâm khảm: “Ta đi trên phố thênh 
thang/ Lung linh ánh điện ngập tràn sắc hoa/ Điện cho tươi sáng muôn nhà/ Hoa, 
dâng nét đẹp kiêu sa phố phường/ Lẫn trong hạnh phúc đời thường/ Điện và hoa 
ấy cũng dường sánh đôi”,… Niềm tự hào và vinh dự là người lính truyền tải điện, 
tiếp tục là ánh hào quang tỏa sáng trong phần Thơ này.

Chiếm một tỷ lệ không nhỏ là các bài thơ phản ánh công việc và sinh hoạt 
đời thường của cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động của EVNNPT. Họ đến 
với thơ một cách tự nhiên, mộc mạc và chân thành. Nguyễn Tự Điền viết: “Chúng 

tôi là lính đường dây/ Đã làm không kể cả ngày lẫn đêm” và “Hăng say công việc 
mải mê/ Hoàn thành nhiệm vụ anh về với em”. Ưu điểm của sự hồn nhiên, mộc 
mạc, chân thành là khắc họa nhân vật rõ nét, đôi khi đến ngô nghê, nhưng vui và 
đáng yêu. Điều đó được Lê Trung Thành tả thực trong bài “Đời thường của lính 
đường dây”: “Anh lại lên đèo buổi sáng nay/ Ba lô tự chế, rựa trên vai/ Đường dốc 
trời mưa vừa mới dứt/ Anh nào vô ý trượt lăn quay”. Về tình cảm vợ chồng, đôi 
lứa của thợ đường dây cũng rất da diết, giản dị và hồn nhiên. Nguyễn Thị Thanh 
Nga tâm sự trong bài “Thương chồng”: “Anh đi tháng đợi, năm chờ/ Để lại chăn 
gối hững hờ riêng em/ Anh đi theo tuyến đường dây/ Cơm hàng cháo chợ, ai người 
chăm lo”. Còn Nguyễn Thanh Thu đã lý giải sự vắng mặt của người con - người 
thợ đường dây, trong ngày giỗ mẹ qua bài “Đêm trắng” mà day dứt làm sao: “Con 
chẳng thể về dẫu hôm nay giỗ mẹ/ Vì ông trời đang trút giận xuống nhân gian/ Bão 
quét qua cây cối đổ hoang tàn/ Con phải cùng anh em đi trực bão!”. Mặc dù đắm 
chìm trong công việc, lính đường dây vẫn luôn ôm ấp trong trái tim mình hình ảnh 
những người thân yêu, coi đó là điểm tựa - chỗ dựa tinh thần để vượt muôn vàn khó 
khăn, gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ. Võ Tấn Cường viết: “Ta kéo thêm nốt nhạc 
thời gian/ Vài nốt cuối để mẹ thôi buồn trong ánh đèn héo hắt/ Để cha thôi trầm 
ngâm bên đèn dầu chực tắt/ Theo tuyến lang thang ta giao cảm với mùa mưa”,… 
Phải chăng đó là một trong các nguyên nhân cơ bản góp phần giữ vững sự thông 
suốt của hệ thống truyền tải điện trên mọi miền đất nước!

Điều đặc biệt trong phần Thơ này, một số cây bút đã phác thảo hình ảnh đẹp 
tựa như bông hoa tươi thắm, về người phụ nữ công tác trong lĩnh vực Truyền tải 
điện, một ngành kinh tế - kỹ thuật mà phần đông là nam giới. Đơn cử là Nguyễn 
Thanh Thu, nữ cán bộ Công đoàn đã có những dòng thơ mềm mại, đằm thắm, 
nhưng vang lên mạnh mẽ, cho thấy vai trò không thể thiếu của chị em trong sự 
nghiệp xây dựng và phát triển hệ thống Truyền tải điện Quốc gia. Trong bài “Tự 
hào phụ nữ Truyền tải điện”, tác giả viết: “Bao nhiêu tấm gương sáng/ Trong chị 
em chúng mình/ Bao nhiêu những công trình/ Chị em đều góp sức”. Từ một góc 
độ khác, cây bút Nguyễn Xuân Tư có lẽ thay mặt cánh đàn ông, đã thổ lộ tấm lòng 
yêu mến và khâm phục nữ đồng nghiệp qua bài “Em hát”: “Hội trường lặng im 
nghe tiếng em ca/ Mấy ai biết em làm nghề Truyền tải điện/ Không hề khô khan mà 
vô cùng thân thiện/ Truyền niềm tin với khát vọng vô bờ”. Mạnh dạn hơn, tác giả 
còn đưa ra sự khẳng định phẩm chất và tài năng nữ đồng nghiệp ấy: “Em đa tài, 
viết báo, làm thơ/ Là “Cây vợt vàng”, là MC duyên dáng/ Là giọng ca hay đi cùng 
năm tháng/ Phụ nữ Truyền tải điện Quốc gia giỏi việc nước, việc nhà”. Những bài 
thơ hay viết về phụ nữ Truyền tải điện đã tạo thêm sự đa dạng, phong phú “muôn 
hình, muôn vẻ”, càng làm cho phần Thơ thêm sâu sắc, cảm động và rung động lòng 
người,…   
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Mừng kỷ niệm 15 năm ngày Thành lập  
Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (1/7/2008-1/7/2023)

CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG 

Mười lăm năm - một chặng đường
Cùng nhau gắn bó yêu thương kết đoàn

Tin cậy - Ổn định - An toàn
Chuyên môn sát cánh Công đoàn dựng xây

Cột điện sừng sững trong mây
Vươn xa là những đường dây trải dài

Cùng nhau hướng tới tương lai
Vì một đất nước ngày mai huy hoàng

Công trường tất bật rộn ràng
Mỗi ngày gắn bó ta càng thêm yêu

Công việc vất vả bao nhiêu
Hoàn thành tiến độ thật nhiều niềm vui

Khó khăn thách thức đẩy lùi
Gian nan cùng gánh, ngọt bùi cùng chia

Khi cần chẳng ngại sớm khuya
Tận tâm tận lực đam mê nhiệt tình

Ta đi xây những công trình
Ngày mai ánh điện lung linh khắp miền

Hôm nay đặt móng xây nền
Văn hóa doanh nghiệp xếp lên hàng đầu

Dù đi bất cứ nơi đâu
Ghềnh cao thác đổ suối sâu mặc lòng

Người lính Truyền tải tiên phong
Là hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân

Làm cho đất nước thêm xuân
Có công Truyền tải góp phần dựng xây

Trạm điện, cột, sứ, đường dây
Ngân trong ánh mắt đong đầy yêu thương

Vượt bao sóng gió dặm trường
Mười lăm năm - một chặng đường vẻ vang…!

Nguyễn Thanh Thu: Văn phòng Công đoàn EVNNPT 

(Ảnh: Quang Thắng – TTĐ2)(Ảnh: Quang Thắng – TTĐ2)
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TRƯỜNG CA TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Đứng giữa đất trời hùng vĩ
Lặng ngắm toàn cảnh nước non
Kìa! 
Những đường dây truyền tải Bắc - Nam
Đang mỗi ngày chuyển mạch sự sống.

Nhớ khi xưa:
Ngày Bác Hồ đến thăm Yên Phụ
Người nhẹ nhàng, ân cần nhắn nhủ
Rằng: “Cô, chú phải đoàn kết, thi đua
Vượt qua gian khổ, nắng mưa 
Xây dựng nhà máy hơn xưa vạn lần”.

Khắc ghi lời căn dặn
Tạc lòng tiếng ân cần
Ngành điện nỗ lực. Cùng với nhân dân
Góp phần xây dựng - Truyền tải điện Việt Nam rạng danh, tự hào.

Ôi! Nhớ những ngày năm chín tư lịch sử.
Hai mươi ngàn công nhân vượt lũ, băng rừng
Miệt mài lao động không ngừng
Dựng từng móng cột, kéo từng khoảng dây

Việc thi công vô cùng vất vả
Bởi nhiều nơi địa thế cheo leo
Nơi rừng rậm rạp, hút heo 
Nơi cao chót vót, vượt đèo Hải Vân. 

Dây vượt qua sông Cả, sông Gianh
Người ngâm trong gió gào, mưa lạnh 
Biết bao hy sinh thầm lặng
Mất mát không thể viết, ghi.

Suốt hai năm bước chân không nghỉ
Từ Hòa Bình trực chỉ Phú Lâm
Bước chân Truyền tải âm thầm
Đường dây cao áp, Bắc - Trung - Nam nối liền.
Trải dài cả ba miền
Đâu cũng có cột 500kV sừng sững
“Trục xương sống điện” vững chắc, bền vững.
Truyền năng lượng miền Bắc tới Trung - Nam.

Tiếp thành công, sau đó chỉ mười năm
Đường dây mạch 2 Bắc - Nam hoàn thành
Mạch 1-500kV có “em” bên cạnh
Cùng sóng đôi, sức mạnh vững vàng.
Và năm 2008, một dấu son
Tổng Công ty Truyền tải Quốc gia thành lập
Bốn công ty, ba ban hòa nhập
Truyền tải điện Việt Nam, một mối quy về.

Như người hùng chợt tỉnh cơn mê
Dù đứng trước bộn bề vất vả
Nhưng với tinh thần: quyết vượt qua tất cả.
Thêm sáu năm, vận hành hơn 290 công trình

Này Takeo - Tịnh Biên - Châu Đốc
Đường dây 220kV đặt mốc láng giềng
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Góp phần phát triển vùng biên
Tăng cường hợp tác, kết liên Campuchia với mình.
Rồi đường dây 500kV Nho Quan - Hòa Bình
Kết nối cùng Thủy điện Sơn La
Lắp thêm trạm mới Hiệp Hòa
Đưa dòng điện mới Sơn La hòa cùng
Rồi xây trạm mới, kết mạch vòng
Đường dây 500kV mạch 3 Mỹ Phước - Cầu Bông hoàn thành.
Nay! 
Với hơn 8.000 công nhân, cán bộ
Suốt ngày đêm, nỗ lực hết mình
20.000km đường dây trải khắp các tỉnh thành
Hơn 100 trạm biến áp đang ngày càng lớn mạnh
Truyền tải điện Việt Nam vững vàng trong sứ mệnh
Làm trục xương sống cho hệ thống quốc gia.

Để mỗi phút trôi qua, bên ánh điện chan hòa
Vẳng tiếng em thơ học bài nơi khơi xa, hải đảo
Nghe hơi ấm máy sưởi trong mùa đông gió bão
Những dây chuyền công nghệ hát rì rào
Cho ngày mai
Đất nước
Vươn tới những tầm cao.

Nhìn lại những chặng đường phát triển
Điểm qua những bước tiến tự hào
Truyền tải điện Quốc gia - Bản lĩnh càng cao
Hòa cùng thế giới, bước vào tương lai.

Nguyễn Thế Thành: TTĐ Quảng Bình, PTC2 (Giải Nhì, năm 2016)
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TƯỢNG ĐÀI LÒNG DÂN

Lòng dân còn mãi biết ơn
Những người quyết vượt Trường Sơn năm nào

Đưa dòng điện áp siêu cao
Tạc vào sông núi, đi vào lòng dân

Đường dây cao áp năm trăm (500kV)
Trở thành huyền thoại tháng năm không mòn

Đã bằng ý chí sắt son
Vượt qua thử thách sống còn không lui

Đưa dòng điện đến muôn nơi
Nối liền Nam - Bắc, xây đời ấm no

Như cung đàn dệt ước mơ
Thành Tượng đài sống dân thờ trong tâm

Tượng đài Truyền tải năm trăm
Tạc bằng xương máu hàng trăm con người

Đã thành bất tử ai ơi
Lòng dân ghi nhớ muôn đời không quên...

Lê Quang Hội: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (Giải Nhì, năm 2020)
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT

Truyền tải điện quốc gia                
Truyền dòng điện vươn xa
An toàn đến mọi nhà
Liên tục và Ổn định

Luôn vững vàng, bản lĩnh 
Truyền điện - Truyền niềm tin
Xây nếp sống văn minh
Bản sắc Truyền tải điện

Hợp tác cùng phát triển
Luôn coi trọng mọi người
Luôn hướng đến con người: 
“Tài sản quý giá nhất” 

Sống yêu thương, đoàn kết
Trên dưới đều thuận hòa
Góp phần xây ngôi nhà:
Văn hóa chung ngành Điện 

Tuân thủ và Trách nhiệm
Tin tưởng cùng Tận tâm
Cần dám nghĩ, dám làm
Tôn trọng và chia sẻ

Chung sức, chung trí tuệ
Cùng bảo vệ môi trường
Nhân ái với Kỷ cương
Sáng tạo và Hiệu quả

Xây Doanh nghiệp Văn hóa
Đúng quy phạm, quy trình
Cùng Bình đẳng, Công minh
Chân thành và Thân thiện

Văn hoá Truyền tải điện
Thật trọn vẹn nghĩa tình
Phấn đấu Xứng niềm tin
Nhân dân và đất nước(*).

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung  
(Giải Ba, năm 2018)

(*) Những dòng, hoặc cụm từ in đậm trong bài là giá trị cốt lõi và những nội dung thiết 
thực trong BỘ TÀI LIỆU VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT.
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NGUYÊN TIÊU

Trăng nghiêng đầu đỉnh núi
Ôm lấy những thanh xà

Nhuộm vàng chùm “hoa sứ”
Tiếng điện hóa lời ca.

Những người lính truyền tải
Tết đến không về nhà
Đêm ca 3 thức trắng

Cho dòng sáng bay xa.

Trong không gian tĩnh lặng
Vọng tiếng vạc kêu sương

Đâu đây mùi hoa bưởi
Gợi nỗi nhớ quê hương.

Xuân về trên đất Bắc
Đào thắm mọi nẻo đường
Phương Nam mai vàng nở

Vang khúc nhạc yêu thương.

Nguyên tiêu nơi biên giới
Giữ dòng điện quê hương

Gió thổi qua miền nhớ
Tỏa về khắp muôn phương.

Nguyễn Duy Minh Khang: TTĐ Phú Yên, PTC3 (Giải Đặc biệt, năm 2013)

MỘT THUỞ HAY QUÊN

Ta bỏ quên trên cột mấy dòng thơ
Dăm giọt mực vươn trên từng bát sứ
Phút lãng mạn họa đôi dòng tâm sự

Chữ nguyên màu chưa phai nét thời gian.

Ta bỏ quên bên cạnh một hành lang
Ngôi nhà nhỏ vươn mình trong nắng sớm

Cô thôn nữ ươm mối tình nồng đượm
Khéo vun trồng hạnh phúc ngập vòng tay.

Ta bỏ quên bên cạnh một đường dây
Võng kẽo kẹt lời ru xuyên vòm lá

Đồng khô cháy nghiêng cánh cò bay lả
Trâu lạc bầy ngóng bạn gọi tìm nhau.
Ta bỏ quên hình ảnh những đêm thâu

Cùng đồng đội xuyên rừng thăm lưới điện
Gắng sức lên ta hãy chung chí nguyện
Giữ an toàn dòng điện thuở nguyên sơ.

Ta bỏ quên ven lối nhỏ ngẩn ngơ
Dáng ai đó giữa hoàng hôn màu tím
Hôm nào nhớ chợt quay về tìm kiếm

Nhưng đâu còn - bởi một thuở hay quên.

Nguyễn Tấn Lợi: TTĐ Bình Thuận, TTĐ3 (Giải Nhất, năm 2020)
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Bao ngày em vẫn thầm mong 

Đá mềm chân cứng thỏa lòng ước ao 

Niềm tin sáng tựa ngàn sao 

Lung linh ánh điện hoa nào đẹp hơn

*

Đèo cao đỉnh núi mây vờn

Băng rừng lội suối chẳng sờn quyết tâm 

Ngày đêm anh vẫn âm thầm

Giăng dây dựng cột tải dòng điện năng

*

Mặc cho nắng đội mưa giăng 

Màu xanh Truyền tải vẫn hằng say mê 

Tuân thủ, Tôn trọng yêu nghề 

Tận tâm, Trách nhiệm tràn trề niềm tin

*

Truyền tải điện sáng mọi miền 

Liên tục ổn định An ninh Quốc phòng 

Vươn tầm Quốc tế sáng trong 

Có Anh chung sức gắng lòng dựng xây.

Yêu Anh lắm lắm Anh ơi!!!

Nguyễn Huy Thắng: Văn phòng Công đoàn EVNNPT (Giải Ba, năm 2020)

ĐIỆN VÀ HOA
 

Ta đi trên phố thênh thang 
Lung linh ánh điện, ngập tràn sắc hoa 
Điện, cho tươi sáng muôn nhà 
Hoa, dâng nét đẹp kiêu sa phố phường 
Lẫn trong hạnh phúc đời thường 
Điện và hoa ấy cũng dường sánh đôi
Cùng tình yêu, thương mến
Từ anh vẫn đổ về.

Nguyễn Quang Chính: TTĐ Nghệ An, PTC1 (Giải Nhất, năm 2018)

SẮC MÀU LÍNH TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Trời đông lạnh lắm không anh

Sương giăng như tấm chăn manh quanh thân 

Mà anh vẫn chẳng ngại ngần

Đèo cao vực thẳm chuyên cần dựng xây

*

Anh là Người lính đường dây

 Ngày đêm thắp lửa đó đây cho đời 

Ơn nhiều lắm đó anh ơi 

Thương anh vất vả đầy vơi nỗi lòng

*
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NƠI ANH Ở 

Nơi anh ở có màu xanh của lá
Có hoa Hồng và cả những đồi cây
Những cung đàn vươn tới những tầng mây
Tiếng chim hót mỗi sớm mai thức giấc

Nơi anh ở đậm tình cây và đất
Có suối nguồn róc rách những dòng thơ
Thung lũng mờ sương sớm, sáng tinh mơ
Nguồn điện sáng tìm đường về phố thị

Nơi anh ở có những người yêu quý
Tình bạn bè đồng nghiệp ấm mùa xa
Khắp mọi miền về tô thắm sắc hoa
Cùng sức trẻ truyền niềm tin tươi sáng

Nơi anh ở có hương bay gió thoảng
Hương cà phê mùa thu hoạch bội thu
Bướm vàng bay trên hoa cỏ sương mù
Hoàng hôn xuống chiều tím còn lưu luyến

Nơi anh ở tình yêu càng xao xuyến
Nhớ mái nhà và nhớ cả em yêu
Nhớ từng đêm bóng dáng nét yêu kiều
Mang nguồn điện thắp tim mình em nhé

Anh sẽ về và tim mình lại trẻ
Với phong trần, gió núi chút hào hoa
Đem vui mừng tô thắm lại tình ta
Và anh sẽ hôn em bù cơn khát 

Anh sẽ về khi nắng vàng trĩu hạt
Lúa trổ đòng tiếng bơm máy reo ca
Ánh điện đêm đèn lấp lánh chan hòa
Nhà máy dệt thêm nhiều màu áo mới

Anh sẽ về sau tháng ngày chờ đợi
Phố sẽ mừng vẫy đón những cờ hoa
Em vỡ òa nắng ấm ghé hiên nhà
Vui tràn ngập giao hòa cùng... nhung nhớ.

Nguyễn Hùng Anh: TTĐ Bình Định, PTC3 (Giải Nhì, năm 2020)

VINH QUANG NGƯỜI LÍNH TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Lính Truyền tải vận hành lưới điện
Dù nắng mưa da nhuộm sạm đen 
Màn trời chiếu đất gian nan 
Đường dây tuyệt đối an toàn ngày đêm

Vì dòng điện tận tâm trách nhiệm
Luôn nhiệt tình với nghiệp đường dây
Treo mình trên cột cùng mây
Giãi dầu mưa nắng tràn đầy quyết tâm

Qua vực thẳm âm thầm không nản 
Vượt núi cao chẳng quản nguy nan 
Cho dòng năng lượng vượt ngàn 
Vươn ra biển đảo cung đàn mùa xuân

Dù gian khổ đôi chân vẫn bước
Mặc bão dông vì nước quên thân
Hy sinh cả tuổi thanh xuân
Vinh quang người lính gian truân chẳng sờn.

 Bùi Đức: TTĐ Đông Bắc 1, PTC1 (Giải Nhì, năm 2018)
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BẢN HÙNG CA BẤT KHUẤT

Tôi hát ngợi ca ngành Truyền tải điện

Từ miền rừng núi tới biển quê hương

Mười năm truyền thống tôi luyện kiên cường 

Dũng cảm tiến lên chặng đường phía trước

Như chàng Phù Đổng vươn mình cất bước 

Xây dựng quê hương đất nước tương lai 

Hăng say sáng tạo vì một ngày mai 

Khắc phục khó khăn miệt mài trách nhiệm

Thầm lặng chắt chiu tối đa tiết kiệm 

Đảm bảo cung cấp dòng điện an toàn

Kiên định vượt qua thử thách muôn vàn 

Người lính Truyền tải vững vàng xung kích

Mười năm thành lập xây nền kỳ tích 

Đi khắp mọi miền Tổ quốc xa xôi

Lan tỏa dòng điện rực sáng đất trời 

Viết bản hùng ca muôn đời bất khuất.

Bùi Đức: TTĐ Đông Bắc 1, PTC1 (Giải Nhì, năm 2018)

BỮA CƠM LƯNG TRỜI

Anh treo mình lơ lửng ở trên mây

Sửa mạng lưới đường dây điện cao thế

Từ mờ sáng đến chiều tà bóng xế

Ngày qua ngày không kể nắng hay mưa

Mặc lạnh giá hay nắng gắt ban trưa

Cùng đồng đội say sưa trên cột điện

Với thiết bị thời gian anh tiết kiệm

Từng phút giây trách nhiệm với công trình

Bữa cơm nhà anh xa vắng bóng hình 

Người bạn đời tâm tình gửi thương nhớ 

Truyền hơi ấm lúc mưa dông bão tố 

Cùng sẻ chia gian khổ bớt nguy nan

Trên cột điện bữa cơm hộp mưa chan

Lưng chừng trời bạt ngàn cùng sương gió

Anh âm thầm vượt qua vàn gian khó

Dòng điện này ghi nhớ mãi công anh.

Bùi Đức: TTĐ Đông Bắc 1, PTC1 (Giải Nhì, năm 2018)
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ĐÓN GIAO THỪA Ở TRẠM BIẾN ÁP

Khi thời khắc giao thừa Tết đến

Mọi người cùng gia quyến quây quần

Kỹ sư, cán bộ, công nhân

Ngành Truyền tải vẫn âm thầm trực ca

Bao cái Tết xa nhà về muộn

Trực vận hành lưới điện an toàn

Là niềm vui lớn hân hoan

Động viên người thợ gian nan coi thường

Vòng ca trực vấn vương ngày Tết 

Nỗi nhớ nhà da diết ngóng trông

Thanh thản không chút chạnh lòng 

Nồng nàn gắn bó với dòng điện yêu

Lính Truyền tải bao điều cảm phục

Đêm giao thừa hạnh phúc ngọt ngào

Tình anh tô thắm hoa đào

Mang mùa xuân đến đón chào bình minh.

Bùi Đức: TTĐ Đông Bắc 1, PTC1 (Giải Nhì, năm 2018)

CHUYỆN TÌNH NGƯỜI THỢ TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Mạng lưới điện như khuông nhạc giữa trời

Dệt tình ca muôn đời cho Tổ quốc

Anh yêu em theo chiều dài đất nước

Xua màn đêm ta sánh bước lên đường

Anh với em như hai dấu âm dương 

Mãi hút nhau tình thương về bát ngát 

Mang năng lượng tỏa lan niềm khao khát

Khắp đất trời dào dạt bến bờ vui

Bao vất vả mệt mỏi chẳng phiền ưu

Anh luồn rừng ra khơi vì dòng điện

Dẫu nhọc nhằn càng được thêm tôi luyện

Sau mỗi lần đi tuyến rất gian nan

Tình yêu em luôn cháy bỏng nồng nàn 

Dù cuộc sống muôn ngàn lần gian khổ 

Dù hiểm nguy có làm tan máu đổ 

Chẳng thể làm tần số giảm lệch pha.

Bùi Đức: TTĐ Đông Bắc 1, PTC1 (Giải Nhì, năm 2018)
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NGƯỜI LÍNH KHÔNG QUÂN HÀM

Lính đường dây không quân hàm cấp bậc

Lội bùn sâu trèo cột dốc núi cao

Nghề các anh thật khó nhọc xiết bao 

Dù khó khăn gian lao không quản ngại

Anh “diễn xiếc” trên đường dây mê mải 

Sợ độ cao rồi mãi cũng thành quen 

Vượt yếu đuối là bài học đầu tiên 

Thắng hiểm nguy gắn liền bản chất lính

Nắng gay gắt của mùa hè trút xuống

Chẳng làm anh nao núng trước nguy nan

Trong dông tố hay giá rét mưa chan 

Không run sợ trước muôn vàn thử thách

Lính đường dây lòng tràn đầy kiêu hãnh 

Không quân hàm, dũng mãnh, dáng phong trần 

Dù gian khổ nhưng hạnh phúc muôn phần 

Niềm tự hào khơi nguồn dòng điện sáng.

Bùi Đức: TTĐ Đông Bắc 1, PTC1 (Giải Nhì, năm 2018)

CHÚC ANH CHÂN CỨNG ĐÁ MỀM

Bốn mùa xuân-hạ-thu-đông
Bám tuyến mưa nắng bão dông chẳng rời
Mê say vượt biển, núi đồi
Đường dây vươn tận cuối trời chân mây

Băng rừng, vượt suối chung tay
Ổn định dòng điện tháng ngày thênh thang
Vượt qua lũ quét kinh hoàng
Hiểm nguy chẳng quản sẵn sàng công anh

Điện về nước mát đồng xanh
Niềm vui người thợ vận hành đường dây
Quê hương đất nước dựng xây
Lặng thầm góp sức, đong đầy say mê

Tự hào công việc, yêu nghề
Anh đi dân nhớ, anh về dân thương
Trách nhiệm, tuân thủ, kỷ cương 
Tôn trọng bảo vệ môi trường tự nhiên

Chúc anh chân cứng đá mềm
Dấu chân in khắp mọi miền hiến dâng.

Bùi Đức: TTĐ Đông Bắc 1, PTC1 (Giải Nhì, năm 2018)
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BÀI THƠ VIẾT TẶNG RIÊNG ANH 

Bài thơ này em viết tặng riêng anh

Lính Truyền tải bước quân hành lặng lẽ

Rất hiền lành nhưng vô cùng mạnh mẽ

Qua bão dông, gian khó chẳng sờn lòng

Trên bầu trời những hàng sứ suốt trong

Đường dây trải dài như tấm lòng anh đó

Như người lính Cụ Hồ, chảy trong tim dòng máu đỏ

Lửa yêu thương, nhiệt huyết, đam mê

Bước chân anh đi, dòng điện cuộn về

Sáng lung linh từng thôn làng ngõ xóm

Không còn cảnh học dưới đèn đom đóm

Ánh điện về mang ánh sáng văn minh

Tự hào lắm, lính Truyền tải quang vinh

Ngày lại ngày mang trong mình trọng trách

Sẵn sàng bước qua muôn vàn thử thách

TRUYỀN NIỀM TIN ánh sáng khắp nơi nơi 

Lính Truyền tải đẹp lắm các anh ơi

Để sớm nay thấy trời trong xanh quá

Khiến lòng em thấy yêu anh đến lạ

Đành trải lòng qua những vần thơ

Anh góp phần tô đẹp những ước mơ

Giữa phong ba sáng ngời gương người lính...

Nguyễn Thanh Thu: Văn phòng Công đoàn EVNNPT (Giải Nhì, năm 2018)

GẶP NHAU TRÊN ĐẤT VĨNH YÊN 

Gặp nhau trên đất Vĩnh Yên

Mây bay lãng đãng, nước hiền hòa trôi

Cây xanh phủ mát núi đồi

Chim ca trong nắng bồi hồi lòng ta

Nay Truyền tải điện Quốc gia

Về đây sum họp một nhà cùng nhau

Bao nhiêu “cây bút” nhiệm màu

Bao nhiêu thế hệ trước sau tụ về
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Những “nhà nhiếp ảnh” yêu nghề

“Nhà thơ”, “nhạc sĩ” bộn bề việc công

Cùng nhau làm tốt truyền thông

Người dân thấu hiểu, cộng đồng sẻ chia

Vượt bao gian khó kể chi

Hy sinh thầm lặng cũng vì nghiệp chung

Viết nên truyền thống hào hùng

Dựng xây thương hiệu ta cùng tiến lên

Tương lai phát triển vững bền

Thắp dòng điện sáng mọi miền quê hương

Người lính Truyền tải lên đường

Nối vòng tay lớn yêu thương kết đoàn

Giữ nguồn ổn định, an toàn

Chuyên môn, Đảng ủy, Công đoàn, Thanh niên

Hôm nay trên đất Vĩnh Yên

Quyết tâm làm tốt tuyên truyền ngành ta

Nào Truyền tải điện Quốc gia

Cùng xây dựng nước non nhà đẹp tươi...!

Nguyễn Thanh Thu: Văn phòng Công đoàn EVNNPT (Giải Nhì, năm 2018)

ĐONG ĐẦY THẾ GIỚI YÊU THƯƠNG 

Em mãi yêu những người lính Truyền tải

Nét khắc khổ từng trải của đời anh 

Thương cái nghề đánh đổi cả tuổi xanh 

Cho dòng điện biến thành nguồn ánh sáng

Tựa vào vai anh chàng trai cường tráng 

Thương làn da cháy nắng những trưa hè

Em cảm nhận được bao nỗi đam mê 

Trong cơ thể tràn trề thêm sức sống

Em xa anh giấu nỗi buồn xao động 

Để quên đi khoảng trống giữa cuộc đời

Giọt xuân thì em để nước mắt rơi 

Thấm gối chiếc ấm hơi anh để lại

Em thủy chung với mối tình đẹp mãi

Lính Truyền tải dầu dãi với gió sương

Em đong đầy một thế giới yêu thương 

Gửi về anh chặng đường đời gian khó.

Bùi Đức: TTĐ Đông Bắc 1, PTC1 (Giải Nhì, năm 2018) 
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Thân thương tặng những người lính Truyền tải điện và riêng tặng anh em TTĐ Nghệ An!
(Viết theo lời kể của Hoàng Sa - TTĐ Nghệ An)

NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRUYỀN NIỀM TIN 

Nắng hè thiêu đốt da người

Dẫu bao vất vả, nụ cười trên môi

Áo anh ướt đẫm mồ hôi

Vì bao tủ điện đến hồi phải thay

Các anh chẳng kể đêm ngày

Hai ba giờ sáng dậy ngay tức thì

Giấc ngủ còn trĩu bờ mi

Hy sinh một chút cũng vì việc chung

Đến trưa cái nắng như nung

Nghệ An - chảo lửa miền Trung rực trời

Nghề anh cực lắm em ơi

Hơn bốn mươi độ vẫn phơi thân mình

Trách nhiệm, trí tuệ, nhiệt tình

Vì dòng điện sáng yên bình quê hương

Dẫu rằng ăn uống thất thường

Cơm cà muối mặn cũng nhường nhau ăn

Cùng nhau vượt mọi khó khăn

Đảm bảo tiến độ, nhọc nhằn vượt qua

“Tê u” (TU) với tủ “mờ ka” (MK) (1)

Làm xong trả điện thế là anh vui

Nghề anh đơn giản vậy thôi

Ăn cơm chan với mồ hôi chuyện thường

Để được dân quý dân thương

TRUYỀN NIỀM TIN khắp nẻo đường Việt Nam...! (2)

Nguyễn Thanh Thu: Văn phòng Công đoàn EVNNPT (Giải Nhì, năm 2018)

(1) TU: Thiết bị biến đổi điện áp; MK: Máy cắt.
(2) TRUYỀN NIỀM TIN: Slogan của EVNNPT.
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Viết tặng những người lính Truyền tải điện
 và riêng tặng anh em Đội Đường dây Nam Định - TTĐ Ninh Bình - Công ty TTĐ1!

ĐÊM TRẮNG

Con chẳng thể về dẫu hôm nay giỗ mẹ
Vì ông trời đang trút giận xuống nhân gian 
Bão quét qua cây cối đổ hoang tàn 
Con phải cùng anh em đi trực bão

Ngoài kia gió mưa vẫn đang quần thảo
Trăm phần trăm quân số đã sẵn sàng
Mắt dõi về hàng cột thép hiên ngang
Đỡ đường dây đang oằn mình vì dông gió

Mấy cây cao trong hành lang chúng con đã chặt bỏ 
Để bão về không làm đứt đường dây 
An toàn lưới điện là hạnh phúc tràn đầy 
Chờ bão tan con sẽ về nhanh với mẹ

Nghề Truyền tải chúng con là như thế
Ở nhà ngập nước, tốc mái cũng vậy thôi
Gác việc riêng chúng con đã quen rồi
Luôn nhiệt huyết để dòng điện sáng mãi

Vì con mẹ là người lính Truyền tải
Dẫu hiểm nguy, gian khó khôn lường
Như cây đời dâng vị ngọt yêu thương
Đêm nay với chúng con sẽ là đêm trắng...!

Nguyễn Thanh Thu: Văn phòng Công đoàn EVNNPT (Giải Nhì, năm 2018)

NỤ CƯỜI NA HANG

Sớm nay thăm Đội Na Hang
Trụ sở xây mới khang trang tuyệt vời

Cột cờ, hoa nở đẹp tươi
Vườn rau, cây trái giữa trời bao la

Trong vườn có mấy chú gà
Anh em chịu khó tăng gia ngoài giờ

Cảnh quan, ai cũng sững sờ
Tím hồng tươi nở Mười giờ giữa sân

Nâng cao sức khoẻ, tinh thần
Cảnh đẹp như níu bước chân người về

Khiến ai lạc bước cơn mê
Bao nhiêu cảm xúc ùa về trong ta

Truyền tải đâu cũng một nhà
Tin yêu, đoàn kết, chan hòa tình thương

Xa xa lãng đãng mù sương
Quanh co uốn lượn con đường vùng cao

Dòng điện sẽ mãi tuôn trào
Na Hang cảm xúc đi vào giấc mơ

Lâng lâng ghép chữ thành thơ
Tặng Na Hang nhé - giấc mơ giữa đời

Vùng cao thấm đẫm tình người
Ra về nhớ mãi nụ cười Na Hang!

Nguyễn Thanh Thu: Văn phòng Công đoàn EVNNPT (Giải Nhì, năm 2018)



Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam

168

NỐI NHỮNG MIỀN VUI 

Đi dọc Việt Nam qua bao núi bao đèo

 Sừng sững những cột điện 500kV cao hơn đèo hơn núi

 Mang trên mình đường dây nối liền bao sông suối

 Nối Bắc với Nam, nối xa với gần

 Những cột điện thẳng hàng ngỡ như một đoàn quân

 Hùng dũng, hiên ngang, sẵn sàng ra trận

 Tháp cột cặp xà xòe ra như đôi cánh

 Nâng đường dây vươn cao, vươn xa

 Đất nước mình đang đổi thịt thay da

 Nơi đường dây đi qua, nơi bao con đường mới mở

 Đường dây siêu cao nâng tầm cao người thợ

 Vượt mọi khó khăn làm nên những công trình

 Dòng điện vươn mình tỏa sáng lung linh 

 Điện nối Bắc - Trung - Nam nức lòng bao thế hệ

 Như máu từ tim tỏa đi nuôi cơ thể

 Nối những ân tình - nối những miền vui.

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Giải Nhì, năm 2013)
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TÌNH YÊU NGUỒN SÁNG 
(Cảm hứng từ ảnh)

Em như khuông nhạc giữa trời
Anh như nốt nhạc một đời bên em

Lung linh huyền diệu trời đêm
Đôi ta hạnh phúc êm đềm bên nhau

Những khi dây đứt, anh đau
Em ơi, anh sẽ nối mau, đừng hờn

Có anh, em chẳng cô đơn
Bão tan, ta hạnh phúc hơn bao giờ

Em là nhạc, cũng là thơ
Bình yên nguồn sáng là nhờ đôi ta

Thân em đi mãi muôn xa
Một pha trung tính, ba pha chung tình

Em ơi, anh rất thương mình
Những khi bão táp, oằn mình chịu đau

Đôi ta tình nghĩa trước sau
Gặp nhau duyên nợ trầu cau kiếp này

Anh là người lính đường dây
Em là bản nhạc tuyệt hay giữa trời

Đôi ta phấn đấu không ngơi
Vì dòng điện sáng khắp trời quê hương!

(Ảnh: Xuân Tư -  
Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam)

Nguyễn Thanh Thu: Văn phòng Công đoàn EVNNPT (Giải Nhì, năm 2018)
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TẬN TÂM TỪNG CA TRỰC

Những bước chân “người lính”

Trên con đường vào ca

Dù nắng rát, mưa sa

Anh vẫn đi cần mẫn

Đúng giờ ca anh nhận

Chẳng trễ hẹn bao giờ

Trạm biến áp nên thơ

Đón anh vào ca trực

Với tác phong nghiêm túc

Những phương thức vận hành

Thao tác xử lý nhanh

Đã thao luyện thật kỹ

Kiểm tra các thiết bị

Sau mỗi một trận mưa

Cẩn thận là không thừa

Để an toàn tuyệt đối
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Ngoài trời tủ phân phối

Xem có bị ẩm không

Bắt hết lũ côn trùng

Tránh hiện tượng phóng điện

Vào những giờ cao điểm

Sự cố dễ xảy ra

Anh “bắn súng” kiểm tra

Sự phát nhiệt quá mức...

Giữ an toàn, liên tục

Dòng điện sáng lung linh

Lính Truyền tải chúng mình

Tận tâm từng ca trực!

Nguyễn Thanh Thu: Văn phòng Công đoàn EVNNPT (Giải Nhì, năm 2018)
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EM HÁT 

Sân khấu rực rỡ đèn màu

Em bước ra như là cô Tấm

Mắt cười long lanh, làn môi tươi thắm

Em cất lên giọng hát thiết tha

Hội trường lặng im nghe tiếng em ca

Mấy ai biết em làm nghề Truyền tải điện

Không hề khô khan mà vô cùng thân thiện

Truyền niềm tin với khát vọng vô bờ

Em đa tài: viết báo, làm thơ

Là “cây vợt vàng”,  là MC duyên dáng

Là giọng ca hay đi cùng năm tháng

Phụ nữ Truyền tải điện quốc gia “Giỏi việc nước, việc nhà”. 

Trước ánh đèn màu tôi say tiếng em ca…

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung  

(Giải Ba, năm 2018)
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ĐIỆN VÀ THƠ 

Yêu sao thợ điện làm thơ

(Làm nghề kỹ thuật nào ngờ yêu văn)

Ai rằng “Nghề điện khô khan”

Riêng anh thơ vẫn nồng nàn xanh tươi

Vần thơ bổi hổi, bồi hồi

Chắt từ gan ruột đầy vơi tâm tình

Điện và thơ mãi lung linh…    

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung  

(Giải Ba, năm 2018)
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ĐI TUYẾN

Mỗi lần anh đi tuyến

Dọc đường dây vươn dài 

Xử lý nhanh sự cố

Kỹ thuật và thiên tai

Những lần anh đi tuyến

Đường đèo núi gập ghềnh

Nắng nung, mưa xối xả

Luôn vững vàng bước chân

Có lần anh đi tuyến

Thấy mai núi nở vàng

Đang rỡ ràng khoe sắc

Ngỡ ngàng lúc xuân sang

Tháng, năm anh đi tuyến

Như có em theo cùng

Truyền tải điện ổn định

Vui riêng hòa vui chung!              

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Giải Ba, năm 2018)
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NGƯỜI THỢ TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Anh - Thợ Truyền tải điện

Xây dựng bao công trình

Từ miền xuôi, miền ngược

Thắp sáng lên niềm tin

Ánh điện tỏa lung linh

Có công anh Truyền tải

Truyền điện - Truyền niềm tin

Dù nắng mưa chẳng ngại

Sẵn sàng và hăng hái

Có mặt ngay khi cần

Luôn giữ gìn dòng điện

Sáng mãi hoài lòng dân.

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Giải Ba, năm 2018)
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XUÂN VỀ 

Xuân về trên tuyến đường dây

Gặp cô thôn nữ hây hây má đào

Nụ cười, ánh mắt em trao

Khiến anh bối rối, xuyến xao trong lòng

Đường dây vượt núi, băng sông

Chao nghiêng cánh võng truyền dòng điện năng

Vươn xa đến tận buôn làng

Điện về cùng với xuân sang rạng ngời

Mai vàng tươi thắm chào mời

Em như hoa núi xinh tươi, rỡ ràng 

Gặp em ở giữa đại ngàn

Bên hàng cột điện chứa chan tình người

Yêu sao ánh mắt, nụ cười

Để anh cảm nhận cuộc đời đang xuân!

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Giải Ba, năm 2018)
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QUA HẢI VÂN

Đỉnh đèo cột điện chạm vào mây

Chân đèo sóng biển vỗ đêm ngày

Thương anh truyền tải lo gìn giữ

Dòng điện an toàn đi đó đây.

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Giải Nhì, năm 2013)

CẢM HỨNG QUA ĐÈO

Đèo cao đường điện cao hơn

Cột vươn sừng sững, dây vờn trong mây

Yêu anh Truyền tải đêm ngày

Dựng xây, bảo dưỡng đường dây lưng trời…

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Giải Nhì, năm 2013)
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BƯỚC TIẾP ĐƯỜNG CHA
Tâm tình của một người thợ truyền tải điện

Cha nằm lại rừng già
Những năm hào hùng dân tộc ta đánh Mỹ
Con lớn lên thành con liệt sĩ
Mà chưa một lần biết mặt cha

Cánh rừng nào năm xưa cha qua
Để cho con hôm nay tiếp bước
Những Đắc Pét, Đắc Lây, đèo Lò Xo… miền sơn cước
Mồ hôi con hoà trộn với mưa rừng

Nhớ về cha lòng con cứ rưng rưng
Con đường xưa cha qua giờ đường dây 500kV đang mở
Con đến đây cùng với bao người thợ
Chăm lo đêm ngày bảo dưỡng đường dây

Con đường xưa cha qua, con tiếp bước hôm nay
Điều cảm nhận: con đang ở gần cha biết mấy
Tình cha trong con trỗi dậy
Con đang cùng cha trên một CON ĐƯỜNG…

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Giải Nhì, năm 2013)
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NỖI NHỚ 

Anh đi làm truyền tải điện
Trong em: nỗi mong chờ dài theo tuyến đường dây
Em thương anh vất vả đó đây
Xa người thân, thiếu bàn tay người vợ
Bên mẹ già, bên con còn nhỏ
Em ngóng về anh.

Xa quê hương, xa chốn thị thành
Anh đến với vùng sâu, vùng xa bao đời khát điện
Kỳ diệu thay những nơi anh đến
Luôn không ngừng đổi thay.

Vợ người lính trước đây và thợ truyền tải hôm nay
Cả chuỗi dài đêm ngày trống vắng
Em vẫn hướng về anh và không ngừng cố gắng
Để xứng với anh.

Kỷ niệm về anh trong em mãi tươi xanh
Yêu thương, chờ mong kết thành nỗi nhớ
Ai biết sau ánh điện lung linh rạng rỡ
Có bóng hình người vợ thuỷ chung?...

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Giải Nhì, năm 2013)
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TRĂNG TREO ĐẦU SỨ 

Xuân bước qua, rồi tần ngần trở lại

Lộc biếc ngủ đông, én đang kiếm lối về

Mưa xuân giăng từng hạt nhỏ li ti

Làm bát sứ hỏi thầm xuân về nhỉ?

Xuân mơ bay trên đường dây cao thế

Đem điện Hòa Bình chảy tận mũi Cà Mau 

Hỏi con tim, anh đang ở nơi nao 

Chào xuân nhé! Từ công trình anh gọi lại…

Về đây nhé, xuân vẫn còn xa ngái

Mai chưa vàng Tết vừa mới chớm thôi

Công việc dồn về, cứ ngỡ Tết xa xôi

Trên đầu sứ trăng xuân treo anh hỡi! 

Xuân mỏng mảnh, nhẹ về như gió thổi

Hạt xuân bay, từ man mác tương lai 

Trong se hanh, khi trời đất phôi phai 

Chào năm mới gởi theo hương mây gió…

Xuân đang qua trong nụ mai nho nhỏ 
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Trong cành đào phơn phớt nét kiêu sa

Xuân đang về trong những khúc tình ca

Trong công tác cuối năm đang hoàn tất

Xuân hiển nhiên trong những điều rất thật

Trong sắc vàng nón bảo hộ thân thương

Trong sắc xanh màu áo ở công trường

Trong sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc

Trong tiếng nhớ, của mùa xuân thuở trước

Trong cánh én, có bóng hình đất nước 

Trong mắt em, trong giọng nói thơ ngây…

Xuân đang về, bàn tay gặp bàn tay 

Và lại thấy 

               Vầng trăng 

                                Treo đầu sứ.

Võ Tấn Cường: TTĐ miền Đông 2, PTC4 (Giải Nhất, năm 2011)
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ANH KÉO DÂY ĐI XÂY DỰNG NHỮNG ƯỚC MONG 

Ta lại đi phát quang dọc tuyến  
Mùa thu đang đi qua, nên bầu trời và mây chuyển sang màu xám ...
Đứng bên đây đồi nhìn đường dây kéo dở
Điện chưa đến xóm nghèo nên ta không viết nổi bài thơ

Ta kéo thêm khuông nhạc thời gian
Vài nốt cuối để mẹ thôi buồn trong ánh đèn heo hắt
Để cha thôi trầm ngâm bên ánh đèn dầu chực tắt 
Theo tuyến lang thang ta giao cảm với mùa mưa

Vẫy tay giã từ u tối của ngày xưa
Điện về đây ta làm thêm những điều ý nghĩa
Khuya, bơm nước trên đồng gỡ trên chân con đỉa 
Dân làng chợt cười tiếng vọng vào hư không

Chiều, nhìn đàn chim đậu trên dây ta chợt mềm lòng
Trong cuộc sống thiên nhiên tự viết lên khúc nhạc 
Ta chẳng quên đâu những lần nghe gió hát
Để tình yêu tô thắm mãi cuộc đời

Giã từ nơi đây ta kéo dây về nơi khác nữa rồi
Đâu đó trong lòng trào lên nỗi niềm nóng hổi
Nhớ lúc xưa gặp em cả hai cùng bối rối
Em cứ yên tâm nước vẫn chảy xuôi dòng

Anh kéo dây đi xây dựng những ước mong.

Võ Tấn Cường: TTĐ miền Đông 2, PCT4 (Giải Nhất, năm 2013)

Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam

183

NGƯỜI LÍNH LẶNG THẦM 

Từ Hiệp Hòa vươn tới cầu Bông
Bắc - Nam chung một đường dây nối dài
Anh đi khắp bốn phương trời
Kéo dây, dựng cột vượt sông, băng rừng.
Giữa rừng sâu, bữa cơm vội và đêm dài thao thức ... 
Chịu bao giá rét những ngày đông
Anh vẫn đứng kiên cường trước đầu gió lộng
Nắng, mưa sao có thể chùn chân?
Lội ngược, lội xuôi lòng vẫn vững
Dầm mưa, dãi nắng... 
Có hề chi vắt cắn, muỗi rừng, ong đất đốt 
Bàn tay anh - Bao nốt chai sần?
Bàn tay anh - Đã bao lần rướm máu? 
Mang cung đàn, treo lơ lửng tận lưng trời 
Giữa trời xanh, gió thổi hồn vào khuôn nhạc 
Ánh sáng cho đời - Khúc nhạc nên thơ.
Anh là người lính giữa đời thường giản dị 
Dấu chân anh vẫn lặng thầm nơi xa vắng 
Ngày lại ngày đội sương, đạp mòn dọc tuyến
Mang điện về - Thắp sáng mọi miền quê.

Đoàn Thu Hà: Truyền tải điện Kon Tum - Gia Lai,  
Công ty Truyền tải điện 2 (Giải Nhì, năm 2013)
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ĐƯỜNG DÂY: KHUÔNG NHẠC, CUNG ĐÀN 

Đường dây vươn dài, vươn rộng

Nông thôn cho đến vùng xa

Đẹp sao đường dây lồng lộng

Đem tin yêu đến muôn nhà

Đường dây tỏa đi muôn lối

Đảo xa, nước bạn láng giềng…

Đường dây giúp người kết nối

Vui chung và cả vui riêng

Đường dây ngỡ như khuông nhạc

Đường dây lại tựa cung đàn

Mênh mang, âm vang gió hát

Nhạc đời dào dạt, chứa chan.

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Giải Nhì, năm 2013)
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DÒNG TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

Chảy đi 
Dòng điện mến yêu
Như những mạch máu về tim 
Nuôi một đời ta sống

Chảy đi
Cho sáng bừng phố rộng
Những đồng bãi xanh tràn
Những cỗ máy reo ca

Chảy đi
Mang nguồn điện về xa 
Dòng sữa mẹ nuôi lớn nền kinh tế
Chảy đi nhé như sông về với bể
Như tình anh ào ạt đổ về em…

Chảy đi nào
Cho đời hết đêm đen
Cho đôi lứa trên cầu trao điệu hò khoan nhặt
Cho những công viên tiếng trẻ thơ trong vắt
Cho cụ ông cụ bà tản bộ góc vườn hoa…

Những đường dây nặng dòng
Hay những con sông chở nặng phù sa
Cứ chảy đi
Cho đất nước vươn mình công nghiệp hóa
Ta nguyện một đời nắng mưa vất vả
Giữ cho dòng chảy không ngừng…

Nguyễn Quang Chính: TTĐ Nghệ An, PTC1 (Giải Nhất, năm 2018)
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BẢN VẼ! 

Trông mong mãi
Cũng về cùng Bản Vẽ 
Thủy điện chiều 
Muôn muốt những triền xanh.
Hồ ngập nắng
Mênh mang nguồn than trắng
Mỏi cánh miền hoang
Chim tìm được đất lành.

Xin gửi trả tuổi hoa về phố rộng
Những mùa yêu ngà ngọc
Những chiều say
Trang ngôn tình đẫm giọt sầu ân ái
Ánh đèn màu xen tiếng nhạc cuồng quay.

Đi xẻ núi ngăn sông khơi nguồn điện
Với nắng với mưa tìm lại khát khao đời
Hoa sẽ nở
Trên cỗi cằn sỏi đá
Hạnh phúc mặn dần theo từng giọt mồ hôi.

Rung kèn lá
Gọi bướm ong quần hội
Vấn vít nụ bông
Đất đỏ lắng ân tình
Bản Vẽ đó, đập cao sừng sững đó
Dòng điện sẽ về
Từ điệp điệp phong linh.

Nguyễn Quang Chính: TTĐ Nghệ An, PTC1 (Giải Nhất, năm 2018)
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ĐỜI THƯỜNG CỦA LÍNH ĐƯỜNG DÂY 

Anh lại lên đèo buổi sáng nay,
Ba lô tự chế, rựa trên vai,
Đường dốc trời mưa vừa mới dứt, 
Người đi nghiêng ngả tựa như say.

Đường mòn dọc tuyến kiểm tra dây,
Còn in dấu vết những đêm ngày,
Phát quang, bảo dưỡng, phòng chống cháy, 
Giữ hành lang sạch, ở nơi đây.

Bữa cơm vội vã giữa rừng sâu,
Hớp nước chia đôi, bánh mì chia nửa, 
Giai điệu này đâu chỉ là một bữa,
Là đời thường của lính đường dây.

Mưa rừng chợt đến chẳng chờ ai,
Ruồi, mòng, muỗi bạc, đét liền tay,
Thoát chốc, nước về dâng ngập suối,
Đường qua ngăn cách đợi bên này.

Đêm đến, người người ngủ giấc say, 
Anh còn mải miết ngắm xem dây,
Tìm chỗ vầng quang, nơi phát nhiệt,
Ngày mai lưu ý kiểm nơi này.

Theo đường dọc tuyến kiểm tra dây,
Đèo dốc thân quen mỗi tháng ngày,
Anh vẫn đi về không ngơi nghỉ,
Giữ cho dòng điện sáng ngày mai.

Lê Trung Thanh: Truyền tải điện Cao Nguyên,  
Công ty Truyền tải điện 3 (Giải Ba, năm 2013)
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TÌNH YÊU CỦA LÍNH TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

Một ba lô, một chai nước đong đầy
Một chiếc rựa trong tay anh rảo bước
Qua núi cao, suối sâu tấm lưng anh đẫm ướt
Giọt mặn trên môi, đôi mắt cay sè
Trên cành cây, xao xác tiếng chú ve
Miệng huýt sáo chân tìm đường vào tuyến
Không biết tự bao giờ tình yêu anh với điện
Đã khắc sâu trong trái tim anh
Phát cỏ, chặt cây, công tác vận hành
Từ bảo dưỡng cột kèo, thi công trụ móng
Tất cả mọi việc anh đều thành thạo
Cũng bởi vì an toàn lưới điện Quốc gia!

Trên tuyến đồi sim rực sắc tím màu hoa
Anh hái vội tặng em lúc chiều về
Tình yêu anh chỉ đơn sơ vậy đó
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho lưới điện phần nhiều
Phần dành cho con và phần để yêu em…!

Trần Thanh Duẩn: Văn phòng Truyền tải điện TT Huế  
- Công ty Truyền tải điện 2 (Giải Ba, năm 2013)
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ĐEM DÒNG ĐIỆN VỀ QUÊ XA LẮM ĐẤY 

Và lại đến mùa hè nắng rực 
Dòng điện ơi đã đi đến nơi nào
Tiếng ve ngân theo đường dây cao vút 
Trên đường dây chợt nghe gió lao xao

Đem dòng điện về quê xa lắm đấy
Anh bọc trong hành lý ít thơ tình
Leo lên đỉnh trụ để thời gian đọng lại
Ngang vườn em hoa lá rực màu xinh

Kéo dây vượt sông xa lắm đấy
Con sóng to vẫn trẻ chẳng bạc đầu 
Nước sông trong veo, nhìn tới đáy
Lục bình theo bóng nước biết về đâu?

Anh lại thấy mái lá nghèo bạc phếch 
Theo thời gian rồi mấy chốc đổi thay
Khi điện đến cả miền quê bừng sáng 
Cả làng xưa đang thay đổi từng ngày

Anh chợt nhớ cây phượng già đầu ngõ 
Hoa rưng rưng đỏ rực giữa trưa hè 
Nhớ tóc ai bồng lên theo cơn gió 
Nhớ tiếng ru kẽo kẹt của hàng tre

Bao thương nhớ, anh dành cho em hết
Theo đường dây mắt ngó miết phương nào
Hòa nỗi nhớ vào tiếng ve mùa hạ
Để tâm hồn anh vơi bớt nôn nao.

Võ Tấn Cường: TTĐ miền Đông 2, PCT4 (Giải Nhất, năm 2016)
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BẢN HÙNG CA CHO ANH 

Tháng tư về, nắng trời như cháy bỏng
Nắng như thiêu, như cháy, như nung
Nắng dưới chân, phả hồng lên mặt
Nắng trên đầu - Sao khủng khiếp. Nắng ơi!

Giữa rừng xa , anh thợ Truyền tải điện
Theo công trình, xuyên suốt Bắc - Trung - Nam 
Nắng mặc nắng - Chân anh vẫn bước
Nắng theo anh, đi suốt những con đường.

Khuôn mặt đầm đìa - Mồ hôi tuôn lấp lánh. 
Đất u sầu - Vì vắng bóng cỏ, cây
Anh kéo dây qua, dãy đồi cao khấp khểnh 
Mang cung đàn... Treo lơ lửng giữa trời xanh.

Nắng tháng Tư - Anh gồng mình trên đỉnh trụ 
Sửa chữa đường dây, lau sứ định kỳ
Bi đông nước chuyền tay nhau, qua cơn khát 
Dăm chuyện vui... Lại rộn rã tiếng cười.

Anh lính Truyền tải - vẫn lặng thầm trong công việc 
Say cung đàn, yêu những tuyến đường dây
Nghe tiếng reo ca... Âm thanh hòa lưới điện
Anh đã đặt tay - Lên trái tim mình.
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Mỗi tuyến dây qua - Hạnh phúc lớn dần! 
Bao gian khó, nhọc nhằn - Anh quên hết
Chỉ nhớ tháng, ngày cùng đồng đội giữa rừng xa 
Có bát canh cà, củ sắn cũng chia đôi...

Thương lắm - ơi! Những người lính Truyền tải điện 
Các anh - mỗi người lính là “Bản hùng ca” bất diệt.

Đoàn Thu Hà: Truyền tải điện Kon Tum - Gia Lai,  
Công ty Truyền tải điện 2 (Giải Nhì, năm 2013)

THỢ TRUYỀN TẢI LÀM THƠ 

Rằm xuân thợ điện rong chơi
Tạm yên công việc, ngỏ lời cùng thơ
Tay lần bàn phím bâng quơ
Ngỡ rằng xuân chín, dạ ngơ ngẩn tình…

Ai hay thơ ở trong mình
Chỉ toàn thiết bị, công trình đó đây
Thơ trèo lên cột, lên dây
Thơ trùm lên sứ, thơ vây quanh xà
Chống rung, chống sét, lưỡi gà
Tai lèo, đầu cốt…toàn là ý thơ
Pa-lăng, cáp-tết, tăng-đơ
Pu-ly, hàm ép lửng lơ gieo vần

Yêu em anh cũng ngại ngần
Muốn thơ mà chẳng một lần nên thơ…

Nguyễn Quang Chính: TTĐ Nghệ An, PTC1 (Giải Nhất, năm 2018)
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Lấy chồng là Truyền tải
Đêm ngủ chỉ một mình
Thấp thỏm không chợp mắt
Nghe giờ điểm canh ba
Em nói thiệt đó mà

Lấy chồng là Truyền tải
Điện nhà mất, nhờ người
Con ốm anh đâu biết
Nhà dột anh đâu hay

Cơm chiều nào cũng đợi
Lấy chồng là Truyền tải
Vá áo anh vá hoài
Bao lần thay cúc đứt

Cứ thấy điện vụt tắt
Giật mình lo cho anh
Lấy chồng là Truyền tải
Nằm cạnh sực mùi dầu

LẤY CHỒNG LÀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN 
(Kính tặng những người vợ đã lỡ lấy chồng là thợ Truyền tải)

Nghe mơ toàn dây sứ
Đang ấm đã dậy đi
Sao mà hâm đến thế
Nhiều lúc tức, giận hờn

Nghĩ mà em chưa chồng
Truyền tải đừng bén mảng
Thà ở thế còn hơn
Thà để đó còn hơn

Nói thế thôi cứ nhớ
Mùi dầu ấy khó quên
Vắng anh buồn tê tái
Em ngóng cửa chờ hoài
Như đường dây dài mãi

Nói thế thôi cứ nhớ
Biết anh thức canh đời
Đã thương càng thương nhớ
Có điện đủ là vui
Đi nhanh về anh nhé!

Trần Thái Thùy: Nguyên Giám đốc Ban QLDA  
các công trình điện miền Trung (Giải Ba, năm 2018)
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NGƯỜI THỢ TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

Anh - thợ Truyền tải điện
Xây dựng bao công trình
Từ miền xuôi, miền ngược
Thắp sáng lên niềm tin

Ánh điện tỏa lung linh
Có công anh Truyền tải
Truyền điện - Truyền niềm tin
Dù nắng mưa chẳng ngại

Sẵn sàng và hăng hái
Có mặt ngay khi cần
Luôn giữ gìn dòng điện
Sáng mãi hoài lòng dân.

Nguyễn Xuân Tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung (Giải Ba, năm 2016)
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TƠ TÌNH ĐÊM ĐÔNG 

Muốn gửi tới em thật nhiều trong đêm giá
Mỗi vần thơ tựa sóng cả trào dâng
Đêm có buồn em biết có hay không
Anh chỉ thấy một lòng yêu em mãi
Cô gái mang tên ba pha mạch vòng
Bài thơ tình anh viết giữa đêm đông
Vào khoảng trống đầy mông lung lạnh giá
Tình của anh đấu sao sáng tỏ
Anh yêu em từ khi nào chẳng rõ
Dẫu biết rằng em đi khắp nơi nơi
Xua màn đêm em thắp sáng khoảng trời
Dù đi đâu đến tận mọi nẻo đường xa
Anh vẫn dõi theo em qua từng con số
Tình anh dài như đường dây cao áp
Đi tìm em trong những mạch vòng ba pha
Dù đi đâu tận mọi nẻo đường xa
Anh vẫn đưa em qua những cột xà
Hoa sứ nở anh tặng em đến mọi nơi
Đường em đi theo đất nước rộng dài
Nhưng đừng làm thất vọng nhé em ơi
Em ra đi mang theo ước mơ xanh
Mang ánh sáng đến mọi miền Tổ quốc
Cho ngành Điện vươn lên tầm cao mới
Dẫu bao khó nhọc anh vẫn cố
Để chặng đường ấy không thể xa nhau
Tình yêu ấy vẫn nồng nàn cháy bỏng
Ngọn lửa hồng rực sáng trong tim anh.

Trần Thanh Hải: TTĐ Gia Lai, PTC3 (Giải Ba, năm 2020)
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VỊ TRÍ 282 MỘT THỜI GIAN KHÓ!

Lệnh đột xuất 282 sự cố 
Đội đường dây lại vội vã lên đường 
Trời đang bão gió liên hồi tung giật 
Xe gầm gừ rẽ nước hướng Nam phương...
Cả miền Trung chỉ một tuyến đường dây 
Không khắc phục bốn tỉnh thành không điện 
Lính truyền tải tinh thần như lính chiến 
Sự cố là lâm trận, thế thôi
Dốc dựng đường trơn xe khựng ở mé đồi 
Lại sức người khuân đồ ngược núi
Gió cứ giật từng cơn dúi dụi 
Đôi chân trần xăm đá sỏi mà lên
282 ơi tôi nhớ mãi không quên 
Gian khổ khó khăn thời gạo chấu củi quế 
Bát mỳ tôm chan nước mưa chiếu lệ
Qua một đêm rét mướt xứ Kỳ Anh...
Một tổ sáu người áp lực xử lý nhanh 
Mất điện một giờ lãng phí của dân tiền tỷ 
Chuỗi sứ trơn dưới ánh đèn cũ kỹ 
Dông bão bịt bùng vươn người với không trung...
4h30 công việc mới tạm xong 
Lệnh trả lưới đóng điện vào Đồng Hới 
Gió vẫn giật từng cơn, mưa chấp chới 
Người bơ phờ ngắm đồng đội cười vui
Nghề truyền tải chúng mình chỉ giản dị thế thôi 
Nguồn được an toàn ta thành nhàn hạ 
Để dòng điện liên tục về muôn ngả 
Bão của đất trời có nghĩa lý chi đâu...

Nguyễn Quang Chính: TTĐ Nghệ An, PTC1 (Giải Nhất, năm 2018)
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CAO NGUYÊN MÙA NẮNG NÓNG 

Cao Nguyên em đến chiều nay

Thăm người thợ điện tháng ngày gian nan

Khó khăn vững chí, bền gan

Đâu cần anh vẫn sẵn sàng em ơi.

Mùa nắng nóng rát lưng người

Nước da đen sạm dưới trời nắng thiêu

Nghề anh vất vả sớm chiều

Bước chân không mỏi thêm yêu tuyến đường.

Điện về ánh sáng yêu thương

Giọt mồ hôi đổ vấn vương tình người

Kìa đôi trai gái tươi cười

Cụ già sáng mắt dạo chơi bản làng.

Cao Nguyên nhịp trống rộn ràng,

Tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn xa xôi

Hòa cùng khúc nhạc không lời

Thương anh Truyền tải giữa trời nắng mưa.

Phạm Tuấn Dũng: TTĐ Lâm Đồng, PTC3 (Giải Ba, năm 2020)
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EM GÁI BẢN 

Em gái bản nét duyên đằm thắm 

Lính đường dây gửi gắm mối tình 

Quân dân như bóng với hình 

An toàn lưới điện có mình có ta

Dân là bạn chan hòa gắn bó

Cùng sẻ chia nắng gió ngọt ngào

Dòng điện sáng tận vùng cao

Ân tình cả nước biết bao nghĩa nồng

Em gái bản má hồng e ấp

Lính đường dây hòa nhập chân thành

Cột điện vươn tận trời xanh

An toàn mạng lưới công anh công nàng

Dân là bạn sẵn sàng giúp sức

Dòng điện về náo nức niềm vui

Ta đi gái bản bùi ngùi

Tiễn ta xuống núi một gùi nhớ thương.

Bùi Đức: TTĐ Đông Bắc 1, PTC1 (Giải Nhì, năm 2018)
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TỰ HÀO PHỤ NỮ TRUYỀN TẢI ĐIỆN 

Nhân dịp thành lập Hội
Ngày Hai mươi tháng Mười
Bao nhiêu đoá hoa tươi
Anh em thi nhau tặng

Bao nhiêu tấm gương sáng
Trong chị em chúng mình
Bao nhiêu những công trình
Chị em đều góp sức

Ai ai cũng tích cực
Trong công việc chuyên môn
Nhiều chị được suy tôn
Là “Phụ nữ Hai giỏi”
Chị em luôn mong mỏi
Đóng góp được nhiều hơn
Phong trào và chuyên môn
Việc gì cũng hăng hái

Đây chị em Truyền tải
Dịu dàng và thông minh
Tài giỏi và đẹp xinh
Như đoá hoa tươi thắm
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Vang lên từ sâu thẳm
Rộn lên niềm tự hào
Ôi vinh dự biết bao
Là phụ nữ Truyền tải

Nhiều chị “Vận hành giỏi”
Được tặng nhiều Bằng khen
Các chị luôn luyện rèn
Trong mọi mặt công tác

Cùng bao anh em khác
Chị em luôn vươn lên
Luôn khao khát ghi tên
Trong bảng vàng thành tích

Chị em đã khẳng định
Vai trò của chính mình
Xây hạnh phúc gia đình
Xây dựng ngành Truyền tải

Như đoá hoa tươi mãi
Vẫn ngào ngạt toả hương
Đầy trách nhiệm tình thương
Là chị em mình đấy

Ôi tự hào biết mấy
Nữ Truyền tải chúng mình!

Nguyễn Thanh Thu: Văn phòng Công đoàn EVNNPT (Giải Nhì, năm 2018)
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HƯƠNG CHÈ 

Một chiều ngược xứ Yên Na

Thay dây dẫn giữa bao la nắng hè

Đồi hoang chẳng suối, không khe

Miệng khô, thèm ngụm nước chè quê hương 

Ơ kìa con gái xứ Mường

Việc chi nhằm lối công trường mà lên

Gùi một bên, ấm một bên

Nụ cười hong nắng tỏa trên non ngàn

Em chào lính thợ áo vàng

Chúng em thay mặt bản làng lên đây

Ly chè chát, giỏ trái cây

Sẻ chia cùng thợ đường dây, gọi là…

Ngạt ngào hương nước quê ta

Ngàn năm vẫn vị đậm đà, rất quen

Ngụm vài hớp ấy mà xem

Hương chè đưa với tình em đượm nồng

Mấy mùa ngược núi băng sông

Tuổi xanh đã nhuộm thẫm dòng Nậm Nơn

Xa nũng nịu, vắng dỗi hờn

Cột, xà, dây, sứ, tâm hồn cằn trơ
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Gặp em giữa thực giữa mơ

Tình quê thêm thắm, hồn thơ lại trào

Như vòng tay mẹ thuở nào

Hương chè êm ấm mãi vào lòng anh..!

Nguyễn Quang Chính: TTĐ Nghệ An, PTC1 (Giải Nhất, năm 2018)

ĐI KIỂM TRA ĐƯỜNG DÂY

Hai vùng đồi giao nhau 

Tạo nên dòng khe nhỏ 

Nước tự lòng núi đỏ 

Rỉ dần ra, trong veo

Hàng cột thép cheo leo 

Lượn mình trên dốc đứng 

Vẽ ngang trời lồng lộng 

Một dòng điện siêu cao

Tiếng chim rừng xôn xao 

Cơn gió rừng mê mải

Những người thợ truyền tải 

Lặng lẽ vượt đỉnh đồi

Cỏ dại cao ngang người 

Vừa đi vừa mở lối 

Ổ bánh mỳ nhai vội 

Nuôi sống một ngày đường

Cây cối trong hành lang 
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Phải phát quang kỳ sạch 

Ghi vào phiếu công tác 

Cặp chống rung bị trôi

Gió mưa lở đất đồi 

Lấp đầy rãnh thoát nước 

Cái biển báo số cột 

Lũ mục đồng bẻ cong

Đếm từng con bu lông 

Soi từng cung dây dẫn 

Lặng yên và cần mẫn 

Từng giờ, từng giờ qua...

Dòng điện cứ vươn xa 

Sáng lung linh thành phố 

Mồ hôi thầm lặng đổ 

Từng ngày chốn rừng xa

Giữa náo nhiệt phồn hoa 

Em ơi em! Dòng điện 

Cùng tình yêu, thương mến 

Từ anh vẫn đổ về.

Nguyễn Quang Chính: TTĐ Nghệ An, PTC1 (Giải Nhất, năm 2018)

Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam

203

DÒNG ĐIỆN TÌNH YÊU 

Truyền tải Đông Bắc của tôi

Giữa vùng rừng núi biển trời bao la 

Miệt mài náo nức tăng ca

Cho dòng điện sáng chói lòa biển Đông

Niềm yêu tan chảy môi nồng

Điện về tô thắm má hồng em xinh

Rạng ngời mỗi sớm bình minh

Yêu điện như vợ nghĩa tình dựng xây

Treo người đỉnh núi chân mây

Gió ngàn vi vút đường dây ngang trời

Anh mang dòng điện cho đời

Phố phường, làng bản muôn nơi đón chào

Hào quang lấp lánh trời cao

Tỏa sáng thành phố ngọt ngào phấn hương 

Truyền tải Đông Bắc yêu thương 

Hạ Long biển biếc vấn vương bóng hình.

Bùi Đức: TTĐ Đông Bắc 1, PTC1 (Giải Nhì, năm 2018)
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Chương III Chương III 
Âm nhạc và Nhiếp ảnhÂm nhạc và Nhiếp ảnh

LUNG LINH TỎA SÁNG
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Lời tựa 

Chương III “Lung linh tỏa sáng” giới thiệu với bạn đọc những tác 
phẩm âm nhạc và nhiếp ảnh tiêu biểu, đạt giải cao trong các cuộc 

thi do EVNNPT tổ chức từ năm 2011 đến nay, phản ánh cuộc sống, lao động 
công tác và học tập sôi nổi, hăng say của cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao 
động Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị thành viên. Đặc 
biệt, 20 ca khúc được tuyển chọn trong chương này không chỉ gồm các ca 
khúc đạt giải của EVNNPT mà còn có sự góp mặt của một số ca khúc được 
sáng tác bởi các nhạc sĩ tên tuổi, đã dành tình yêu thiết tha với Truyền tải điện 
Việt Nam (nhạc sĩ An Thuyên, nhạc sĩ Quyền Văn Minh, nhạc sĩ Quốc Dũng).

Với lợi thế là các phương tiện biểu đạt nghệ thuật có sức lôi cuốn, hấp 
dẫn cao, lại được “thai nghén” bởi các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, 
am hiểu sâu sắc tâm lý, tình cảm của những người trong ngành, tất yếu ra đời 
những ca khúc và những bức ảnh tuyệt vời, trường tồn với thời gian về sự phát 
triển vững mạnh của Truyền tải điện Việt Nam. Mở đầu phần Nhạc là ca khúc 
“Hành khúc Truyền tải điện Việt Nam” của cố nhạc sĩ An Thuyên với nhịp tiết 
tấu, ca từ và lời hát hào hùng, bay bổng, làm xao xuyến trái tim bạn đọc: “…
dây dẫn là cuộc sống, cột điện là thế đứng trụ vững giữa đất trời”. Vẫn tinh 
thần ấy, tác giả Phương Tài lại sử dụng các chi tiết công việc thường ngày của 
người thợ đường dây trong ca khúc “Bản tình ca Truyền tải điện Việt Nam”: 
“… hát với đường dây trên những công trình, dây sứ, cột, xà trên vai nặng 
trĩu”. Còn tác giả Đăng Tuấn trong ca khúc “EVNNPT - đường đến tương 
lai”, thì nhấn mạnh đến yếu tố hiện đại nâng tầm chất lượng của đường truyền 
tải: “…Truyền tải điện vượt khó vươn lên, vươn đến những tầm cao công 
nghệ”. Từ một góc nhìn khác, tác giả Nguyễn Duy Minh Khang chọn quang 
cảnh mùa Xuân - mùa đẹp nhất trong năm để viết ca khúc “EVNNPT - 10 
năm truyền niềm tin”: “…Vui nào bằng thăm tuyến mùa Xuân. Những công 
trình, nhà máy vươn cao, những cánh đồng lúa vàng trĩu nặng. Vạn con tim 
lời thề son sắt, khúc hát tự hào Truyền tải điện Việt Nam”,… Tuy cách sáng 
tác và thể hiện có nhiều điểm khác nhau, nhưng tựu trung tất cả ca khúc trong 
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chương này đều sử dụng lời ca, tiếng nhạc, hướng tới sự động viên, khích lệ, 
truyền cảm hứng mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao 
động Truyền tải điện Việt Nam. Điều đó không chỉ giúp họ lạc quan, tin tưởng 
và cân bằng trong cuộc sống thường ngày vốn dĩ đầy áp lực, mà còn thôi thúc 
họ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ dù ở bất 
cứ vị trí công tác nào. 

Phần ảnh giữ vị trí “khiêm tốn” trong chương về số lượng, nhưng thực 
sự đáng được chú ý bởi ý nghĩa và giá trị tư tưởng sâu sắc của mỗi tấm 
ảnh. Ống kính điêu luyện và sắc sảo của các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp 
và không chuyên đưa bạn đọc đến với các hoạt động vừa sôi nổi, tràn căng 
sức sống, vừa bình dị, hồn nhiên và sâu lắng của công việc Truyền tải điện. 
Chúng ta cảm phục trước những khoảnh khắc quý báu mà các tác giả ghi lại 
được. Đó là những bức ảnh “có một không hai” về hệ thống cột điện khổng lồ 
cao vút hàng mấy chục mét, cùng những người thợ áo cam nhỏ bé đang làm 
việc cần mẫn trên những đỉnh cột, đường dây, dưới bầu trời xanh thắm lồng 
lộng đẹp đến nao lòng. Họ là những kỹ sư, công nhân thuộc các đội truyền 
tải điện An Dương, Hòa Bình, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum,… 
đang làm việc khẩn trương, miệt mài đảm bảo cho dòng điện cao áp thông 
suốt ngày đêm. Họ là những đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, 
Công đoàn Tổng Công ty đi kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh ở các 
đơn vị, công trình,… Mỗi bức ảnh chỉ bấm máy trong 01 giây, tương ứng với 
01 khoảnh khắc được lựa chọn, nhưng với tình yêu cháy bỏng với Truyền tải 
điện, lại được các tác giả chuẩn bị, chọn lọc công phu, kỹ càng hàng giờ, thậm 
chí là hàng tuần, hàng tháng, nên có chất lượng rất cao. 

Những ca khúc và hình ảnh phản ánh về Tổng Công ty Truyền tải điện 
Quốc gia và các đơn vị thành viên mang nét độc đáo riêng, bản sắc riêng của 
văn hóa EVNNPT. Tất cả các tác phẩm đều toát lên sự kỳ vĩ, cao đẹp, hào 
hoa của chủ thể chính là những người lính truyền tải điện, cùng hệ thống lưới 
truyền tải điện trên mọi miền Tổ quốc ta. Lời ca, tiếng nhạc đã, đang và sẽ mãi 
mãi là bạn đồng hành thân thiết trên chặng đường vươn tới thực hiện các giá 
trị cao đẹp của Truyền tải điện Việt Nam.
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Nguyễn Quang Thắng, Văn phòng, Công ty Truyền tải điện 2  Nguyễn Quang Thắng, Văn phòng, Công ty Truyền tải điện 2  
với  tác phẩm “Trên đỉnh Hải Vân” - Giải Nhất năm 2013với  tác phẩm “Trên đỉnh Hải Vân” - Giải Nhất năm 2013

Lâm Quốc Phong - TTĐ Đông Bắc 1, PTC1  Lâm Quốc Phong - TTĐ Đông Bắc 1, PTC1  
với tác phẩm “Tuổi trẻ trên cây cột điện già” - Giải Nhì năm 2020với tác phẩm “Tuổi trẻ trên cây cột điện già” - Giải Nhì năm 2020
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Nguyễn Công Thanh - Truyền tải điện Tây Bắc 2 - PTC1 với tác phẩm Nguyễn Công Thanh - Truyền tải điện Tây Bắc 2 - PTC1 với tác phẩm 
“Một góc nhìn Trạm biến áp 500kV Sơn La” - Giải Nhất năm 2018“Một góc nhìn Trạm biến áp 500kV Sơn La” - Giải Nhất năm 2018

Phan Văn Cần - Nguyên  GĐ PTC1 
 với chùm ảnh  

“Chân dung công nhân vận hành”
Giải Nhất năm 2020 
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Nguyễn Thế Hùng - TTĐ Nghệ An - PTC1  Nguyễn Thế Hùng - TTĐ Nghệ An - PTC1  
với tác phẩm “Đi dây” - Giải Nhì năm 2018với tác phẩm “Đi dây” - Giải Nhì năm 2018
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Lê Xuân Bách - TTĐ Đông Bắc 3 - PTC1  Lê Xuân Bách - TTĐ Đông Bắc 3 - PTC1  
với tác phẩm “Song hành cùng mây trời “ - Giải Nhất năm 2016với tác phẩm “Song hành cùng mây trời “ - Giải Nhất năm 2016
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Phan Văn Cần, Nguyên GĐ PTC1 với tác phẩm “Hạnh phúc“ - Giải Nhì năm 2018Phan Văn Cần, Nguyên GĐ PTC1 với tác phẩm “Hạnh phúc“ - Giải Nhì năm 2018 Nguyễn Thành Vinh, TTĐ Nghệ An, PTC1 với tác phẩm “Hoa điện”Nguyễn Thành Vinh, TTĐ Nghệ An, PTC1 với tác phẩm “Hoa điện”
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Nguyễn Đắc Cường - Văn phòng Công ty Thủy điện Sơn La  Nguyễn Đắc Cường - Văn phòng Công ty Thủy điện Sơn La  
với chùm ảnh “Nối dòng điện sáng” - Giải Nhì năm 2016 với chùm ảnh “Nối dòng điện sáng” - Giải Nhì năm 2016 
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Võ Thành Vinh - TTĐ Nghệ An với tác phẩm:  
Đoàn Thanh niên TTĐ Nghệ An ra quân  “chống dịch như chống giặc” - Giải Nhì năm 2020
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1. Hành khúc Truyền tải  điện Việt Nam - An Thuyên
2. Niềm tự hào Truyền tải điện Việt Nam - Quốc Dũng
3. Giữa khoảng trời - Quyền Văn Minh
4. Chiếc dây da - Phương Tài - PTC2
5. Rực sáng niềm tin - Đăng Tuấn - PTC4
6. Công trình của chúng tôi - Nguyễn Đức Tuyển, Lê Đình Quang - CPMB
7. Bừng sáng cao nguyên - Hồng Việt - PTC3
8. Bản tình ca Truyền tải điện - Phương Tài - PTC2
9. Bài ca công nhân Truyền tải - Thanh Nguyễn 
10. Niềm vui người thợ truyền tải điện - Nguyễn Huy Thắng - Công đoàn EVNNPT
11. Người thợ Truyền tải điện - Nguyễn Nhân Anh - PTC4
12. Hát về Anh, người thợ điện - Phương Tài - PTC2
13. Người mang ánh sáng - Lê Đình Quang - CPMB
14. EVNNPT đường đến tương lai - Đăng Tuấn - PTC4
15. EVNNPT - 10 năm truyền niềm tin - Nguyễn Duy Minh Khang - PTC3
16. Những người đi truyền niềm tin - Đăng Tuấn - PTC4
17. Sáng mãi - Phương Tài - PTC2
18. Đi tuyến - Nhạc Quỳnh Hợp, lời thơ Nguyễn Xuân Tư - EVNNPT
19. Điện lên với Ngọc Linh - Trịnh Ngọc Thu - PTC1
20. Khúc tâm tình người lính Truyền tải điện - Minh Khang - PTC3

Tuyển tập (là những ca khúc viết riêng cho Truyền tải điện Việt Nam) gồm các ca khúc hay được chọn lọc 
từ những sáng tác của các nhạc sỹ chuyên nghiệp ngoài ngành và những nhạc sỹ là CBCNV công tác trong lĩnh 
vực Truyền tải điện.

Tuyển tập được biên tập, sắp xếp đan xen nhằm hài hòa và phong phú về thể loại ca khúc, phong cách âm 
nhạc, ca sỹ thể hiện và màu sắc âm nhạc (không chủ đích đánh giá ca khúc theo thứ tự từ cao xuống thấp).

TUYỂN TẬP 20 CA KHÚC VỀ  
TRUYỀN TẢI ĐIỆN VIỆT NAM
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Người Mang Ánh Sáng
Sáng tác: Lê Đình Quang

1/1

Ballad = 125

Standard tuning

1

Chiều trên núi đồi Ngồi nghe gió lộng Conđường đan

4

xen Dòng điện trên cao Rồi bao ánh đèn Rồi bao công

7

trình Kỉ niệm trong tim Ngày tháng đã qua Anh Người mang ánh

11

sáng Là ánh dương sáng soi cho đời Ôi đời đưa Anh đến Để viết

16

lên yêu thương Và mang yên vui đến đây

Chorus

Tâm hồn Anh mang Khúc nhạc

20

du dương Nhìn dòng điện kia như bao làn mây dịu êm đang hiên ngang đi qua trời

24

mây Kìa Em gái kia Mái tóc bay bay Hoàng hôn tung tăng về nghe lòng đêm

28

suối reo Rồi đêm ba mươi người người đón tết còn Anh ngồi đây Và Anh

32

hát như muốn vơi đi nỗi niềm người đang xa vắng Ở lại đây mang ánh

38

sáng cho muôn nhà. Ở lại đây mang ánh sáng cho muôn nhà.

  * Giải Nhì, năm 2018

EVNNPT ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI

  * Giải Nhì, năm 2018
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NHÖÕNG NGÖÔØI ÑI TRUYEÀN NIEÀM TIN
Moderato ÑAÊNG TUAÁN

Saøi goøn 09/2017

  * Giải Nhất, năm 2020

EVNNPT – 10 NĂM TRUYỀN NIỀM TIN 

Sáng tác: Nguyễn Duy Minh Khang 

 

 

 
  * Giải Ba, năm 2018
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Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam
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KHÚC TÂM TÌNH NGƯỜI LÍNH TRUYỀN TẢI ĐIỆN
Sáng tác: Minh Khang
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LỜI KẾT 

Sách “Vinh quang Truyền tải điện Việt Nam”  là một tác phẩm văn học - 
nghệ thuật, nhưng mang đậm chất hiện thực là cuộc sống, công tác, lao 

động và học tập của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động EVNNPT. 
Qua hơn 200 trang viết được chia thành 03 chương văn, thơ, nhạc và nhiếp ảnh, 
bạn đọc có thêm nhiều thông tin mới, bổ sung nhiều nhận thức mới, thú vị và bổ 
ích về những con người “bằng xương, bằng thịt” đã và đang công tác trong lĩnh vực 
Truyền tải điện Việt Nam. Họ cần cù, chăm chỉ và kiên trì làm việc, thậm chí quả 
cảm, kiên cường và dũng mãnh “chiến thắng” bão dông, mưa nắng, xây dựng và 
bảo vệ hàng nghìn cây số đường dây tải điện chạy dọc dài trên khắp mọi miền Tổ 
quốc. Họ là những con người luôn đề cao tính nhân văn, coi trọng tình yêu thương 
giữa con người với con người, thủy chung, son sắt “chia ngọt, sẻ bùi”, “đồng cam 
cộng khổ” với đồng chí, đồng nghiệp, với bạn bè, người thân và gia đình. Họ luôn 
luôn suy nghĩ, hành động theo 5 giá trị cốt lõi của Văn hóa EVNNPT, tựa như bông 
hoa 5 cánh tỏa hương thơm ngát là: Tuân thủ - Tôn trọng - Trách nhiệm - Tận 
Tâm - Tin tưởng. Thêm sự cảm phục và khâm phục nữa khi chúng ta đọc đến trang 
cuối cùng của cuốn sách này. Hầu hết, họ không phải là nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, 
nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp sống bằng nghề cầm bút, mà chỉ là những cây bút - 
những tác giả không chuyên, một năm đôi lần dự các cuộc thi văn, thơ, nhạc do Tập 
đoàn và Tổng Công ty tổ chức. Văn, thơ của họ như hoa nở mùa Xuân, cứng cáp 
như cột điện, căng như dây mà có độ võng của suy tư, chất lãng mạn cũng cao vút 
như cột thép vươn mây, nét bình dị, đáng yêu như những bông hoa sứ nở trên thanh 
xà thép, lấp lánh giọt mồ hôi dưới nắng trời gay gắt,… 

Chúng ta tin tưởng rằng, cuộc sống và công việc vô cùng sinh động, hấp 
dẫn của “người lính Truyền tải điện” sẽ là chất liệu quý cho nhiều sáng tác có giá 
trị cao về văn học, nghệ thuật. Chúng ta cùng hồi hộp và hồ hởi chào đón nhiều 
cuốn sách mới tiếp tục khắc họa, vinh danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đóng 
góp tích cực, mạnh mẽ cho chặng đường phát triển bền vững của Truyền tải điện 
Việt Nam.  
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